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TAKDİM 


Batı dünyası, 14. yüzyılın başlarından itibaren ciddi değişimlerin sahnesi olmuştur. Fransız Devrimi bunun zirve noktasını temsil eder. 19. yüzyll ile birlikte din, felsefe, sanat, kültür ve toplumsal yaşamda ortaya çıkan değişimler “modernleşme” kavramı altında tanımlanmaya başlanır. 
Hızla artan nüfus, makineleşmenin doğurduğu sanayideki büyük devrimler, yeni şehirleşmeler ve tarihte örneği görülmeyen bir basın-yayın olgusunun insanlığın hayatına dahil olması bu dönemin başat özellikleridir. Tüm bu değişimler, teori ve pratikteki gücünü Aydınlanma Çağı'nın felsefi atılımlarından almıştır. 

Aydınlanma Çağı yahut Akıl Çağı olarak da ifade edilen bu dönemin ortaya çıkışı -öncesi olmakla beraber- 18. yüzyıla uzanır. Bu dönem fikri ve iktisadi hayattaki modernleşme sürecinin sosyal hayatta da yansımalarının görüldüğü, kilisenin otoritesinin reddedilerek aklın ön plana çıkarıldığı bir dönemdir. Liberalizm, sosyalizm, faşizm, darwinizm, marksizm, pozitivizm, feminizm gibi ideolojiler; sosyoloji, psikoloji gibi ilimler bu dönemin ürünüdürler. Bu dönemde Batı'nın iki büyük sosyoloji düşüncesi oluşmuştur: Liberal ve Marksist Sosyolofi." Birbirlerine muhalif olarak görünen her iki sosyolofi ekolü de modernitenin ortaya çıkardığı yeni bir nizam ve insan inşasında birbirine yakın görevler üstlenir. Liberalist sosyolog, davasının merkezine 


1 Auguste Comte, Emile Durkheim, Karl Marx ve Max Weber en önemli 
temsilcileridir. 
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burjuvaziyi (sermaye sahibini), marksist sosyolog ise proletaryayı (işçiyi) yerleştirmektedir. Ancak her ikisi de nihai noktada Batı modernitesini yaşatan ve sekülerleşen yaşam biçimini destekleyen bir dünya görüşü sunarlar. 

Bugün dünyanın yaşadığı iktisadi, siyasi, ahlaki ve örfi ne kadar problem varsa bu iki görüşün, ideolofinin ve sosyolojinin ürettikleri fikirler ve pratiklerin olumsuz neticeleri sebebiyledir. Dünyanın sömürgeleştirilmesi süreciyle ortaya çıkan I. ve IL Dünya Savaşları, Afrika'dan Hindistan”a, Afganistan'dan Venezuela'ya kadar yağmalanan topraklar, açlık ve susuzluk içerisinde ölüme terkedilmiş Sudan ve Somali köylüleri, sayıları milyonları bulan çocuk tecavüzleri, her on dakikada bir gerçekleşen kadın cinayetleri, beton yığınları arasında uyuşturucu ve sex bağımlısı kılınmış gençler; bunların her biri Batı kaynaklı bu iki sosyolojinin insan ve toplum tasarımlarının sonuçları olarak karşımızdadır. 


Bu iki ana ideoloji, sosyal bilimler çalışmaları ile sadece kendi coğrafyasını değil, tüm dünyayı yeniden inşa etmeye ve tanımlamaya çalışmış: insanlığa yeni bir tarih, yeni bir sosyal yapı ve yönetim anlayışı sunmuştur. Kurduğu bu düzeni yaygınlaştırmak ve ideolojik tahakkümünü artırmak için dünyanın her yerinden, fikirleri ve dünya görüşleri Batılılaşmış, kendi kültürüne ve insanına yabancılaşmış aydın, akademisyen ve politikacılar devşirmiştir. Bu devşirme politikacı ve aydınlar, bir politbüro şefi gibi Batı tefekkürünün ve Batı emperyalizmasının misyoneri olmuş, yüzünü Batı'ya dönmüş, gözünü ve kulağını yerli olan her şeye kapatmıştır. Bu durum Türkiye için de ayniyle geçerlidir. Son bir asırdır, bir kısım nüfuz sahibi sosyologlarımız, entelektüel hukukçu ve siyasetçilerimiz, Batı tefekkürünün ve yazın hayatının süzgecinden geçmiş sosyal bilimlere, felsefe tarihine ve sosyolojisine bağımlılık derecesinde teslim olmuşlardır. Batı sosyal bilimlerinin terimleri, kuramları ve metotları ile Türk toplumunun yapısını incelemeye, analiz edip neticelendirmeye çalışmakta ve bununla içtimai sorunlara çare bulacaklarına inanmaktadırlar. Oysa böylesi bir yaklaşımla değil problemlere çare olmak, bizatihi problemin kendisi olmak söz konusudur. Nihayetinde her toplumun kendine özgü sorunları, kültürel alt yapısı ve inançları vardır. Bugün gelinen noktada yerli bir dünya görüşü ve ona bağlı sosyolofik bir anlayış kendini dayatmaktadır. 
Hali hazırda önümüzdeki asırda Büyük Türkiye hayalleri kuranların da önlerinde bundan başkaca yol yoktur. 


Yıkım Yeniden: Postyapısalcılık ve Postkolonyal Teoriler 


Batı sosyolofisi evrensel değildir. Bu yüzden ürettiği kavramlar, kuramlar ve çözümler tartışmalıdır. Özellikle postkolonyalizm, sömürgeciliğin bıraktığı izleri takip eder. Batı düşüncesindeki tüm içtimai ve tarihi birikimleri, kapitalist modernite başlığı altında toplamaya yönelik girişimlere itiraz eder. Bunu yaparken de bir taraftan Büyük Britanya, Fransa veya İspanya”nın sömürgesi ülkelerde üretilen edebi eserleri inceler. Batı'nın evrensellik iddiasını çürütür. 
Benzer bir durum postyapısalcılarda da vardır. Ama onlar daha çok işgal altındaki kolonilerden değil de Batı'nın kültür hafızasından beslenir. Bu yüzden de Batı sosyolojisinin parçası hüviyetinde, bütün içinde yerlerini alırlar. Dini, örfi yahut farklı yollarla kökleşmiş söz /birimleri parçalamak; neyin doğru neyin yanlış, neyin güzel neyin çirkin olduğunu ortaya koymak isteyen sözmerkezliği reddederek merkezden uzak, bir nevi “merkezsizleştirmek” üzere bir tavır ortaya koyarlar. 


Postyapısalcı felsefenin önde gelen düşünürlerinden biri olan Derrida, bütün bir insanlık hafızasının yahut var oluşun sınırlarını çiğnemek pahasına Batı tefekkürüne, bilgi ile gerçekliğin ana ögesini keşfetmek amacıyla gerçekleş- 


12 Toplumsal Cinsiyet, Feminizm ve LGBTİQ- 


tirmiş olduğu araştırmalara ilişkin yapısökümcülük adıyla anılan geniş çaplı bir eleştirel okuma sunar. Derrida'nın bu eleştirel okumasının en başında “sözmerkezciliğin yapısökümü” vardır. O, dili öznelerini kısıtlamayan “yazı”ya indirger. Aynı zamanda, toplumsal kurumların yazıdan başka hiçbir şey olmadığını, bu nedenle insanları kısıtlama yeteneklerinin olmadığını düşünür. Çağdaş terimlerle Derrida, dilin ve toplumsal kurumların yapısını söküme uğratır.? Derrida'nın bu tezinin birçok düşünür tarafından kabul görmesi ile aile, evlilik, cemiyet, iktidar gibi kimlikler yeniden tanımlanmaya, cinsel yönelimler ve cinsiyet çeşitliliği yeniden tartışılmaya, kelimeler yapısöküme tabi tutulup değersizleştirilmeye başlanır. 


Postmodernizm, Posthümanizm, Transhümanizm vd. 


Batı, hem ideolojik olarak hem sosyolojik olarak sürekli kendini yenilemektedir. Çünkü devamı buna bağlıdır. Zaten bir dünya görüşü hakim vasfını korumak istiyorsa “yürüyen” olarak hareket etmek zorundadır. Batı, bu manada mevcut halini canlı tutmakta, diyalektik bütün çatışma ve tartışmaları faydalı görmektedir. Posthümanizm, postyapısalcılık, postfeminizm, postmodernizm ve transhümanizm gibi “çatışan teoriler” de bu çerçevede ortaya çıkmış, ileri sürülmüş ideolojik ve sosyolojik içtimai tasarımlardır. Pozitivizmin arızalarını analitik pozitivizmle, modernizmin arızalarını postmodernizm ile feminizmin arızalarını ise postfeminizm ile gidermeye çalışan Batı, buna rağmen ne kadın ne erkek, ne zengin ne fakir, ne burjuvazi ne proletarya, ne din ne bilim arasında bir muvazene unsuru kurabilmiş, ne de idealize ettiği o nizama kavuşabilmiştir. Yine de çalışmalar durmaksızın sürdürülmektedir. Aydınlanma 


2 George Ritzer - Jeffery Stepnisky, Sosyoloji Kuramları, çev. Himmet Hülür (Ankara: De Ki Basım Yayım, 2019), 637. 
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ile cemiyet sahasından “İlahi Hükümleri” çıkaran, kendi kanunlarını koyan Batı, İkinci Rönesans diye adlandırdığı ve gerçekleşmesini ümit ettiği posthuman çağa hazırlık olarak insanın binlerce yıllık köklerinden gelen ahlak anlayışını söküp atmaya, bedenin biyolofik yapısını sorgulayarak kendini yeni bir bedenle inşa etmeye çaba göstermektedir. 
Burada bir çeşit “yaratıcılığa” özenilmektedir. Yapılan bu çalışmalarla cinsel kimlik, hazlar, zihnin yapısı, aile hayatı, insan-hayvan evlilikleri vs. yeniden formüle edilecektir. Posthümanizm, postfeminizm, postmodernizm ve transhümanizm gibi kuramlar Batı'nın bu idealinin taşıyıcı ayaklarıdır. 


Posthümanizm, hümanizmin eleştiriye tabi tutularak yenilenmesidir. Hümanizm, Antik Yunan anlayışında var olan, dinden bağımsız, “tanrının otoritesi”nden sıyrılmış özgür insanı modelliyordu. Aydınlanma Çağı filozoflarından Schiller (öl. 1805) bunu günümüzdeki anlamı olan “insancı-insan sever”e dönüştürdü. Bu tanım da yine Antik Yunan filozoflarından Protogaras'ın (M.Ö 481-420) “İnsan her şeyin ölçüsüdür” düşüncesine dayanıyordu. İlk başlarda Avrupa insanlarını kapsayan bu düşünce, ilerleyen zaman içerisinde bütün dünya insanları için söylenmeye başlandı. Ancak sanayi devrimi ile birlikte teknolojinin gelişmesi, iki büyük dünya savaşı başta olmak üzere çıkan savaşların insan üzerindeki olumsuz etkisi, robot, uzay, internet, tıp ve son olarak genetik ilmindeki olağanüstü gelişmeler, bu hümanist anlayışın eksik ve arızalı olduğu düşüncesini doğurdu. Posthümanizm bu gelişmeleri temel alarak yeni bir “insancılık”, “insan hakları” anlayışı ortaya koymaya başladı.” 


Posthümanizmin birinci aşaması olarak da görebileceği- 


3 İleri okuma için bk. John Brockman (ed.), Yeni Hümanistler İnsandan Evrene Son Bilimsel Tartışmalar, çev. S. Nalan Büyükkantarcıoğlu - Alper Kumcu (İstanbul: TÜBİTAK Yayınları, 2014). 
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miz transhümanizm biyolojik insandan mekanik insana yani biyolojik hümanizmden mekanik posthümanizme geçiştir. 
Hümanizm insanı “tanrı” karşısında özgür ve doğada güçlü kılma uğraşı verirken, transhümanistler insanın yaratılıştan getirdiği doğasını değiştirmek isterler. Bazı transhümanistler kendilerini makineyle birleştirmek istemektedir, bu yüzden onların da hukuki haklarının olması gerektiğini söylerler. Bu hakları hayvanlar başta olmak üzere androidler, seks robotları, işçi siborglar bağlamında düşündüğünüzde posthuman dünyada insanları nasıl bir kültür ve toplum tasarımının beklediği daha iyi anlaşılabilir. 


Ruh ve bedenden mürekkep insan ve canlılığını ruhun varlığına borçlu bir beden... Ancak Batı, bedeni genç ve diri tutarak hep diri ve canlı olmayı planlıyor. Bu yüzden beden üzerine çalışıyor. David Le Breton öngörülen bu çağın “bedene veda çağı” olduğunu söyler, sadece bedene değil, kadın hamileliğine de biyolofik anlamda doğuştan getirilen kadın ve erkek bedenlerine de. Ayrıca çocuk imalatı için yapay kuvözlerden, robot partnerlerden, hologram teknoloiisi ile desteklenmiş siber cinsellikten ve erkek hamileliklerinden bahseder.* Benzer görüşleri singularity (tekillik) olarak bilinen düşünce akımının en büyük savunucularından olan Ray Kurzweil'de de görmekteyiz. 2030 
yılına gelindiğinde insanların hafızalarını internete yüklemeye başlayacaklarını, 2045'te ise insanın yapay zekâ temelli makinelerle birleşerek sınırlarını aşacağını, hastalık, sakatlık ve tüm bedensel aksaklıkların tarihe karışacağını düşünen Kurzweil, tüm bunlar için insanın biyolojik bedenini aşması gerektiğini iddia eder.5 Yuval Noah Harari bunu bir adım ileri götürür ve şöyle der: “Açlık, hastalık ve şiddetten kaynaklanan ölümleri azalttığımıza göre artık 
4 Bu konu ile ilgili bk. David Le Breton, Bedene Veda, çev. Aziz Ufuk Kılıç 

(Istanbul: Sel Yayıncılık, 2019). 


5 Ray Kurzweil, İnsanlık 2.0, çev. Mine Şengel (İstanbul: Alfa Basım Yayım, 2017). 
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yaşlanmanın, hatta bizatihi ölümün üstesinden gelmeye çalışabiliriz. İnsanları küçük düşürücü sefaletten kurtardığımıza göre artık onları mutlu etmeyi amaçlayabiliriz. 
İnsanlığı hayatta kalma mücadelesinde yukarılara taşıdık. 
Şimdi artık insanları tanrı mertebesine yükseltmek için çalışıp Homo sapiens'i Homo deus'a dönüştebiliriz.”” Harari burada deus (tanrı) kelimesinden yola çıkarak homo deus (tanrı insan) kavramını üretmiştir. 


Bu gelişmeleri Rosi Braidotti İnsan Sonrası adlı eserinde şöyle karşılar: “Bizzat yaşamın biyogenetik yapılarını pazarladığı ve bunlardan kar ettiği ölçüde ileri kapitalizm, insanın yerinden edilmesine ve İnsan Sonrasına geçilmesine katkıda bulunuyor”.” Feminist bir yazar olan Braidotti, insan sonrasını “feminizmin iktidarı” olarak görüyor. Haksız da sayılmaz. Çünkü posthümanistler dâhil toplumsal cinsiyet başlığı altında yürütülen çalışmalara katkı sağlayan bütün kuramlar, kadınlara dayalı bir “sınıf mücadelesi” yürütmektedir. Erkeklerin hastalıklara daha eğilimli olduğu, gelişen teknolojiden dolayı iş hayatında erkeklere daha az ihtiyaç duyulduğu, kadınlar kadar itaatkâr olmayıp çabucak asileştiği ve zaman içerisinde çocuk sahibi olmak için erkeğin spermine ihtiyaç kalınmayacağının dile getirildiği The Economist makalesinin sonunda şöyle denilmiştir: “Olayların muhteşem akışı içinde, çok geçmeden insan ırkı, birbirleriyle savaşan romantik, erkek egemen kabilelerden bugünlerde ekonomi diye bilinen sanatların en dişisi olan ev idaresine, alışverişe adanmış barışçı, mantıklı düşünen kızkardeşliğe doğru evrimini tamamlayabilir.” 

The Economist'teki bu tez hali hazırda tatbik edilen pro- 
6 Yuval Noah Harari, Homo Deus: Yarının Kısa Tarihi, çev. Poyzan Nur 

Taneli (Istanbul: Kolektif Kitap, 2017), 32. 


7 Rosi Braidotti, İnsan Sonrası, çev. Öznur Karakaş (İstanbul: Kolektif Kitap, 2014), 120. 


8 Bu konu ile ilgili bk. Anthony Giddens (ed.), Sosyoloji, Başlangıç Okumaları, çev. Günseli Altaylar (İstanbul: Say: Yayınları, 2019), 143. 
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jelerin bir öngörüsü. Toplumsal cinsiyet teorileri, feminizm odaklı çalışmalar, LGBTİQ-- bireylerin evlilik ve evlat edinmelerinin kanunen serbestleştirilmesi, seks turizmine zemin hazırlanması, pedofilik sapkınların dernek ve parti kurmalarına müsaade edilmesi, biyolojik cinsiyetlerini yahut bedenlerini beğenmeyenlere değiştirme imkânı tanınması, hayvan genelevleri açılması ve bu tür ilişkilerin normalleştirilmesi vs. bir bütünün farklı parçaları halinde Batı'nın gerçekleştirmek istediği Yeni Dünya Düzeni'nin pratikleridir. Batı sosyolojisi ve onun yerli bağımlıları ise bu idealin taşıyıcı ve motive edici gücü olmaktan başka bir iş yapmamaktadır. 


Büyük Doğu Dünya Görüşü ve Yerli Sosyoloji 


Bütün bu teori ve kuramlar, Batı dünyasının kendi içtimai sorunları neticesi ortaya çıkmış çözüm önerileridir. 
Bir çeşit yeni toplum tasarımları olan bu teoriler, “evrensel ilke” sadedinde, Batılı ve Batıcı sosyologlarca diğer toplumlara ihraç edilmiştir. Sosyolojiyi kendi dışındaki ülkeleri kontrol etmek, dönüşüme ve değişime tabi tutmak için kullanan Batı, ürettiği kuram ve teorileri anaakımlaştırarak ve yüzlerce yabancı üniversitede, medyada, sayılı entelektüellerin eserlerinde görünür kılarak zihinlere yerleştirmiştir. Bu öyle yaygın ve katı bir uygulama haline bürünmüştür ki, bu kuramları yahut teorileri reddetmek bilime karşı çıkmak, evrensel bilim arayışına sekte vurmak, gelişmişliği engellemek olarak anlaşılmaya başlanmıştır. Ancak (söylediğim şey yeni olmamakla beraber) artık yeni bir sosyoloji anlayışı, yeni bir dünya görüşü ve yeni insan modeli ihtiyacı kendini dayatmaktadır. 

Dünya görüşü, üzerinde yaşadığımız âlemin gayesini, hayatın anlamını, varoluşunu, amacını, değerini ve içerisinde bulunduğumuz çağı tanıyıp anlamamızı, kavramamızı sağlayan sistematik düşünme şekli ve anlayıştır. Dünya gö- 


Takdim 17 


rüşü dini, felsefi, siyasi olsun insanın hayata bakış açısını gösterir, sağlıklı düşünme, yönetilme ve yaşama imkönının önünü açar. Bütün fikri şart koştuğu ve başıboşluktan uzak tuttuğu için de rastgeleliğe ve fikirsizlik gibi malayani hastalıklara müsaade etmez. Çağın ihtiyacına göre ve içtimai diyalektiğin işleyişine bağlı olarak gelişip büyür. Dünyada başıboş yaşamaya istenilse de imkân yoktur. Nihayetinde kendini başıboş addeden bile farklı bir dünya görüşünün -istemese de- etkisi altında yaşamını sürdürür. 

Büyük Doğu, bu açıdan İslâm'a muhatap anlayış çerçevesinde oluşmuş bir dünya görüşüdür. Bir dünya görüşü devlet nizamını, nizam ise zaruri olarak bir ideolocyayı önümüze getirir. Batı menşeli ideolojiler içerisinde bunalan, iğrençlikte ve zulümde haddini aşan, kimliğini ve şahsiyetini yitiren insanlığı kurtarıcı ve asli yerine (eşref-i mahlükat) oturtucu Yeni Dünya Nizamı ideali Büyük Doğu, seküler olmayan bir dünya görüşüdür. Sekülerizme bir meydan okuyuş olduğu kadar, dünya üzerinde imar ve inşa faaliyetlerinde bulunmak isteyenlere bu işin hem niçinini hem nasılını gösterici bir hikemiyat binasıdır. “Dünya ahiretin tarlasıdır.” hadis-i şerifinde ifade edilen tarlanın nasıl sürüleceğine dair, Allah ve Resulü'nün girilmez dediği hiçbir yere girmeyerek, mübahlar dairesinde dünyayı ahirete sıçrama taşı yapmanın anahtarıdır. Büyük Doğu, en üste çatı hükmünde bu ulvi davayı yerleştirdikten sonra ilmin her sahasında şubeleşir, fikir ve iş üretmeye koyulur. Sosyoloji ilmide bu çatı altında, her toplumu kendi iç hakikati çerçevesinde değerlendirme ilkesinden hareketle; mekânı Anadolu, toplumu Anadolu insanı olarak belirler ve kendi yerli sosyoloji anlayışını bu ayaklar üzerine inşa eder. Aile, köy, şehir, annelik, babalık, kahvehane, cami, kilise, beden, sanayi, sınıf, nüfus, yabancılaşma, kültür, eğitim vs. bu dünya görüşü çerçevesinde ve yaşanılan mekândan kopmadan asliyetine bağlı kalınarak yeniden tanımlanır. Makineyi ise 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ruhun emrinde olduğu takdirde insanlığın saadetinin kaynağı olarak görür. 


Bu çerçevede okumaya başlayacağınız eserin (Toplumsal Cinsiyet, Feminizm ve LGBTİO*), yerli sosyoloji açısından zayıf kalan eleştiri kategorisinde önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. 


TOPLUMSAL CİNSİYET 


Toplumsal Cinsiyet 21 


Cins kelimesi, Türk Dil Kurumu lügatinde “tür, çeşit, soy, kök, asıl” gibi manalara gelirken ıstılahta “birbirine benzeyen ve ortak pek çok özellikleri olan türler topluluğu” olarak tanımlanmaktadır. Cinsiyet de ferde üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren yaradılış özelliği, eşey, seks olarak tanımlanır. Buna göre cinsiyet kelimesi biyolojik olarak kadın ve erkek arasındaki doğal farklılıklara işaret eder. 


Feminist gruplar, cinsiyeti biri doğuştan sahip olunan ve biri de sonradan kazanılan olmak üzere iki grupta ele alırlar. Doğuştan getirilen biyolojik cinsiyet (sex), sonradan kazanılan ise toplumsal cinsiyet (gender) olarak ifade edilir. 
Toplumsal cinsiyet, kişinin içinde yaşadığı toplumun kadın ve erkek için uygun bulduğu, içtimai olarak inşa edilmiş rolleri, davranışları, aktiviteleri ve nitelikleridir. Aile, eğitim, devlet, sosyal çevre, iş yaşamı ve medya cinsel kimliğin gelişimine katkıda bulunan kurumlardır. 


Toplumsal cinsiyet kavramı, ilk kez Amerika'da psikiyatrist ve psikanalist Robert J. Stoller’ tarafından, 1968 yılında yayımlanan Sex and Gender (Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet) kitabında kullanıldı. Kinsey Raporlarında” da mer- 


9 Robert Jesse Stoller (öl. 1991), UCLA Tıp Okulu psikiyatri profesörü ve 
UCLA Cinsiyet Kimliği Kliniği araştırmacısı. Stoller, cinsiyet kimliğinin gelişimi ve cinsel heyecan dinamikleri ile ilgili teorileri ile tanınmaktadır. 


10 Alfred Kinsey, toplumsal cinsiyet teorisyenlerinin yoğun olarak kaynak gösterdikleri Amerikalı zoolog. İnsanların, fizyolojik cinsiyetlerinin yanı sıra “yönelimlerine” göre de cinsiyetlerinin tanımlanması 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kezi olarak kullanılan kavram, 19. yüzyılın ikinci yarısı ile birlikte akademik dünyanın gündemine girmiştir. Bu kavram, biyolojik farklılıkların yani cinsiyetin, genel tezlerini açıklamaya yetmeyeceğini düşünen feminist aydınlar için müthiş bir keşif ve ilham kaynağı oldu. Böylece toplumsal cinsiyet eşitliğine dönük çalışmalar uzun bir süre feminizm çatısı altında yürütüldü. Yaşanan hak ihlallerinin genelde bu yönde olduğu düşünüldüğünde böylesi bir durum anormal karşılanmaz. Ancak faydasına inanan kadar, bu anlayışın şekillendirdiği toplumun resmini görmeye başladıkça eleştiren feminist aydınlar da vardır. Feminist Felsefeye Giriş kitabının yazarı Alison Stone bunu şöyle dile getiriyor: “Feministler toplumsal cinsiyet kavramını faydalı buldular çünkü eril ve dişil rollerin biyoloji tarafından değil toplum tarafından tanımlanmış olduklarını işaret ediyordu ve bu da söz konusu rollerin değiştirilebileceklerini ima ediyordu. Dişilik yeniden tanımlanabilir, böylece itaatkâr davranışları gerektirmeyecek bir hale gelebilirdi. Veya erillik ve dişiliği yeniden tanımlamak yerine toplumsal cinsiyet rollerinden tümüyle kurtulabilir ve insanları eril veya dişil konumlara yerleştirmeye son verebilirdik. Toplumsal cinsiyet rollerinin içeriğini değiştirmek toplumsal cinsiyeti “yeniden yapılandırmak”, toplumsal cinsiyet rollerini ortadan kaldırmak ise toplumu cinsiyetsizleştirmekti.”" 


Toplumsal cinsiyet kuramı üzerinde çalışanlar genellikle şu sorulara cevap ararlar: Erkekler ile kadınlar arasındaki farklılık doğuştan, tabii olarak mı mevcuttur yoksa içinde 


gerektiğini iddia etmiş ve araştırmalar yapmıştır. Oluşturduğu skala- da heteroseksüellikten eşcinselliğe kadar uzanan ara formların (LGBT: Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) cinsel yönelimlerini toplumsal cinsiyet örneği olarak değerlendirir. Kinsey”in vurguladığı cinsel yönelim, belli bir cinsiyetteki bireylere karşı derin duygusal, romantik ve şehevi arzuyu ifade eder. Ayrıntılı bilgi için bk. “Kinsey Raporu ve Akademik Sahtekârlık” 


11 Alison Stone, Feminist Felsefeye Giriş, çev. Yonca Cingöz - Bilge Tanrısever (İstanbul: Otonom Yayıncılık, 2019), 91. 
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yaşadıkları toplum vasıtası ile sonradan mı kazanılmıştır? 
Erkekler ailesi için cemiyete, dışarıya yönelirken kadın ailesine, içeriye yönelip çocuklarına bakmak, ev işleri ile uğraşmak zorunda mıdır? Kadın ve erkek fıtratı diye bir şey var mıdır? Kadın kendi doğurganlığını kontrol edemez mi? Kadın ve erkek olarak doğuştan getirdiğimiz biyolofik cinsiyet mi yoksa toplumsal cinsiyet mi kişinin cinsel yönelimini belirler? Cinsel yönelimi toplumsal cinsiyet kodlamaları belirliyor ise değişimi normal değil mi? Toplumsal cinsiyetin cinsiyetle ne gibi bir ilişkisi vardır? İnsanların cinsiyetlerinden farklı toplumsal cinsiyetleri olabilir mi? 
Toplumsal cinsiyetin yalnızca iki türü mü vardır? LGBTİO* hareketinin ve LGBTİO* bireylerin karşılaştıkları toplumsal cinsiyet konuları nelerdir ve bu konular zaman içerisinde nasıl değişmiştir? Bu sorulara sosyolog ve psikologlar başta olmak üzere farklı branşlardan ilim insanları çeşitli cevaplar vermişlerdir. Bunlar, Batı sosyolojisinin kendine mahsus kategorileştirmesi ile “doğacı görüş” ve “gelişmeci görüş” şeklinde iki sınıf olarak tasnif edilir. Doğacı görüşe göre kadın ve erkekleri birbirlerinden ayıran farklılıklar biyolojik olarak var olan özelliklerin yansımasıdır. Erkek, kadınlardan fiziki olarak daha güçlü olduğu için zaman içinde avcı ve savaşçı olurken, kadınlar naif oluşları ve doğurganlıkları sebebi ile daha özel bir alanda iş görmeye başlamıştır. Gelişmeci görüşe göre ise cinsiyet rolleri kişinin içinde yaşadığı toplum ve edindiği kültür tarafından inşa edilir. 
Kaldı ki doğurganlık dışında kadını erkekten farklı kılan biyolojik bir özellik olmadığı gibi gelişen teknoloji sayesinde de kadın ve erkek arasında iş bölümü açısından pek bir fark kalmamıştır. 


Toplumsal cinsiyet kuramının günümüzdeki görünümüne üç aşamalı bir süreçten geçerek geldiği söylenebilir. 
Birinci aşama, cinsel suçların, dini ve örfi olarak kabul görmeyen cinsel yönelimlerin meşrulaşarak içtimaileşmesinin 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sağlandığı 19. yüzyılın başları ve bunların kanunen suç olmaktan çıkarıldığı 1960'lı yıllardır. İkinci aşama, feministler vasıtası ile kadın-erkek eşitliği, iş hayatında kadın-erkek rollerinin ve iş bölümünün yeniden tanımlandığı 1970- 1990'lı yıllar arasına tekabül eder. Üçüncü aşama ise lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel gibi farklı cinsel yönelimlerin hatta cinsiyetsizliğin “Oueer Kuramı” olarak şekil aldığı ve toplumsal cinsiyet kuramı üzerinden normalleştirilmeye çalışıldığı dönemdir. Her üç aşamanın ortak özelliği cinsel kimlik devrimi gerçekleştirmek için belli bir dünya görüşü çerçevesinde hareket etmeleridir. Bu dünya görüşü çerçevesinde tarih, edebiyat, felsefe, siyaset, din, teknoloji, emek, kent ve sosyal politikalar toplumsal cinsiyet kuramına göre yeniden şekillendirilmeli ve yazılmalıdır. Bu binlerce yıllık birikimin reddi ve topyekün insanlığın zihninin yeniden inşası demektir. 


Cinsel Kimlik Oluşumu 


Kimlik, ferdin kendine özgü tutumlarından, duygularından, algılarından, değerlerinden ve davranışlarından oluşan kendi hakkındaki görüşüdür. “Ben kimim? Ne yapabilirim? Hayattan beklentim ne?” gibi soruların cevapları gerçek kimliği, “Benim için ne değerlidir ve nasıl bir hayat arzuluyorum?” sorularının cevabı ise özlem duyulan “ideal kimliği” gösterir. Cinsel kimlik, ferdin biyolojik açıdan belli bir cinsten olduğuna ilişkin bilgiye ve karşı cinsin kimler olduğunu tanıma becerisine sahip olmak demektir. Cinsel kimliğin oluşumu iki yaş civarında başlar ve çocuklar bu yaşlarda kendi cinslerini tanırlar. Cinsel kimlik, bireyin kendi bedenini ve benliğini, belli bir cinsiyet içinde algılayışı, kabullenişi, duygu ve davranışlarında buna uygun biçimde davranmasıdır. Yani erkeğin kendini erkek olarak algılaması, kabullenmesi ve buna uygun davranış biçimleri sergilemesi, kadının kendini kadın olarak algılaması, 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kabullenmesi ve buna uygun davranış biçimleri sergilemesidir. Normal olan, kişinin kendi biyolojik yapısına uygun bir cinsel kimlik geliştirmesidir. 5-6 yaşlardan itibaren dişi ve erkek ayrımını rahatlıkla yapan çocuklar, cinsel kimlik oluşturma eğilimini farklı dönemler içerisinde zamanla geliştirirler. İlk aşamada çocuklar kendilerinin ve başkaları- nın cinsiyetlerini tanımlamayı öğrenirken, ikinci aşamada cinsiyetin zaman içinde değişmediğini ve son aşamada ise cinsiyetin görüntüde değiştirilmesiyle ya da yüzeysel değişikliklerle değişmeyeceğini öğrenirler. 

Biyolojik cinsiyetimiz, cinsel kimliğimizin ana belirleyicisi olmasına rağmen anne-babanın rehberliği, içinde yaşanılan sosyal çevre, arkadaşlar ve alınan eğitim çocukların kendi cinsiyetine uygun olmayan bir cinsel kimlik geliştirmesine sebep olabilir. Cinsel anlamda kendini yeterince tanımamış, anne ve baba tarafından doğru rehberlik yapılmamış yahut son dönemde cinsiyetsiz toplum projesine uygun olarak hiçbir cinsiyet tanımlaması edinmemiş çocuklar, olgunlaştıkça kendini biyolojik cinsiyetinden farklı hissetmeye başlayabilmektedir. Yani bazen bir erkek kendini kız gibi hissedip kız gibi davranmaya başlayabilirken, bazen de kızlar kendilerini erkek gibi hissedip erkeksi davranışlar sergileyebiliyor. Bu örnekte olduğu gibi kişinin biyolojik cinsiyeti ile edindiği cinsel kimliğin örtüşmediği noktada “cinsel kimlik bozukluğu” olarak tanımlanan durum ortaya çıkar. Bir çocuğun kendi cinsiyetinin dışında bir cinsel kimlik geliştirmesi sıra dışı bir hadisedir. Bu sebeple anne-baba çocuklarına doğumundan itibaren biyolojik cinsiyetine uygun kimlik edinmelerini sağlayıcı eğitim, çevre ve iletişim sağlamalıdır. Çünkü çocukluk döneminde daha esnek olan cinsel kimlik büyüdükçe katılaşmaktadır. Ergenlik dönemi ile birlikte cinsel kimlik kökleşmekte, yetişkinlikle birlikte kabullenilir duruma yükselmektedir. Bu aşamadan sonra cinsel kimliğin değişimi biraz zorlaşmaktadır. Cinsel kimlik kökleştikten sonra bazı fertler trans olarak tanımlanan yolu benimsemektedir. Bu kişiler fiziki açıdan ya erkek ya kadındırlar, fakat kendilerini, bulundukları cinsiyetten başka cinsiyete ait hissederler ve bu hissettikleri cinsiyetin özelliklerine bürünmeye gayret ederler. Bazıları ise yaşadığı cinsel kimlik sorununu çözmek için biyolojik cinsiyetini tıbbi müdahalelerle değiştirme yoluna gidebilmektedir. 


Biyolojik cinsiyet özelliklerinden bazıları şunlardır: 

* Kadınlar regl olurken erkekler olamaz. 

* Erkek ve kadınların farklı cinsel organları vardır. 

* Kadınlar genellikle süt üretebilen göğüslere sahip 

olurlar, erkeklerin göğüsleri ise süt üretemez. 
Erkekler kadınlardan daha büyük kemiklere sahiptir. 

* XY kromozomlarına sahip bir birey kalıtımsal olarak erkek cinsiyetindedir. 

* Erkeklerde 4,5 litre, kadınlarda 3,6 litre kan bulunur. Erkeklerin saçları daha çabuk dökülür. 

Toplumsal cinsiyet özelliklerinden bazıları şunlardır: 

* Doğuştan gelmez, çocukluktan itibaren anne-baba 

ve çevre vasıtasıyla öğrenilir. 

* Herhangi bir biyolojik temele ve farka dayanmaksızın kadınlara ve erkeklere atfedilen görev, sorumluluk, yetenek ve davranışlara dair beklentiler ve 

inançlardır. 

* Kültür, sosyal çevre, eğitim, inanç, etnik faktörler 

içinde yaşanılan zaman ve coğrafya tarafından şekillenir. 

* Sonradan değiştirilebilir. 


Toplumsal cinsiyet teorisyenleri cinsel kimlik oluşumunun gerçekleştiği 0-7 yaş arasına özellikle önem verir ve çalışmalarının büyük bir kısmını bu yöne kanalize ederler. Cinsiyetçi ögeler taşıdığı iddiası ile anne-babanın biyolojik cinsiyete uygun olarak yaptığı rehberliğe itiraz ederler; kullandıkları kelimeleri, seçtikleri renkleri, aldıkları oyuncakları, oyun kurgularını vs. hepsinin yeniden belirlenmesini, cinsiyet vurgusu taşımayan ögelerden oluşmasını isterler. Bu durumun ne kadına yönelik şiddetle ne de kadın-erkek eşitliği ile ilgisi vardır. Yeni bir toplum ve yeni insan inşası için sosyoloji ilmi kullanılarak kültür değişimi ve zihin kodlaması gerçekleştirilmektedir. 
Bu kodlama esnasında binlerce yıllık kelimeler ve ona bağlı manalar zihinlerden silinmekte, millet olarak varlığın devamını sağlayan dini ve örfi değerler iç edilmektedir. 
Çocukluktan itibaren dini, örfi ve kültürel değerler üzerinden kullanılmayan kelimeler, öğretilmeyen davranışlar ilerleyen yaşlarda kişiye yeniden kazandırılamamaktadır. 
Böylece kullanılan yanlış ve bozuk kelimeler surete büründükçe sadece dil değil ahlak da bozulmaktadır. 


Toplumsal cinsiyet eşitliği savunucuları, toplumsal cinsiyet kalıplarının kadınlara ve erkeklere belirli roller yüklediğini ve bu rollerin toplumda kemikleştikçe bugün dünyada varlığını sürdüren, eğitim, sağlık hizmetleri ve ekonomik fırsatlar gibi birçok alana etki eden cinsiyetler arası eşitsizliğin ortaya çıktığını iddia ederler. Oysa soru- nun asıl kaynağı toplum değil onların emeklerini sömüren,cinselliklerini istismar eden, kültür ve medeniyetlerini yok eden emperyalist düzen ve kapitalist dünya görüşüdür. Eşitsizliğin kaynağı noktasında asıl hesaplaşılması gereken bu sistem değil midir? Büyük sermaye grupları- nın toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı gösterdiği duyarlılık, kadın ve erkeğin eşit temsil edildiği, kaynaklardan ve fırsatlardan eşit yararlandığı, rolleri eşit üstlendikleri bir dünya görüşünün yanı sıra dini, kültürel ve örfi kalıpların 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sorgulandığı bir kuramın anaakımlaştırılmasına gösterdiği ilgi ne ile izah edilebilir? Bu çerçevede denilebilir ki, toplumsal cinsiyet meselesi kadın ve erkek eşitliği, kadına şiddeti önleme, adil iş bölümü gibi popülerleşmiş mevzuların çözülmeye gayret edildiği akademik bir profe değil, aksine toplumu binlerce yıl toparlanamayacak derecede sarsacak antropolojik, biyolojik ve sosyolojik bir mühendislik tezidir. Bu tezin en önemli fikir mimarlarından biri de Judith Butler”dır:? “Eğer toplumsal cinsiyet, cinsiyetli bedenin üstlendiği kültürel anlamlar bütünüyse, toplumsal cinsiyetin herhangi bir cinsiyetten tek bir şekilde kaynaklandığı söylenemez. Cinsiyet-toplumsal cinsiyet ayrımını mantıksal olarak en uç noktasına çekersek, cinsiyetli bedenler ile kültürel olarak inşa edilmiş toplumsal cinsiyetler arasında kökten bir süreksizlik olduğu önermesine varırız. Şimdilik istikrarlı iki cinsiyet olduğunu varsaysak bile bu “erkekler”in inşasının erkek bedenlere mahsus olacağı, “kadınlar”ın da yalnızca dişi bedenlere yorum getireceği anlamına gelmez. Dahası, cinsiyetler morfoloji ve kuruluş itibariyle sorunsuzca ikiliymiş gibi görünse bile (ki bu da sorunsallaştırılacaktır), toplumsal cinsiyetin de ikiyle sınırlı kalmasını varsaymamız için herhangi bir sebep yoktur.” 


İkiyle sınırlı olmayan yani çoklu cinsellik. Pedofilik ve ensest ilişkiler başta olmak üzere hayvanlarla, robotlarla hatta ilerleyen zaman içerisinde kendi kopyası ile cinsel birleşme serbestliği. Butler öncesi feminist yazarlar da Butler”ın şimdiki queer söylemini herhalde hayal edememişlerdi. Butler'ın düşüncesinin ete kemiğe bürünmüş halini, İstanbul Özyeğin Üniversitesi'nin Ankara Üniver- 


12 Judith Butler (d. 1956), feminist felsefe, queer kuramı, siyaset felsefesi ve etik dallarında çalışmalar yapan Amerikalı postyapısalcı filozof. 
Ayrıntılı bilgi için bk. “Queer Kuramı ve Kimliksizleşme” 


13 Judith Butler, Cinsiyet Belası, çev. Başak Ertür (İstanbul: Metis Yayınları, 2018), 50. 
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sitesi KASAUM işbirliği ile “erkeklik” cinsiyetini ortadan kaldırmaya yönelik bir adım olarak gerçekleştirdiği “2”nci Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu”nun açıliş konuşmasında Hanken School of Economics”ten İngiliz Sosyolog Prof. Jeff Hearn dile getirdi. Cinsiyetsiz toplum politikasını faaliyete geçirme amacını açıkça beyan eden sosyolog, mevcut cinsiyet kategorilerinin de yok edilebileceğini söyledi: “Kuir (queer- cinsiyetsiz toplum) politikası çerçevesinde “erkekler”in ayrıcalıklı konumları, erkeklerin de muzdarip olduğu “erkeklik” rolleri ile mücadele etmek gerek. Aynı zamanda feminist politika kapsamında da erkeklerin mücadele ettiğini söylemek mümkün. Özellikle patriyarkayı (ataerkilliği), toplumsal cinsiyet kategorilerini yok etmek için gösterilen mevcut bir çabadan söz etmek mümkün.” " diyen Hearn konuşmasını şu cümle ile tamamladı: “Toplumsal cinsiyet ikiliğini yok ederek, homoseksüellik ve heteroseksüellik gibi birçok ikili karşıtlık arasındaki ayrımı ortadan kaldırmak gerekmektedir.” Bu değişim, içinde bulunduğumuz zaman diliminde ve tartışılan mevzular boyunca rahatlıkla görülmektedir. Başlangıçta “Cinsiyet Eşitliği”ni merkeze alan tanım genişleyerek “Cinsiyet, Cinsel Yönelim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”ne dönüştü. 
Kadın hakları, eşitlik gibi kavramlar da LGBTİO* haklarına ve eşitliğine evrildi. 

Sürekli bir değişim ve gelişim gösteren toplumsal cinsiyet kuramı kendi içerisinde paradoksal bir yapıya sahiptir. 
Kuram, toplumsal cinsiyet yönlendirmelerini reddederken aslında bilfiil olarak kültür aşılama ve toplumsal cinsiyet yönlendirmesi yapar ve kendisi gibi düşünmeyenleri dar kalıplar içinde düşünen, dini ve örfi cinsiyet kalıplarını kıramamış kimseler olarak itham eder. Cinsiyet eşitliği me- 


14 İlke Haber Ajansı (İLKHA), “Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu Skandallarla Sona Erdi” (19 Eylül 2019); Sivil Sayfalar, “Erkeklik Halleri Tartışıldı: Nasıl Oluşuyor, Nelere Sebep Oluyor?” (18 Eylül 2019). 
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selesi, bu kuram üzerinde kendine ifade imkânı bulur ve farklı kültürlerde kendine yer arar. Nihayetinde kendini “kadın ve erkeklerin beklentilerini, değerlerini, imajlarını, davranışlarını, inanç sistemlerini ve rollerini tanımlayan fikirlerin sosyal yapılanması” olarak takdim eden toplumsal cinsiyet kuramı, kadın-erkek eşitliğini sağlamak, ayrımcılığı ortadan kaldırmak gibi süslü bir motivasyonla hareket eder. Ancak bu kelimeler, kuramın toplumlar tarafından kolay kabullenilmesi için bir nevi avcı yemi olarak kullanılmaktadır. Bugün kitlelerin zihni büyük bir medya baskısı hatta diktatörlüğü altındadır. İnsanların algıları üzerinde diledikleri gibi oynandığı bu çağda her şey açıkça söylenilmiş olsa bile öne çıkarılan dışında bir şeyleri görmeme gibi bir körlük mevcuttur. Medya körlüğü olarak kavramlaştırdığım bu hal, bilmenin ötesinde bir durum değil, tam aksine bildim zannının doğurduğu bir körlüktür. Böylesi bir körleşme, zihnin tümünü değil bir kısmını iptal etmektedir. 
Kitleler üzerinde psiko-sosyal mühendislik yapanlar, aynı yere bakılmasına rağmen her göze farklı bir sunum ikram ederler. Böyle olunca birçok fert farkında olmaksızın mevzunun akademik yaşatıcısı yahut pratik deneği olur. Toplumsal cinsiyet meselesi üzerinden geliştirilen projeler de bu çerçevede kitleleri denek konumuna sokmuş, deneylerin neticesi sosyolojik veri olarak akademik kitaplara girmiş ve böylece diyalektik bir çatışma ile sürekli gündemde olması sağlanarak fikir üretimi taze tutulmuştur. Bu projelerin nihai noktası cinsiyetsiz bir toplum olmakla beraber aslında iki varlık tipini imal etmektir: Tanrımsı ve insanımsı varlık. 
Yahudi tezine (Üstün IRK) yakın bir ideal olan bu iddia ütopik olmaktan çıkmış durumdadır. 


Toplumsal cinsiyet meselesinde öne çıkan kimlik kavramlardan biri de Queer (kuir) kavramıdır. Batı kendi tezlerini tartıştırmak, aktif ve diyalektik anlamda gelişebilir kılmak için sürekli akademik çalışmalar yaptırmakta, çeşitli 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ilmi çalışmaların sonucu gibi kuramlaştırmaktadır. Batı tefekkürü bu manada sayısız sahte kuram ve veri ile doludur. 
Bu yüzden Batı sosyolojisine yaklaşırken, felsefi düşünceleri değerlendirilirken, tıbbi ve iktisadi teorileri gündeme alınırken dikkatle incelenmelidir. Oueer kuramı da bu çerçevede değerlendirilmesi gereken bir kuramdır. Bu kuram, cinsiyet kimliğinin ve cinsel yönelimlerin sabit olmadığını, heteroseksüel veya homoseksüel, tüm insanları belirli kimlik veya cinsiyet tanımları üzerinden genellemenin doğru olmayacağını ifade eden, cinsiyetsiz toplumu hedefleyen çoklu cinsel yönelimini meşru gören bir sapkınlık tanımıdır. 


Bu tanıma uygun toplumu oluşturmak için toplumsal cinsiyet eşitliği savunucuları, ebeveynlerin bebeklerine pembe ve mavi giydirmelerine, çocuklarını kızım-oğlum diye sevmelerine, biyolojik cinsiyete göre oyuncak seçimlerine şiddetle karşı çıkarlar. Medya ve ders kitaplarında “ayrımcılık” olduğu gerekçesi ile baba, anne, dede, nene, ata, atasözü, namus, kız, birader, kadın, hanım, hanım efendi, bey, beyefendi, bayan, hatun, bacı, adam, ağa, er, dayı, amca, teyze, hala, ağabey, oğlan, delikanlı, yiğit, babayiğit kelimelerinin çıkarılmasını ve kullanılmamasını isterler. 
Devlet adamı, bilim adamı, iş adamı, adam gibi adam, hanım evladı, sözünün eri, adam akıllı, kız gibi davranmak, kız kurusu, kız başına, kadınlar hamamına çevirmek, eksik etek gibi ifadeleri, “Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır”, “Kızını dövmeyen dizini döver”, “Elinin hamuruyla erkek işine karışma” gibi atasözlerini cinsiyetçi bulurlar. Öyle ki Kur'ân-ı Kerim'den ve hadis kitaplarından kadın-erkek eşitliğine uygun olmadığını düşündükleri, cinsiyet farklılığını öne çıkaran ayet ve hadislerin ayıklanması yahut yeniden yorumlanması gerektiğini söylerler. Masalların, hikâyelerin, tarihi hadiselerin içeriğinde erkek özenli anlatımlara, binlerce yıllık gelenekten gelen kadın anlatımlarına tahammül edemez, bunların yanlış olduğunu ispata girişirler. Tuvaletleri, kadın ve erkek tuvaleti diye ayırmanın cinsiyet ayrımcılığı, giyim mağazalarındaki deneme odalarının farklı olmasının ataerkil ve gerici bir uygulama olduğunu iddia ederler. Sadece iddia etmez bunlarla ilgili yüzlerce rapor hazırlar, kitap yazar, lobi çalışması yaparlar. 
Firdevs Gümüşoğlu'nun Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet, Melek Özlem Sezer'in Masallar ve Toplumsal Cinsiyet, Münevver Usta ve Doğuş Aygün'ün birlikte yazdığı Video Oyunları Endüstrisinde Toplumsal Cinsiyet Sorunsalı, Zeynep Özlem Üskül Engin'in Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk kitabı, Ufuk Serdaroğlu'nun İktisat ve Toplumsal Cinsiyet, Fırat Kutluk'un Müzikte Cinsellik ve Toplumsal Cinsiyet, Fevziye Sayılan'ın Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim, Feryal Saygılıgil'in derlediği ve içinde edebiyattan sanata, tarihten siyasete çeşitli bilim dallarının toplumsal cinsiyetle ilgisinin incelendiği Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları adlı eseri bunlardan birkaçıdır. 


Kitap içeriklerine bakıldığında dini ve örfi değerlerden uzak, anarşist ve nihilist ögelerle süslü, materyalist bir yol izlendiği göze çarpmaktadır. Yaşadığımız çağda kadınların maruz kaldığı çok ciddi problemler vardır, bu inkâr edilemez. Ancak kitap içerikleri kadınların ortak problemlerini dile getirmekten ziyade dini, ilmi, kültürel ve örfi değerlere saldırmakta, aile, cemiyet ve iktidar üzerinden politik söylemlere başvurmaktadır. Firdevs Gümüşoğlu'nun Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet adlı eseri buna örnek teşkil eder: “Allah'ın Nimetleri” adlı okuma parçasında ise Fatma pazardaki meyvelerin, sebzelerin güzelliğinden söz eder. Fatma'nın annesi ise, “Allah'ın bizim için çeşitli nimetler yarattığı'nı ve eğer nankörlük etmeyip, şükredersek “ödüllendirileceğimizi ve nimetlerimizin artacağını” söyler. 
Söz konusu ders kitapları bu dünyayı araştırmak, anlamak, öğrenmek yerine inanmaya, korkuya dayalı bir algı çevresi 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oluşturmaya hizmet etmektedir.”1” Gümüşoğlu”nun burada bahsettiği ders kitabı 2011 baskılı Kenan Demirtaş ve Murat Özdemir imzalı 7. Sınıf İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabıdır. İnanç üzerine yazılmış bir eserde inanma ile ilgili bir örneği eleştirmek nasıl bir ruh yapısı, nasıl bir akademik bakış açısıdır, akıl almaz. 

Bir diğer misal Feryal Saygılıgil'in derlediği Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları adlı eserdeki İlkay Öküralpli'nin “Queer Teori” başlıklı yazısından: “Toplumsal cinsiyet kavramının kullanıma sokulmasıyla amaçlanan, aslında heteronormatif sistemin biyolojinin kader olduğu varsayımına karşı çıkmaktır. Beauvoir'ın ünlü “kadın doğulmaz, kadın olunur” ifadesi toplumsal cinsiyetin bir inşa, bir proje olduğuna gönderme yapar. Aynı zamanda, biyolojik cinsiyeti toplumsal cinsiyetten ayırır. Buna göre, biyolojik cinsiyet dişil bedenin olgulara dayanan yönleri, toplumsal cinsiyet ise bu bedenin üstlendiği kültürel anlam ve formlardır. Aslında kadın olan, aynı zamanda dişil üreme organına sahip 
olmak zorunda değildir.” 6 

Toplumsal cinsiyet eşitliği projesi yürütücüleri yetişkinlere dönük faaliyetlerle dini ve örfi cinsiyet algısının yıkılmasının zor olduğunu bildiğinden bebeklikten itibaren başlayan çocuk eğitimine ve ergenlere yönelik çalışma yaparlar. 
Bunun için de eğitim aracı olarak okul, kurs, televizyon programları, sosyal medya etkinlikleri, kamplar, dönemlik seminerler ve kulüp çalışmaları ile geniş kitlelerle etkileşime geçmeye gayret ederler. Eğitim içeriklerinde “toplumsal cinsiyet kalıp yargıları” diye niteledikleri kelime, deyim, resim, hikâye ve videoları cinsiyetsiz olacak şekilde değiştirirler. Konuşmalarını, yazılarını, ilan ve duyurularını, tarih 


15 Firdevs Gümüşoğlu, Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet, 1928'den Günümüze (İstanbul: Tarihçi Kitabevi, 2016), 33. 


16 Feryal Saygılıgil (ed.), Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları (Ankara: Dipnot 
Yayınları, 2016), 213. 
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ve sosyal bilimler sunumlarını, edebiyat ve sanat eserlerini cinsiyetsizleştirirler. 


Kinsey Raporu ve Akademik Sahtekârlık 


Alfred Kinsey, toplumsal cinsiyet teorisyenlerinin yoğun olarak kaynak gösterdiği Amerikalı zoolog. 1920'lerde soy gelişimi araştırmalarının yuvası olduğu günlerde Harward Bussey Enstitüsü'nde öğrenim gören Kinsey, İndiana Üniversitesi'nin öğretim kadrosuna girerek burada kültürel yapıbozumla ilgili araştırmalar yapmıştır. 


Soy gelişim biliminin ve kontrolünün az bilinen amaçlarından biri, geleneksel ahlak yıkımı ve sapkınlığın normalleştirilmesidir. Bu araştırma alanı Amerikan aile yapısını bozarak nüfusu yeniden üretmiş; kültürel, ailevi ve zihinsel programlamaya karşı korumasız hale getirmiştir. 1947'de bu üniversitenin bünyesinde The Rockefeller Foundation desteğiyle Cinsellik Araştırmaları Enstitüsünü kuran Kinsey, 1948 yılında adını “cinsel sapkınlık tarihi”ne birinci adam olarak taşıyacak Erkek İnsan'da Cinsel Davranışlar adlı kitabı yayımlar. 25.000 adet basılan kitap birkaç ay içinde 200.000”den fazla satışa ulaşır. İlerleyen yıllarda Amerika ve Avrupa'da toplumu dizayn etmek isteyen medya ve iktidar desteği ile milyonlara ulaşır. Toplumda ciddi bir değişim ve dönüşüm başlar. Beş yıl sonra Kinsey, ilk kitabın devamı olan Kadın İnsan'da Cinsel Davranışlar'ı yayımlar ancak bu kitap oldukça tepki alır. Fakat projenin destekleyicileri geri adım atmaz ve Kinsey Raporlarına uygun olarak kanuni düzenlemeler yapılır. O güne kadar Amerikan ceza sisteminde “suç” olarak kabul edilen zina, çocuk erotizmi, kürtaj, evlilik öncesi cinsel ilişki, karı-kocaların birbirlerini aldatması ve eşcinsellik suç olmaktan çıkarılıp normalleştirilir. 

Kinsey, bu raporda hali hazırda birçok toplumsal cinsiyet temalı dernekte de kullanılan meşhur Kinsey skalasını 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yayınlar. Bu skala üzerinden insanların fizyolofik cinsiyetlerinin yanı sıra cinsel yönelimlerine göre de cinsiyetlerinin tanımlanması gerektiğini söyler. Bu rapora göre Amerikan erkeklerinin yüzde 95'i cinsellikle ilgili yasaları cezaevine düşecek kadar ciddi biçimde ihlal etmiş, yüzde 85'i evlilik öncesi cinsel ilişki kurmuş, yüzde 69'u fahişelerle birlikte olmuş, yüzde 37'si homoseksüel ilişkilerde cinsel doyuma ulaşmış, yüzde 17'si hayvanlarla seks yapmıştı.” Ayrıca bu raporda Amerika'da erkeklerin yaklaşık yüzde 37'si, kadınların da yüzde 13'ünün 45 yaşlarından önce en az bir kez eşcinsel bir ilişki yaşadığı iddia ediliyordu. Erkeklerin yüzde 10'u hayatlarında en az 3 yıl boyunca genellikle eşcinsel ilişkiler kurmuşlardı, yüzde 4'ü ise kendilerini eşcinsel olarak tanımlıyordu. 


Alfred Kinsey sıradan biri değildi. Houston Üniversitesi tarihçilerinden James Jones, Kinsey”in hayatını anlattığı kitapta onu iğrenç bir sapık olarak tanımlıyordu. Jones'un iddiasına göre eşcinsel, mazoşist, seks müptelası, röntgenci ve sorunlu bir adam olan Kinsey, karısını başka erkeklerle sex yaparken izliyor, sapkın ilişkiler içinde olan erkeklerin fotoğraflarını çekmekten hoşlanıyordu. Rockefeller Vakfı desteği ile yüz binlerce dolar kazanan Kinsey, bu paraları porno sektörüne yatırdı ve her kesime hitap eden porno filmler çekti. Başrolünü kendi oynadığı porno filmde kalp krizi geçirdi ve öldü. 

Pedofilik alışkanlıkları olan Kinsey”in hazırladığı raporlarda bebek ve çocuklarla yapılan cinsel deneyimler, orgazm sayısı ve süresi de vardı. Bu deney için yaklaşık 2000 civarında bebek kullanılmıştı. Hatta bu çocuklardan bir tanesi yıllar sonra Birleşmiş Milletler'e yazdığı bir mektupta, Kinsey'in kendisi 7 yaşındayken öz babasına para karşılığı 20 
seferden fazla tecavüz ettirdiğini iddia etmişti. Ester White 


17 Jim Keith, Zihin Kontrol, Beynimizi Nasıl Yönetiyorlar?, çev. Sibel San 
(Istanbul: Nokta Kitap), 78. 
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adlı bu kız, 12 Nisan 2014 tarihinde yazmış olduğu bu mektupta, “babamı affedebildim ancak Kinsey”i asla” demişti. 


Kinsey Enstitüsü yöneticisi Paul Gebhard, 1981”deki bir yazısında enstitünün faaliyetleri hakkında şu itiraflar- da bulunur: “Bebeklerle ve reşit olmayan çocuklarla cinsel ilişki kurmak yasadışı olduğundan farklı veri kaynaklarına bağlanmak durumundaydık. Bunlardan bazıları, daha kolej eğitimli, çocuklarını dikkatle gözlemleyen ve bizim için notlar tutan ebeveynlerdi. Başka bir grup anaokulu sahipleri ya da öğretmenleri; yaşlılarla ilgi duyan ergenlik çağına gelmemiş homoseksüel erkeklerdi. Bir tanesi dişi ve erkek bebeklerle sayısız cinsel ilişki kurmuş ve her ilişkisinin kaydını tutmuş biriydi. Bu kaynakların bazıları yazılı ya da sözlü raporlarda, fotoğraflarda ve birkaç örnekte filmlerde 
kullanılmıştı.” 8 


Kinsey'in seçtiği denekler hiç de kitabında anlattığı gibi sıradan ve her meslek grubundan insanlar değildi. Bu deneklerin çoğu para ile tutulmuş kiralık fahişelerdi. Hatta birçoğu kendi çocuğuna tecavüz olmak üzere çeşitli cinsel suçlardan aranan kimselerdi. Bunu fark eden Liberty Counsel'in kurucusu ve dekanı Mathew Staver'ın “Alfred Kinsey ve Kinsey Enstitüsü, işledikleri devasa sahtekârlıktan sorumlu tutulmalıdır” diyerek enstitü hakkında soruşturma talebinde bulundu. Ancak Kinsey'in destekçisi vakıfların engeli ile karşılaştı ve soruşturma talebi kabul görmedi. Kinsey Raporlarının eleştirisi sadece Staver ile sınırlı değildi. Uluslararası çapta tanınmış Judith Reisman gibi akademisyenlerin yanında Sue Ellen Browder ve John W. 
Tukey gibi akademisyenler de çok sert eleştiriler getirmiş ve Kinsey'in araştırmasının önemli bir kısmının masabaşı olduğunu söylemişlerdir. Sue Ellen Browder, “Kinsey'in Sırrı: Cinsel Devrimin Sahte Bilimi” adlı makalesinde şunları söylemektedir: “Kinsey, sıklıkla başvurduğu örnekleri, 


18 Keith, Zihin Kontrol, 78. 
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sıradan anneler, babalar, kız ya da erkek kardeşlermiş gibi sundu. Böyle yaparak Amerikan erkeklerinin yüzde 95'inin onları içeri tıktıracak cinsel suçlara ilişkin kanunları çiğnediğini ileri sürüyordu. Böylelikle Amerikalılara, cinsel kabahat kanunlarının “gerçeğe uygun” hale getirilmesinin zorunluluk olduğu söyleniyordu.” Öyle de oldu. Kinsey raporlarından sonra Rockefeller Vakfı desteği ile ceza hukuku değiştirildi. 

Kinsey Raporu sonrası cinsel suçlarda korkunç bir artış meydana gelmiştir. Amerika”da 1969-1999 arasında tecavüz yüzde 340, 1955-1994 arasında 10-14 yaş grubunda cinsel yolla bulaşan hastalıklar yüzde 200, 1951-1996 arasında 15- 
19 yaş arası genç kızların çocuk doğurma oranı yüzde 215, 
15 yaş altı kızların çocuk doğurma ya da düşürme oranı 
yüzde 150 ve çocukların cinsel istismarında yüzde 15,866 artış olmuştur. Ayrıca Kinsey raporundan sonra LGBTİQhareketler daha aktif olmaya ve lobi çalışmaları ile çeşitli haklar elde etmeye başladılar. Aynı zamanda pedofilik bir sapkın olan örgütün kurucusu Harry Hay eşcinselleri açıktan savunan ilk manifestosunu Kinsey”in raporunun yayınlandığı yıl olan 1948”de yaptı. 1973 yılında Amerikan Psikiyatristler Birliği (APA), eşcinselliği psikiyatrik hastalıkların sınıflandırıldığı DSM”den (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) çıkardı. Kinsey Raporu'yla birlikte sadece LGBTİQ+ hareketler değil, pedofilik hareketler de meşrulaşma fırsatı elde etmişlerdi. Kinsey'in raporları ile tetiklenen kitleler daha neye uğradıklarını anlamadan aynı yıllarda Playboy Dergisi yayın hayatına atılıyor ve zihinlere erotik ve pornografik resimleri yerleştirmeye başlıyordu. 
Aynı dönemde Rockefeller desteği ile porno sektörü oluşuyor, kadın ve erkek fahişeler bu sektörün içinde endüstriyel bir kaynak haline geliyordu. 


19 Mücahit Gültekin, Algı Yönetimi ve Manipülasyon (İstanbul: Pınar Yayınları, 2019), 170. 
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Toplumsal Cinsiyetin Dayanakları: Sözleşmeler 


Kinsey Raporları ile başlayan toplumu cinsel olarak dönüştürme faaliyetleri salt bir şirket yahut devlet faaliyeti olarak kalmamış, Birleşmiş Milletler kanalı ile bütün ülkelerde yaygınlaştırılmak istenmiştir. Bunun için de sözleşmeler yapılmış ve “Ulusal Eylem Planı” hazırlanmıştır. Çokça öne çıkarılan İstanbul Sözleşmesi düne nispeten nihai nokta gibidir. Çünkü toplumsal cinsiyet meselesi İstanbul Sözleşmesi”nden onlarca yıl önce yapılan sözleşmeler ile cemiyet hayatında yer bulmaya başlamıştır. Bunlardan ilki 1957 yılında Avrupa Birliği çerçevesinde imzalanan Roma Antlaşması'nın 119. maddesindeki “Kadın Erkek Eşitliği”ne dair olandır. Bu antlaşmadaki hukuki düzenlemeler sadece çalışma yaşamıyla sınırlıydı ve sosyal olmaktan daha çok “ücret eşitliği” başlığı altında toplanmış olarak ekonomikti. 

Birleşmiş Milletler'in toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve kadınların güçlendirilmesi amacıyla kurmuş olduğu ilk organ Kadının Statüsü Komisyonu”dur. Komisyonun temel görevi, kadın haklarının siyasi, medeni, ekonomik, sosyal ve eğitim alanlarında geliştirilmesi için Ekonomik ve Sosyal Konseye tavsiyeler sunmak ve raporlar hazırlamaktır. Komisyon 1960'lı yıllara kadar üye ülkelerde yasal eşitliği gerçekleştirmek amacıyla çalışmalar yapmış ve kadın hakları alanında sözleşmeler hazırlamıştır. 24 Ekim 1945'te Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın (Charter) kabulü ile teşkilatın asıl amacı olan “barışı korumak, savaşları önlemek” konularının yanında kadının hakları ve statüsü mevzuu üzerinde de çalışmalara başlanmıştır. Bu anlaşmada uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel ve insani sorunların çözülmesinde ırk, cinsiyet, dil ve din ayrımı gözetmeksizin herkes için İnsan Haklarının geliştirilmesinde işbirliği sağlamak ve ülkelerin bu amaçlara ulaşma çabalarının ahenkleştirildiği bir merkez olmak gibi çok kapsamlı bir hedef belirlenmiştir. Bu suretle insanlar arasında cinsiyet ayrımından 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kaynaklanan her türlü ayrıcalığı yok etmek, bu teşkilatın temel görevlerinden biri sayılmaktadır. 1960'lı yıllarda yapılan sözleşmelerin birçoğunda Türkiye'nin imzası yoktur: 1962'de 28 ülkenin katılıp imzaladığı Evliliğe Rıza, Evlilik için 
Asgari Yaş ve Evliliğin Tesciline İlişkin Sözleşme ve 1950'de 42 
devletin imza koyduğu İnsan Kaçakçılığı ve Fuhuşun İstismarının Bastırılmasına İlişkin Sözleşme"terinde olduğu gibi. 1979 
yılında yayınlanan CED AVV-Birleşmiş Milletlerin Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesini ise Türkiye 1985 yılında imzalamıştır. Bu sözleşmenin temel hedefi, toplumsal yaşamın her alanında kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla, kalıplaşmış kadın-erkek cinsiyet rollerine dayalı önyargıların yanı sıra geleneksel ve benzer tüm ayrımcılık içeren uygulamaların ortadan kaldırılmasıdır. Sözleşmenin 10”uncu maddesinin (c) bendinde şöyle denilmektedir: “Kadın ve erkeğin rolleriyle ilgili kalıplaşmış kavramların eğitimin her şeklinde ve kademesinden kaldırılması ve bu amaca ulaşılması için eğitim birliğinin ve diğer eğitim şekillerinin teşvik edilmesi, özellikle ders kitaplarının ve okul programlarının yeniden gözden geçirilmesi ve eğitim ve metotlarının bu amaca göre düzenlenmesi...” 


Birleşmiş Milletler'in Pekin'de 4-15 Eylül 1995 tarihleri arasında 189 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla düzenlediği Taahhütler Konferansı'nda (Dördüncü Dünya Kadın Konferansı) Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu belgeleri kabul edilmiştir ve Türkiye her iki belgeyi de imzalamıştır. 
Pekin Deklarasyonu, kadının güçlenmesini ve toplumsal konumunun yükselmesini sağlamak, kadın-erkek eşitliğinin geliştirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin temel politika ve programlara yerleştirilmesi konularında hükümetleri yükümlü kılmıştır. 

2000 yılında 189 ülkenin temsilcileri, Birleşmiş Milletler'in önderliğinde bir araya gelerek Binyıl Kalkınma Hedefleri”nin kabul edildiği bir zirve gerçekleştirmişlerdir. Binyıl 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Kalkınma Hedefleri (BKH), insani kalkınmaya yönelik olarak yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması, tüm bireyler için temel eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının durumunun güçlendirilmesi, çocuk ölümleri, anne sağlığı, salgın hastalıklarla mücadele, çevresel sürdürülebilirlik ve kalkınma için küresel ortaklık konularını içermektedir.” 


11 Mayıs 2011 tarihinde, kadınlara yönelik şiddetle mücadelede yeni bir destek sağlayan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” veya kısaca “İstanbul Sözleşmesi” Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından imzalanarak 
22 Kasım 2011'de TBMM tarafından onaylanmıştır. 8 Mart 
2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 
Avrupa Konseyi'ne sözleşmeye ilişkin onay belgeleri teslim edilmiş ve 1 Ağustos 2014 tarihi itibariyle sözleşme yürürlüğe girmiştir. 2018 verilerine göre 45 ülke tarafından imzalanan ve 27 ülke tarafından onaylanan İstanbul Sözleşmesi, “kadına karşı şiddetin önlenmesinde hukuki bağlayıcılığı bulunan ilk uluslararası belge” niteliği taşıyor. Bu belgenin Türkçe çevirisi ile ilgili oldukça dikkat çekici iddialar söz konusu. Ankara Barosu dergisinde Prof. Dr. Kadriye Bakırcı şu tespitleri dile getiriyor: “Sözleşme'nin Türkçe metni ile İngilizce metni karşılaştırıldığında Türkçe çeviride yanlışlıklar olduğu görülmektedir. Bu durum, büyük ölçüde politik tercihlerden kaynaklanmaktadır. Sözleşme'nin orijinal başlığı “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olmasına rağmen, Türkçe'ye “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olarak çevrilmiştir. Sözleşme'nin metnindeki “ev içi şiddet” (domestic violence) ibaresi Türkçe'ye 


20 TMMOB İzmir Şubesi 28. Dönem Kadın Mühendisler Komisyonu, 
Mutlu Toplum İnşası İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (İzmir, 2018), 18-19. 
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“aile içi şiddet” olarak çevrilmiş, ev içinde (domestic unit) ibaresi ise “aile birliğinde” olarak çevrilmiştir. Öte yandan “eşler veya partnerler’ arasındaki ‘şiddet’ ibaresi, “eşler veya ebeveynler arasındaki” şiddet olarak çevrilmiştir.””" 


Diğer taraftan İstanbul Sözleşmesi, toplumsal cinsiyet ile birlikte cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği kategorilerini doğrudan metninde içeren ilk uluslararası sözleşmedir. Sözleşmenin “Temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması” başlıklı dördüncü maddesinde LGBTİQ: oluşumlarına atıfta bulunulması ve söz konusu maddede “Cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, (...) herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanması temin edilecektir.” denilmesi, LGBTİO* oluşumlarının Türkiye'de daha açıktan ve kışkırtıcı bir şekilde örgütlenmesine sebep oldu. 


Birçok kişi ve kurum tarafından eleştirilen İstanbul Sözleşmesi, toplumsal tabanın kültürel yapısını dikkate almadığı, farklı görüşlere karşı duyarsız kaldığı ve tek taraflı bir metin olduğu iddiası ile eleştirilmiştir. Metin bu haliyle bir toplumu ayakta tutan kültürel değerlerin belirlediği toplumsal rol beklentisini değersizleştiren, küçük bir grubun değerlerden uzak rol beklentisini temel değer haline getiren bir yapı görünümündedir. Feminist bir ideolojik dilin hâkim olduğu bu sözleşmenin “Kadınlara yönelik şiddetin, erkeklerin kadınlar üzerinde tahakküm kurmasına ve kadınlara yönelik ayrımcılığa neden olan ve kadınların tam ilerlemesini engelleyen ve kadınlar ile erkekler arasındaki tarihsel eşitlikçi olmayan güç ilişkisinin tezahürü olduğunun bilincinde olarak” hazırlandığı ifade edilmiştir. Genel yükümlülükler bölümü, madde 12/1”de “veya kadınlar ve erkekler için alışılagelmiş rollerin bulunduğu düşüncesine dayanan ön yargıları, örf ve adetleri, gelenekleri ve her türlü farklı uygulamaları ortadan kaldırmak amacıyla kadınlar ve erkeklere 


21 Kadriye Bakırcı, “İstanbul Sözleşmesi”, Ankara Barosu Dergisi 4 (Temmuz 2015), 133-204. 
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ilişkin sosyal ve kültürel davranış modellerinin değişimini sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” denilmektedir. Bu ifadeler toplumsal cinsiyete dair metinlerde bir ayrımcılık olarak sunulan dinin yok sayılmasına, geleneksel değerler, örf ve kültürün yok edilmesine kanuni dayanak oluşturmaktadır. Ayrıca sözleşmenin 4'üncü maddesinin (Temel Haklar, Eşitlik ve Ayrım Gözetmeme) 3'üncü bendinde ayrımcılık yapılmaması adına cinsel yönelim ve cinsel kimlik kavramları yasallaştırılmaktadır. LGBTİO* bireyler, bu madde ile kendilerine yönelik her söylemi “nefret suçu”, “homofobik davranış” iddiası ile hukuka taşımakta, toplumun geniş bir kesimi tarafından “sapkınlık” olarak görülen söz ve fiilleri meşrulaştırmaktadırlar. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğini şiddetin önlenmesi için tek reçete olarak sunan bu sözleşme, toplumsal cinsiyet eşitliği indeksinde üst sıralarda olan ülkelerde kadına yönelik şiddet, cinayet ve tecavüz oranlarının yüksek düzeylerde olması ile uygulanabilirliği tartışmalı hale gelmiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinde model ülke olan İskandinav ülkelerinde şiddet ve tecavüz oranları ürkütücü seviyelerdedir. Uluslararası Af Örgütü'nün raporuna göre Finlandiya'da her yıl 50.000 kadın tecavüz ve cinsel şiddete maruz kalmaktadır. 
Danimarka'da 2017 yılında 24.000 kadın tecavüze uğramış veya tecavüz girişiminde bulunulmuştur. Benzer şekilde toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı politikaların uygulanmaya başlanmasından sonraki süreçte de ülkemizdeki istatistikler şiddetin azalmadığını göstermektedir. Sözleşmenin 48'inci maddesi arabuluculuğu yasaklamakta, “Taraflar işbu Sözleşme kapsamındaki her türlü şiddete ilişkin olarak, arabuluculuk ve uzlaştırma da dâhil olmak üzere, zorunlu alternatif uyuşmazlık çözüm süreçlerini yasaklamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alır.” demektedir. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere, sözleşmede aileyi koruyabilecek tedbirlere yer verilmemekte, toptancı bir yaklaşımla 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arabuluculuğun faydalı olabileceği durumlar da dışlanmaktadır.”? 


Toplumsal Cinsiyet Teorilerinin Anaakımlaştırılması 


1990'lı yıllar sonrasında BM'nin anaakımlaştırmaya (mainstreaming) karar verdiği toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları bugün global hale gelmiştir. Kalkınma Programı (UNDP) anaakımlaştırmayı şöyle tanımlıyor: “Ekonomik, siyasal ve toplumsal alanlardaki tüm politika ve programların tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine cinsiyet eşitliği zorunlu bir boyut olarak katılacaktır; bu nedenle cinsiyet analizleri tüm etkinliklerinin bir parçası olarak kabul edilecek ve partnerlerle ilişkide cinsiyet eşitliği anahtar bir unsur olarak kabul edilip desteklenecektir; eşitlik anlayışının tüm politikalarda temel alınmasını sağlamak üzere Kalkınma Programı'nın kapasitesini arttıracak stratejiler geliştirilecektir.”” 


Toplumsal cinsiyet teorileri ile ilgili ilk dönemlerde birkaç broşür, bülten ve tanıtım toplantılarından ibaret olan çalışmalar, zaman içerisinde üniversiteler bünyesinde ana bilim dalları açılmasına, ders kitapları halinde öğrencilere okutulmasına, ana akım haline getirilip üzerine binlerce kitap yazılmasına, belgesel film ve sinema çalışmaları yapılmasına evrilmiştir. Bunda da elbette nüfuz sahibi akademisyenlerin, başta AB fonları olmak üzere her çeşit destekle cemiyeti bu kurama göre şekillendirmeyi gaye edinen derneklerin payı büyüktür. Bu derneklerden birkaçı şunlardır: Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği, Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği, Yanındayız Derneği, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Derneği. 
22 Aile Akademisi Derneği, 10 Maddede İstanbul Sözleşmesi Neden İptal 

Edilmelidir? (Bursa, Temmuz 2019), 9. 


23 UNDP, Human Development Report, 2006; Bu konuda bk. UNDP Türkiye, “Yerel Yönetimlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Anaakımlaştırılması” (24 Aralık 2018). 
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Ancak bunlar arasından daha etkili olanlar akademisyenlerdir. Çünkü onlar toplumla birebir irtibatı olan insanları yetiştirmektedir ve yine kendileri toplumla sürekli etkileşim halindedirler. Dolayısıyla asıl dikkatle takip edilmesi gereken nokta burasıdır. 


Türkiye'de akademik feminizme dair hafıza alanı inşa eden, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezlerinin kuruluşunda ve gelişmesinde öncülük yapan, katkıda bulunan birçok akademisyen vardır. Bunların bir kısmı halen görevde ve hayatta olup kimi bir üniversitede kimi ise uluslararası desteğe sahip derneklerde yönetici olarak aktif rol sahibidirler. Bu akademisyenler, toplumsal cinsiyet kuramını tüm basın yayın, halkla ilişkiler, üniversite ve lise ders kitaplarına, emek ve iş gücünün söz konusu olduğu her yere, edebiyat, sanat ve tarih yazımı başta olmak üzere dini çalışmalara kadar pek çok alana nüfuz ettirmişlerdir. İtiraf etmek lazımdır ki hiçte başarısız değiller. Bu çalışmalar neticesi birçok önemli siyasi ve ticari organizasyon toplumsal cinsiyet teorilerini kitleselleştirdiler. Ülkemizde TKP, HDP, CHP, İYİ Parti gibi siyasi partilerin yanı sıra büyükelçilik, ticari şirket gibi birçok sivil toplum kuruluşu sözleşmelere dayanarak bu projeleri destekledi. Almanya Büyükelçiliği, ABD Büyükelçiliği, Avrupa Birliği, Ford Vakfı, Rockefeller Vakfı, Fransa Büyükelçiliği, İsviçre Büyükelçiliği, Soros Vakfı, Norveç Büyükelçiliği, Danimarka Büyükelçiliği, Nike, Coca Cola, Shell, TÜSİAD bunlara fon sağlamakla kalmayıp çalışmaları global hale getirmenin önünü açmıştır. Ayrıca TÜSİAD (Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği) “adam” kelimesinin ayrımcı olduğu gerekçesiyle açık ismini 2018 yılında değiştirmiştir. 

Bu kitleselleşmede en önemli unsur medya ve propagandadır. Kaldı ki medya önemli bir telkin aracı olduğu kadar aynı zamanda bir baskı aracıdır. Birçok sermaye grubu yani reklam veren şirketler, hem yazılı hem görsel medya üzerinde “parayı veren düdüğü çalar” hesabı ciddi bir baskı oluşturmakta ve toplum mühendisliğine kadar işi götürebilmektedirler. Bunun en güzel örneği TÜSİAD ve bünyesindeki şirketler grubudur. Bu şirketler açıktan açığa medyaya yön vermekte, hizaya çekmekte ve nelerin yayınlanıp yayınlanamayacağını söylemekte hatta dizi, filmlerin senaryosuna kadar müdahale etmektedirler. 


5 Mart 2018 Pazartesi günü “Televizyon Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başlığı altında TÜSİAD bünyesinde bir profe çalıştayı yapıldı. Bu çalıştayın açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol BİLECİK şunları söyledi: “Toplumsal cinsiyet eşitliği önündeki engellerin aşılması için zihniyet dönüşümünü sağlamak gerekiyor. Her bireyin ve her kurumun kendi etki alanlarından başlayarak bir “kelebek etkisiyle” bu dönüşüme büyük katkı sağlayacağına inancım sonsuz. Farklı alanlarda çalışmakla beraber, birbirini etkileyen ve güçlendiren işler yapan “iş dünyası” ve “dizi sektörü” olarak bu proje vesilesiyle bir araya gelmiş olmak çok kıymetlidir. Aslında iş dünyası ile dizi sektörünün ortak bir derdi var: yaratıcılık ve yenilikçilik. İş dünyasının küresel rekabette ayakta kalması çeşitliliği, yaratıcılığı ve inovatif olmayı gerektiriyor ki toplumsal cinsiyet eşitliği bu yolda müthiş bir itici güç sağlıyor. Dizi sektörünün paydaşları belki de en yüksek yaratıcı ve yenilikçi yeteneklere sahip kesim ve bu yetenekleri toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek şekilde harekete geçirmeleri çok önemli.”?“ 


Bir İdeoloji Olarak Toplumsal Cinsiyet 


Bir fikri, inancı yahut ürünü ana akım haline getirmek ve kitleler tarafından hızlıca bünyeleştirilmesini sağlamak için bilinen en iyi yöntemlerden biri ideolojileştirmektir. Çünkü kitleler parçalar halindeki unsurları marjinal yahut sadece 


24 Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), Diziler İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İlkeleri Belirlendi, Sıra Uygulamada (5 Mart 2018). 
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azınlığa mahsus bir davranış biçimi olarak görür. Ancak bu durum birçok parçanın bütünleştirildiği bir ideoloji haline dönüşür ve içinde farklı gruptan insanların çıkarlarına çözümler üretiyor olursa kitlelercesahiplenilen ve mücadelesi edilen bir form halini alır. Toplumsal cinsiyet teorisyenleri bu yönü hiç ihmal etmemiş, bütün çalışmalarını iktidar, siyaset ve değişim içerikli söz ve fiillerle beslemiştir.” 


İdeoloji; fikrin nizamı, düzeni. Nisbetler yahut keşifler boyu anlayışın örgüleşmiş hâli. Bir dine bağlı olabileceği gibi mevcut ilmi birikimden istifade ile batıl bir itikad üzere de oluşturulması mümkün. Liberalizm, sosyalizm, faşizm en başat yerde. İdeolojik olmanın yanı sıra psikolojik bir yapı arz eden feminizm, muhafazakârlık, milliyetçilik ise eklemlendikleri yer ile bütünleşik hareket eden dünya görüşleridir. Erkek ve kadına dair, her biri diğerinden farklı bir anlayışa sahip ve hakikati yerli yerine oturtucu değil. 
Bugün gelinen noktada toplumsal cinsiyet çalışmaları da Toplumsal Cinsiyet Eşitliği üst başlığı altında cinsiyet ve cinselliğin merkeze alındığı bir ideoloji haline gelmiştir. Bunda da en büyük etken geleneksel olarak varlığını devam ettirmeyi düşünen ideolojilerin toplumsal cinsiyet olgularına bakışıdır. Şöyle ki; herkese vicdan, inanç, düşünce özgürlüğü tanınmasının gerekli olduğunu savunan, devletin bireyler, sınıflar ve uluslararasındaki ekonomik ilişkilere karışmamasını isteyen /iberalistler, erkek ve kadın arasındaki farklılıkları tamamen özel veya kişisel önemi olan bir konu olarak ele alır. Kamusal veya siyasi hayatta bütün insanlar bireyler olarak değerlendirilir, toplumsal cinsiyet eşitliği ise etnik veya sosyal sınıf gibi uygun bir değerlendirme birimi olarak görülmez. Bu açıdan bireysellik, “toplumsal cinsiyet körlüğü”yle malüldür. Muhafazakârlar, toplumsal cinsiyet ayrımının sosyal ve siyasi önemini vurgulamışlar ve erkek 
25 İleri okuma için bk. R. William Connel, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, 


Toplum, Kişi ve Cinsel Politika, çev. Cem Soydemir (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2019). 
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ile kadın arasında işle ilgili cinsiyet ayrımının doğal ve kaçınılmaz olduğuna işaret etmişlerdir. Böylece toplumsal cinsiyet kavramını, topluma organik ve hiyerarşik özelliğini veren faktörlerden biri olarak değerlendirmişlerdir. Faşistler ise toplumsal cinsiyeti insanlık içindeki temel bir ayrım olarak görürler. Erkekler doğal olarak liderlik ve karar vermeyi tekellerinde tutarlar, kadınlar ise tamamen evcil, destekleyici ve ikincil bir role uygun görülürler. Sosyalistler, liberaller gibi toplumsal cinsiyeti siyasi açıdan ele alır ve emeğin sömürülmesi tezi üzerinden hareket ederek onu mekanik işleyen toplumun bir cinsiyetsiz bir parçası haline getirir. Aile kurumu, boşanma, çocuk sahibi olma, fabrika- da çalışma yahut bir şeylerin sahibi olma içtimaileşir. Kadın ve erkek fert fert toplumun malıdır. Marx ve Engels'in ortak ifadesiyle “Kendisini tamamlayan şey kaybolup gittiği zaman doğal olarak burjuva ailesi de kaybolup gidecek ve sermayenin ortadan kalkmasıyla birlikte her ikisi de ortadan kalkacaktır.” 


Toplumsal cinsiyet teorisyenleri bunlardan yararlanmış ama bütün haliyle benimsememiştir. Ancak feministler, liberalizmin özgürlük anlayışı ile marksist ilkeleri birbiri ile harmanlayarak toplumsal cinsiyet teorilerinin motor gücü ve taşıyıcısı olmuştur. Daha sonra buna LGBTİQ: bireyler de katılmış, içtimai ve siyasi bir güç olarak örgütlenmeye, propaganda sahası oluşturmaya, eser ve eylemler üreterek dünya görüşlerini kalıcılaştırmaya çalışmışlardır. Bir ideolojinin hedeflediği tarihi değiştirme, dili ve anlayışı yenileme, yeni bir politika ve yönetim biçimi belirleme, aile, evlilik ve eğitim gibi toplumu ayakta tutan unsurları yeniden biçimlendirme, iktidar-cinsiyet ilişkisini merkeze alarak insanların yaşam tarzını düzenleme gibi temel işlevleri gaye edinmişlerdir. Cinsel yönelimlerin ve cinsel arzuların 


26 Karl Marx vd., Kadın Sorunu Üzerine. çev. İsmail Yarkın (İstanbul: İnter 
Yayınları, 1996), 11. 
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doyurulmasının ana tema olduğu bu ideoloji, Cinsiyet İdeolofisi olarak da adlandırılmaktadır. Gayesi toplumu cinsiyet temelli dönüşüme tabi tutmak olan toplumsal cinsiyet ideolojisi, bunun için Marks'ın sınıf çatışması tezinden ilham alarak kadını işçi sınıfı, erkeği ise sermaye yani kapitalist sınıf olarak kategorileştirir. Ataerkil sistemi de mücadele edilmesi ve yıkılması gereken kapitalizm olarak belirler. 
Evlilik, aile, ev işleri, cinsellik, anne ve babalık, çocuk bakımı, kadın istihdamı gibi meselelerin yeniden düzenlenmesi ve kısmen de ortadan kaldırılması gereken şeyler olarak görür. Yani “katı olan her şeyi buharlaştırmaya”, bilinen ve sahip olunan ne varsa imha etmeye, insanı sürekli değiştirme ve dönüştürmeye çalışır. İnsana kendini saklayabileceği bir mahremiyet alanı ve sığınabileceği bir mağara bırakmaz, her şeyi parçalar, söküme uğratır ve dönüştürür. 


Toplumsal Cinsiyet ve Mahremiyetin Dönüşümü 


Mahremiyetin Dönüşümü adlı eserinde Anthony Giddens “Şu anda cinsiyetler arasında duygusal bir uçurum açılmış durumda ve bunun ne ölçüde kapatılabileceğini söylemek çok güç.” der.” Çözümü ise demokraside görür. Oysa bu sonuçlar demokrasinin neticesi değil midir zaten? Farklı cinsel yönelimli kimseler demokrasinin arkasına sığınarak faaliyet alanlarını genişletmiyorlar mı? Bilakis demokrasi sürekli değişken ve dönüşen bir yapı arz etmiyor mu? Cinsiyetler arasında açıldığı söylenen ilişki yeniden inşa edilmeli iken neden diyalektik materyalizmin öngördüğü çatışmacı bir tarzda sıvılaşmasına göz yumuluyor? Çünkü bu bir sorun olarak değil, akışkan bir sebep-sonuç ilişkisi olarak görülmektedir. Akışkan Modernite adlı eserinde Zygmunt Bauman şöyle der: “Eritilecek ilk katılar ve dünyevileştirilecek ilk kutsallar, insanın elini kolunu bağlayan, hareketi kısıtlayan 


27 Anthony Giddens, Mahremiyetin Dönüşümü, çev. İdris Şahin (İstanbul: 
Ayrıntı Yayınları, 2018), 9. 
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ve girişimlerin önünü tıkayan geleneksel sadakatler, alışılageldik haklar ve görevlerdi. Yeni (ve gerçek anlamda katıl) bir düzen kurmak için öncelikle, eski düzenin kurucularının sırtına yüklediği o ağır yükten kurtulmak gerekiyordu. 
“Katıları eritmek” tabiri her şeyden önce, eldeki mali değerlerin bir şekilde hesaplanmasını zorlaştıran “alakasız” zorunluluktan kurtulmak, ya da Max VVeber”in belirttiği gibi, ticari ve ekonomik girişimleri, kendilerine ayak bağı olan ev-aile ilişkilerinden ve etik sorumluluklardan kurtarıp özgürleştirmek” gerekiyordu. Toplumsal cinsiyet ideolojisi, bu noktada liberalizm ile marksizmin uzlaştığı bir zemindir; bir başka deyişle marksizm, liberal düşünceyi yaşatan ideolojik bir tüketim aracı haline gelmiştir. Yani bugün liberalizm Marks'ın tezlerini, marksist düşünürlerin fikirlerini hayata geçirerek topluma şekil vermekte ve kendi iktidarını kuvvetlendirmektedir. 


Marks'ın “katı olan her şey buharlaşıyor” öngörüsünde olduğu gibi dini, ailevi, iktisadi, siyasi, örfi, ahlaki ve etnik kurumlar hızla sıvılaşmakta, buharlaşmakta ve kaybolup gitmektedir. Sanayi devrimi sonrası oluşan endüstri toplumu ile geniş aile yok edilip kapitalist emellere uygun üretilen çekirdek aile tipi önce bireyselleşmeye, ardından cinsiyete dayalı çatısı bahane edilerek erimeye bırakıldı. Kentler, mahalleler, sokaklar, alışveriş merkezleri, iş yerleri herkese açık gözetilebilen alanlar haline getirilerek mahremiyet alanı sınırlandırıldı. Kitlelerin tek sığınak olarak gördükleri evlere, mahremiyet düşüncelerini şekillendiren inançlarına ve geleneklerine müdahale edilerek kırılgan ilişkilerin oluşması sağlandı ve evler güvenilir mahrem mekânlar olmaktan çıkarıldı. Korunmasız çocuklar yanında korunmasız ebeveynler üretildi. Duyguların, inançların erimesi daha da kolaylaşmış oldu. Doğumun yani üremenin kontrol al- 


28 Zygmunt Bauman, Akışkan Modernite, çev. Sinan Okan Çavuş (İstanbul: Can Yayınları, 2019), 28. 
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tına alınması ile birlikte plastisite bir cinsel anlayış oluştu. 
Cinsel devrim, özgürlük üst başlığı altında insanların zihni boş bir form haline getirildi ve “bunun sonucunda da çok satan kitaplar, reklamlar, pornografik metinler, metres edebiyatı ve psikanaliz gibi şeyler ister istemez idareyi ellerine aldı.” Ensest tabu denilerek aile içi, regl tabusu denilerek kadın istismarı, çıplaklık tabusu denilerek utanma ve ar duygularının yıkımı sağlandı. Nikâh tabusu denilerek kadın-erkek birlikteliğini hukuki forma kavuşturan resmiyet ortadan kaldırıldı. Gizlilik tabusu denilerek insanın en mahrem ilişkilerini bile araştırma ve ortaya çıkarma hırsı; toplu seks tabusu, hayvan tabusu, eşcinsellik tabusu denilerek bütün ahlaki değerler altüst edildi. Daha ötesi bütün ilişkilerde karşılıklı güvensizlik oluştu ve kitleler kendi çocuklarını koruyamayacak hale geldi. Bunun için de her çeşit propaganda aracı, model alarak öğrenmeden bilişsel öğrenmeye kadar her çeşit öğretim ve telkin metodu kullanıldı. 


Cinsiyetsiz Toplum İçin Rol Modeller 


Toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinden üretilen tanımlamalar insanın biyolojik yapısını yani doğuştan erkek ve dişi oluşunu atıl bırakarak ona yeni bir kimlik tedarik eder. Bu yeni kimlik ferdin kültürel ve cinsel etkileşimleri neticesi ortaya çıkmış, sonradan edinilmiş bir kimliktir. Kadına karşı şiddeti önleme şeklinde masumane bir dil kullanan toplumsal cinsiyet eşitliği savunucuları bu kimliği oluşturmak için her çeşit telkin vasıtasını kullanır. Sinema, gazete, dergi gibi ana akım medyanın yanı sıra Facebook, Instagram, Twitter, Youtube gibi sosyal medya platformlarından da yararlanırlar. Buralarda yapılan paylaşımlar, çeşitli kurumların davetleri, sanat ve edebiyat dünyasında tanınmış kişilerin şovları, dernek ve kulüp faaliyetlerinin teşhiri ile kitlelere 


29 Ulrich Beck, Risk Toplumu, Başka Bir Modernliğe Doğru, çev. Kazım Özdoğan - Bülent Doğan (Istanbul: Ithaki Yayınları, 2019), 19. 


Toplumsal Cinsiyet 51 


ulaşmakta oldukça önemli unsurlardır. Toplumsal cinsiyet çalışmalarının görünürlüğünü artırmak için özel sanatçılar, müzisyenler, yazar ve aktörler yetiştirilmekte yahut çalışmaların yapısına uygun karakterdeki kişiler ve gruplar ön plana çıkarılmaktadır. Bunlardan biri olan BTS”in yapısı ve formu oldukça ilginçtir. BTS; Bangtan Boys. Big Hit Entertainment tarafından oluşturulan Güney Koreli K-Pop (Kore Pop Müziği Kültürü) grubu. Daha çok kadını andıran ama belli bir cinse mensupmuş imajı vermeyen BTS grubunun erkek üyeleri aracılığıyla toplumlara cinsiyetsiz bir yaşam biçimi alternatifi sunulur. 


Makyaj yapan, kadın elbiseleri giyen, kadınsı davranışlar sergileyen, saçlarını rengârenk boyayan, röportajlarında kendilerini “tüm cinsiyetlere eşit mesafede” olarak tanımlayan BTS grubu, cinsiyetsiz toplum oluşturma gayesi içinde olan odakların bilhassa gençleri etkilemek için sürekli gündemde tuttukları bir gruptur. BTS”in dinlendiği pek çok yerde cinsiyetsiz görünüme sempati artarken, çocuklar ve gençlerde hayranlık yoluyla cinsiyetsiz kimliğin normalleştirilmesi sağlanmaktadır. Böylece ahlaki kaygıları ön yargı olarak niteleyen, eşcinselliği meşrulaştırmak için sosyal medyanın ve modanın etki gücünü kullanan gruplar vasıtası ile gençlik kültürel saldırı altında kalmakta, dini, milli ve ahlaki değerlerden hızla uzaklaşmaktadır. Uyuşturucu, fuhuş, erkekken kadınlar gibi dudak boyama, göz ve kaş boyama gibi davranışlar edinmektedirler. ARMY gibi gruplara dâhil olunmakla da örgütsel hipnoz tesiri ile zihnen yönetilebilir ve güdülebilir bir etkileşime girilmektedir. 


Son yıllarda LGBTİQ: bireylerin görünürlüğünün artması ve Amerika'nın pek çok eyaleti ile Avrupa ülkelerinin birçoğunda eşcinsellere evlenme hakkı verilmesi aile yapısında geri dönülemez kırılmalar oluşturdu. Birçok anne ve baba çocuklarını yetiştirirken artık biyolojik cinsiyetine göre değil kendi haline bırakarak cinsiyetsiz bir şekilde yetiştiriyor. Buna rol model olarak sanatçılar ve tanınmış bazı kişiler seçiliyor. Bu sanatçı çiftlerden biri de Angelina Jolie ve Brad Pitt çocuğunun istediği gibi giyinebileceğini, istediği kişiye âşık olabileceğini, istediği kimlikle var olabileceğini ve daha da önemlisi hiçbir kalıba girmesinin zorunlu olmadığını söyleyen Jolie tam da Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesine uygun bir aile profili çizmektedir. Çocuklarını cinsiyetsiz yetiştiren bir başka ünlü Chris Evans. Erkek kardeşi de eşcinsel olan Evans, kardeşinden utanmadığını ve kendi çocuğunu cinsel yönelim noktasında özgür yani cinsiyet kalıplarına uymadan yetiştirdiğini söylemektedir. 
Adele, Kate Winslet, Anne Hathaway, R. Kelly ve Kate Hudson gibi ünlüler de aynı projenin rol modelleridir. Kitleler üzerindeki tesirleri zihinlerin yeniden inşasını kolaylaştırmakta ve insanların algıları istenilen hedefe rahatlıkla yönlendirilebilmektedir. Dedesinin adını verdiği kızı Rani'yi nasıl yetiştireceği hakkında konuşan Kate Hudson'un ifadeleri bu açıdan dikkatlice okunmalıdır: “Bence her bir çocuğu ne olursa olsun ayırmadan -cinsiyetsiz bir yaklaşım gibi- yetiştirmek gerekir.” 

Türkiye'de de bu tür modeller, yıllardan beridir belli bir çevre tarafından saygın bir kişilik olarak el üstünde tutulmuş ve topluma birer idol olarak pazarlanmıştır. Zeki Müren, Bülent Ersoy, Kerimcan Durmaz, Tarkan, Murat Boz, Mabel Matiz bunlardan birkaçıdır. Sanatçı diye anılan bu şahıslar kimi zaman erkek erkeğe şehvetle çektirdikleri fotoğraflarla, kimi zaman erkek olmasına rağmen bayan eteği ile sahneye çıkmalarıyla, LGBTİO* yürüyüşlerinde ya bilfiil bulunarak yahut da desteklemeleriyle rol model özelliklerini sürdürmektedir. Mabel Matiz kendisiyle yapılan bir röportajda “LGBTİQ- marşı olmayı fazlasıyla hak eden” bir şarkı olarak görülen Alaimisema şarkısı için “Ayrımcılığa karşı yazdığım bir şarkı; homofobi, transfobi, kadına yönelik şiddet ve pek çok şey onun konusunu oluşturuyor. 
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LGBTİO* marşı hissi uyandırdıysa ne mutlu.” yorumunu yapmıştı. 

Film, sinema, çizgi roman ve çocuk dergileri toplumsal cinsiyet noktasında artık cinsiyeti belli olmayan aktörler, üslup ve mesleklerle zihinlere yeni toplum modelini işlemektedirler. Öyle ki, birçok çizgi filmde karakterlerin cinsiyetlerini birbirlerinden ayırt etmek oldukça zor. Erkeksi duruşa kız kafası, kız kaşlarına erkek saçı çizilerek karakterlerin cinsiyetleri birbirinden ayırt edilemez kılınıyor. 
Ders kitaplarında kullanılan imajlar, seçilen metinler, kullanılan kelimeler toplumsal cinsiyet eşitliği projesinin formatına uygun olarak geliştiriliyor. Basına yansıyan şu haber mevzumuzu özetleyici niteliktedir: “Oxford Üniversitesi, öğrencileri “she” (kadın) ya da “he” (erkek) yerine cinsiyetsiz zamir “ze”yi kullanmaya teşvik ediyor. Öğrenci birliği, bir broşürde bu hareketin trans öğrencilerin rencide olması riskini ortadan kaldırmak için tasarlandığını açıkladı. The Sunday Times'ın haberine göre öğrenciler, “ze” kullanımının üniversite derslerine ve seminerlerine de taşınmasını ümit ediyor. Oxford Üniversitesi davranış kurallarına göre, trans bir bireyi tanımlamak için yanlış zamir kullanılması suç teşkil ediyor. Bir LGBTİO* hakları aktivisti olan Peter Tatchell, “Cinsiyet ayrımlarını ve engelleri her zaman vurgulamama- nın olumlu bir şey olduğunu” düşünüyor. Ve ekliyor: “Kullanmak isteyenler için cinsiyetsiz zamirlerin olması iyi bir şey ama bu mecburi olmamalı.”””” 


Toplumsal Cinsiyet, Ayrımcılık ve Şiddet 


Şiddet, bireyin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik yönden zarar görmesiyle ya da acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik 


30 Zeynep Şenel Gencer, “ “He” (erkek) veya “she” (kadın) değil “ze”: Oxford Üniversitesi birliği öğrencilere cinsiyetsiz zamirler kullanmalarını öneriyor”, Düşünbil (16 Aralık 2016). 
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tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, fiziksel, cinsel, psikolofik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır. Şiddet, özel veya kamuya mahsus alanda, evde, aile bireyleri arasında, sokakta, iş yerinde hasılı insan yaşamının sürdüğü her yerde meydana gelebilir. Tokat atmak, bir şey fırlatmak, yumrukla veya bir nesneyle vurmak, silah vb. bir nesneyle zarar vermek gibi fiziksel şiddet çeşitleri var olabildiği gibi tehdit etmek, sağlık hizmetlerinden yararlanmasına engel olmak gibi kişinin bedenine zarar verecek her türlü davranıştır. Küfretmek, aşırı kıskançlık yapmak, tehdit etmek, kişiye kendisini yetersiz hissettirecek söz veya davranışta bulunmak, kişinin kendisini ifade etmesine engel olmak, kişinin istediği gibi giyinme özgürlüğüne engel olmak gibi fiziksel bir baskı olmadan gerçekleşen sözlü-duygusal-psikolojik şiddet de vardır. Bunların yanında kişiyi çalışmaya veya çalışmama- ya zorlamak, zorla borçlandırmak gibi ekonomik şiddet, kadını istemediği yerde, şekilde veya zamanda cinsel ilişkiye yahut fuhşa zorlamak, cinsel organlara zarar vermek gibi cinsel şiddet türleri vardır. Bunlara ek olarak feminist organizasyonlar tarafından üretilen flört şiddeti, ısrarlı takip şiddeti gibi garip terimlerle ifade edilen davranışlar da söz konusudur. 


Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddet denildiğinde akla ilk gelen, sürekli taze ve canlı tutulmaya gayret edilen, kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddet olgusudur. 
Oysa toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, kadınlar ve erkekler arasında eşit olmayan güç ilişkilerine dayandığı iddia edilen bir şiddet ve taciz şeklidir. Şiddetin hiçbir çeşidi tasvip edilemez ve kabul edilemez. Bu şiddet ister fiziksel olsun ister psikolojik isterse ekonomik olsun meşru bir zemini ve karşılığı yoktur. Ancak günümüzde her geçen gün artan kadının kadına, erkeğin kadına, kadının erkeğe, erkek ve kadının çocuğa, gencin yaşlıya karşı şiddet kullanımı söz 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konusudur. Kaldı ki, son dönemlerde, cemiyetin genel cinsiyet kalıplarına uymayan LGBTİQ: kişiler de bu tanımlamaya dahil edilmiştir. Türkiye'de eşcinselliği yasaklayan herhangi bir yasa olmadığından sapkın cinsel yönelim sahibi birçok birey, kendisinin hasta olarak tanımlanmasını, bedenini karşı cinse benzetmek gayesiyle yeniden tasarlamak için sigorta destekli hastanelerden yararlanmasının engellenmesini, trans kadınların kadın tuvaletlerini kullanmak ve kadınlara sağlanan haklardan yararlanmak istemesi noktasında getirilen engelleri de ayrımcılık ve şiddet olarak nitelendirir. 


Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı tarif edilirken kadın bedeniyle doğmuş olanların kadın gibi, erkek bedeniyle doğmuş olanların da erkek gibi davranmalarını zorunlu kılan cinsiyet kalıplarının bireylere dayatılması da gösterilmektedir. Bunun kadın ve erkeği hizaya sokma davranışı, özgürlüğünün kısıtlanması olduğunu söylerler. Yanlış zamanda yanlış yerlerde bulunmanın, yanlış giysiler giymenin, yanlış şeyler söylemenin şiddete yol açabileceği bilgisi, kadınların belirli davranışlardan kaçınmalarına, yaşam alanlarını daraltmalarına yol açar. Bazen bu şiddet yahut ayrımcılık açıktan açığa yapılmaz, satır aralarına da gizlenmiş olabilir. 
Bu iddianın sahiplerine göre bir işveren eleman alımı için ilan verdiğinde “askerliğini yapmış olmak” şartı arıyorsa ayrımcılık yapmış demektir. Çünkü zorunlu askerlik, yalnızca erkekleri ilgilendiren bir vatandaşlık görevidir ve kadınlar askerlik yapmazlar. Bu ilan kadını otomatik olarak devre dışı bıraktığı için hem toplumsal cinsiyet ayrımcılığı hem de insan hakkı ihlalidir. 


Kadınlara yönelik şiddet, “ister kamusal ister özel alanda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem veya bu tür eylemlerle tehditetme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten 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yoksun bırakma anlamına gelir ve bir insan hakları ihlali ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimidir.””) Kadınlar çalıştığı iş yerinde, sokakta, alışveriş yaparken ve zaman zaman evinde şiddete ve tacize maruz kalabilmektedir. 
Araştırma sonuçlarına göre cinsel tacize en sık maruz kalan kadınlar, üniversite mezunu ve üst düzey meslek grupların- da yeralan kadınlardır. Kadınlara yönelik şiddet ve taciz, ev, iş yeri, okul ve kurumlar da dahil olmak üzere toplumdaki genel ahlak durumundan, sosyoekonomik şartlardan, iletişimsizlik, alkol ve uyuşturucu başta olmak üzere zihni melekeleri altüst eden bağımlılıktan, karşı cinsle yaşanan güç ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. Fakat toplumsal cinsiyet kuramcıları kadına dönük yaşanan her şiddeti, Alaaddin'in sihirli lambası misali, toplumsal cinsiyet ögelerine bağlamaktadır. Bunu izah ederken de oldukça ütopik bir değerlendirme yoluna gidilerek aynı işyerinde çalışan erkeklerin bu kadınları, geleneksel toplumsal cinsiyet gücü yapılarına bir tehdit olarak algıladıklarını iddia etmektedirler. 


Toplumsal cinsiyet teorisyenleri ve bu teoriler üzerinden birtakım organize faaliyetler gerçekleştiren femin dernekleri, kadına şiddet kısmında Amerika başta olmak üzere İsrail, Rusya ve İngiltere gibi ülkelerin Ortadoğu'da, Afrika'da, Hindistan'da yaptığı kadın ve çocuk tecavüzlerine, katliamlarına karşı kördürler. Bunların yanında kadınların kendi çocuklarına ve eşlerine karşı yaptıkları şiddete de duyarsızdırlar. Hatta bu şiddet bir müddet sonra sömürü ve düzenli istismar haline döndüğünde bile görmezlikten gelmekte, uzak durmaya çalışmaktadırlar. Meselenin izahını feminist ekolün öncülerinin hazırladığı %99 için Feminizm: Bir Manifesto adlı eserden takip edelim: “Bu küresel piramit yapısının aynı zamanda toplumsal cinsiyete uzanan etkileri de olduğunu eklemek gerek. Günümüzde milyonlarca 


31 T.C. Çorum Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı, 2018-2021. 
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siyah ve göçmen kadın hasta bakıcı ve ev emekçisi olarak çalışıyor. Çoğu zaman kaçak ve ailelerinden uzakta çalışan bu kadınlar hem sömürülüyor hem de mülksüzleştiriliyor. 
Üstelik güvencesiz bir düzende, hakları elinden alınarak ve her türden istismara açık bir halde ucuza çalışmaya zorlanıyorlar. Küresel bakım zincirlerinin şekil verdiği bu baskı (bazı) ev işlerinin yükünü üstünden atabilen ve zorlu meslekleri icra eden çok daha imtiyazlı kimi kadınlar için iyi koşullar sunabilir. Tabii bu imtiyazlı kadınların bir kısmının kadın haklarını savunmak adına siyah erkekleri tecavüzcü diye hapse atmayı amaçlayan, göçmenlerle Müslümanları rahat bırakmayan, siyah ve Müslüman kadınları egemen kültürde asimile olmaya zorlayan siyasi kampanyalara destek vermeye davet etmesi ne kadar ironik!” 


Toplumsal Cinsiyet Teorileri, Gayesi ve Hedefi 


Batı tefekkürü, bütün fikirden yoksun parçacı bir anlayıştan yola çıkarak meselelere çözüm getirir. Ancak yine de bütüne mahsus bir resim vermekten kaçamaz. Nihayetinde bütün iş ve faaliyetler ruhi bir hamleye dayandığı için dışarıda parçalar halinde olan zihinde / Batı zihninde bütünleşir, tek bir resim haline gelir. Bu çerçevede toplumsal cinsiyet teorilerinin çeşitliliği ve zaman zaman birbirlerini ret konumuna gelecek şiddette eleştirileri gaye ve hedef noktasında dikkate değer değildir. Hatta bu tür kuramların bir kısmı bir yahut birkaç kişiye ait esere dayanmaktadır; bunlar diyalektik akışı kolaylaştırıcı çeşitlilik olarak görülse de eleştiri sadedinde yapılan analizler onları yaşatıcı ve yaygınlaştırıcı konuma getirmektedir. Bu sebeple burada toplumsal cinsiyet teorileri dediğimizde kurumlaşmış olanlar ile birlikte tüm şahıs ve yaklaşımlar kastedilmektedir, ayrıma girmeye ihtiyaç duyulmamıştır. 


32 Cinzia Arruzza vd., Yo 99 için Feminizm Bir Manifesto, çev. Utku Özmakas (İstanbul: Sel Yayıncılık, 2019), 69-70. 
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Aydınlanma ile birlikte dinin otoritesi ciddi ölçüde zayıflamış, modernizmin ortaya çıkışıyla Batı'da dini, ahlaki ve toplumsal açıdan ciddi savrulmalar yaşanmıştı. Bu savruluş toplumların genel ahlak yapısı, aile yapısı, biyolojik sürdürülebilirliğini yıkıma uğratırken aynı zamanda milyonlarca insanın öldüğü, yüzbinlerce kadının tecavüze uğradığı, binlerce şehrin yok edildiği iki büyük dünya savaşına da sebep oldu. Batı insanı, ruhun eşya ile münasebetini koparınca Sanayileri ve makineleriyle tabiatı tahrif ettiği gibi, sömürgeciliğiyle kültür ve medeniyetleri tahrif etti. Uzun bir zamandır da insanlığın anlam dünyasını tahrif ediyor. 
19. yüzyılda başlayan bu anlam tahrifatı 1970'lerden itibaren bedeni tahrife dönüştü. Sınırsız cinsel yönelimin yüceltildiği bu dönem Bauman'ın deyişiyle “Orgazm Tanrısının Dönemi”ni ortaya çıkardı. Cinsel özgürlük, ataerkil düzeni yıkma, aile ve evlilik gibi kurumları kadınların köleleştiği yer olarak görme bu dönemin en bariz özellikleriydi. Ayrıca “normal erkek”, “normal kadın”, “normal aile” anlayışı, “normal cinsel ilişki” tanımları, kız ve erkek çocukların doğumdan itibaren biyolojik cinsiyetlerine uygun olarak “normal eğitim”, yine her cinsin istidat ve fiziki yapısına binaen aldığı “normal iş ve sorumluluk”lar yıkılmalıydı. Böylelikle ataerkil düzenden, cinsellik üstündeki dini ve kültürel etkilerden kurtulabileceklerdi. Martha Shelley bunu şöyle dile getiriyor: “Biz radikal eşcinsellerin ne istediğini size söyleyeyim: Bizi hoş görmenizi veya kabul etmenizi değil, bizi anlamanızı istiyoruz sizden. Ve bu ancak sizin de bizden biri olmanızla mümkün. İçinizde gömülü eşcinsellere ulaşmak istiyoruz. Kafataslarınızın içindeki hapishanelere kapattığınız erkek ve kız kardeşlerimizi özgürlüğe kavuşturmak istiyoruz.” 


Bu dile getiriş sadece Martha Shelley”e mahsus değildir. 


33 Annamarie Jagose, Queer Teori, Bir Giriş, çev. Ali Toprak (İstanbul: 
Nota Bene Yayınları, 2017), 56. 
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Toplumsal cinsiyet kuramının tartışmasız öncülerinden biri kabul edilen Judith Butler bir adım ileri giderek şöyle der: “Toplumsal cinsiyet ifadelerinin ardında bir toplumsal cinsiyet kimliği yatmaz; o kimlik, tam da kendisinin bir sonucu olduğu söylenen “dışavurumlardan” performatif olarak kurulur.” Butler”in istediği cinsiyetsiz kimlikler, kimliksiz cinsiyetler. Nihayetinde bunlar Butler”e göre toplumsal cinsiyet kalıplarının dayatmasıdır ve anlamsızdır. Bunu şöyle izah eder: “Queer bir kimlik değildir. Bir anlamda kimliğin imkânsızlığıdır. Her türlü kimliğin yoldan çıkarılıp saptırılması, ezber bozacak şekilde “tuhaflaştırılmasıdır” Bu yolla kimliğin -her türlü normatif kimliğin- kurucu olduğu kadar baskıcı ve dışlayıcı gücünü de etkisiz hale getirmektir. Bu nedenle queeri kimlikleştirmeyen bir iktidar olarak tanımlamak mümkündür.” Burada Butler, kendisine queeri soran gazeteciye, queeri tanımlamayı reddederek ”Queer mi, oda ne?” diye cevap vermiştir.”” 

Bir diğer toplumsal cinsiyet teorisyeni ve önemli bir queer savunucusu Annemarie Jagose, toplumsal cinsiyet teorileri üzerinden yürütülen gayeyi şöyle açıklıyor: “Eşcinsel özgürleşmesi, eşcinselliğin özgürleşmesi için kendisini sabit kadınlık ve erkeklik mefhumlarının kökünü kazımaya adamıştır: Bu hamle, normatif cinsiyet ve toplumsal cinsiyet rolleri olarak eleştirdiği şeyin baskıladığı diğer grupları da aynı şekilde özgürleştirecektir.”* 


Bunu nasıl okumak gerekir? Toplumsal cinsiyet çerçevesinde tanımlanmış, lezbiyenler ve geyler tarafından bile sapkınca bulunup dışlanan en uç, en marjinal formaları (pedofili, ensest, sado-mazoşist vs.) normal cinsel ilişkiyi devam ettiren (geleneksel) yapıları da özgürleştirir. Bütün de- 


34 Butler, Cinsiyet Belası, 77. 


35 Bk. Yıldız Ecevit - Nadide Karkıner (ed.), Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi 
(Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011). 


36 Jagose, Queer Teori, 56. 
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ğerler, ahlaki ve siyasi normlar, epistemolojik ve ontolojik biçimler yanlış ve baskıcı ama toplumsal cinsiyet teorisyenlerinin tezleri ve cinsellik temelli tatmin olmayan arzuları neticesi ortaya çıkan tezler doğru! 


Toplumsal cinsiyet, feminist bir dünyada büyümüş ve gelişmiştir. Kuramın gayesine dair feminizmin öncülerinden Simone de Beauvoir, İkinci Cins eserinde evlilik ve aileyi “erkek egemen düzenin, kadını baskı altında tutmak için geliştirdiği bir yapı” olarak görür ve pek çok feminist gibi “ailenin tamamen ortadan kaldırılmasını” önerir. “Hiçbir kadına evde oturup çocuğunu büyütme fırsatı vermemeliyiz... İnsanın yaratılmış bir doğası / fıtratı yoktur... O şekil verilebilir ve biz ona yeni bir şekil vermeliyiz.” der. 
Simone de Beauvoir”n bu sözlerini Pınar Selek Kozmopolit'e yazmış olduğu “Evlilik Köleliktir” yazısında şu ifadeleri ile destekler: “Her evlilik sisteme edilmiş en büyük hizmettir. 
Kölelik anlaşmasıdır. Evlilik binlerce yılın köhnemiş kurumuna, sistemin en güçlü, en köklü yapısına onay vermektir ve onun kuruluşunda rol almaktır. Evliliğin iyisi kötüsü olmaz. Evlilik bir kurumsal ilişkilenme biçimidir ve en iyi insanları bile kendi içinde eritir, kötürümleştirir. Bu kurum en çok kadınlara zarar verdiği için, onu dönüştürmede öncülük de kadınlara düşüyor... Gelin söz birliği edelim ve kimseye karılık etmeyelim! Evlenmeyelim! Evlenmeyerek sisteme en büyük darbeyi biz vuralım ve toplumsal dönüşüme öncülük edelim. Evlilik en örtülü, ama en köklü köleliğe teslimiyettir. Teslim olmayalım.”” 


Toplumsal cinsiyet teorisyenlerinin yıkmak istedikleri bir başka önemli saha ise dildir. Çünkü dil şekil verir, ruh verir, kültür ve inanç taşıyıcısıdır. Binlerce yıllık birikimi unutturmaz, hatırlatır, diri ve taze tutar. Oysa toplumsal cinsiyet kuramları unutmanın, unutturmanın üzerine kurulu bir fikir bir ideoloji inşa ederler. İnsanları geçmişlerinden, beş 


37 Pınar Selek, “Evlilik Köleliktir”, Kozmopolit (Şubat-Mart 2003). 
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on bin yıllık birikimlerinden uzaklaştırmak, kullandıkları kelimeleri deforme ederek tarihe yabancılaştırmak isterler. 
Bunun içinde femin, lez, gey gibi kişiler başta olmak üzere muhteris birçok akademisyeni kullanarak sosyal bilimlerden, sanat ve estetik ürünlerden, dini sembol ve değerlerden kendi tezlerine ters ne kadar kelime, sembol varsa ayıklamak isterler. Bunun gerekçesini Butler şöyle açıklar: “Dilin bedenler üzerinde işleme gücü cinsel ezilmenin hem ardındaki neden, hem de ötesine giden yoldur. Dilin işleyişi ne büyülü ne engellenemez bir işleyiştir: “Dil karşısında gerçeğin belli bir plastiği, yoğrulabilirliği vardır: Dilin gerçek üzerindeki eylemi plastik bir eylemdir.” Dil gerçek üzerinde eyleme gücünü düzsöz edimleri vasıtasıyla üstlenir ve değiştirir. Düzsöz edimleri tekrarlandıkça yerleşmiş pratikler haline gelir, en nihayetinde de kurumlaşırlar.””” 


Bahsi geçen ayıklama ülkemizde de bilimsel çalışma yahut büyük bir ilmi faaliyet olarak 1990 sonrasında başlamış, 2000'li yıllarda ise önü alınamaz bir şekilde hızlanarak devam etmiş; harf devrimi sonrası yaşanan kültürel kopuşumuza denk bir oluşla beş bin yıllık kültür birikimimiz, içtimai tecrübelerimiz, aile, cemiyet, iktisat ve ahlak hayatımız yapıbozum metodu ile süzgeçten geçirilerek imha edilmeye çalışılmıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına şiddet ve kadın istihdamı meselesi bunun motivasyon gücü olmuş, kitleler kendilerine gösterilen bu mevzularla oyalanırken binlerce yıllık kültürü, çocuklarına taşıması gereken içtimai idrak ve ahlak anlayışı yapı söküme uğratılmıştır.” 


38 Butler, Cinsiyet Belası, 197-198. 


39 Yapısöküm veya Dekonstrüksiyon, ilk kez post-yapısalcı düşünür Jacgues Derrida tarafından kullanılan bir terim. Post-modernizmin ve eleştirel kuramın bazı dallarına göre dekonstrüksiyon, bir metnin, bir veya daha fazla “ses” ile seslendirilmesi için, batılı kulağa göre, metnin göründüğü sınırsız bir niteliktir. Dilin geleneksel Avrupa merkezli dünya görüşü tarafından yönlendirilen, kesin hatları olmayan bir araç olduğu kabulüne dayanarak eski metinlerin yeni anlamlarını, onları yeniden yapılandırarak inşa eden post-modern eleştirel yaklaşım. 
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Mevzunun neticesini İnsan Sonrası adlı eseri ile dile getiren Rosi Braidotti”den takip edelim: “İnsan merkezcilik sonrası, türler arası hiyerarşi ve her şeyin ölçüsü olarak tek, standart ortak “erkek insan” mefhumunu yerinden eder. 
Böylece açılan ontolojik boşluğa diğer türler doluşacaktır. 
Eleştirel kuramın dili ve yöntemsel gelenekleri içerisinde bunu söylemek kolay, gerçekleştirmekse zordur.” 


40 Rosi Braidotti, İnsan Sonrası, 79. 
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Feminizm, Tanımı ve Çeşitleri 


Kadın, yetişkin dişi insan, erkeğin zıddı, evlenmiş kız, analık ve ev idaresi bakımından gereken faziletleri taşıyan dişi insan. İngilizce”deki karşılığıyla vvoman, female, dame, matron. Feminizm, kökeni Latince”den gelen femina (kadın) kelimesinden türemiştir. Feminen kadın davranışlı, kadın taklidi, kadınsı; maskülen erkeği andıran, erkeğe benzeyen, erkeksi anlamındadır. 19. yüzyılda erkeklerin kadınsılaşması veya kadınların erkeksileşmesi anlamında tıbbi bir kavram olarak kullanılan feminen" siyasi bir terim (feminizm) olarak 1960”lardan beri kullanılmaktadır. Bu kullanım günlük dilin bir parçası hâline gelmiştir. 

Modern anlamda felsefi bir hareket olarak feminizmin kökeni, kadının eğitimi hakkını savunan Lady Mary Wortley Montagu ve Marguis de Condorcet gibi düşünürlerin de içinde yer aldığı Aydınlanma dönemine kadar gitmektedir. Batı dünyasında kadınlar için ilk bilimsel topluluk Hollanda Cumhuriyeti'nin güneyinde yer alan Middelburg'da 
1785 tarihinde kurulmuştur. İngiliz kadın yazar Mary Wol- 
Istonecraft'ın 1792 tarihli Kadın Haklarının Müdafaası (A Vindication of the Rights of Woman) eseri bu konudaki ilk çalışmalardan biridir. Feminizm, 19. yüzyılda kadınlara adaletsiz davranıldığına ilişkin inancın artmasıyla birlikte organize bir hareket halini almıştır. Feminist hareketin 


41 Feminizm ile feminen farklı şeylerdir. İlki bir tepki hareketi iken diğeri 
patalojik bir vakıa. Benzer durum maskülen için de geçerli. 


42 Heywood, Siyasi İdeolojiler, 261. 
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kökü olan ilerlemeci hareket, 19. yüzyıldaki reform hareketi içinde yer almıştır. Harekete feminisme adını veren kişi, ütopyacı sosyalist Charles Fourier'dir (öl.1837). Fourier, 
1808 gibi erken bir tarihte kadın haklarının genişletilmesi- 
nin tüm toplumsal ilerlemenin genel prensibi olduğunu öne sürmüştür. İlk kadın hakları toplantısı New York, Seneca Falls”da 1848 yılında yapılmıştır. 


Feminizm sosyoloji, politik ve etik gibi alanlardan oluşur; temeli kadın özgürlüğüne dayanmaktadır. Bazı versiyonları geçmiş ve şimdiki içtimai ilişkilere karşı eleştireldir. 
Çoğu toplumsal cinsiyet eşitliğine ve cinselliğe ilişkin unsurları analiz etmeye odaklanmıştır. Bu yönüyle feminizm toplumsal cinsiyet kuramının fikir membaıdır. Feminist anlayışın temel kavramlarından biri ataerkilliktir. Feministler bu kavram üzerinden yola çıkarak erkek, baba, eş düşmanlığına varacak derecede aşırı düşünceler ve pratikler geliştirirler. Feministler iş, eğitim, çocuk bakımı gibi konularda erkeklerle eşit hak ve konum talebi yanında hiçbir sebep sorulmadan yasal kürtaj hakkı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, tecavüz ve tacizin ortadan kaldırılmasına ve lezbiyenlik haklarına kadar uzanan birçok mevzuda serbestlik talep ederler. 


Feminist teori oldukça çeşitlidir. Genel hatlarıyla liberal, marksist ve radikal feminizm biçimleri ile tanımlanmaktadır. Liberal feminizm, ferdiyetçiliğe ve formel eşitliğe bir bağlılık yansıtmakta, kamu ve siyasi yaşamda eşit hak ve fırsatlar talebi ile ortaya çıkmaktadır. Bunlar, kadınlardan daha çok siyasetçi, patron, işveren olması gerektiğini savunurlar. Büyük ölçüde marksizmden doğan sosyalist feminizm, kadının aile yahut ev yaşamına hapsedilmiş olmasının ekonomik önemine dikkat çekerek, dişinin tabiiyeti ile kapitalist üretim tarzı arasındaki ilişkiye odaklanmakta; kadınların kurtuluşunun sınıfsız bir toplumda gerçekleşeceğini savunmaktadır. Kadınların sorunlarını yalnızca sosyal hayat içerisinde ele alan sosyalist feministler, ev işleri, çocuk yetiştirme ve aile içi şiddetle ilgili sorunlarla ilgilenmezler. Kadının aile ve sosyal hayat içerisindeki ezilmişliğinin, ataerkilliğin kapitalizm ile karşılıklı etkileşiminden kaynaklandığını savunurlar. Radikal feminizm, “toplumsal cinsiyet bölünmelerini toplumdaki en anlamlı siyasal yarılmalar olarak resmederken ve kişisel yaşamın radikal, hatta devrimci biçimde yeniden yapılandırılmasını isterken yerleşik siyasal geleneklerin bakış açılarının ötesine geçmektedir. Radikal feministler “kişisel olanın, siyasal olduğunu” bildirmektedirler.“ Onlar, kadının ezilmesinin sebebinin kapitalizm yahut liberal ekonomik sistem değil, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini doğuran ataerkil yapı olduğunu iddia ederler. Tüm erkeklerin kadınların ezilmesine katıldığını ve bundan fayda sağladığını düşünürler. Ataerkilliği tamamen reddederken iktidar ilişkilerinden arındırılmış bir cinselliği, lezbiyenliği savunurlar. 


Feminizmin liberal, sosyalist ve radikal olmak üzere üç geleneğe parçalanması, 1970'lerden beridir daha karmaşık ve çeşitli hale gelmiş olması giderek artan biçimde gereksiz hale gelmiştir. Feminizmin daha yakın zamandaki biçimleri arasında siyasi feminizm, psikanalitik feminizm, çevreci feminizm ve postmodern feminizm bulunmaktadır." 
Postmodern feministlere göre tek bir kadın tipi ve bunun tabii neticesi olarak kadın problemlerine tek bir yaklaşım mümkün değildir. Postmodern feministler, postmodern düşünceleri kullanarak cinsiyet kimliği ile ilgili tanımlama ve sınıflamaların, değişmeyen ve kaçınılmaz olarak görülen biyolojinin bir sonucu olmayıp toplumsal olarak üretildiğini savunmaktadır. Bu nedenle kendilerinden önceki feministler tarafından yapılan cinsiyet /toplumsal cinsiyet ayrımını 


43 Andrew Heywood, Siyasetin ve Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları, 
çev. Fahri Bakırcı (Istanbul: BB101 Yayınları, 2018), 106. 


44 Heywood, Siyasetin ve Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları, 107. 
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reddederler. Çünkü önceki feministlerin yaptığı bu ayrıma göre cinsiyet doğaldır; sadece toplumsal cinsiyet toplumun yapay bir ürünüdür. Bu görüşlerin tersine postmodern feministler “kadın” kategorisinin, özel anatomik düzenlemelere aşırı derecede önem vererek toplum tarafından yaratıldığını savunmaktadır. Bu düzenlemeler, diğer insan özellikleri gibi (örneğin cilt rengi) doğada mevcuttur. Ne var ki toplum bunları vurgulamakta ve onlara değişen anlamlar vermektedir. Bu anlayışla postmodern feministlere göre cinsiyeti de toplumsal cinsiyeti de yaratan toplumdur.” 


Feminizmin Doğuşu ve Kısa Tarihi 


Feminizm tarihini doğru okuyabilmek için Batı düşüncesini şekillendiren Yunan aklı, Roma yaşam tarzı, Hristiyanlık ahlakı, ortaçağ dogmaları ve Aydınlanma düşüncesinin kadın anlayışını doğru okumak gerekir.* 
Bu bölümde, femin hareketini doğuracak olan kültürel ve toplumsal ortamın tasviri içinherbir dönemi temsilen ele alacağımız münferit hadiseler, Batı'nın kadın anlayışının ana hatlarıyla görülmesini sağlayan bir işaret taşı niteliğindedir. 

Batı medeniyetine kaynaklık teşkil eden Yunan mitolojisinde ilk toplum sadece erkeklerden müteşekkildi. Yunan mitolojisine göre kadının yaratılması Prometheus'un gizlice ateşi çalıp insanlara vermesine sinirlenen baş tanrı Zeus'un topluluğu cezalandırmak istemesi neticesi gerçekleşir. Kadın meydana getirilirken Afrodit ona güzellikler saçar, Hermes ise onun kalbine hıyanet ve aldatıcı 


45 Ecevit - Karkıner, Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, 22. 


46 Necip Fazıl, Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu eserinde Batı düşüncesini 
şu şekilde formülleştirir: “Yunan aklı + Roma nizamı + Hristiyanlık ahlâk ve hassasiyeti — Greko-Lâtin medeniyeti” Bk. Necip Fazıl Kısakürek, Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu (İstanbul: Büyük Doğu Yayınları, 2008), 17. 
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sözler yerleştirir. Sonra Zeus tarafından (sadece erkeklerin bulunduğu) dünyaya gönderilir. Yunanca bütün armağan anlamına gelen Pandora adlı bu kadına bir kutu emanet edilir ve açmaması öğütlenir. Ancak merakına yenik düşen Pandora kutuyu açar ve kutunun içindeki kötülükler, hastalıklar, keder ve korku dünyaya dağılır. 
Pandora bunu fark eder etmez kutunun ağzını kapatır ancak bütün kötülükler dışarı çıkmıştır. Kutuda kalan tek şey ise insanları yaşatacak ve teselli verecek olan ümittir.” 

Kadını plastisite bir heykel hâline getiren Yunan, kadındaki esrar perdesini aralamak bir tarafa, kadını dış yüz çehresinden bile tanıyamamış olmanın ıstırabını, ona kinini kusmakla göstermiştir. Demokrasiye beşiklik ettiği iddia edilen Atina Devleti'nde kadın ikinci sınıf bir varlıktır. Sokrates”e atfedilen şu söz oldukça manidardır: “Dünya yüzünde kadın kadar fitne ve fesat maddesi olan hiçbir şey yoktur. Kadın zehirli ağaca benzer ki, dış görünüşü gayet güzel ve gönül çekicidir, fakat onun meyvesini yiyen bir yaratık derhal ölür.” 

Orta çağ İngiltere'sinin kadına karşı muamelesi, bu dönemin Batı'daki kadın anlayışının resmini göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Wife Selling'in (karının satılması) bir gelenek halini aldığı İngiltere'de, karısından kurtulmak isteyen ve boşanma olanağı olmayan ya da bu yolu çok pahalı bulan koca, karısını açık arttırmaya çıkarır ve kadın en yüksek fiyatı ödeyen erkeğe satılırdı. 
Karısı üzerindeki mülk sahipliği hakkını daha da belirginleştirmek için koca, karısının boynuna bir kayış takarak onu müzayede yerine götürürdü. Ayrıca İngiliz kocalar 1970 yılına kadar karılarıyla zina yaptığı sabit olan erkeklerden tazminat isteme hakkına sahiptiler, aynı hak kadınlara tanınmamıştı. Bu nokta, yani zina karşılığında 


47 Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1987), 236-237. 
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kocanın tazminat isteme hakkı, kadının kocanın mülkiyeti altında görülmesinin bir uzantısıdır." 


1800'lü yılların Avrupa'sında kadının bedeni, kasabın çengelinde asılı et misali pazarlanıyordu. Jess Wells, Batı Avrupa'da Fahişeliğin Tarihi kitabında bunu şöyle anlatır: “Bu arada genelev mamalarının yeni yöntemleri arasında caddelere serilen enli çarşaflar boy göstermeye başladı. Madam Audrey, Soho semtindeki Church Street”te bulunan tanıştırma evinin reklamını “Fransız et pazarı” başlığıyla yaptı. 
İşte bu reklamda yazılanlar: “O etlerini uzun süre çengelde tutmaz, burada hiçbir şeyin kokuşmasına izin verilmez. Eti iyi koşullarda, size kurban edilmek üzere hazır bekleyen sürüdeki kuzulardan damak zevkinize en uygun olanını seçebilir, ona, parçalara ayırmaya gerek kalmadan bir bütün halinde sahip olabilirsiniz. İçlerinden biri form düşüklüğü gösterirse derhal otlağa veya çekiçlenmeye gönderilir ya da özel bir anlaşmayla satılır, ama asla geri getirilmez, sonuç olarak çürümeler, at sineği süfreleri, içerden ve dışardan gelen rastlantısal hastalıklar çevremizde özel olarak fazladan çalışanlar arasında görülse bile burada bilinmez.””” 


Yine Aydınlanmanın beşiği olan 18. yüzyıl Avrupası, kadınların cadı damgası ile engizisyonda yargılandıkları ve neticesinde yakıldıkları bir utanç dönemini temsil etmekteydi. Kadınların cadılık ile suçlanarak işkencelere maruz kalması ve yakılması hakkında Marit Rullmann şunları yazmıştı: “Cadı korkusu denen şey, Papa VIII. Innozenz'in çıkardığı cadı yasasına ve Alman engizisyonunun cadı balyozu Jakop Sprenger ile cadılık hakkında ayrıntılı betimlemeler yapıp tüzük hazırlayan Heinrich Institoris'e dayanıyordu. Bunların sonucunda bir milyondan fazla kadın 


48 Fatmagül Berktay, Kadınların İnsan Hakları, İnsan Hakları Hukukunda 
Yeni bir Açılım (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 200), 355. 


49 Jess Wells, Kadın Gözüyle Batı Avrupa'da Fahişeliğin Tarihi, çev. Nesrin 
Arman (İstanbul: Pencere Yayınları, 1997), 27. 
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işkenceye uğradı ve yakıldı. Kilise ve gerçek inanç adına, cadılar hakkındaki son davaya “aydınlanmış” 18. yüzyılda bakıldı.””” Aynı eserde Rullmann şöyle devam ediyor: “Dişi olarak düşünülen doğanın benzeri olarak kadın, Rönesans'ta daima ikiyüzlüydü: saf, güzel hatta bir dereceye kadar bilge bakire, hayvanca dizginsiz ve kaotik cadı.” 


Batı dünyasında ortaya çıkan ve feminizmi doğuran mücadele, kilisenin başını çektiği çarpık anlayışa ve pagan kültürü ile beslenmiş Hristiyanlık düşüncesinin iktidarına karşı çıkılmak suretiyle başlamıştır. Feminizm, böyle bir tarihi tablonun sonucu olarak; kadınların eşi ve babası karşısında yok sayıldığı, eşini seçmede hak sahibi olmadığı, çocukları üzerinde velayet hakkının bulunmadığı, genç kızların pazarlarda açık artırmayla satıldığı, sınırsız şiddete maruz kalındığı, nasıl bir eşle olursa olsun ve ne yaşanırsa yaşansın boşanmanın imkânsız olduğu, cadılık suçlamalarıyla binlercesinin yakıldığı bir anlayışa başkaldırı olarak doğmuştur. Bu başkaldırı Batılı kadınlar için zaruri bir sonuç halini almıştı. Nihayetinde kadın Avrupa'da bir çeşit köle idi. Latince'de Famulus kelimesi ev kölesi, familia ise bir adamın kölelerinin tamamı anlamına gelmekteydi. Batı'nın kadın anlayışı ister istemez bu çerçevede şekillenmiştir. 
Batı, kadına yüzyıllarca yokmuş muamelesi yapmıştır. Öyle ki, femin duyguların ilk belirdiği dönemlerde bile kadınlar, yazdıkları kitaplarda kendi adlarını kullanmaktan çekinmişlerdir. Fransız kadın yazar Amandine Aurore Lucile Dupin (öl. 1876) George Sand takma adını kullanmış, İngiliz hikâye yazarı Mary Ann Evans (öl. 1880) George Eliot ismiyle yazılar yazmıştır. 


Dikkat çekici bir diğer olay ise 18. yüzyılda insan hakları merkezli yürütülen mücadele sonucu ortaya çıkan 1776 


50 Marit Rullmann, Kadın Filozoflar, çev. Tomris Mengüşoğlu (İstanbul: 
Kabalcı Yayınevi, 1996), 133. 
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tarihli “Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi” ve 1789 tarihli “Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi”dir. Her iki bildirgede de kadına dair herhangi bir düzenleme yoktur. 
Sadece kadınlara değil, siyahlara, kızılderililere, ikinci ve üçüncü dünya ülkelerinin insanlarının haklarına da yer verilmemiştir. Bu, belli bir kesimin kendi aralarında eşitlik sağlama amacı ile ürettikleri bir beyannamedir. Nitekim yayınlanan bildirgede kadınlara politika yapmayı yasaklamışlardır. 


1630'lardan 1780'lere kadar çok zayıf da olsa varlık gösteren feminist bakış açısı, sistemli ve politik sahada etkili bir aktör olarak 1780”ler sonrasında ortaya çıkmıştır. Batı tarihinde feminist hareketlenmenin başlıca dönemleri “dalgalar” şeklinde tanımlanır. Birinci dalga feminizm, 1830'larda kölelik karşıtı bir hareketin kolu olarak başlar ve kadınların siyasal haklar -özellikle oy hakkı- için mücadeleleri üzerine odaklanır. Bu dalgaya iki kilit tarih damgasını vurmuştur: New York, Seneca Falls”da ilk kadın hakları konferansının yapıldığı 1848 ve Amerika'da kadınlara oy hakkının verildiği 1920.92 


Feminizmin ikinci dalgası 1960'larda yükseldi ve eşit haklara yönelik mevcut ilgiye ek olarak, büyüyen kadının özgürleşmesi hareketine ilişkin daha radikal ve devrimci talepleri ifade etti. 1970'lerin başlarından beridir feminizm, bazılarını postfeminizmin ortaya çıkışını ilan etmeye götürecek biçimde, radikalizmden sıyrılma sürecine girmiştir. 
Bu sıyrılma, hiç kuşkusuz Yeni Sağ'ın yükselişine ilişkin olarak feminizme karşı artan bir tepki olmasıyla ilgiliydi; ama bu sıyrılış, aynı zamanda, kadınları artık “kurbanlar” olarak görmek istememekle nitelenen daha bireyselleşmiş ve geleneğe daha bağlı feminist anlayışların ortaya çıkmasına sebep oldu.” 


52 Ritzer - Stepnisky, Sosyoloji Kuramları, 441. 
53 Heywood, Siyasetin ve Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları, 107. 
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İkinci dalga feminizm olarak bahsettiğimiz dönem feminizmin zirve noktası olarak görünmektedir. Buna ideoloiileşme yoluyla sosyal değişim aracı olduğu bir dönem de diyebiliriz. 68 Kuşağı olarak bilinen, değişimden ve devrimden yana olan üniversiteli gençler, ebeveynlerinin ahlaki öğretilerini, inançlarını, giyim kuşamlarını, cinsel pratiklerini, evlilik biçimlerini; siyasi otoritelerin düzenini, baskıcı yapısını, adaletsiz mekanizmaları sorgulamışlar, düzeni değiştirmek için dünya genelinde gösteriler yapmışlardır. 
Genel dünya görüşü Marksist ögelerle süslenmiş, örgütlenme ve kendini ifade biçimi bu dünya görüşü ile getirilmeye başlanmıştır. Feminist yahut değil milyonlarca kişi, cinsel pratiklerde ve kimliklerin cinsellik algısında dönüşüm gerçekleştirmek için siyasi, iktisadi, içtimai kurumları baskı altına almışlardır. “Bedenim Bana Aittir”, “Kadın Doğulmaz, Olunur”, “Savaşma Seviş!”, Özel Olan Politiktir” gibi sloganlar bu dönemin mottolaşmış sloganlarıdır. Tek başına cinsel devrimin de anlam ifade etmeyeceğini söyleyen kadınlar psikolojik, kültürel ve toplumsal yapıların değişimini istemekte; erkek iktidarının sızmış olduğu bütün söylemlerin ve yapıların yapı-sökümüne uğraması gerektiğini söylemektedirler. 


Feministlerin çoğu aynı zamanda, evliliğin ve ailenin, kendi ifadeleriyle heteroseksüel seks kurumunun ortadan kaldırılmasını savunmuşlardır. Ancak bu durum, kadını metalaştırmakla kalmayıp onu bir et yığınına dönüştürecek, kimi feministlerce de şiddetle eleştirilecek olan pornonun doğuşuna sebep olmuştur. İngiltere'de ilk modern porno dergisi King piyasaya sürülmüştür. Tabi bunda cinsel alışkanlıkların değişimine ve özgürce yaşanabilir olmasına sebep olan doğum kontrol hapının -1960”larda- keşfi ve kürtajın yasallaşmasının büyük etkisi vardır. İkinci dalga feminizm büyük bir kültürel değişim ve cinsel devrim meydana getirmişti. Genç nesil ile önceki nesil arasında sadece klasik 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kuşak çatışması yaşanmamış, lezbiyen, biseksüel, homoseksüel gibi farklı cinsel tercihler, yaşam biçimleri, evlilik ve aile karşıtlığı, şiddet ve erotizm yüklü müzik, film gibi noktalarda ciddi kopuşlar yaşanmıştı.” 

Betty Friedan Kadınlığın Gizemi, Shulamith Firestone Cinselliğin Diyalektiği, Simone de Beauvoir Kadınlığımın Hikâyesi, Kate Millett Cinsel Politika gibi eserler, ikinci dalga feminist hareketin yapı taşları sayılmaktadır. Bu eserlerde “Kadın kimdir, varoluş amacı nedir, hangi mekânlardan neden dışlanır?” gibi sorulara cevap aranmaktadır. Shulamith Firestone Cinselliğin Diyalektiği, Valerie Solonis Erkek Doğrama Cemiyeti Manifestosu gibi eserler, radikal feminist kuramları içeren eserlerdir. Toplumsal cinsiyet kavramı da bu dönemde “toplumsal cinsiyet eşitliği” şeklinde gündeme girmiş ve sosyolojideki yerini almıştır. 

Üçüncü dalga feminizm, “1960'ların ve 1970'lerin kadın hareketi kampanyalarına ve taleplerine sınırlı ilgi duyan daha genç feminist teorisyenler kuşağı tarafından 1990'lardan beridir giderek artan biçimde benimsenmektedir. Bu feminizm biçimi, genellikle kadınlarla erkekler arasındaki farklılıkları öne çıkaran daha radikal bir farklılıklar siyasetiyle ilgilenmeyi benimsemiş bulunmaktadır.””” İkinci dalga feminizminin başarılı olduğu konularda bu dönem, daha çok feminizmin kendini yenilemesi ve yeniden tanımlaması olarak görülebilir. Üçüncü dalga terimi de tam bu yüzden Rebecca Walker tarafından queer ve beyaz olmayan kadınlara odaklanmayı göstermek için kullanılmıştır. 


54 İleri okuma için bk. Eric Hobsbawn, Kısa 20. Yüzyıl, 1914-1991 Aşırılıklar Çağı, çev. Yavuz Alogan (İstanbul: Everest Yayınları, 2017), 432-462. 

55 Heywood, Siyasetin ve Uluslararası İlişkilerin Temel Kavramları, 107. 

56 Rebecca Walker Amerikalı yazar, feminist ve aktivist. Walker, üçüncü 
dalga feminizminin önde gelen seslerinden biri olarak “Üçüncü Dalga 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Feminizmi Besleyen Yabancı Teorisyenler 


Feministler kadın hakları, kadın cinselliği, cinsel özgürlük, eşit işe eşit ücret, kürtaj ve annelik, kadınların toplum içindeki rolleri için yüzlerce yıldır mücadele ediyorlar. Son iki yüz yıldır ise Batı barbarlığının neticesi olarak modern anlamda felsefi ve siyasi bir hareket olarak mücadele vermektedirler. Bu mücadele içerisinde kadının eğitimi hakkını savunan Lady Mary Wortley Montagu ve Marguis de Condorcet gibi Aydınlanma döneminin özgür kadın düşünürleri, Mary Wollstonecraft, feminist harekete adını veren sosyalist Charles Fourier, modern feminizmin annesi olarak görülen Simone de Beauvoir, yapıbozumcu feminizmin ana temsilcisi kabul edilen Judith Butler'ın yanı sıra 70'ler öncesi ataerkil toplumdaki kadın kimliğini sorunsallaştıran Julia Kristeva ve Helene Cixous, Bracha L. Ettinger, Patricia Hill Collins, Donna Haraway, Sandra Harding, Nancy Hartsock, Luce Irigaray, Lynn Hankinson Nelson, Dorothy Smith, Alison Wylie, Martha Nussbaum, Herta Nagl-Docekal gibi feministler de vardır. Ancak burada farklı dünya görüşlerine mensup bu kişiler arasından bir seçki ile birkaç tanesi hakkında bilgi verilecektir. 


Olympe de Gouges (öl. 1793): Fransız Devrimi sonrasında 
1791 yılında İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'nin kadınları 
dikkate almadığını dile getirerek, tepki olarak kaleme aldığı Kadın ve Yurttaş Hakları Bildirisi'ni yayınladı. Sadece kilisenin münkir tavrına değil, Aydınlanmacıların kadını ezen ve yok sayan tavrına da tepki koydu. Kitabının başında şu ifadeler yer alır: 


“ERKEK, SEN ADİL OLABİLİR MİSİN? Sana bu soruyu bir kadın soruyor. Onun en azından bu soruyu sorma hakkını elinden almayacaksın. Söyle bana! Sana benim cinsimi ezecek iktidarı veren şey nedir? Kuvvetin mi? Yeteneklerin mi? Yaratıcıyı o yüce bilgeliği içinde gözlemle. Yakınlaşmak ister göründüğün o tabiatı bütün yüceliğiyle gözden geçir 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ve bana, şayet cesaretin varsa, bu despotça nüfuza dair bir emsal göster. 


Hayvanlara bak, elementleri incele, bitkileri araştır, nihayet canlı organizmaların her türlü değişimine bir göz at. 
Ve önüne koyduğum kanıtlara teslim ol. Eğer yapabilirsen, doğanın işleyişi içerisinde cinsleri ara, araştır, ayırt et. Her yerde onların iç içe geçtiğini, her yerde bu ölümsüz şaheserle ahenk içinde çalıştığını göreceksin. 


Sadece erkek kendine böyle bir istisna uydurmuş. Bu tuhaf, kör, bilimle şişmiş ve yozlaşmış erkek, içinde bulunduğumuz bu aydınlanma ve feraset çağında olabilecek en soysuz cehaletle bütün entelektüel yetilere sahip bir cinse despotça hükmetmek istiyor. Üstüne üstlük bir de devrimden istifade ettiğini iddia ediyor ve kendi eşitlik haklarını talep ediyor.” 


Mary Wollstonecraft (öl. 1797): Toplumsal cinsiyet eşitliği için sesini yükselten İngiliz yazar ve feminist filozof. Kocası anarşist William Godwin'di. Fransız Devrimi ile birlikte radikal siyasetin içine çekilen Wollstonecraft, 1792'de kadın işçiler, kadın hakları ve kadın mücadelesi fikirlerini sorguladı. Kızlara Eğitim Üzerine Düşünceler (1787), Kadın Okuyucu (1789), Fransız Devrimi'nin Kökenleri ve Terakki Tarihsel ve Ahlaki Profil (1794) en önemli eserleridir. Kadın Haklarının Bir Savunusu (A Vindication of the Rights of Women) adlı eseri, kadınların özellikle eğitim alanında eşit haklara sahip olduklarını “kişi olma” kavramına dayanarak vurgulamıştır. 
Eseri, akla duyulan Aydınlanma inancından beslenmiştir ama arzunun nesneleri ve özneleri olarak kadınlara ilişkin daha karmaşık bir analiz geliştirmiştir; aynı zamanda ev içi alanı topluluk ve toplumsal düzen için bir model olarak sunmuştur.” Şöyle demektedir: “Erkeklerin tutkuları 


57 Olympe de Gouges, Kadın, Uyan! Kadın ve Kadın Yurttaşlar Bildirisi, çev. 
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kadınları tahta oturtmuştur. İnsanlık daha akılcı bir yol seçmedikçe, kadınlar en az çabayla elde ettikleri en tartışmasız güçten feragat etmeyeceklerdir. Kadınlara şöyle denebilir: “Güzelliğin imparatorluğunda ılımlılık yoktur, / Kadın ister köle olsun, ister kraliçe, / Tapınılmadığında, aşağılanır yalnızca.””? 


Sojourner Truth (öl. 1883): Kadın ve kölelerin haklarını birlikte savunan ilk siyahi kadın lider. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamış olan Truth, yaptığı kamuya açık konuşmalarda köleliğin kaldırılması ve kadınlara seçme hakkının verilmesini talep ediyordu. Ohio'da 1851 yılında bir kadın hakları toplantısında yaptığı “Ben bir kadın değil miyim?” adlı konuşmasıyla tarihe geçti. 

Amelia Jenks Bloomer (öl. 1894): Amerika doğumlu, din karşıtı ifadeleri ile meşhur feminist yazar. Yarım kalan eğitimine rağmen eşinin çıkardığı gazetede düzenli olarak kadınlara dair yazılar yazdı. Geleneksel kıyafete ve muhafazakârlığa şiddetle karşı çıktı, bunlarla mücadele etti. 


Emma Goldman (öl. 1940): 20. yüzyılın ilk yarısında ABD ve Avrupa'da anarşist görüşün ve feminist mücadelenin yayılmasında ve gelişmesinde büyük rol oynayan yazar. 
Emma Goldman 67 yaşında, İspanyol Devrimi'ne katılmak için İspanya'ya gitti. CNT-FAVli anarşistlerin 1937'de koalisyon hükümetine katılmalarını, giderek güçlenen komünistlere (Stalinist) savaş faaliyetinin daha iyi yürütülebilmesi için taviz vermelerini onaylamadı. Faşizmin Avrupa'daki yükselişi karşısında büyük bir üzüntü duysa da düşüncelerinden taviz vermeyi reddetti. 14 Mayıs 1940'da, Kanada'nın Toronto kentinde öldü. Chicago'da Haymarket İsyanı sonucu asılan anarşistlerin gömüldüğü yerin yakınına gömüldü. 

Simone de Beauvoir (öl. 1986): Günümüz feminist felsefe- 


59 Mary Wollstonecraft, Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi, çev. Deniz 
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sinin temellerini atan ve modern feminizmin annesi olarak görülen yazar. İkinci Cins (Le Deuxiğme Sexe) adlı çalışmasında varoluşçuluğun ve fenomenolojinin temelinde toplum için cinsiyet kavramının anlamını araştırdı ve ataerkil toplumda kadına uygulanan baskıyı gösterdi. “Kadın doğulmaz, kadın olunur” sözü, 1970'lerde geliştirilecek olan feminist çalışmaların anahtar kavramı, toplumsal cinsiyetin ve biyolojik cinsiyet-toplumsal cinsiyet ayrımının en temel ifadesi oldu. Bir eşitlik feministi olan Beauvoir, kadının ev içi emeğe odaklanarak içkinlikte hapsolmak yerine, ataerkil sisteme olan bağımlılığından kurtulması gerektiğini söyledi. Evlilik karşıtı bildiriler hazırladı. Ünlü filozof Jean-Paul Sartre ile ölümlerine kadar nikâhsız birliktelik yaşadı. Zaman zaman birbirlerini aldatmalarını da “özgürlük” diye adlandırdı. 


Betty Friedan (öl. 2006): Amerikalı feminist siyasetçi. Kaleme aldığı Kadınlığın Gizemi (The Feminine Mystigue) adlı eseriyle kadınların annelik ve ev kadınlığı rolüne mahküm edilmesini eleştirdi. Bu eserde Friedan, ev kadını ve anne rollerine hapsedilmiş olan banliyölerdeki Amerikan kadınlarına acı veren engellenmişlik ve umutsuzluk duygusunu vurgulayarak, ev içi alana ait olmayı destekleyen kültürel mitlere karşı çıkmıştır. 1966'da Ulusal Kadın Organizasyonu'nun kurucuları arasında yer alan ve dört yıl boyunca bu örgütün başkanlığını yürüten Friedan, kadınlara oy kullanma hakkı verilen anayasa değişikliğinin 50. yıldönümünde, binlerce insanın katılımı ile kadın eşitliği sempozyumu düzenledi. Friedan, kadın hareketinin güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitliğini savunan bir eser verdi. 


Germaine Greer: Avustralyalı yazar, akademisyen ve gazeteci. 1970 yılında kaleme aldığı İğdiş Edilmiş Kadın (The Female Eunuch) eseri ile radikal feminist teorileştirmenin güdülenmesine katkıda bulundu. Greer, eserinde erkek tahakkümünün sistematik bir cinsel baskı ile ne ölçüde desteklendiği, buna kadınlara yönelik libidolarıyla, arzu ve cinscilik becerileriyle yeniden hemhal olma çağrısının nasıl eşlik ettiğini işlemiştir. 1985”te yazdığı Cinsellik ve Kader (Sex and Destiny) kitabında ise çocuk doğurmanın ve anneliğin önemini kutsar. 


Andrea Dworkin (öl. 2005): Feminist yazar ve aktivist Dvvorkin, ataerkil kültürün ateşli bir eleştiricisi ve radikal lezbiyen ideolojisinin bir savunucusuydu. Nefret Eden Kadın (Woman Hating) ve Catharine MacKinnon ile birlikte kaleme aldığı Pornografi ve Yurttaş Hakları (Pornography and Civil Rights) adlı eserlerinde pornografinin, erkeklerin kadınları kontrol etme, nesneleştirme ve köleleştirmesinin aleti olduğunu ileri sürmüştür. MacKinnon'la birlikte tecavüz ve diğer cinsel suçların kurbanlarının pornografi yapımcılarını, pornografinin kadınlara karşı cinsel şiddeti desteklediği inancına dayanarak dava edebilmelerini öneren Minnesota için bir yasa taslağı hazırlamıştır.” 


Feminizmin Türkiye'ye Girişi ve Kısa Tarihi 


Türkiye'de feminist çizgide olmayan ancak ilerleyen zaman diliminde Türk feministler tarafından ilk işaretler olarak gösterilen kadın hareketleri, 18. yüzyılın son çeyreği ve 
19. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. Batılı gibi giyinme, Batı tarzı müzik dinleme, Batılı romanlardaki hayatı yaşama arzusu şeklinde beliren bu özentili durum, feminist bir hareket olmaktan daha çok Batılılaşma faaliyetlerinin kültürel bir yansımasıdır. Her kavimden ve dinden insanın yaşadığı Osmanlı Devleti'nde kadınlar, Avrupalı kadınlara benzemek, onlar gibi gezip dolaşmak ve ev dışında hür bir şekilde var olabilmek gibi gayeler edinmişlerdi. Ancak Batı'daki gibi bir kadın direnişinin, Osmanlı coğrafyasında neşet edeceği bir zemin yoktu. Çünkü Avrupalı kadının uğradığı kilise engizisyonu, derebey işkencesi, feodalite köleliği ve 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Aydınlanma filozoflarının inkarcı hali Osmanlı kadınlarının dünyasında söz konusu değildi. Çünkü kadın mirasta pay sahibi olduğu gibi ticari hayatta da aktif rol sahibi idi, öğretmendi, yazardı, muhaddisti, doktordu, ebeydi. Ancak Batılılaşma faaliyetleri ülkenin zihin dünyasını etkilediği gibi kadınların da dünyasını altüst etmişti. 


Osmanlı kadını keyfiyeti taşıyan birçok kadın yazar, imparatorluk sınırları içerisinde kadının eğitim ve aile içerisindeki konumlarının düzeltilmesi ile alakalı yazılar kaleme alıyor ve bu yönde girişimlerde bulunuyordu. Bu ise ne dini olarak ne de örfi olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun yapısına uygun düşüyordu. “Türkiye'de kadın hakları konusu ilk olarak Batılı yazar-düşünür-siyasetçilerinin Müslüman toplumlara, dolayısıyla İslâm'a yönelik eleştirilerine cevap niteliğinde ihyacı-reformist Müslüman erkek yazarların eserlerinde, İslâm'ın müdafaası için yer almaya başladı. Bu eleştiriler “İslâm toplumlarında (da) kadınların köleden farksız, ikinci sınıf insan olduklarını, hiçbir haklarının olmadığı, kendilerini ifade hürriyeti bulunmadığı, eğitim imkânlarına sahip olmadıkları” şeklinde idi.”“ 


Fatma Aliye, Batılı bazı kadın ve erkek seyyah veya yazarların Osmanlı kadınlarına ilişkin önyargılı, aşağılayıcı ve oryantalist tutumlarına karşı çıkıp, onların anlayış ve kavrayıştan yoksun olduklarını alaycı bir şekilde eleştirmiştir. 
Aliye, Osmanlı kadınlarının durduğu noktayı savunarak özgüvenin ve kimliğin yitirilmesine müsaade etmemiştir. 

Osmanlı döneminde kadınlarda okuma yazma oranlarının azlığına?” ve yayınların dağıtım imkânlarının sınırlılığına rağmen, oldukça fazla sayıda okuyucuya ulaşan 27 adet 


61 Ayten Durmuş, Gelenek ve Modern Hurafeler Kıskacında Kadın (İstanbul: 
Nesil Yayınları, 2008), 26. 


62 Kız çocukları için eğitim 1869'da zorunlu hale getirilmişti ve 7 yıllık 
bir süresi vardı. Yine aynı tarihlerde kızlar için Kız Sanat Okulu, Kız Rüştiyesi, Kız Öğretmen Okulları eğitim vermekteydi. 
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kadın dergi ve gazetesi çıkartılmıştı. Bunların ilki 1869 yılında çıkarılan ve toplam 48 sayı süren Terakki-i Muhadderat dergisi idi. Ardından Vakit (1875), İnsaniyet (1883), Hanımlar (1883), Şüküfezar, II. Abdülhamid Han'ın destekleri ile çıkarılan Mürüvvet (1888), Amerikan Kız Mektebi mezunu Gülistan İsmet öncülüğünde çıkarılan ve 604 sayı gibi dönemin en uzun süreli dergisi unvanını kazanan Hanımlara Mahsus Gazete (1895), Meşrutiyet'le birlikte yayına başlayan Demet, Mesahin ve Kadın dergileri (1908), yine Meşrutiyet döneminde çıkan Erkekler Dünyası, Kadınlar Dünyası, Hanımlar Âlemi, Genç Kadın, Ev Süsü, Türk Kadını dergileri. Bunların arasından Kadınlar Dünyası adlı dergi, içerisinde feminizm kelimesini kullanan ilk dergidir. Hanımlara Mahsus Gazete ise haftada bir ve bazı tarihlerde de haftada iki kere çıkarılmıştır. Yazarları arasında Ahmed Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye'nin de olduğu gazetede, Ahmet Rasim “Rasime Hanım” müstear ismi ile yazı yazmıştır. 


1908-1923 yılları arasında 40'dan fazla kadın örgütü kuruldu. Bu dönem kurulan derneklerin bir kısmı kadın problemlerine dönük faaliyetler gerçekleştirirken, önemli bir kısmı milli mücadele ve süregelen savaşla ilgilendi. Ahmed Cevdet Paşa'nın kızı Fatma Aliye Hanım'ın başkanlığında kurulan Cemiyet-i İmdâdiye (1908) adlı kadın derneğinin amacı Rumeli sınırlarındaki askerlere kışlık giyecek sağlamaktı. Halide Edip'in kurucusu olduğu Teali-i Nisvân Cemiyeti (1908) ise Anadolu kadınının bilgi ve kültürünü, geleneklerden vazgeçmeden artırmayı gaye edinmişti. Bunların dışında Esirgeme Derneği (1909), Teali-i Vatan-ı Osmani Hanımlar Cemiyeti (1912), Malümat-ı Dâhiliye Kadınlar Cemiyet-i Hayriyesi (1912), Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvân Cemiyeti (1913), Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslâmiyesi (1916) adlı kadın örgütleri de vardı. Osmanlı coğrafyası farklı milletlerden oluştuğundan, Müslüman olmayan etnik grupların kadınlarının da kurdukları dernekler 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mevcuttu. Bu derneklerden dikkate değer olanı, Matmazel Zabel Hancıyan ile arkadaşları tarafından genç kızlara ait özel okullar açmak, Anadolu'daki Ermeni kadınlara yardım etmek amacıyla 1879'da kurulan Azkaniver Hayuhyaç İngerutyan'dı. Bu dernek topladığı yardımlarla Anadolu'da 
23 okul açmış ve uzun bir süre işletmiştir. Beyoğlu Rum 
Cemiyet-i Hayriye Nisvaniyesi ise Rumlar tarafından kurulmuş bir dernektir. Son olarak Türk ve Ermeni Kadınlar İttihat Cemiyet-i Hayriye-i Nisvaniyesi ise Müslüman kadınlar ile gayrimüslim kadınların iş birliğine örnek olması açısından önemlidir.9 


Cumhuriyet döneminin en dikkat çekici olaylarından biri, 16 Haziran 1923'te Nezihe Muhittin tarafından kurulan “Kadınlar Halk Fırkası” adlı siyasi partidir. Bu parti, hem kadınların siyasi alanda temsilinin mümkün olmadığı gerekçesiyle hem de daha sonra kurulacak Cumhuriyet Halk Fırkası'na yönelik ilginin azalmaması için kapatıldı. Bu kapatmanın hemen peşi sıra aynı kadınlar, 1924 yılında “Türk Kadınlar Birliği”ni kurdu. 4 Aralık 1934 tarihinde Meclis'e sunulan ve kadınların da milletvekili seçme seçilme hakkını sağlayan kanun tasarısının kabulünden sonra dönemin idaresinin baskısı ve artık vazifesini nihayete erdirdiği düşüncesi ile kendi kendisini feshetti. 


Cumhuriyet döneminin ilk kadın dergilerindeki mücadele “Modern İdeal Kadın” tipi ve “Laik Cumhuriyet Kadın”ı gibi konulardı. Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan devrimlere bakıldığında bu devrimlerin bir kısmının Türk kadınına yönelik olduğu görülmektedir. Bu dönem, toplum mühendisliğini üstlenen ordu-aydın-bürokrasi üçlüsünün kadınlar üzerinden cemiyeti inşa ettiği bir dönemdir. Gerçekleştirilen Batılılaşma yanlısı devrimler ile kadınlara ve kadınlığa ilişkin yeni rol modeller getirilmiştir. Bu rol mo- 


63 Bu dönem ile ilgili bk. Zafer Toprak, Türkiye'de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm, 1908-1935 (Istanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2016). 
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dellerin benimsetilmesi için ise askeri tedbirlerin yanında, en kolay yol olan zorunlu ilköğretim dersleri seçilmiş ve bu derslerde vatandaşların istenilen kalıplarda şekillendirilmesi amaçlanmıştır. Bu gaye doğrultusunda 3 Mart 1924”te çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla eğitim sistemi laikleştirilmiş, kız çocuklar erkeklerle birlikte eğitime tabi tutulmuştur. Kadınların özgürleşmesi yolunda en büyük engel olarak görülen dini eğitim veren okullar ve bu okullardaki din eğitimi de kaldırılmıştır. 


Türk kadını ve aile yapısını Batılılaşma yolunda dizayn eden en önemli girişimlerden biri de 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu'dur. Bu kanun ile Türk vatandaşları İslâmi değerlerden ve örfe dayalı binlerce yıllık aile yapısından koparılmış, Batılı bir hukuk sisteminin kıskacına sokulmuştur. Bu dönemde İslâmi dünya görüşünden ve Osmanlı geçmişinden kopma ve Türkiye'yi muasır milletler seviyesine kavuşturma çabaları gündemin en önemli maddesidir. Bu istikamette Batılı ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de güzellik yarışmaları düzenlenmeye başlanmıştır. İlk güzellik yarışması 4 Şubat 1929 yılında Cumhuriyet Gazetesi tarafından yapılmış ve ciddi oranda tepkiyle karşılanmıştır. Jüri üyeleri arasında Peyami Safa, Halit Ziya Uşaklıgil, Abdülhak Hamit, Hüseyin Rahmi, Sabiha Zekeriya Hanım, Zekeriya Bev, Cenap Şahabettin, Şüküfe Nihal, İsmail Müştak, Ahmet İhsan, Kontes Soranzo, Hüseyin Cahit gibi bilinen isimlerin bulunduğu bu yarışmada 14 yaşındaki Feriha Tevfik adlı kız birinci olmuştur. 1930”dakinde Mübeccel Namık Hanım; 1931'de Muallim Naşide Saffet Hanım birinci olmuştur. 1932”deki yarışmaya ilgi gösterilmemiştir. Bikini giyilmeyeceği ve 500 lira ödül verileceği 
ilan edildiği halde ancak 8 kişi bu yarışmaya katılmıştır. 17 
yaşındaki Keriman Halis, bu yarışmanın birincisi olarak ailesini bile şaşırtmıştır. Daha sonra Belçika”nın Spa şehrinde, 
28 ülkenin katıldığı Dünya Güzellik Yarışması'na katılmıştır. Yarışmanın birincisi seçilen Keriman Halis'i ülkeye dönüşünde M. Kemal telgraf çekerek kutlamış ve ona kraliçe anlamına gelen “Ece” unvanını vermiştir. Keriman Halis, soyadı kanununun çıkışıyla bunu soyadı olarak kullanmıştır.64 


1940 ve 1950'lerde, kadınlar dernek çatıları altında örgütlenmeye devam etmiş ve Kadın Hakları Koruma Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, Türk Anneler 
Derneği gibi çeşitli kadın dernekleri kurmuşlardır. 1950 
sonrasında kadın işçi sayısı büyük bir hızla artmış, kentli varlıklı sınıfın kadınıysa Amerikan karışımı Batı kopyacılığı şeklinde yerini almıştır. Cumhuriyet döneminde laik Batıcı bir yapı arz eden Kemalizm'in etkisi altında olan 


64 Türkiye'nin ilk güzellik yarışmasını kazanan 19 yaşındaki Keriman 
Halis, aynı yıl 28 ülkenin katılımıyla Belçika'nın Spa şehrinde düzenlenen dünya güzellik yarışmasına Türkiye'yi temsilen gönderilir. İlk kez bir Türk kızı dünya güzellik yarışmasına katılacaktır. Herkes yarışmanın sonucunu merak etmektedir. Ülkelerden gelen katılımcılar günlerce Belçika'nın Spa şehrinde çeşitli kişilerle görüşür ve konuşur. 
Yarışma günü ülkelerini temsil eden kızlar jürinin önüne sırayla çıkar ve bütün katılımcıları izleyen jüri üyeleri puan değerlendirmesi yapmak üzere başka bir salonda toplanır. Başkan kürsüye gelir ve jüri üyelerine şu konuşmayı yapar: “Sayın jüri üyeleri, bugün Avrupa'nın zaferini kutluyoruz. Yüzyıllardır dünya üzerinde hâkimiyetini sürdüren Osmanlı imparatorluğu artık bitmiştir. Onu Avrupa bitirmiştir. 
Bir zamanlar sokağa bile, pencere arkasından seyredebilen Müslüman kadınların temsilcisi olan Türk güzeli Keriman Halis, karşımıza mayo ile çıkıp kendini bize beğendirmeye çalışmıştır. Bu Türk kızını kendi zaferimizin tacı kabul edeceğiz ve onu kraliçe seçeceğiz. Bu sene güzellik kraliçesi seçmiyoruz. Bu sene İslâm'ı ve Türkleri yenmenin zaferini kutluyoruz. Avrupa'nın zaferini kutluyoruz. Bundan dolayı Türk güzelini dünya güzeli olarak seçeceğiz. Fakat kadehlerimizi Avrupa'nın zaferi için kaldıracağız.” Türkiye'yi temsilen dünya güzellik yarışmasına katılan Keriman Halis, ortak jüri kararıyla dünya güzeli seçilir. Sonucu babasının bile garipsediği, oylama yapılmadan karara bağlanan bu yarışmanın sonucunda jüri başkanı, Batı'nın asırlar süren gaye ve hedefini ortaya koymuş, “Batılılaşma” gaye ve kıblesine sahip bir Türkiye'nin Osmanlıyı ve Türkleri “tuş etmek” anlamına geldiğini ifade ederek bunun hazzını yaşamıştır; Durmuş, Gelenek ve Modern Hurafeler Kıskacında Kadın, 113. 
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feminist kadın mücadelesi, 60'ların sonundan itibaren sosyalizmin etkisindedir. Dünya genelinde artan komünist propagandanın etkisiyle, kadın problemlerinin sınıf mücadelesinin başarıya ulaşması ile çözüleceğine inanan kadınlar, çeşitli örgütler içerisinde ya yer aldılar yahut kendileri bir örgüt kurdular. 1969 yılında kurulan Devrimci Kadınlar Derneği (DKD) bunlardan biridir. Bu dernek kuruluş amacını şöyle ilan etmiştir: “Türk kadınlarını emperyalizme, işbirlikçilerine, feodal mütagallibeye karşı verilmekte olan milli demokratik devrim ile dünyada barışı egemen kılma savaşı için bir araya toplamak ve bu amaçla öncü konuma gelmelerini sağlamaktır.”© Bir diğeri 3 Haziran 1975 yılında Türkiye Komünist Partisi”nin (TKF) talimatıyla kurulan İlerici Kadınlar Derneği'dir (IKD). IKD, TKF'nin talimatıyla kurulmuş olsa da tüm sosyalist kadınları kapsamayı gaye edinmiştir. Bu amaçla 12 Eylül 1980'e kadar 33 şube, 35 temsilcilik ve 15.000 üyesi ile dönemin en güçlü kadın örgütü olur. Ancak yaptıkları faaliyetler ve mensuplarının terör örgütlerine yakınlıkları sebebi ile soruşturmalara uğrar ve kapatılır. Bu dernek her ne kadar işçi sınıfı mücadelesine katkı sunmak amacıyla kurulmuş olsa da sadece kadınlardan oluşan bir örgütlenme olmasından dolayı, kadınların yaşadıkları sorunları konuşabildikleri, dayanışabildikleri bir zemin olmuştur. Nitekim 12 Eylül öncesi İlerici Kadınlar Derneği adıyla komünist bir yapılanma şeklinde örgütlenen bu kadınların bir kısmı, 12 Eylül sonrasında feminist örgütlenmeler içinde yer aldı. 1984 yılında Kadın Çevresi adıyla kurulan yayınevi bunlardan biri idi. Zaman içerisinde bu yayınevi feministlerin ve feminizm üzerine düşünmeye başlayan kadınların birbirini bulduğu bir örgütlenme haline geldi ve aktif feminist siyaset burada üretilmeye, hareketler burada örgütlenmeye başlandı. Feminist adı ile daha 
65 Z. Kılıç, “Cumhuriyet Türkiye'sinde Kadın Hareketine Genel Bir Ba- 


kış”, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, ed. A. B. Hacımirzaoğlu (İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998), 349. 
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önceki dergilere renk, yazı stili ve içerik olarak benzemeyen bir dergi çıkaran bu grup, 17 Mayıs”ta gerçekleştirdikleri ilk eylemden sonra yürütülen bir kampanyayla “Mor Çatı” derneğini kurdu. Hemen ardından gelen cinsel tacize ya da sarkıntılığa karşı kampanyalar ve “İffetli Kadın Olmak İstemiyoruz!” kampanyası gibi radikal eylemler başladı. Cinsel tacize karşı yürütülen kampanyanın sembolü mor iğneydi. 
Mor kurdeleler bağlanmış büyük iğneler, tacize karşı kadınların kendilerini taciz eden erkeklere batırması için vapurlarda ve kamuya açık mekânlarda feministler tarafından dağıtıldı. İğne, ilginç bir semboldü çünkü cinsel tacize karşı silah sayılabilecek bir şeyin kullanılmasının meşru müdafaa olduğunu anlatıyordu. Yakaya takılan iğneler, beraberinde meyhane ve kahvehane baskınlarını getirdi. Hemen ardından çok tartışmalı boşanma kampanyası başladı. Feministler ataerkil aile yapısını protesto etmek için, yani politik nedenlerle boşandılar. 


İlerleyen zaman diliminde radikal feministler 8 Mart 1987'de Feminist dergisini, sosyalist feministler ise 1 Mayıs 1988'de Kaktüs dergisini çıkarmaya başladı. Belli bir periyodu olmayan Feminist dergisi, 7 Mart 1990 tarihine kadar toplam yedi sayı yayımlandı. İki ayda bir yayımlanan Kaktüs ise Eylül 1990 tarihine kadar toplam on iki sayı yayımlandı. 
Bu arada feminist dünyanın dışında, 1991'de ilk kadın vali Leyla Ataman Muğla'ya vali atanırken, 1993'de Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller oldu. 22 Mayıs 1997'de ise kadının evlendikten sonra kocasının soyadını almakla birlikte kendi soyadını da kullanabilmesi, Medeni Kanun'un 
153. maddesinde yapılan değişikle sağlandı. 


90'lı yıllardaki ilk kurumsallaşmalar kadına yönelik şiddet alanında gerçekleşmiştir. Şiddetle mücadele eden kadınlar şiddete uğrayan kadınlarla dayanışma sağlamak ve bunu sürekli kılmak için önce kadın dayanışma merkezleri ve kadın sığınakları kurmayı hedeflemişlerdir. 1990 yılında 


Kadının Kadını Yok Edişi: Feminizm 87 


Türkiye'nin ilk kadın dayanışma merkezini kuran Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve 1993 yılında Türkiye'nin ilk bağımsız kadın sığınağını açan Ankara Kadın Dayanışma Vakfı ilk kurulan örgütler oldular. 


1990'lar, tüm bileşenleriyle organize edilen büyük buluşmalar ve kurultaylar sonucunda, kadın hareketinde kadınlar arası farklılıkların ortaya çıkmaya başladığı yıllardı. 
Bu yüzden 1990'lar, kadın hareketi için farklılıklarla bir arada durma çabasını ve yaşanan ayrışmaları temsil eden bir döneme tekabül eder. Ankaralı feministlerin çağrısı ile 
1989 Şubat ayında I. Feminist Haftasonu gerçekleşir. Kadın 
hareketinin farklı bileşenleri ilk defa bir araya gelip ortak talepler ve yöntemler geliştirir, etkinlik sonunda Kadınların Kurtuluşu Bildirgesi yayımlanır. Yine 1989 Mayıs ayında İnsan Hakları Derneği Kadın Komisyonu'nun çağrısıyla, diğer bir dönüm noktası olarak tanımlayabileceğimiz 1. Kadın Kurultayı gerçekleşir. Bir taraftan Feminist Haftasonu ve Kurultay sırasında başlayan feminist kadınlar ile sosyalist kadınlar arasındaki tartışmalar sürerken bir taraftan da Kürt kadınlar ve Müslüman kadınlar hareketin içinde varlıklarını yüksek sesle dile getirmeye başlar ve bu farklılıklar tartışmaların hem nedeni hem de sonucu olarak ortaya çıkar. Kürt feministler Türkiye'deki feminizmin Türklüğünü, Müslüman kadınlar ise seçkinciliğini eleştirir. Artık kadın hareketi, Kemalist geleneğe bağlı kadınlar ve feministler ikili ayrımının genişletildiği radikal, sosyalist, eşitlikçi, Müslüman, Kürt, liberal vs. feministler şeklinde farklılıkları temel alan ayrımlarla tanımlanmaya başlanır.” 


Bu dönemde Mor İğne, Boşanma Eylemi, Bedenimiz Bizimdir, Cinsel Tacize Hayır, Bekâret Kontrolüne Hayır ve 
438. Maddeye Hayır gibi kampanya ve eylem silsileleri ile 


66 Nacide Berber, “1990'lar: Bir Farklılıklar ve Kurumsallaşmalar Dönemi”, Heinrich Böll Stiftung Türkiye Temsilciliği (18 Eylül 2017). 
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kadınlar evde, sokakta, iş yerlerinde uğradıkları şiddet ve tacizi daha fazla dillendirmeye başlarlar. Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı (1990), Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi (1990), İ.Ü. Kadın Çalışmaları Merkezi (1990), Kadın Dayanışma Vakfı (1993), Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği (1993), Pazartesi Dergisi (1995), Başkent Kadın Platformu (1995), Uçan Süpürge (1996), Kadın Adayları Destekleme Derneği (1997) ve Kadın Merkezi (1997) gibi kurumlar da bu dönemde gerçekleşen kurumsallaşmanın ürünleridir. 


Çok uzun ömürlü olmasalar da Kürt kadınların çıkardığı süreli yayınlar da bu dönemde önemlidir: Rosa (1996), Jujin (1996) ve Jin-u Jiyan (1998). Kürt feministler de diğer akranları gibi oldukça karmaşık bir zihin ve ideolojik anlayışa sahiptirler. Nitekim hem dergilerinde olsun hem siyasi yahut içtimai isteklerinde olsun sosyalizm ile etnik görüşlerini ve feminizmi harmanlayarak garip bir terkip ortaya çıkarmışlardır. Kendilerini ortaya koyuş biçimlerinde etnik kimlik daha ön plandadır. Ancak gölgesinde hayat bulduğu terör örgütleri sebebi ile sosyalist ve marksist temeller üzerinden gelişmiştir. Kürt feministlerin de diğer Türk, Arap, İngiliz feministler gibi muhafazakârlıkla yahut dinle bir bağı yoktur. 
Dini terminolojiden yararlanmaları, -tıpkı Türk feministler gibi- kendi çıkarları istikametinde kullanmak içindir yoksa neredeyse bütün feministler dini bir tehdit unsuru olarak görürler.* 


1990'lı yılların hemen başında yapılan bazı hukuki düzenlemeler oldukça dikkat çekicidir. Tecavüze uğrayan kadın fahişe ise öngörülen ceza indirimini içeren TCK'nın 438. 
maddesinin yürürlükten kaldırılması, kadının çalışmasını kocasının iznine tabi tutan Medeni Kanun'un 159. maddesinin değiştirilmesi, kadınların kocalarının soyadlarıyla birlikte kendi soyadlarını da taşıyabilmeleri, nüfus kâğıtlarında bulunan bakire, dul, boşanmış gibi tanımların silinmesi, zinanın suç olmaktan çıkarılması, “aile birliğinin reisi kocadır” ibaresinin kaldırılması bunlardan birkaçıdır. 


Ayrıca bu dönemde feminist hareketin toplumsal düzeyde yarattığı gündem ve kurumsallaşmaların devlet tarafında da yansımaları oldu. Buna dair en önemli gelişme 1990 
yılında Kadının Statüsü Sorunları Genel Müdürlüğü”nün (KSSGM) kurulmasıydı. 1997”de Diyarbakır”da kurulan ve şu anda 23 ilde şubesi bulunan KA-MER (Kadın Merkezi) de yine kadına şiddeti önleme iddiasıyla faaliyet gösteren kadın örgütlerinden biridir. Aynı yıllarda kadına şiddet dışında kadınların tarihini görünür kılmak amacıyla kurulan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi (1990), her türlü ezilmişliğe ve ayrımcılığa karşı teorinin ve pratiğin bir arada olduğu bir feminist politika üretmek amacıyla kurulan Amargi Kadın Kooperatifi (2001), kadınların kurtuluşuna ilişkin sosyalist feminist bir bakış ile patriyarkal kapitalizm karşısında mücadele etmek ve esas olarak feminist harekete güç katmak amacı ile Sosyalist Feminist Kolektif (SFK) (2008) gibi örgütler de kuruldu. 20007li yıllara gelindiğinde birbirinden çok farklı feminist örgütlenmeler, yayınevleri, dergiler, platformlar ortaya çıkmıştı. Bunlardan birkaçı İstanbul Feminist Kolektif (2010), Ankara Feminist Kolektif (2013) ve İzmir Feminist Kolektif (2014), Amargi Feminist Teori ve Politika Dergisi (online olarak), SFK”ın yayını olan Feminist Politika Dergisi, Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar, Deli Kadın Dergisi, Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (KASAUM ) yayını olan Fe Dergi: Feminist Eleştiri, Ayizi Yayınevi, Güldünya Yayınları. 


Feminizmi Besleyen Türk Teorisyenler 


Osmanlı”nın son döneminden günümüze kadar birçok kadın hem kadınlara mahsus hem de farklı sorunların çözümünde çeşitli örgütlenmeler içinde yer aldı, yazılar yazdı, faaliyetlerde bulundu. Bunların hepsi feminist olmadığı gibi kadın hareketleri içerisinde bilfiil bulunup feminizmi şiddetle eleştiren de vardı. Dolayısıyla kadınların yaşadıklarısıkıntıları, problemleri dile getiren hatta kadınlara dönük yapılan zorbalıkları engellemek için inanılmaz mücadele veren birçok kadın feminist değildi. Günümüzde feminist bakış açısıyla akademik anlamda çalışma yapanlar, tarihte var olmuş kadın öncelikli bütün girişimleri kendi tezlerini güçlendirmek ve kadrolarını geniş tutmak için istismar etmektedirler. Bu tarz bir feminist okuma başka yerde sosyalist okumaya yahut liberalist okumaya dönmekte ve gereksiz bir bilgi yığını oluşturmaktadır. Fatma Aliye Hanım, Emine Semiye Hanım, Selma Rıza Feraceli Hanım, Fatma Makbule böylesi bir okumaya maruz kalmış kadın yazarlardan birkaçıdır. Dönemine göre kadın hakları konusunda oldukça duyarlı olan Fatma Aliye Hanım, muhafazakâr kimliğinden ödün vermeden, Türk kadın haklarının fikri temellerine katkıda bulunan önemli isimlerdendir. Kendileri Ahmet Cevdet Paşa'nın kızıdır. Muhadarat (1892) romanında evlilik, cariyelik, aşk, ihanet, yozlaşma gibi temalar çevresinde kadının izzeti ve onuru ile yaşama, aile içinde eşit değer görme gibi konuları işlerken; Nisvan-ı İslam kitabında Avrupalıların kafasında oluşan yanlış Osmanlı kadını imajını düzeltmeye ve işin aslını, Osmanlı kadının giyim ve edepte zarafeti, ilim ve hikmette zekâsı, vatanına bağlılık ve eşine sadakatinde asaletini işler. Bir diğer isim olan Emine Semiye (öl. 1944), Fatma Aliye'nin kız kardeşidir. Yazar, siyasetçi, gazeteci, öğretmen ve hemşire olarak oldukça renkli bir kimliğe sahip olan Emine Semiye, Osmanlı kadın hareketinin öncülerindendir. Basılmış tek romanı olan Sefalet te kadının eğitimi, eş seçimi, boşanma hakkı, çalışma hayatına dâhil olması gibi meseleleri işlemiştir. Feministlerin istismar ettiği bir başka yazar Selma Rıza Feraceli (öl. 1931), Tanzimat'tan sonraki çağdaşlaşma süreci içerisinde yazılarıyla ve sosyal faaliyetleriyle adından söz ettirmeyi başaran kadın yazarlarımızdan biridir. Yirmi yaşında kaleme aldığı Uhuvvet adlı eserinde devrinin toplumsal yapısını eleştirmiştir. 

Nezihe Muhiddin (öl. 1958): İlk gençlik yıllarından itibaren siyasi ve sosyal konulara, kadınlık durumuna duyarlı olarak yetişmiş, 11. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet yıllarına uzanan yaşamı boyunca mücadeleyi bırakmamış laik ve Batıcı bir yazar. Cumhuriyet döneminin Batılılaşma yolundaki kadın hakları savunucusudur. İlerleyen zamanda yeni yönetimin gerçekleştirdiği polis baskınları, yolsuzluk iddiaları ve mahkemeler sonucu gittikçe güçsüzleşen Nezihe Muhiddin, yaşadığı ihanetler, yeni rejimden beklediğini bulamaması ve kırılan onuru sebebi ile hayatının son dönemini akıl hastanesinde geçirir. 


Halide Edip Adıvar (öl. 1964): İstanbul Amerikan Kız Koleji Mezunu Adıvar, İslâm düşmanlığı ve Amerikan mandası taraftarlığı ile tanınmış, femin dünyanın köklerini besleyen eserleri kaleme alan Cumhuriyet dönemi yazarı. Vurun Kahpeye adlı eserinde İslâm'a düşmanlığının bütün izlerini görülürken, Handan (1912) adlı eserde erkek egemen gücün, savaşın, sosyalizm savunuculuğunun, eşit olma isteğinin, her ne kadar refah içinde yaşansa da görünenin başka bir şeye işaret ettiğinin, sadece kentin değil, toplumun her kesiminin eşit olması arzusunun alt metinleri rahatlıkla görülebilir. 


Duygu Asena (öl. 2006): Türkiye'de feminist düşüncenin en ateşli savunucusu olarak tanındı. Kadın hakları için birçok faaliyetin içinde bulunan Asena, bu konuyu köşe yazılarında ve kitaplarında sürekli gündeme getirdi. Kadının Adı Yok (1987) adlı romanında adsız kahraman, fiziksel manada bir erkeğin tacizi ya da sömürüsü ile karşı karşıya kalmaz; roman boyunca kadın-erkek eşitsizliğine karşıdır ve ezilen kadınların savunucusudur. 
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Erendiz Atasü: 1964'te Ankara Koleji'ni, 1968'de A.Ü. Eczacılık Fakültesi'ni bitirdi. Mezun olduğu fakültede akademik kariyer yaptı. Marksist bir dünya görüşüne sahip olan Atasü, aynı zamanda fanatik bir feministti. 1994'te kaleme aldığı bir yazısında şöyle diyordu: “Kökten dinciliğe sempatiyle bakan, kendisine “feminist” demesin: Siyasal iktidarı ele geçirince baskı yönetimi kuracağını dosta, düşmana ilan eden kökten dincilik, feminizmin yalnızca özgürlükçülüğüyle değil, tüm dokusuyla ve biçimiyle çatışır. Gelmiş geçmiş tüm din devletlerinde (hangi dini veya mezhebi uygularlarsa uygulasınlar) erkek egemenliğinin gücü, doruğa ulaşmıştır. Tüm toplumlarda var olan ataerkil yapı, bir de Tanrı'nın onayını aldığını varsayarsa, vay kadınların haline!.. Orta çağda Hıristiyan bağnazcılığının “cadı” diye suçlayıp cayır cayır yaktığı on binlerce kadın kurbanın kaderi, bugün İslâm ülkelerinin üstüne çökmüştür.”” 


Hidayet Şefkatli Tuksal: 1985 yılları arasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yükseköğrenim gören Tuksal, 1998 yılında Hadis Anabilim Dalında “Kadın Aleyhtarı Rivayetler Üzerinde Ataerkil Geleneğin Tesirleri” konulu teziyle doktorasını verdi. 1994 yılından beri Başkent Kadın Platformu'nun aktif üyesidir. Halen İslâm ve kadın sorunları üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. 


Pınar Selek: Kadınlar, transseksüeller, sokak çocukları, fuhuş yapan kadınlar ve Kürtler üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan feminist yazar. Aynı zamanda Türkiye'de yayınlanan feminist dergi Amargi'nin kurucu editörlerinden ve Amargi Kadın Dayanışma Kooperatifi kurucularından biridir. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimi almış olan Selek, 1998 yılında PKK üzerine yürüttüğü araştırması nedeniyle terör suçu şüphesi ile gözaltına alındı. Söz konusu dönemde PKK için 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propaganda yapmak iddiasıyla tutuklandı. Halen Fransa”da ikamet etmektedir. 


Feminizm, Sosyal Bilimler ve Toplumsal Cinsiyet 


Toplumsal cinsiyetin feministler tarafından sahiplenilmesi ile birlikte sosyal bilimlerin birçok sahası sorgulanmaya başlanmıştır. Bu halin neticesi olarak sosyal yaşamın ve özel olarak sosyoloji araştırmalarının içine işlemiş, tabii kabul edilen ve hiç sorgulanmamış varsayımlar hatta kuramlar şüphe ile karşılanmıştır. Feminist bakış açısı ile tarih ve edebiyat, siyaset ve ekonomi, cinsellik ve beden, sanat ve estetik, felsefe ve sosyoloji gibi sosyal bilim konuları yeniden yazılmış ve bir nevi yeniden inşa edilmiştir. 


Toplumsal cinsiyet eşitliği meselesi postmodern ve queer kuramcıların çalışmaları ile son 30 senede yeni bir aşamaya girdi. Bu aşama, insanlığın dilde, kültürde, anlayışta, emeğin ve kentin örgütlenmesinde, cinselliğin ve doğurganlığın yeniden tanımlanmasında büyük bir sosyal değişimdir. Bu bir nevi insanın biyolojik cinsiyeti önemseyen ve toplumsal cinsiyet olguları ile belli bir kıvamda etkileşime dayalı hayatının hacklenmesidir. Bu minvalde oluşturulmuş kuramlar içtimai anlamda bir kurtarıcı reçete değil, bilakis yok etmenin nasılının forma büründüğü bir toplumu imha planıdır. Binlerce yıllık kültürel birikimi “cinsiyetçi” suçlaması ile ayıklama işi ilmi ve doğru bir iş olarak lanse edilmektedir. 


Batı cemiyet hayatının doğurduğu toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ve kadınların geri plana itilmişliğini tartışan feminist kuram kurucuları, son yüzyılda kadınları merkeze alan çalışmalardan toplumsal cinsiyeti merkeze alan kuram çalışmalarına doğru evrildiler. Bu kuramlar liberal, radikal, marksist, sosyalist, psikanalitik, kültürel, çevreci, postmodern ve queer gibi terkibi (sentez) kuramlardır. 


Feminist yaklaşımların temel argümanlarından biri, 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geleneksel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı araştırmaların kadının durumunu yansıtmaktan uzak olduğudur. Bu durumu aşabilmek için feminist duyarlılığa sahip araştırma yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir. Böylelikle yapılan araştırmalarda kadının görünürlüğü ancak açığa çıkarılabilecektir. Bunun her ne kadar ferdi olarak çalışılması mümkünse de yaygınlaşması ve ana akım haline gelip değer görebilmesi için öncelikli olarak üniversitelerde merkeze alınması gerekmektedir. 1960'lı yıllardan itibaren hem ABD hem de Avrupa”daki yüzlerce üniversitede kadınlar için araştırma merkezleri kurulmuş, lisans, yüksek lisans ve doktora imkânları sağlanmış, eser yayını ve kurumsal kimlik kazanımı kolaylaştırılmıştır. Hatta birçok üniversite ve akademik faaliyet merkezi en seçkin üyelerini özgün çalışmalar yapan kadınlardan seçmiştir. 


Türkiye'de feminizmin akademik sahada görülmeye başlanması 1970 ve 1980'ler arasına denk gelir. İlk dönemlerde kadın sorunları adı altında yapılan çalışmalar, zaman içerisinde disiplinler arası bir akademik çalışma alanı olarak kendini şekillendirmiş ve giderek toplumsal cinsiyet çalışmaları adıyla özerk bir akademik çalışma alanını ve bunun ürettiği eğitim programlarını doğurmuştur. 1993 yılında kurulan İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Ana Bilim Dalı ilk olarak faaliyete başlayan yüksek lisans programıdır. İstanbul Üniversitesini, “Kadının Kalkınmaya Katılımını Güçlendirme Ulusal Programı Projesi”nin desteği ile 1994 yılında kurulan ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları programı izlemektedir. Farklı alanlardan gelen akademisyenlerin eğitim verdiği Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Yüksek 
Lisans programı ise 1996 yılında açılmıştır. Son olarak 2000 
yılında faaliyete başlayan Ege Üniversitesi Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans programını da belirtmek mümkündür.” 
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İstanbul, Marmara, Ankara, Ege ve Gazi Üniversiteleri başta olmak üzere Mersin, Kars ve Gaziantep Üniversiteleri gibi 20'ye yakın üniversitede Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi vardır. Bu üniversiteler ve merkezler- de çalışma yapan akademisyenler kitap, ders ve konferans gibi eğitim faaliyetleri yanında hakemli dergiler de çıkararak daha çok feminist bakış açısına sahip akademisyenler yetiştirmektedirler. Bu dergiler kadın ve toplumsal cinsiyet konularını bütün yönleriyle ele alan çalışmaları ve araştırmaları yayınlamaya odaklıdır. Sosyoloii, felsefe, tarih, edebiyat, dil, sanat, kültür, hukuk, siyaset, bilim, iktisat, sağlık gibi pek çok farklı disiplinde yürütülen araştırmalara açıktır. Dergi- nin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur. Bu dergilerden bazıları şunlardır: İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin yayınıdır. Açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Nisan ve Ekim aylarında yayımlanan bilimsel bir dergidir. 1993 yılında kurulmuştur. İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, kadın sorunları ve araştırmaları alanında Türkiye'deki en eski hakemli dergilerden biridir. Atatürk Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi hakemli, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yayımlanan, yayın dili Türkçe ve İngilizce olan açık erişimli elektronik bir dergidir. Fe Dergi: Feminist Eleştiri Dergisi, Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin uluslararası hakemli dergisidir, senede iki kez çıkar. 


Bu merkezler varlıkları sebebi ile değil, feminist dünya görüşü sahiplerinin cinsiyetçi ve ideolojik yaklaşımları sebebi ile tenkide uğramaktadırlar. Akademik duruşun getirdiği objektiflik, milli bir dil ve kökten gelen bir kültürle yoğrulmuş metotlar kullanılsa bu merkezler kadını hak ettiği en üst merkeze taşıyacak yerler olur. 
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Feminist Dernekler ve Faaliyetleri 


Bir dernek kurulurken genel bir amacı vardır. Bu, ideolojik olabildiği gibi psikolojik de olabilir, dini de. Kim hangi iddia ile derneğini kurmuşsa ve kanun çerçevesinde işleri- ne yön veriyorsa bakılması gereken o yöndür. Yani bir derneğin kendi kurucu üyeleri dışında güdücüleri varsa yahut ticari bir kuruluş gibi fonlandıkları yerin emri ve çizdiği istikamet doğrultusunda hareket ediyorsa bu defa ortada bir dernekten ziyade bir örgüt, gizli bir program vardır. 
Dernekler bu manada şeffaf olmalıdır. Nihayetinde şeffaflık çağında yaşamaktayız ki, saklı bir şeyin açığa çıkması fazla uzun sürmüyor. Bu anlayış çerçevesinde kadın derneklerinin kendilerine hedef ve istikamet çizdikleri ana tema şudur: Kadınlara verilen hakları korumak, geliştirmek, toplumda kadının çağdaş ve saygın yerini alabilmesi, cinsiyet ayrımının kaldırılması, her alanda eşitliğin sağlanması, aile içi huzur ve güvenin sağlanması, şiddetin ve sebeplerinin ortadan kaldırılması. Yanlış da değil. Bu hususta yahut bu temel başlıklarda hem fikir olmamak mümkün değil. Ancak iş uygulamaya gelince başka yönlere doğru evrilebiliyor ve bir anda bu güzel plan, aile ve erkek düşmanlığına hatta kadın ve anne düşmanlığına kadar varabiliyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan ve neredeyse bütün kadın derneklerinin (feminist olan olmayan) katıldığı faaliyetlerde bunu görmek mümkün. İnsanı utandıran, bir kadına yakışmayacak ifadeler bu faaliyetlerin temel sloganları olmuştur. “Kadın kadındır, çiçek babandır”, “Lilith'in sürtükleriyiz”, “Namusumu kaybettim, bulmayacağım. Kimsenin namusu olmayacağım”, “Namus mu, kirletmeden duramam”, “Aile birliği kusmuğa benziyor” “Tam iffetli olacam bi gülme geliyor”, “Sütyen insanlık suçudur”, “Trans kadın, kadındır” ve buraya yazılamayacak daha niceleri. İyi niyetli ve işlerini belli hassasiyetleri gözeterek gerçekleştiren kadın dernekleri bu söylenenlerin her daim dışındadır. 
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Burada kafaları karıştıran soru şu: Yabancı bir ülke bu vakıf ve derneklere niçin bu kadar yardım ve fon aktarsın? 
Mesela basına yansıyan şu iddia: “Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından hazırlanan “Türkiye Ensest Atlası” adlı sözde raporu Finlandiya fonladı. Hürriyet yazarı Melis Alphan'ın “Türkiye'nin yüzde 40'ı ensest ilişki yaşıyor” zırvasına kaynaklık eden rapor için 250 bin euroluk fon aktarıldı.” 


Sosyalist feminist anlayış ile öne çıkan Mor Çatı Derneği de yine basında çıkan haberlere göre ciddi fon desteğine sahip. “Avrupa Birliği, sadece “Sivil Düşün Projesi” karşılığında Mor Çatı'ya 399 bin 786 TL para aktardı. Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu ve İsveç Başkonsolosluğu da Mor Çatı'ya parasal destek sağladı.” Bir başka dernek Hayata Destek Derneği. Bu dernek de yine basına yansıyan haberlere göre AB ve BM fonlarıyla Türkiye'deki mülteci kadınlara boşanma dersleri veriyor.” “Medeni Haklar” adlı etkinliklerde boşanma /ayrılık vurgusu yapıldı, farklı dillerde bastırılan seminer afişlerinde boşanma aşamalarının tüm hatlarıyla anlatılarak ayrılık propagandası yapıldı. AB ve BM'nin desteklediği derneğin 5 yılda kasasına 200 milyon TL para girdi.”” 

Benzer bir fonlamaya örnek olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı Gezi iddianamesinde, feminist ve eşcinsellerin kurduğu STK'ların Açık Toplum Vakfı tarafından finanse edildiği açıkça ortaya konulmuştu. Yeni Şafak Gazetesi'nin 12 Mart 2019 tarihli haberine göre işte o fonlanan dernek yahut vakıflar: “Sosyal medya hesapları ve değişik platformlardan üyelerini eyleme çağıran “Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği” 61 bin lira, “Ev Eksenli Çalışan 
Kadınlar ve Sosyal Haklar Derneği” ise Soros'tan 7 bin 500 
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lira fon aldı. Gösteriye destek verenler arasında bulunan Hayata Destek Derneği, Sorosçulardan yüklü miktarda fon alanlardan birisi. İddianameye göre derneğe 4 seferde toplam 300 bin lira aktarıldı. Ezanın ıslıklandığı gece, ön sıralarda bulunan “Gey ve Lezbiyen' dernekleri de Sorosçuların ilgi gösterdiği sözde STK'lar oldu. Bu derneklere 2008 ile 
2017 yılları arasında 1 milyon lirayı aşkın para akıtıldı.””" 


Ve en önemlisi Almanya Yeşiller Hareketi'nin sivil toplum kuruluşu olan Heinrich Böll Stiftung Vakfı'na bağlı, 
1994 yılından beri Türkiye'de de faaliyet gösteren Heinrich 
Böll Stiftung Derneği. Neredeyse bütün lez, gey ve feminist derneklerin projelerinin arkasında, kitap ve dergi basım yayımında, düzenlenen çalıştay ve etkinliklerin fon desteğin- de bu derneğin adını görmek mümkündür. 


Yukarıda ismi geçen dernek ve vakıflardan birkaçı hakkında kısaca bilgi verelim. o Sayılar binleri bulan bu vakıf yahut dernekler arasında, seçtiklerim birbirlerinden farklı dünya görüşü ve ideolojik anlayışa sahiptirler. 

Mor Çatı: Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, 1990 yılında kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla sosyalist bir dile ve anlayışa sahip feministler tarafından kuruldu. 
İstanbul'daki ilk bağımsız kadın sığınağı olan Mor Çatı Sığınağı, Temmuz 1995'te açıldı. 2005 ile 2008 yılları arasında Beyoğlu Kaymakamlığı Dünya Bankası'ndan aldığı kredi ile açılan sığınak, Mor Çatı tarafından yürütüldü. Ayrıca Şişli Belediyesi desteği ile 2009 yılında açılan 18 yatak kapasiteli kadın sığınağı da vakıf çatısında hizmet vermektedir. 
Şişli Belediyesi Mor Çatı yürütücüleri web sayfalarında kuruluş gayesini şöyle açıklar: “Mor Çatı'da erkek şiddetine karşı mücadele feminist yöntemlere dayalı olarak yürütülür ve kadınların özgür ve eşit koşullarda yaşadığı, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık ve erkek şiddetinden uzakta bir yaşam kurabilmeleri hedeflenir.” 
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KADEM: Kadın ve Demokrasi Derneği, toplumun ana taşıyıcısı olan kadınları geleneksel değerlere karşı hassas, bu değerlerin uygulayıcısı ve demokrasinin inşası için bilinçlendirmek, etkin birer aktör haline gelmelerine hizmet etmek iddiası ile 8 Mart 2013 tarihinde kurulmuştur. VVeb sayfalarında misyonlarını “Kadının insanlık onurunu teslim etmek üzere savunuculuk yapan bir sivil toplum kuruluşu” olarak açıklayan KADEM?”in kadın sorunlarına bakışta kullandığı dil, liberal feminizm ve marksist feminizm harmanlaması bir dili andırmaktadır. Dini değerlere karşı duyarlılık gösteren dernek, kendilerini aynı zamanda İslâmi kimlikle tanımlamaktadır. 


Kırmızı Şemsiye Derneği: Kendilerini seks çalışanı olarak tanımlayan birkaç hayat kadını ve travesti tarafından kurulan dernek, web sitesinde yayınladığı tüzüğünde amaçlarını “Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çalışan seks çalışanlarına ulaşmak, çeşitli alanlarda seks çalışanlarının karşılaştıkları insan hakları ihlallerine karşı kendi kapasitelerini güçlendirmek, seks çalışanlarının maruz kaldıkları hak ihlalleri, toplumsal dışlanma, damgalanma ve benzeri olumsuz durumlar ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlara yönelik şiddet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği gibi konularda kamuoyunu ve ilgili yetkilileri bilgilendirmek, seks çalışanlarının cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel sağlık ve kamu sağlığı politikaları konusunda kapasitelerini güçlendirmek; HIV ve AIDS önleme, koruma, tedavi ve hizmetlere erişim gibi konularda politikalar geliştirmelerini sağlamak; kamu sağlığı politikalarını geliştiren yetkili kurumlar ile işbirliği geliştirmek” diye açıklamaktadır. 

Uçan Süpürge: 13 Kasım 1996'da kâr amacı gütmeyeceğini taahhüt eden bir şirket olarak Ankara'da, dernek olarak 2009”un Ocak ayında, vakıf olarak ise 2017 yılında kuruldu. Web sitelerinde “Hikâyemiz” başlığı altında yaptıkları 
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faaliyetlerden şöyle bahsetmektedir: “Uçan Süpürge, 2003 
yılından itibaren çocuk gelinler, çocuk yaşta ve zorla evlilikler konusunu devletin gündemine ve kadın örgütlerinin çalışma alanına taşıdı. “Çocuk Gelinlere Hayır” ulusal platformunu kurdu. Nifer, Niferya, Hindistan, Bangladeş gibi ülkelerle beraber Avrupa”nın birçok ülkesinde bu alanda çalışmaları yerinde gördü ve deneyim biriktirdi. KEFEK”te (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu) erken yaşta ve zorla evlilikler alt komisyonu kurulması konusunda çalışmaları oldu. Uçan Süpürge, büyük bir gönüllülükle 81 
ile defalarca giderek kitlesel çalışmalarını sürdürdü. Kadın hareketinin Türkiye'ye yayılması için çalıştı ve 3 Ulusal STK buluşmasının sekretaryasını üstlendi. İlki, Pekint5 
149 kadın örgütü. İkincisi, CEDAW toplantısı. Bu toplantı 
için 81 ilden 453 kadının katılımını sağladı. Üçüncüsü ise 
2013 yılında Gölge Rapor Hazırlık Toplantısı ile 81 ilden 
600 kadının katılımıyla STK gündemleri toplantısı düzenledi. 


KA-MER: Kadın Merkezi Vakfı, 1997 yılında Diyarbakır'da kurulmuş, daha sonra hepsi doğu ve güneydoğuda olmak üzere 23 ilde örgütlenmiş ve şubeler açmıştır. Web sayfasında yapılan açıklamada amaçlarının “Cinsiyetçi degerlerin biçimlendirdiği kültür ve geleneklerin kadın ve çocuklara zarar veren uygulamalarını tespit etmek, alternatiflerini geliştirmek ve uygulanabilir olmalarını sağlamak” olduğunu vurgulayan Kadın Merkezi Vakfı'nın çalışmaları daha çok politik merkezli durmaktadır. 


Lilith ve Sappho'nun Kızları 


Tevrat'ta açıkça yer almamasına rağmen birçok Musevi dini kaynak II. Bab'da sözü geçen Havva'nın Âdem'in başka bir karısı olduğu, I. Bab'dakinin ise ilk karısı Lilith olduğuna inanır. Tahrif edilerek mitolojileştirilen bu inanışa göre Lilith, Âdem ile aynı zamanda ve aynı anda yaratıldığından Âdem'in kendisine eşit olduğu görüşündedir. 
Âdemvle birlikte olmayı şiddetle reddeder. Âdem ısrar ettiğinde ise büyü ile kaçar ve onu terk eder. Melekler geri getirmek için Lilith'i bulur ama kendisi Kızıldeniz ile birlikte olduğundan 100'den fazla cin çocuğu olduğunu, bu nedenle artık Âdem'e sadık olamayacağını bildirir. Melekler, geri dönmesi için her gün bir cin çocuğu öldürmeye başlar. Lilith de bunun karşılığına Âdem'in soyundan her çocuktan, erkeklerde sünnet oldukları sekizinci güne, kızlarda yirminci güne kadar kendi adının yazılı muskayı taşımayan çocukları öldüreceğine yemin eder. Bugün dünyada var olduğuna inanılan cinler Âdem ile Lilith'in ve Tuval Kabil eşi Naamaf'ın birlikteliğinden meydana gelmiştir. 
Lilith'den sonra Tanrı, ismi bilinmeyen bir başka eş daha yaratır ve Âdem'de bu yaratılışı seyreder. Gördüklerinden çok etkilenir, yeni eşi kabul etmez. Daha sonra Âdem'i uyutur ve kaburga kemiğinden Havva'yı yaratır. Havva sonuçta erkeğinin bir parçasından yaratıldığından ona tabi olur. Mitolojileşmiş bu safsataya göre Lilith, Âdem ile Havva sınırlı hayat ile lanetlenmeden önce cenneti terk ettiğinden ölümsüzdür. Lilith, hikâyenin bir başka versiyonunda ise Eyüp'e eziyet etmek için çocuklarını öldüren iblis ya da Türk mitolojisindeki lohusadaki çocukları boğarak öldüren Albız ile aynı kişidir. Babil mitolojisindeki İnanna ile aynı kişi olduğuna da inanılır. 


Lilith kelimesi ile yan yana anılan bir kelime daha var; lezbiyen. Bu kelime, M.Ö. altıncı yüzyılda yaşamış ünlü eşcinsel kadın şair Sappho'dan gelir. Sappho, Lesbos Adası”nda yaşayan bir şairdir. Antik Yunan'da kadınların evlerden çıkamadığı ve toplumda temsil edilmediği bir dönemde kadınlara duyduğu aşkı şiirleriyle anlatmıştır. Yunan edebiyatının lirik sanatı Sappho ile biçimlenmiştir. Şiirleri, kadınlara duyduğu özlemi, erotizmi ve umutsuzluğun içindeki uğraşıyla ünlüdür. Sappho'nun yaşadığı ada sebebiyle aldığı “Lesboslu” lakabı, zaman içinde “lezbiyen” sözcüğüne dönüşmüştür. Bu sebeple şair Sappho, lezbiyen kültürde evrenselleşen sayılı figürlerden biridir. 


Türkiye'de 90'ların ortalarından itibaren lezbiyenler, Sappho'nun Kızları adıyla örgütlenmiştir. 1997 yılında Ankara'da kurulmuş olan bu grup, “Kendimiz gibi insanlarla tanışmak için pratikte ilk akla gelen gey barlar veya yaşamın içindeki sonsuz bekleyişler yerine kendi ortamımızı kendimiz yaratıyoruz” diyerek bir araya gelmeye başlamıştır. Eşcinsel kelimesinin akla ilk olarak “eşcinsel erkekleri” getirmesine bir tepki olarak ortaya çıkan grup, eşcinsel harekette kadınları kendi politikalarını üreterek görünür kılmayı amaçlamıştır. Sappho'nun Kızları, varlığını “Neden Varız?” isimli yazıda şöyle açıklar: “Neden varız? Çünkü biz, diğer tanıdığımız veya tanımadığımız benzerlerimiz gibi kırgındık, yaralıydık, korkuyorduk, kendimizi anlar gibiydik ama dilimiz yoktu, ürkütücü bir dünyanın yalnız çocuklarıydık. Her birimiz kadınlara ayırdığımız hayal dünyasını keşfedişimiz ve kabul edişimizin şu veya bu aşamasında etrafımızda benzerlerimizi arar olmuştuk. Kimimiz bir gazeteye telefon açıp onların var olduğunu düşündüğü bağlantılara bel bağlarken, bir diğerimiz çaresizce “ben varsam, başkaları da vardır” diyerek günlük yaşantısında gözü açık gezinmişti. Mantığımız “anormal, garip, ucube” olmadığımızı söylerken, insanın kendine güveninin zayıf bağlarını yok etmeye hazır dünya yüzünden benzerlerimizden “anormal, garip, ucube’ olmadığımızı dinlemek istiyorduk. Aslında o yıllarda bu arayışımızın gerekçelerini dillendirebilecek kelimelerimiz yoktu. Sadece hissimiz, duygumuz vardı. Birbirimizi bulsak ne konuşacağımızı bilmiyorduk. Kendimizi hem lezbiyen yerine hem de “lezbiyen”in ne olduğuna çok emin olmadığımızdan “lezbiyen”den başka bir şey yerine koyduğumuz için, yavaş yavaş birbirimizle tanışmaya başladığımız zamanlarda bu kadar çok aradığımız “birbirimizken” kolay kolay yakınlaşamadık.”” 


Lezbiyen Biseksüel Feministler (LezBiFem), 2015 yılında İstanbul”da feminist lezbiyenlerin ve biseksüel kadınların bir araya gelmesi için kurulmuş bir gruptur. Tıpkı Sappho'nun Kızları gibi iki yıl faaliyet gösteren grup, heteroseksüel varsayıldıkları herhangi bir LGBTİ* ya da feminist eylemde bulunmaktansa farklı bir eylemi Kadıköy'de örgütleyerek “lezbiyeniz, biseksüeliz, feministiz; hizaya gelmiyoruz” sloganlarıyla kendini duyurmuştur. “Neden LezBiFem?” sorusunu şöyle cevaplıyorlar: “Grubumuzun ismini Lezbiyen Biseksüel Feministler koyduk; aramızda bu ismi fazla doğrudan bulanlar da oldu, grubun ismini koymayı unutmuşuz gibi olmuş diyenler de... Daha yaratıcı bir isim mi bulsak diye tartıştık ama bir yandan da lezbiyen, biseksüel olduğumuzu lafı dolandırmadan bas bas bağırmak istiyorduk.””” 


Müslüman Toplumlarda Feminizm 


“İslam Feminizmi”, “Müslüman Feminist”, “İslâmcı Feminist” gibi kavramlar ilmi, hukuki ve ahlaki olarak hiçbir değeri ve geçerliliği olmayan kavramlardır. Bir şeyi adlandırmaktan daha çok tahrif etmek, yapıbozuma uğratmak ve algıya dönük kitlesel zihin deformasyonu yapmak için üretilmiş kavramlardır. İslam kendisine hiçbir terkip, sentez kabul etmez. Şişe ile suyun sentezi nasıl imkânsızsa İslâm ile feminizmin bir araya gelmesi o kadar imkânsızdır. Bir mevzuyu kadın üzerinden yürütmek başka şey feminizm psikolocyası yahut ideolocyası üzerinden yürütmek başka şeydir. İslâm kadını tabirine ve bu tabir üstünde yükseltilecek fikir ve davaya İslâm'ın kapısı ardına kadar açıkken adalet ve merhameti, haya ve fıtratı kadının elinden alıp onu büsbütün cemiyet meydanına salan, işi, dilediğince cinsel tatmin, erkek ve aile düşmanlığına kadar götüren feminizme kapalıdır. Bu yüzden başlığımızı “İslamcı Feminist”, “Müslüman Feminist” olarak değil de “Müslüman Toplumlarda Feminizm” olarak seçtik. 


İslam dünyasında feminizm, terim olarak İran”da yazar Afsaneh Najmabadeh ve Ziba Mir-Huseyini'nin eserlerinde ve Tahran kadın dergisi Zanan'da 1992 yılında kullanılma- ya başlandı. Suudi Arabistanlı kadın yazar Mai Yamani'nin Feminism and Islam (1996) kitabında kullanılan feminizm, ilk dönemlerde -biraz da eziklik psikoloiisi ile- Batılı ülkelerin Müslüman toplumlara yönelik eleştirilerine cevap niteliği taşıyan ve ilkin ihyacı-reformist İslâmcı erkek yazarların eserlerinde yer alan bir ifade idi. Son iki yüzyılda, özellikle Batılılaşma ile başlayan ciddi bir yozlaşma ve kadını sözde koruma adına yapılan haksız uygulamalar ve mahrumiyetler bir müdafaa biçimi oluşturdu. Ancak zaman içerisinde hem Batı'da hem Müslüman ülkelerde yaşanan dinden uzaklaşmalar ve feminist gelişmelerin etkisi ile, özellikle 90'lı yıllardan sonra Müslüman toplumlardaki kadın ve erkeklerin tamamen eşit hak ve statüde olması gerektiği, bunun dinin ilkeleriyle de uyumlu bir şekilde savunulabileceği, Kur'ân-ı Kerim'in ve hadislerin bu yönde yeniden bir işleme ve yoruma tabi tutulması gerektiği, modernizmin getirdiği yenileme karşısında kadının konumunun değiştiği ve Müslüman kadının da bu minvalde yerini alması gerektiği tartışıldı. Hatta daha ileri giderek, bilhassa Fazlurrahman gibi tarihselci modernist yazarların da etkisiyle, kadının modern toplumdaki statüsüyle uyuşmayacak ifadeleri içerdiğini düşündükleri hadislerin, geleneksel hadis usulü ve kritiğiyle değerlendirilmesinin yetersiz, eksik ve hatalı olacağını ve bunun dinin “ataerkil” söylemini kuvvetlendireceğini söylemişlerdir. Bunun için de hadislerle ilgili modern -Foucaultcu bir özne-iktidar ilişkisine dayalı- bir “okuma” yapmaya kalkışmışlardır. Örneğin, Malez- ya'da faaliyet gösteren Sisters in Islam (SIS) grubu, feministterminolojiyi kullanarak tefsir çalışmaları yapmaktadır. 
Kur'ân okumalarına kadınlık tecrübelerini katan kadınların bu tür çalışmaları, erkeklerin tecrübelerine ve erkek merkezli sorunlara dayanan dönemlerin ataerkil bakış açılarını açığa çıkarıcı bir faaliyet olarak göstermişlerdir. 


Faslı feminist Fatma Mernissi, bu hususta o kadar ileri gider ki Kur'ân'ı kadın düşmanı olmakla itham eder: “Yusuf Suresi'nde, yakışıklı Peygamberin, ahlaksız ve zina işlemekte ısrarlı bir kadın tarafından tacize uğraması anlatılır. 
Kur'ân'ın bozguncu potansiyelleri konusunda kadınlara 7. 
yüzyılda yapıştırdığı bu kutsal yaftaya karşın, çağdaş Arap liderleri, Arap kadınlarında bir isyankârlık sezdiklerinde, gözlerini kocaman açar ve Batı'dan ithal edilmiş yıkıcı fikirlerden söz ederler.”” 


Batılı feministlerin şiddetle reddettikleri aile, İslam dünyasında yetişen feministler için kutsal olmasa da korunmaya değer ve saygın bir yapı olarak kabul edilir. Ancak patriyarkanın din ile birlikteliği nedeniyle, kadın bedeninin aile ve toplumda ataerkil kültür tarafından sömürüldüğü noktasında Batılı feministlerce aynı görüşe sahiptirler. Virginia Commonvvealth Üniversitesi'nde İslam Çalışmaları alanında profesör olan Amina Wadud, Müslüman feministlerin erkek-kadın arasındaki eşitlik vurgusunu güçlendirip yüceltmek yerine, İslâm'ın yeniden yorumlanması gerektiği fikrini savunduğunu söyler. Wadud'a göre Müslüman feministler, İslâm dininin kadın sömürüsü ve ataerkil dizge- nin güçlü olduğu bir toplumsal formasyonda doğduğunu, Kur'ân'ın bu toplumu tanımladığını ve bu yüzden de olu- 


77 Fatima Mernissi, Kadınların İsyanı ve İslami Hafıza, çev. Aytül Kantarcı 
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şan hiyerarşik sınıflamayı anlayıcı bir farkındalıkla toplumsal hayattaki pratiklere bakmamızı önerir? 


Türkiye'de ise 1980 darbesi sonrası süreçle başlayan ve 
28 Şubat'ta laik kesim tarafından kesin bir şekilde karşı çıkılan kamusal alanda örtünme ve Müslüman kadına cemiyet hayatında yaşam hakkı tanımama gibi baskılar kadın hareketlerini artırmıştır. Müslüman bir ülke olan Türkiye'de böylesi yozlaşmış bir baskı hiçbir kadın tarafından kabul edilmemiştir. Hatta bazı feminist-laik kadınlar bile bu tür yasaklamaları kadın karşıtı hareket olarak değerlendirmişlerdir. Böylesi bir ortamda, Müslüman kadınların direnişleri, her cephede olmuş ve İslâm kadını hüviyeti ile gasp edilmiş haklarını almış, mevcut haklarını koruma noktasında da güç birliği oluşturmuşlardır. Bu ortamın getirdiği mücadele sonrasında kazanılmış haklar çerçevesinde nadir de olsa “Müslüman feminist” kimliği kullanan şahsiyetler ortaya çıkmıştır. Ancak bunlar yasakçı kesimden daha çok İslâm fıkhına, tefsirlere, hadis kitaplarına ve müçtehit imamların görüşlerine muhalif olmuşlardır. Kendini Müslüman feminist olarak tanımlayan Hidayet Şefkatli Tuksal bunlardan biridir. Tuksal, Kadın Karşıtı Söylemin İslâm Geleneğindeki İzdüşümleri adlı eserinin amacını şöyle açıklar: “Bütün zorluklara rağmen, bu araştırmanın amacı, Hadis literatüründe kadın aleyhtarı bir söylemin oluşmasına malzeme teşkil eden rivayetleri ait oldukları ve ilintilendirildikleri bağlamlar içinde inceleyerek, bu rivayetler üzerinde binlerce yıldır bütün toplumların geleneksel yapılarına damgasını vurmuş ataerkil geleneğin etkilerini araştırmaktır. Böylece kadına insanlık onuruyla bağdaşmayan özellikler, eksiklikler ve suçlar atfeden rivayetlerin “peygamberi irşatlar” mı, yoksa mevcut kültürün kadın hakkındaki yerleşik değer yargılarının, Peygamber sözlerini meşrulaştırıcı 
78 Özlem İngün, Feminizm ve İslâm İlişkisi: “İslami Feminizm” (Bursa: Ulugücünden faydalanarak “hadisleştirilmesi” mi olduğu açıklığa kavuşturulmaya çalışılacaktır.”” 


Feminizm, 2000'li yıllardan sonra Müslümanlar arasında revaç bulmaya başlamıştır. Bunda uluslararası düzeyde yapılan “İslâmcı feminizm” kongrelerinin rolü büyüktür. Bu konferanslardan Ekim 2005 tarihleri arasında Barcelona'da yapılan 1. Uluslararası İslâmcı Feminizm Kongresi'nde, kutsal metinlerin eşit haklar temelinde alternatif okuması önerilmiş ve kadın hakları için cihad çağrısı yapılmış; 3-5 Kasım 2006 tarihleri arasında yapılan IL Kongre'de ise İslâm Hukuku ve özellikle aile konusu tartışma mevzuu edilmiş ve toplumsal cinsiyet konusu vurgulanmıştır. 


Bu durum, aslında bir fantazya halinde, halka halka birçok Müslümanı sarmış hatta 2018 yılında temel amaçlarının “feminist harekete Müslüman kadınların dahiliyetini artırmak” olduğunu söyleyen bir grup feminist genç tarafından, Türkiye için bir ilk olan Havle Kadın Derneği kurulmuştur. 
Kadına şiddet ve erken evlilik gibi meseleleri kendilerine dert edinen dernek üyeleri, bununla nereye varmak istediklerini şöyle izah ediyorlar: “Tüm bu çalışmaların bizim feminist hareket içerisindeki özgün konumumuzu ifade ettiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda da feminist harekete bu yolla katkı sağlayacağımızı, var olan derin ve köklü feminist tecrübeyle de yollarımızı kesiştirmek, dayanışma ile hep birlikte büyümek istiyoruz.” 


8 Mart Dünya Kadınlar Günü 


8 Mart 1857 tarihinde, ABD'nin New York kentinde, 
40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere salşümleri (İstanbul: Otto Yayınları, 2018), 28. 


80 Havle Kadın Derneği, “Türkiye'de İlk Müslüman Feminist Kadın Derneği: 
Havle” (Görüşmeci: Derya Meryem, 2 Nisan 2019). 


108 Toplumsal Cinsiyet, Feminizm ve LGBTİO* 


dırması, işçilerin fabrikaya kilitlenmesi ve arkasından çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucu 120 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı. 


26-27 Ağustos 1910 tarihinde, Danimarka'nın Kopenhag kentinde IL Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 
1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın “Internationaler Frauentag” (International Women's Day-Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oy birliğiyle kabul edildi. Tarihin 
8 Mart olarak saptanışı 1917 Bolşevik Devrimi'nin önderi ve 
Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in önerisiyle 1921'de Moskova'da gerçekleştirilen III. Uluslararası Kadınlar Konferansı”nda (III. Enternasyonal Komünist Partiler Toplantısı) gerçekleşti. Adı da “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak belirlendi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde anılmaya başlanmasıyla Batı Bloku ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın “Dünya Kadınlar Günü” olarak anılmasını kabul etti. 

Türkiye'de 1921 tarihinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandı. 1980 darbesi döneminde dört yıl kutlama yapılmadı ancak 1984'ten itibaren kutlamalar yeniden başladı. 
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Tekerrür eden bir tarih var, insanlık büyük bir tehdit altında, devlet, toplum, aile ve tek tek fertler. Suçlu insanın kendisi. Bir anlık zevk için koca bir dünyayı ters yüz etmekte. Hiçbir şey birbiri ile aynı değil ve her şeyde harikulade bir nizam var. Kainatta her varlık ilahi sır nispetinde bir ve tek olarak kendi başına var. Hiçbiri diğerine dönüşücü değil. Güneş güneş olarak, yıldız yıldız olarak mevcut. İnsan ise erkek ve kadından ibaret. Ne tek başına erkek ne de tek başına kadın. Her ikisine birden ortak isim, İnsan. Her biri ayrı ayrı mizaç hususiyetlerine, fıtri kabiliyetlere ve varlık keyfiyetine sahip. Biri diğerinden her daim farklı. Onları benzer kılan insani keyfiyetleri. Kamil insan olma halleri ise nefsinde “insani hakikati” yerine koyabildikleri kadar. Her iki cinsiyetin memuriyeti Allah”a yakınlık, kendini anlamlandırma. Hal böyle olunca müthiş bir idrak fırtınası mevzubahis. İmân idraki “zevken idrak” demek; bu çerçevede yaşanan da ilahi bir aşk ve varoluş heyecanı. Nihayetinde insan yaratıcının en büyük sırrı. 


İslam zıtlar arası muvazenenin üstün nizamı tarifinden hareketle kadın ve erkek arasında eşitlik değil, bir muvazene, bir denge söz konusu. Kıvam!.. Ne birbirinin aynı ne birbirinden gayrı. Ama ne ki o sanırsın, o değil. Biri kadın diğeri erkek. Biri diğerinin hiçbir zaman aynı değil. Üçüncü yahut dördüncü cinsiyet algısı bir safsatadan, sapkınlıktan ibaret. Fiziki birtakım tahribatlarla görünüş her ne kadar benzemek istediği cinsi andırsa da gerçekte ne kadın erkek olur, ne erkek kadın. Bir erkek şu veya bu ameliyatla her 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ne kadar bedenini dış yüzden kadınsılaştırsa da varlığı ve ruhu her daim erkek. Kendi kendini inkar ahmaklıktan ve karikatürize bir şekilden ibaret. 


Kelimeler, Semboller ve İmailar 


Dil, hem düşüncenin dışa vurumu hem de düşünceyi geliştiren bir kuvvet. Düşünülen şey, dilin tesiri ile sürekli olarak tekrar tekrar yenilenir ve bir forma kavuşur. Dil, fikirleri örgütleyici ve bir arada tutucudur. Bu yüzden kitleler üzerinde tesir etmek ve oradan kendi davalarına adam devşirmek isteyenler, belli bir dil ve üslupla onlara seslenir. 
Bu dil İngilizce, Türkçe ayrımı gibi farklı bir dil değil, bir dünya görüşünün dilidir. Yani anlayış dili. Nihayetinde çocuk hangi dili öğrenirse o dille düşünür, konuşur ve karar verir. İnsanlar kelimeler, semboller ve imajlardan etkilenir, onlarla muhasebe ve muhakeme yapar. Zihin hangi kelimeler, semboller ve imajlarla dolu ise terkibi halde zuhur eden fikir de o olur. Küpte ne varsa dışarıya o sızar. Her ideoloji aynı zamanda bir dildir. LGBTİQ: bir ideoloji olmamakla beraber kendi dilini ve kültürünü oluşturmaya çalışan bir yapıdır. Fikri kuvvetini daha çok karşı olmakla elde ettiği polemikçi ve çatışmacı ortamdan alır. Kendi başına orijinal bir diyalekt bünye söz konusu değildir. Buna itiraz edenler olacaktır ama Batı felsefe dünyası her çeşit oluşumu kendi çapında temellendirmeye kalkma gibi bir alışkanlığa sahip olduğu için bu yönde oluşan yığıntıyı da birtakım kuramlarla anlamlandırma gayretine girmiştir. Yazı boyunca meseleye vukufiyet sağlamak amacıyla birkaçına değinmek icap eder. 


LGBTİQ-: farklı cinsel yönelimleri gösteren bir kısaltmadır. L (lezbiyen) kadın olup kendi cinsine cinsel ve romantik ilgi duyan, G (gey) erkek olup kendi cinsine cinsel ve romantik ilgi duyan, B (biseksüel) hem aynı hem karşı cinse cinsel ve romantik ilgi duyan, T (transseksüel) operasyon 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geçirerek bedenlerini karşı cinsiyetin bedenine dönüştüren, İ (interseks) bedenleri ve üreme sistemleri tam olarak erkek ya da kadın üreme sistemi olmayan, Q (questioning) henüz LGB olup olmadığına karar verememiş bireyleri, * ise kendini herhangi bir cinsiyet kimliğinde tanımlamayan bireyleri ifade etmek için kullanılır. 


Gökkuşağı renklerinden müteşekkil LGBTİQ: bayrağını, kendisi de bir eşcinsel olan Gilbert Baker tasarlamıştır. 
25 Haziran 1978 tarihinde düzenlenen San Francisco Gay 
Freedom Day Pride'ta ise ilk versiyonları kullanılır. Sekiz renk olarak tasarlanan bayrak, zaman içinde üretim sorunları nedeni ile pembe ve turkuaz renkler çıkarılarak altı renge (kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor) düşürülür. 
Renkler üzerine yüklenen anlamların birçoğu mizansenden ve mitolojik kurgudan ibaret. Böylelikle bir çeşit inanç ve mistik idrak metaforuna giriyorlar. Nitekim bayrak sembollerinin duygusal anlamda kişileri yakınlaştırdığı ve aynı gaye istikametinde ideolojik bir formasyon sağladığı da bilinen bir gerçektir. 


LGBTİO* mensupları, kendilerine en yakın akım olarak feministleri görür. Bu yüzden onların geliştirdiği dilden oldukça fazla yararlanırlar. Feministler, 19. yüzyılda cinsiyet üzerine yeni bir kuram geliştirdiler. 18. yüzyılda Fransa'da birtakım filozof ve kadın yazarlarca ortaya atılan ve savunulan feminizm, ilk dönemlerinde Batı rejimlerinin zulmünden korunmak isteyen ve kadının siyasal ve toplumsal açıdan erkekle eşit olması gerektiğini öne süren bir akımken gittikçe erkek ve aile düşmanlığına bürünen psikolojik bir yapıya dönüştü. Bu gaye üzerinden toplumsal cinsiyet adıyla ortaya koydukları yeni kuram ile cinsiyet tanımını iki farklı kategoriye ayırdılar; biri doğuştan getirdiğimiz biyolojik cinsiyet (sex), diğeri sonradan kazandığımız toplumsal cinsiyet (gender). Bu ayrım sonradan edinilecek yahut değiştirilecek cinsiyet kurgusunun önünü açtı. Çünkü bu teze göre 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kadınla erkeğin sosyal rol ve davranışlarının sebebi doğuştan getirdiği farklılıklar değildir, sonradan değiştirilebilir. 
Hatta cemiyette yer edinmiş örfi yahut dini erkeklik rolleri kadınlara, kadınlık rolleri de erkeklere verilebilir. Feministlerin bu ayrımı, biyolojik cinsiyetten farklı olarak heteroseksüel, homoseksüel ve biseksüel olmak üzere üç farklı cinsel yönelimi tetikledi. Heteroseksüel, karşı cinsiyetteki bireylere cinsel ve romantik anlamda ilgi duymayı, homoseksüel aynı cinsiyetteki bireylere cinsel ve romantik anlamda ilgi duymayı ifade etmektedir. Bir diğer deyişle heteroseksüellik, kadın ve erkek arasında yaşanan normal cinsellik, homoseksüellik ise normal olmayan, kimlik bozukluğu ve hastalık anlamına gelen sapkın bir cinsel yönelimdir. Biseksüel ise hem aynı hem de karşı cinsiyetteki bireylere cinsel ve romantik anlamda ilgi duyma olarak tanımlanır. Heteronormative, heteroseksüelliğin tek normal cinsel yönelim olduğunu düşünen, erkek ile kadın dışındaki / biyolojik cinsiyet dışı cinsiyetleri yok sayan bir kavramdır. Homofobi ise genel olarak eşcinsellere ilişkin olumsuz duygu, tutum ve davranışlardır. Travesti, daha çok dış görünüşle ve davranışlarıyla karşı cinse ait olma isteğinde olan kişidir. Bu sözcük, kişideki transvestizmi ifade eder. Transseksüel, kendisini karşı cinsten biri olarak tanımlayan kişidir. Hem erkek hem de kadın için geçerlidir. Kişi, erkek olduğu halde kadın olmayı, kadın olduğu halde de erkek olmayı isteyebilir. İnterseks (İslâm literatüründeki karşılığıyla hünsa), kadın ve erkekler için olağan sayılmayacak bir şekilde dış genital organ veya iç üreme sistemi ile doğmuş kişilerdir. Transgender ise kişinin biyolojik kimliği ile daha sonradan kendi isteği ile bir nevi atanmış olan cinsel kimliğin uyumlu olmaması durumudur. Bu duruma sahip kimseleri tanımlamak için trans birey ifadesi kullanılır ve cinsel yönelimden tamamen bağımsız bir olgudur; trans bireyler de aynı zamanda karşı- cinsel, eşcinsel, çiftcinsel şeklinde tanımlanır. 
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Dinlerin Eşcinselliğe Bakışı 


İnsan yüce bir varlıktır. Kâinatı anlamaya memur, kendini tanımaya mecbur, Allah'ın iktidarını kabul etmeye ise mahkümdur. Bu üç halden kaçış imkânsızdır. Her ne kadar kişi isyan ve inkâr üzere bu üç hali kabul etmiyorum, tanımıyorum dese de hayatını sürdürebilmek için kâinatı ve kendini anlamak zorundadır. Ölüm ise iktidarın yani kudretin kimde olduğunu gösterici en büyük delildir. Kâinattaki bu nizamın zaruretini gören bilumum insanlık, tahrif ettikleri dinlerde bile bu sahayı toptan silmemişlerdir. 
Nitekim muharref Tevrat'ta eşcinselliğin yasak ve menfur bir iş olduğu açıkça söylenmiştir. Hakeza Hristiyanlıkta da. 
Bu çerçevede dinlerin tamamı eşcinselliğe bir suç, fıtrata isyan, tabii olanın dışında bir sapma olarak bakar ve tıpkı hırsızlık yahut adam öldürme gibi cezayı gerektiren bir fiil olarak görür. 


Bugün Yahudilerin elinde bulunan Tevrat'ta eşcinsellik mevzuu Tekvin ile Levililer kitaplarında geçer. Tekvin kitabında Sodom ve Gomora'nın Allah tarafından yıkıldığı anlatılırken, Levililer kitabında ise erkeklerin birbirleriyle cinsel ilişkiye girmesinin haramlığı ve cezasının ölüm olduğu vurgulanmıştır: “Ve bir adam kadınla yatar gibi bir erkekle yatarsa, ikisi menfur şey yapmışlardır; mutlaka öldürüleceklerdir; kanları kendi üzerlerinde olacaktır.” 8! 


Hristiyan dünyasında -bilhassa Katolik ve Ortodoks literatüründe- eşcinsellik kesin bir dille reddedilir. Türkçe'ye İncil diye çevrilen, Hristiyan dünyasında Bible ve Yeni Ahit diye anılan kitapta şu ifadeler geçer: “Bu sebepten Allah onları rezalet ihtiraslarına teslim etti, çünkü onların kadınları tabii kullanışı tabiata muhalif olana çevirdiler 


81 Levililer 20/13; İleri okuma için bk. Süleyman Turan (ed.), Sınırlarda 
Dolaşmak Dinlerin Eşcinselliğe Bakışı (İstanbul: Okur Akademi, 2018); Namık Kemal Okumuş, Sağlam Kulpa Tutunamayanlar, Ahlak Eşcinsellik ve Deizm Üzerine (Ankara: Araştırma Yayınları, 2017). 
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ve aynı surette erkeklerde kadının tabii kullanışını bırakarak şehvetlerinde birbirlerine kızıştılar, erkekler erkeklerle rüsvaylık ederek sapıklıklarına lâyık olan karşılığı aldılar.” 


İlahi muhafaza sebebi ile kendisine tek bir tahrif lekesi bulaşmamış İslam ise eşcinsellik olarak beliren bu sapkın hale belli bir muvazene ve ölçü nispetinde yaklaşır. İnsanın varlığına, doğuştan yaratılışına, cemiyet hayatında ona sunulan imkönlara, eğitimine, aile yapısına, inancına ve tercihlerine bakar. Doğuştan cinsel organlarında ve görünüşünde bir anormallik olmayan, kendisine sunulan aile ve eğitim hizmetlerinde bir kusur bulunmayan kişilerin, taciz edilmek ve tecavüze uğramak gibi olayların dışında olması kaydıyla, sapkın bir cinsel tercihte bulunması lanetlenmiş ve tıpkı zina gibi ceza gerektirici bir fiil olarak görülmüştür. Nitekim Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyrulur: “Lüt”u da (peygamber olarak) gönderdik. Kavmine dedi ki: “Sizden önce âlemlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşu mu yapıyorsunuz? Çünkü siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere gidiyorsunuz. Belki de siz haddi aşan bir kavimsiniz. Kavminin cevabı: “Onları (Lüt'u ve taraftarlarını) kentinizden çıkarın, çünkü onlar, fazla temizlenen insanlarmışl” demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve ailesini kurtardık, yalnız karısı(nı kurtarmadık) çünkü o, geride kalanlardan oldu. Ve üzerlerine bir (azab) yağmuru yağdırdık. Bak ki günahkarların sonu nasıl oldu!” 


İslam bir muvazene dinidir, ilahi adaleti ve sünnetullahı gözetir. Bu sebeple fiziki olarak doğuştan hem erkeklik hem de dişilik organına sahip olanları cinsel anlamda sapkın tercihlerde bulunanlardan ayrı tutar ve onları hünsa başlığı altında değerlendirir. Hünsa, lügatte “kırılmak, kırılıp bükülmek” manasına gelen hanes kökünden “kadınsı davranışlar gösteren erkek” anlamında bir sıfat olup, İslâm 


82 Romalılar 1 /26-27. 
83 A'râf 7/80-84. 
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hukukunda doğuştan hem erkeklik hem de dişilik organına sahip bulunan veya erkek mi kadın mı olduğu tesbit edilemeyen kişiyi ifade eder. İnsanlarda milyonda bir rastlanan bu yapısal bozukluk veya çift cinsiyetlilik (er dişilik) vücutta hem er bezleri hem de yumurtalıkların bulunması, dış üreme organlarının her iki cinse ait özellikler taşıması, hatta hücrelerin bazısında erkek bazısında dişi kromozom çiftlerinin görülmesi şeklinde ortaya çıkar. Bu tür yapısal bozukluk İslâmi gelenekte tabii karşılanmış, tâbi olacağı dini ve hukuki hükmü belirleyebilmek için bazı kriterler kullanılması ve bazı uyarımların yapılması yoluna gidilmiştir. 

Fıkıh literatüründe hünsa iki gruba ayrılarak incelenir. 
Birincisi, erkeklikle dişilik belirtilerine birlikte sahip olmakla beraber biri diğerine baskın olan, yani erkek veya kadın olduğuna kolayca hükmedilen ve “hünsa-i gayr-i müşkil” olarak adlandırılan kimsedir. Bunlar hakkında belirgin olan cinsiyetin hükümleri uygulanır. İkincisi, hangi cinsten olduğuna kolayca hükmedilemeyecek tarzda erkeklik ve dişilik organına birlikte sahip olan veya bu organlardan hiçbirini taşımayan kimse olup buna da “hünsa-i müşkil” denilir. Hünsa denilince genelde bu ikinci gruba giren kimseler kastedilir. Bunların “müşkil” olarak nitelendirilmesi de cinsiyetini ve dolayısıyla haklarında uygulanacak hükmü belirlemenin zorluğunu ifade içindir. Hünsa-i müşkile uygulanacak hukuki ahkâm konusunda kural olarak ihtiyatla hareket edilir. Her ikisi de mevcut hallerine nispeten oluşan fıkhi kurallardan ve ahkâmdan mesuldürler.8* 


Bilim ve Tıbbın Eşcinselliğe Bakışı 
Eşcinsellik mevzuu hukuk, sosyoloji, tıp ve psikoloji 


gibi önemli bilim sahaları tarafından dikkatlice takip edil- 


84 Orhan Çeker, “Hünsa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim 16 Temmuz 2019). 
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mektedir. İlk ikisinde mevzu suç ve suç sosyolojisi açısından ele alınırken diğer ikili de fiziki ve davranış ilmi açısından değerlendirilmiştir. 

Hukuki bütün normlar, beslendikleri kaynak itibariyle insanlığın dün, bugün ve yarınına dair bir güvence oluşturma gayretindedir. Bu miras hukukunda olduğu gibi nesillerin üremesinde de aynı hassasiyeti göstermek demektir. İnsan var olduğundan beridir kadın-erkek cinselliği -tabii olan seyirde- bir güvence altına alınmıştır. Nikâh, aile ve miras bunlardan birkaçıdır. Diğer taraftan ise tabii olanın dışındakitercihler suç addedilmiştir. Sosyoloji ve psikoloji bu suçun ortaya çıkış sebeplerini, tıp ise böylesi bir durumun nasıl bir hastalığın neticesi olarak ortaya çıktığını araştırmak ve anlamlandırmak ister. Yapılan tüm ilmi çalışmalar topyekün insanların mutluluğu ve cemiyetlerin uzun süre ayakta kalabilmesi içindir. Münferit çapta ve lokal bazı dönemlerde bu uygulamalar sekteye uğramış olabilir ancak nihai noktada yapılan yanlış fark edildiğinde eskiye göre çok katı önlemler alındığı tarihi bir vakıa olarak önümüzdedir. Misaller: 


Eşcinselliği “yaşam üslubunun cinsel dışavurumu olarak sapıklık” diye tarif eden dünyaca ünlü psikiyatrist Alfred Adler, Eşcinsellik Üzerine adlı kitabında şu ifadelere yer verir: “Bireysel psikolojinin verilerine göre, bütün cinsel sapıklıkların (eşcinsellik, sadizm, mazoşizm, mastürbasyon, fetişizm vd.) ortak özelliğini aşağıdaki noktalar oluşturur: 


1. Her sapıklık, erkekle kadın arasındaki büyümüş ruhsal uzaklığın dışavurumudur. 


2. Her sapıklık, normal cinsellik rolünün benimsenmesine karşı açığa vurulan az ya da çok güçlü bir başkaldırı, sapık kişinin zayıflamış kişilik duygusunu güçlendirmeye yönelik planlı ama bilinçdışı bir çabadır. 

3. Sapıklarda normal partneri değersizleştirme eğilimi hiçbir zaman eksik değildir; dolayısıyla, dikkatlice bakıldı 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mı, partnere duyulan bir kin ve ona karşı savaş sapıkların davranışında öne çıkan özelliklerdir. 


4. Erkeklerdeki sapıklık eğilimi, kadının aşırı değerlendirme konusu yapılmış gücü karşısındaki aşağılık duygusunu gidermek için başvurulan kompenzasyon (dengeleme) çabasıdır. Kadındaki sapıklıklar da yine onun kendisinden güçlü gözüyle baktığı erkek karşısındaki aşağılık duygusunu gidermek amacına yönelik bir çabadır. 


5. Sapıklık, her zaman aşırı duyarlılığın, ileri derece bir hırs ve inatçılığın yer aldığı ruhsal yaşamdan doğup çıkar. 
Sapıklarda köklü bir arkadaşlık kurma, karşılıklı birbirlerine destek olma, toplumsallığa yönelik çabalarda yetersizlik normalde beklendiğinden daha büyüktür. Bencil duygular, güvensizlik ve tahakküm hırsı ön planda yer alır. Gerek erkekler, gerek kadınlarla bir arada olmak pek istenmez. Bu yüzden sapıklardaki toplumsallık sınırları hayli dardır.”85 


Tıp dünyasında, eşcinselliğin genel olarak bedeni bir kusurdan dolayı değil, daha ziyade yetişme, eğitim ve çevreden kaynaklandığı ifade edilir. Ayrıca homoseksüel ve lezbiyen bireylerin bedenleri ile normal cinsel tercihte bulunanların bedenleri arasında bir fark olmadığı bilhassa belirtilir. Sapkın cinsel yönelim göstermelerinin yetişme şartlarına bağlı olduğu ve çevreden kaynaklandığı söylenir. 


Psikanalitik yaklaşımı esas alan dünyaca ünlü Macar asıllı psikiyatrist Sandor Rado, eşcinselliği patolojik bir vakıa olarak görür. Rado, “eşcinsel ilişki” kavramını kullanmakta ve bu ilişkinin erkek-kadın deseninden bir sapma olduğunu, birbirinden cinsel yakınlık bekleyen erkeklerin aslında heteroseksüel ilişkiyi taklit ettiğini iddia etmektedir. Rado, mevzuyla ilgili ilginç tespitlerde bulunur: “Beni her eşcinsel ilişkinin kadın-erkek deseninin bir ifadesi olduğu düşüncesine iten delil nedir? Eğer erkek erkekten hoşlanıyorsa, ne- 


85 Alfred Adler, Eşcinsellik Üzerine, çev. Kamuran Şipal (İstanbul: Say Yayınları, 2017), 16. 
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den kadını taklit eden bir erkeği seçmektedir?. Eğer kadın bir kadına yöneliyorsa neden erkeksi bir kadını tercih etmektedir?.. Erkek-kadın eşleşmesini taklit etmektedirler.”8* 


Eşcinsellik doğuştan yani genetik bir durum değildir. 
Amerika Birleşik Devletleri, İskandinavya ve Avustralya”da tek yumurta ikizleri üzerinde yapılan çalışmaların tamamı net olarak şunu ifade ediyor: Homoseksüeller eşcinsel olarak doğmamışlardır. Nihayetinde tek yumurta ikizleri aynı genlere ve aynı DNA yapısına sahiptir. Bu ikizler doğum öncesinde de eşit şartlara maruz kalmışlardır. Buna göre, eğer eşcinsellik genetik sebeplere veya doğum öncesi koşullara bağlı olsaydı, ikizlerden birinin eşcinsel olduğu yerde diğerinin de eşcinsel olması gerekirdi. 


Hukuk ve bilimin gözünde suç ve sapma olarak nitelenen yalnızca eşcinsellik değildir. Normal kadın-erkek cinselliği dışında, sapkın olarak beliren pedofili, koprofili, nekrofili, fetişizm, sadizm ve mazoşizm gibi sapkın cinsel yönelişler de hukuk ve bilimin kıskacındadır. Bunlardan her biri ceza gerektirici suç olmanın yanında aynı zamanda tedavi gerektirici ağır birer hastalıktır. Pedofili (sübyancılık), yetişkin bir kimsenin ergenlik öncesi çocukları veya ergenliğe yeni girmişleri cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan psikoseksüel bir sapkinliktir. Nekrofili (ölü sevicilik), ölülere dönük cinsel arzu duyma ve bu fiili gerçekleştirme; koprofili ise kadın ve erkeklerde dışkı yeme veya dışkıyla oynama şeklinde cinsel haz alma isteği olarak ortaya çıkan bir başka sapkınlık türüdür. 
Hali hazırda bu gidişe bir dur denilmezse LGBTİQ-: diye devam eden harf zincirine P (pedofili) ve N (nekrofili) de eklenecektir. Ne de olsa bunlar da bu sapkın zihniyet açısından cinsel tercih olarak yorumlanmaktadır. 


86 Zeki Karataş, “Eşcinselliği Anlamak: Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar”, Sınırlarda Dolaşmak Dinlerin Eşcinselliğe Bakışı, ed. Süleyman Turan (Istanbul: Okur Akademi, 2018), 31. 


Eşcinsellik ve LGBTİO* 121 


Diğer taraftan LGBTİO* mensupları ciddi bir örgütlenme ve ekonomik desteğe sahiptirler. Bunlar birçok fondan yararlanmakta ve şirketlerin yürüttüğü özel projelerin aktif katılımcısı olmaktadır. Elbette bunun bedelini siyasi güç odakları ve bürokrasileri sıkıştırarak almaktadırlar. Bunlardan biri -ki en önemlisidir-, 1973'e kadar eşcinselliğin hastalık /bozukluk (disorder) olarak tanımlanırken, LGBTİ örgütleri tarafından 1973'te Amerikan Psikiyatri Derneği (APA) baskı altına alınarak bu tanımdan vazgeçilmesidir. 
1990'da ise Dünya Sağlık Örgütü (WHO), eşcinselliği “psikiyatrik bir bozukluk” sınıfından çıkarmıştır. Bununla yetinmeyen sapkın örgütler daha sonra Lezbiyen ve Gey Psikiyatristler Birliği'ni kurmuşlardır. 


Paul Rondeau, Amerika'ya Eşcinsellik Satmak (Selling Homosexuality to America) başlıklı makalesinde ilginç bir bilgi verir: Bugün herkes AIDS ismini bilirken pek az kişi GRID isminden haberdardır. Hâlbuki GRID, AlDS'in ilk adıdır.”” 
AIDS ilk ortaya çıktığında tıp camiası bu yeni hastalığa GRID (Gay Related Immun Disorder/ Eşcinsellikle İlişkili Bağışıklık Sistemi Bozukluğu) ismini vermiştir. GRID toplumda yaygınlaşmaya başlayınca halk tedirgin olmuş ve eşcinsel hareketin gelişimi yavaşlamıştır. Sonra 1980'li yılların başlarında eşcinsel lobiler devreye girerek, tıp camiasına yapılan baskı sonucu hastalığın adı AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Sistemi Bozukluğu) olarak değiştirilmiştir.88 


Cinsiyet Değişimi ve Transgender 


Cinsiyet değiştirme ameliyatı, kadından erkeğe ya da erkekten kadına dönüşmek için yapılan tıbbi bir uygulamadır. 
Ameliyatın gerçekleşmesi için hastane, komisyon raporları, 


87 Paul E. Rondeau, “Selling Homosexuality to America”, Regent University Law Review (2001-2002). 


88 The New York Times Archives, "New Homosexual Disorder Worries Health Officials” (11 Mayıs 1982). 
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mahkeme kararı gerekmektedir. Türkiye'de bilimsel olarak cinsel kimlik konseyi olan tek hastane Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi olup, bu konsey avukat, sosyal hizmet uzmanı ile beraber plastik cerrah, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, ürolog, tıbbi genetik ve tıbbi etik uzmanları, psikiyatr, endokrinolog ve dâhiliye uzmanlarından oluşmaktadır. Geri dönüşü imkânsız olan bu ameliyatın tüm masraflarını kanunen “cinsiyet değiştirebilir” raporu alındığında SGK karşılamaktadır. 


Sanayi devrimi sonrası aileler küçülmüş, kentler kalabalıklaşmış ve insanlar daha fazla yalnızlaşmıştır. İlmin bütün sahalarında teknoloji gelişmiş ve bilim kendine yeni hedefler çizmiştir. Hal böyle olunca düne kadar sadece vücuduna makyaj ve giysi ile kadınsılık yahut erkeksilik verenler, bu defa bedenlerine de müdahale etmeye, ettirmeye başladılar. Bunların en başında da cinsel organlardan kurtulmak geliyordu. Bu çerçevede 1931'de Berlin'de Dora Richter, vajinoplasti cerrahi ameliyatını geçiren ilk transseksüel kadın oldu. Bu olayın bir benzeri 1930-1931 yılları arasında Dresden”de Lili Elbe ile gerçekleşti. İlk ameliyat Dr. Magnus Hirschfeld tarafından denetlendi ve orijinal seks organları çıkarıldı. Ardından başarısız bir uterus naklinin de gerçekleştiği dört ameliyat ile devam etti. Uterus naklinin başarısız olması sebebiyle Lili Elbe hayatını kaybetti. Türkiye'de cinsiyet değiştirme ameliyatı denince ise akıllara Bülent Ersoy (Bülent Ersoy-erkekten kadına), Rüzgar Erkoçlar (Nil Erkoçlar-kadından erkeğe), Selin Ciğerci (Okan Ciğerci-erkekten kadına) ve Neslihan Doğrusöz (Doruk Doğrusöz-kadından erkeğe) gelmektedir. 


Bu ameliyatların en çok yapıldığı ülkeler ise Amerika, Tayland ve İran'dır. Amerikan Plastik Cerrahi Derneği'nin verilerine göre ABD'de plastik cerrahlar, 2016 yılında 3.250'den fazla cinsiyet değişikliği operasyonu gerçekleştirdi. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 19 oranında arttı. İngiltere'de 2000 yılında 54 cinsiyet geçiş ameliyatı yapılırken bu sayı 2009'da 143'e çıkarak talep üçe katlandı. Türkiye'de ise 2013 verilerine göre yılda ortalama 800 kişi cinsiyet değiştirme ameliyatı yaptırdı, şimdi ise bu sayının 1000'e ulaştığı tahmin ediliyor. 


LGBTİQ-: Tarihi ve Dünya Görüşü 


Kur'ân-ı Kerim eşcinselliğin ilk defa Lut kavminde başladığını ifade eder ve Lut kavminin başına gelenlerden bahseder. Sonrasında Sodom ve Gomora, Pompei Şehri, Antik Çağ Yunanı ve Roma'da yaşananlar oldukça mühim kaynak dökümü veriyor. 


Sodom ve Gomora kenti Hz. Lut kavmine atfedilse de bu gerçekçi bir değerlendirme değildir. Çünkü Allah-u Teâlâ sapıklıkları nedeniyle cezalandırdığı, helak ettiği kentleri Kur'ân-ı Kerim'de sayarken Ad kenti (Hud Peygamber), Semud kenti (Salih Peygamber), Medyen kentini (Şuayb Peygamber) sayar ama Nuh ve Lut Peygamberlerin sadece kavimlerinden bahseder. Bu akış bize Sodom ve Gomora'nın farklı bir şehir olduğunu göstermektedir. Kent halkının helak oluş sebepleri Lut kavminin sapkınlıklarına benzediğinden böylesi bir ilgi kurulmuş olabilir. Pompei de yine benzer bir sapkınlık içerisinde olduğundan helak olan şehirler arasındadır. 


Yunan ve Roma'da ise benzer bir yaşam tarzı daha akılcı ve daha gösterişli bir dünya görüşü halinde görülür. Antik Yunan'da eşcinsellik, o zamanki tanımıyla oğlancılık, içtimai bir statü elde etme ve topluma kabul edilme kuralıydı. 
Yunanlıların eşcinsel kavramına aşina olmadığını ve erkek erkeğe ilişkinin her yaş grubundan erkeğin dilediğiyle birliktelik şeklinde gerçekleştiremeyeceğini söyleyen Eva Cantarella o dönemi şöyle anlatıyor: “Bu ilişki türünün gerçekleşmesi için edilgin olan kişinin, yaşından dolayı henüz tam bir erkek olmayan pais olması gereklidir. Dolayısıyla 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erkek cinsiyetli iki kişiden oluşan bu çiftler, yaş açısından “asimetrik” oldukları, yani erastös olarak bilinen yetişkin “seven” ile eromenos olarak bilinen ergen “sevilen” arasında yaş farkı olduğu takdirde toplumsal ve kültürel olarak kabul edilir. Bu yaş farkından kaynaklanan deneyim farkı, yetişkinlerin gençler için potansiyel yurttaşın toplumsal ve siyasi haklarını kullanabilecek fiili yurttaşa dönüşmeye hazırlandığı bir dönemde eğitici rol üstlenmesine izin verir. 
Yani seven, polisin yeni bir üyesinin yetişmesine katkıda bulunmakla yurttaşlık görevini yerine getirir.” 


Orta çağ Avrupası Hıristiyan toplumlarında erkek erkeğe eşcinsellik anlamına gelen sodomi, büyük bir günah kabul edilmiş ve cezası yakılarak verilmiştir. Erkek eşcinselliğine karşı olan bu dini hüküm, ilk defa 1533 yılında İngiltere'de VIII. Henry döneminde çıkarılan kanunla yasağa dönüşmüştür. Buna göre bireylerin hemcinsleri ve hayvanlar ile ilişki yaşaması yasadışı sayılmıştır. 1563 senesinde yenilenen bu kanun, 1885 senesine dek bütün erkek eşcinselliği suçlarına temel oluşturmuştur.” 


Aydınlanma felsefesi sonrası Patristik ve Skolastik dönemi Karanlık Çağ olarak anan Batı, kilisenin cemiyete hâkim rolünü reddetmekle kalmamış, onun kendine mahsus olarak geliştirmiş olduğu Hristiyan ahlak anlayışını bir kez daha tahrif ederek güncellemiştir. Yunan medeniyeti dinden tecrid edilmiş aklı öncelemiş bir medeniyetti. Rönesans ve Reform hareketlerinde gayeleşen dünya görüşü de bu çerçevede idealleşti. Fransız devrimi ile birlikte kilise ve onun koyduğu kanunlar bir bir kaldırıldı. Bunlar arasında sapkın cinsel suçları düzenleyen yasa da vardı. 25 Eylül-6 Ekim 1791 tarihli yasayla Fransa'da dini küfür, sihirbazlık veya kutsala saygısızlık gibi fiillerle birlikte, aynı cinsiyetten kişiler arasında -cinsi sapıklık (sodomi) adı altında toplanan- ilişkiler de yeni ceza kanununda suç listesinden silindi; bu karar 1810 tarihli Napolyon Kanunu'nca da benimsendi. 


1969 yılı ise Amerika'da eşcinsel sapkınlar için bir miaddı. Stonevvall Inn adlı barda baskı, şiddet ve ayrımcılığa dayanamayan eşcinseller ayaklanmış, kendileri üzerinde baskı kuran polisi bara hapsetmiş ve 4 gün boyunca sokaklarda çatışmışlardı. İlerleyen yıllarda bu günler LGBTİ onur haftası olarak LGBTİ'li sapkınların en özel günleri ilan edildi. Türkiye'de Onur Haftası ilk kez 1993 yılında “Özgür Cinsellik Haftası” adıyla İstanbul'da kutlanmak istendi ancak valilik izin vermedi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olabilmek için bir dizi siyasi, hukuki ve ekonomik reformları yürürlüğe koyduğu 2000'li yıllar, LGBTİ hareketinin de kamuoyu önünde görünürlük mücadelesi verdiği döneme denk gelmişti. İstanbul'da 2003'ten itibaren düzenlenen Onur Yürüyüşü'ne başlangıçta yalnızca otuz kişi katılırken 
2013 yürüyüşünde elli bini aşkın katılımcı yer aldı. Ancak 
bunlardan önce 1988 yılı ile birlikte “cinsiyet değiştirme” kanun temeline oturtulmuş ve üzerinden üç yıl geçmeden eşcinsel odakların lobi faaliyetleri neticesi 2002 yılından itibaren cinsiyet değiştirme ameliyatı için “18 yaş”, “evli olmama” ve “akıl sağlığı yerinde olma” şartları getirilmişti. 

Türkiye'de eşcinsellerin ortak bir sivil toplum örgütü çatısı altında toplanması 1990'lı yıllarda başlar. LGBTİ”li bireylerin görünürlüklerini artırmak, isteklerini dile getirmelerini kolaylaştırmak için ilk LGBTİ örgütü, 1993'te İstanbul'da Lambda İstanbul Derneği adıyla açılır. Bir yıl sonra ise Ankara'da Kaos-GL Derneği faaliyete geçer. 


Türk Ceza Kanunu'na göre eşcinsellik hiçbir zaman suç olmamıştır. Türkiye'de DSÖ hastalık sınıflamaları kullanılmaktadır. Askere alınmayan veya muaf tutulan eşcinsel kişiler kayıtlara anti-sosyal kişiler olarak geçmektedir. Hastalık olmadığı bilinmekle birlikte eşcinsel olduğu bilinen veya kendini bildiren erkeklere askerlik yaptırılmamaktadır.” Türkiye'de yaşayan eşcinsel ve biseksüel bireylerin oranlarını tespit etmek amacıyla 393 LGBTİ bireyle yapılan bir alan araştırmasına göre, LGBTİ bireylerin yüzde 23'ü cinsel yönelimi ile bağlantılı olarak fiziksel şiddet gördüğünü, yüzde 87'si sosyal şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. 
Ankete katılanların yüzde 65'i cinsel yönelimini annesinden, yüzde 73'ü babasından gizlediğini, yüzde 85'i özel hayatlarıyla ilgili paylaşmak istedikleri şeyleri sansürlemek zorunda kaldığını, yüzde 63'ü kendisinden farklı cinsiyete sahip bir sevgilisi varmış gibi davranmak ya da rol yapmak zorunda kaldığını vurgulamıştır.” 


Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti, hiçbir eşcinsel birlikteliği tanımamakla birlikte ülke dışında yapılan evlilik ya da benzer tür birliktelikleri de tanımamaktadır. Türk Medeni Kanunu'nun 134. maddesi “Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yerde evlendirme memurluğuna birlikte başvururlar. Evlendirme memuru, belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır.” diyerek evliliği iki karşı cins yani kadın ve erkek arasında sınırlamıştır. Yeni Anayasa çalışmaları sırasında muhalefetteki BDP, evlilik politikalarında eşcinsel evliliği de içerecek bir serbestleşme çağrısı yapmış ve ana muhalefet partisi CHP de bu düşünceye destek çıkmıştı. Meclisteki en büyük parti Ak Parti ve MHP buna karşı çıkarak reddetti. 


Türkiye'deki eşcinseller, yirmi yıl öncesine kadar köprü altı fuhuş edebiyatı dışında bir dil ve dünya görüşü sahibi değildi. Ancak son yıllarda AB fonundan yapılan destekler, çeviri eserler ve dışarıdan ihraç edilen fikirler yoluyla liberalizm, anarşizm ve sosyalizm arasında gidip gelen, kendi aralarında politik ayrımlar yaşayan bir yapı oluştu. 
Emperyalist sistemin merkezlerinde geliştirilen bu proje “ayrımcılık”, “cinsel özgürlük”, “insan hakları”, “toplumsal cinsiyet” gibi kavramlarla ideolojik olarak beslenmekte, bunlar aracılığıyla dini ve örfi aile yapısı aşağılanarak eşcinsel, travesti, fahişe, queer (ibne) gibi sapkın unsurların, hak ve özgürlükleri için mücadele eden saygın insanlar olduğu izlenimi uyandırılmaktadır. LGBTİ”liler kendilerini meşrulaştırma aracı olarak “kadına karşı şiddete hayır” sloganını kullanırken, diğer taraftan da kendilerine itiraz edenleri yahut karşı çıkanları “nefret suçu” ithamı ile boğmaya, susturmaya çalışmaktadırlar. 


Örgütleniş Biçimleri ve Yayın Organları 


Türkiye'de eşcinselliğe yönelik toplumsal algı, tarihsel süreç içerisinde birtakım değişikliklere uğramakla birlikte, hiçbir zaman günümüzdeki kadar bir serbestlik söz konusu olmamıştı. Bugün ne zinayı ne eşcinselliği yasaklayan herhangi bir kanun yoktur. Aksine bu tür gruplar, sapkın gösterileriyle cemiyet meydanına çıkmıştır. Alenen gerçekleştirdikleri iğrenç fiillere tepki gösterildiğinde ise “nefret suçu”, “insan hakları ihlali” ve benzeri iddialarla yargılanmak mümkün hale gelmiştir. 


LGBTİ bireylere yönelik önemli dönemeçlerden birini 
12 Eylül 1980 askeri darbesi oluşturmaktadır. Askeri yönetim sadece ülkede artan siyasi içerikli şiddet olaylarına son vermekle kalmamış, ayrıca sahnede kadın kıyafeti giyen erkeklere vb. durumlara da yasak getirmiştir. Bu yasak, İçişleri Bakanlığı'nın 19 Mart 1981 tarihli “Bar, pavyon gibi içkili yerlerde, kadın kıyafetiyle erkeklerin çalıştırılması- nın engellenmesini içeren” genelgeyle uygulanmıştır. Bu dönemde sapkın yaşam tarzlarına yer bulamayan eşcinseller, bir nevi yeraltına çekilerek İstanbul Taksim civarına 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yerleşmişler, barlar bölgesi başta olmak üzere birçok yerde kendilerine kurtarılmış bölgeler oluşturmuşlardır. 


1994'te ilk kez bir parti (Özgürlük ve Dayanışma Partisi), cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığı parti içerisinde yasaklamış ve transseksüel Demet Demir'i yerel seçimlerde İstanbul'dan aday gösteren parti olmuştur. 
CHP, 2011 milletvekili seçimlerinde Bursa'dan Öykü Evren Özen”i aday adayı olarak açıklamış fakat aday göstermemiştir. Daha sonrasında en yüksek oyla Bursa-Osmangazi İlçe ve İl Delegeliğine seçilmiştir. 2013 yerel seçimlerinde 
Öykü Evren Özen adlı eşcinsel, örgüt tabanının oyuyla 100 
kişi arasından ilk 10'a seçilmiş ve ilçe meclis adayı gösterilmiştir. Fakat CHP Osmangazi'de seçilemeyince Özen meclise girememiştir. 7 Haziran 2015 milletvekili seçimlerinde HDP (Halkların Demokratik Partisi), Eskişehir'den LGBT hakları aktivisti Barış Sulu'yu milletvekili adayı olarak göstermiştir. 


Erkek eşcinseller, eskiden beri kulüpler, dernekler, hamamlar, yüzme havuzları, jimnastik salonları kurmuşlar ve bu faaliyetlerini bazen gizli bazen açık yürütmüşlerdir. 
Türkiye'de azımsanmayacak sayıda LGBTİO* üyesi yahut destekçisi ticari işletme, dernek, kulüp, edebiyatçı, ressam, aktör, gazeteci ve siyasetçi vardır. Eşcinsel sapkınlığın onur haftası diye nitelendirdiği günlerde CHP ve HDP Belediyeleri başta olmak üzere birçok sol belediye gökkuşağı renklerine boyadıkları sayfalarından LGBTİ'ye kutlama ve birlik mesajı gönderdi. 

Dernek ve kulüp çalışması yoluyla örgütlenmek herkes için ne kadar önemliyse eşcinseller için de o derece önemlidir. Hormon kullanım süreci, cinsiyet geçişi, sağlık hakkına erişim, askerlik yapmama gibi danışmanlık hizmetinin verildiği ve aynı zamanda cinsel anlamda birbirlerini tanıma imkânının sağlandığı bu derneklerden en öne çıkanları şunlardır: Kaos GL Derneği, Pembe Hayat Derneği, Siyah 


Eşcinsellik ve LGBTİO* 129 


Pembe Üçgen, Lambda İstanbul, SPoD, LİSTAG, Gökkuşağı Aileleri Grubu, LGBTİ Yasaklarını Geri Çekin Platformu, İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği, Eskişehir Mor El, Bursa Özgür Renkler Derneği. Bunların dışında 2013'te kurulan ve destekçileri arasında İhsan Eliaçık'ın da bulunduğu Müslüman Eşcinseller Derneği (MEŞCİD) var. İsminin İslâmi değerlerle alay etmek adına seçildiği her halinden belli bu derneğin niçin ve kimin için var oluşu bir tarafa, buna neden müsaade edildiği ise asıl problemdir. 


Kaos GL: Türkiye'de LGBTİ hareketinin vücuda gelmesinde önemli yapı taşlarından biri Kaos GL dergisidir. 
Dergi, 1994'ün Eylül ayında Ankara'da anarşist ideolojiyle bağları olan işçi kökenli bir çiftin girişimiyle bir grup eşcinsel tarafından kurulmuştur. Zamanla dergi kurucularının çizgisinden uzaklaşarak daha liberal bir çizgiye geçmiştir. 
Her sayfası İslâm'a, bu ülkenin değerlerine, geleneksel aile yapısına, kendilerine karşı çıkan bürokrasiye ve basına, kin besledikleri hocalara ve entelektüellere karşı yazılarla dolu olan bu dergi, profesyonel yayın yapmaktadır ve eşcinsellerin örgütlenmesi, bilgilenmesi, motive edilmesi açısından başat bir roldedir. Dernek olarak kuruluşu ise 2005 yılıdır. 
Kuruluşunun üzerinden henüz bir yıl geçmişken Dünya Bankası tarafından fonlanan KAOS GL'ye bir sonraki yıl ikinci kez hibe verilmiştir. Zaman içerisinde çok ciddi fon desteği oluşan bu dernek devletin gözünden kaçmamıştır. Eylül 2019'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Özçelik-İş Sendikası'nın düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmasında Amerika'nın Türkiye'deki LGBTİ derneklerine 22 milyon dolar yardım yaptığını söyledi. Soylu: “Dünya'nın en önemli devletlerinden bir tanesi yani Amerika, bir taraftan PYD'ye yardım ediyordu. Ama size yardım yaptığı bir yer daha söyleyeyim mi? LGBTİ”ye yardım yapıyor. Ankara'daki eskort bir LGBTİ derneğine Amerika Birleşik Devletleri 
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22 milyon dolar yardım yapıyor. Beni burada konuşturma- 
ya gerek var mı? Neyle karşı karşıya kaldığımızı ve hangi cereyanla karşı karşıya kaldığımızı. Aslında temel hedefin inancı, kimliği ve bu coğrafyadaki varlığı olduğunu ifade etmem için bundan sonra kelimelerle ifade etmeme gerek var mı acaba?” dedi.” 


Fonlanan bir başka vakıf Mardin'deki IPS İletişim Vakfı. 
Basına yansıyan habere göre bu vakıf, eşcinsel sapkınlar için düzenlediği “Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Projesi”ni Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı'nın (DİHAA) fonu ile gerçekleştirdi. Ankara'daki LGBTİ Film Günleri, Almanya Büyükelçiliği'nin desteğiyle gösterime girdi. Ayrıca Alman vakfı Heinrich Böll Stiftung, “İstanbul LGBTİ* Onur Haftası”, “Türkiye'de Kadın Olma Halleri”, “Kapatılma Davasına Karşı Kampanya Desteği”, “Türkiye'de Yerel Politikaya LGBT Hakları Perspektifi Kazandırma”, “LGBT Örgütleri için Genel Destek” projelerine finansman sağladı. Feminist ve eşcinsellere destek vermek için kurulan Kırmızı Şemsiye Derneği'ne Alman Transgender Europe destek veriyor.” 


Pembe Hayat Derneği: Türkiye'nin ilk trans hakları derneği olan Pembe Hayat LGBTİ* Dayanışma Derneği, 30 Haziran 2006 tarihinde Ankara'da kurulmuştur. Dernek adını Alain Berliner'in yönettiği ve erkek bedeninde doğmuş bir kız çocuğun hikâyesinin anlatıldığı Pembe Hayat (Ma vieen rose, 1997) adlı filmden almıştır. Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ibarelerinin anayasaya eklenmesi ve ayrımcılığın son bulması için gerek parlamentoda gerekse de uluslararası düzeyde savunuculuk faaliyetlerini sürdürmekte ve gerekli materyallerin Türkiye'deki parlamenterlere ulaşmasını sağlamaktadır. Pembe Hayat, Türkiye'den transların bir 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araya gelip sorunlarını konuştuğu ve çözüm yolları aradığı “Trans Kamp”ı düzenlemektedir. Bu dernek aynı zamanda Türkiye'nin ilk LGBTİQ: filmleri festivali olan Pembe Hayat KuirFest”i düzenlemiştir.” 


Lambda İstanbul: 1993'te kurulan örgüt, aynı yıl Türkiye'de ilk defa uluslararası bir eşcinsel etkinliği düzenleme girişiminde bulundu. Etkinliklere katılmak üzere Türkiye'den pek çok aydın ve sanatçı ile anlaşıldı. Yurtdışındaki birçok eşcinsel organizasyonun temsilcileri ile yabancı milletvekilleri de etkinlik sebebi ile Türkiye'ye geldi. 2000 yılının Şubat ayında, Lambda İstanbul dergi alt grubu olarak yeniden küçük boyutta ve bedava dağıtılacak bir bülten çıkartmaya başladı. “ .cins.. adlı bülten, bir dönem internet üzerinden de yayınlandı. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) maddi destek verdiği ve A.S.D. ile birlikte yürütülen bir eğitim ve araştırma projesinin sonucu olarak “AIDS Hakkında Bilmek İstemediğiniz Her şey” kitapçığı hazırlandı ve basıldı. Çeşitli etkinliklerde dağıtıldı. Kaos Dergisi ile birlikte verildi ve hâlâ dağıtılmaya devam ediliyor. 27 Eylül 1998'de Kaos GL, Sappho'nun Kızları, Bursa Spartaküs ve Almanya Türk Gey'in de katılımıyla Türkiyeli eşcinsellerin ilk buluşması “İstanbuluşma” gerçekleştirildi. Bu buluşmalar 2004 yılına kadar altı ayda bir Ankara ve İstanbul'da dönüşümlü olarak sürdürüldü. 


Bu derneklerin yanı sıra eşcinsellerin örgütlendiği bir başka yer ise üniversitedir. Üniversitelerin yönetiminde- ki yasal boşluklardan faydalanan eşcinseller, kurdukları kulüpler vasıtası ile kendi cinsel sapmalarını yayarak, geleneksel aile yapısını bozucu faaliyetlerde bulunarak genç dimağları ifsad etmektedirler. Bu kulüplerden birkaçı şunlardır: Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBTİ Çalışmaları Kulübü, Hacettepe'de KUİR Araştırmaları Topluluğu, Koç Üniversitesi LGBT Topluluğu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 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CİNS ARI (Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Kulübü), Bilgi Üniversitesi'nde Gökkuşağı, Bilkent Üniversitesi'nde Renkli Düşün Kulübü. Kulüp kurmayı başaramadıkları üniversitelerde de sosyal medya üzerinden bir araya gelen eşcinseller, üniversitelerin adını kullanarak faaliyetlerini yürütüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Eşit Şerit, Ege Üniversitesi'nde LeGeBİT, İstanbul Üniversitesi'nde RADAR, İstanbul Tıp Fakültesi'nde İÜ ARCUS, Yeditepe'de 
7 Tepe 7 Renk ve Akdeniz Üniversitesinde Pembe Caretta 
LGBTO bu örgütlerdendir. 


Sapkınlığın Telkin Kürsüsü Medya 


Kitlelerin etkileşimi, ideolojik propaganda, ürün reklamı, karalama, algı yönetimi gibi mevzular için baş adres medyadır. Gelişen teknoloji sayesinde bir anda milyarlara ulaşma imkânı doğuran günümüz medyası sadece fikrin yayılmasını değil, hedef kitlenin örgütlenmesini de kolaylaştırmaktadır. LBGTİQ: üzerinden geliştirilen proje de medya kullanılarak kitlelere ulaştırılmaktadır. Eşcinselleri olumlu gösteren filmler, sinema ve müzikler, edebiyat ve resimler, yazar ve sanatçılar başroldedir. Temel gayeleri eşcinsellerin duydukları utancı köreltmek, vicdan azaplarını dindirmek, eşcinsellerin ebeveynlerini “sapık çocuk” duygusundan uzaklaştırmak, hepsinden önemlisi suçluluk duygusu yerine onur duygusu vermek. Bunların yaptığı filmler, yazdıkları kitaplar, çaldıkları müzikler çürüyen sistemin ürünü olan insanlık facialarını, sapkın cinselliği, fahişeliği, uyuşturucu bağımlılığını şirin ve güzel göstermek içindir. Buna misal olarak pek çok liselinin elinde rahatlıkla görebileceğiniz ve ebeveynlerin “kızım /oğlum kitap okuyor” havasında pek de karışmadığı şu eserlerin adını zikredebiliriz: Gizli Anların Yolcusu (Ayşe Kulin), Ali ile Ramazan (Perihan Mağden), Paramparça (Duygu Asena). Aynı çerçevede evinize kadar giren filmler: İhtiras Fırtınası (Halit Refiğ), Hamam (Ferzan 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Özpetek), Ağır Roman (Mustafa Altıoklar), İstanbul Kanatlarımın Altında (Mustafa Altıoklar). 


Türk sinemasında LGBTİO* temaları, ilk kez 1962 yılında çekilen Ver Elini İstanbul ile başlamaktadır. Bu filmde ilk defa iki kadının (Mualla Kavur ve Leyla Sayar) öpüşmesi yer alır. 
Ancak bu bölüm, gösterildiği dönemde ahlaksız bulunarak kesilmiştir. Bu filmin senaristi Ali Kaptanoğlu müstearı ile Atilla İlhan, yönetmeni ise Atıf Yılmaz'dır. 1960'lı yıllarda Yeşilçam sinemasında LGBT bireylerin içine dâhil olduğu on dokuz film vardır ve bunlardan on altısı lezbiyenlik, ikisi erkek eşcinselliği, biri ise trans bireyleri konu almıştır. Halit Refiğ ise Osmanlı yaşamından bir kesit iddiası ile çektiği Haremde Dört Kadın (1965) filminde iftiralarla dolu saçmalıkları beyaz perdeye aktarmış ve lezbiyenliği öne çıkarmıştır. 
1970'lerden itibaren trans bireyler filmlerde cinsel kimlikleri gizlenerek yer almıştır. 1990'dan sonra ise Düş Gezginleri (1992), İki Genç Kız (2005) ve Nar (2011) filmlerinde lezbiyen cinsel kimliklere sahip kadın karakterler başroldedir. 

Yeşilçam'da erkek eşcinselliği içeren filmler, lezbiyen ilişkilerin anlatılmasından yirmi dört yıl sonra çevrilmiştir. 
Bu döneme kadar -genellikle yan karakterlerde- bir güldürü unsuru olarak efemine erkeklere yer verilmiştir. Osman F. Seden'in Beddua”sı (1980) erkek eşcinselliğini ele alan ilk filmdir. Filmin başrol oyuncusu Bülent Ersoy, cinsiyet değiştirmeden önce yer aldığı bu filmde, çocukluğunda tecavüze uğrayan eşcinsel bir şarkıcıyı oynamıştır. Bu dönemde çekilen filmlerden biri Orhan Elmas'ın Suçlu Gençlik (1980), digeri Eser Zorlu'nun Acılar Paylaşılmaz (1986) filmidir. Orhan Oğuz'un Dönersen Islık Çal (1992) filminde bir travesti (Fikret Kuşkan) ile barmenlik yapan bir cücenin (Mevlüt Demiryay) hikâyesi işlenmiştir. Atıf Yılmaz'ın Gece, Melek ve Bizim Çocuklar (1993) filminde travesti ve fuhuş çalışanı bireylerin yanı sıra toplum tarafından ötekileştirilmiş insanların sosyal yaşantısı işlenmiştir. 
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90'ların sonu 2000'lerin başı ile birlikte artık eşcinsel karakterler birçok filmde bazen başkarakter bazen yan karakter bazen ise bir figür olarak karşımıza çıkar. Kutluğ Ataman'ın yönetmenliğini üstlendiği Lola and Billidikid (1998) adlı film fahişe filmi özellikleri gösterir ve lezbiyen ilişkiler üzerine kurulmuştur. M. Caner Alper ve Mehmet Binay'ın yönetmenliğini yaptığı Kerem Can ve Erkan Avcı'nın başrolünü paylaştığı Zenne (2012), Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı Güneşi Gördüm (2009) adlı filmler de eşcinsel temalı filmlerdendir. 2000'lerden sonra sinemanın yanı sıra televizyon dizilerinde, magazin ve moda programlarında eşcinsel karakterler yoğun olarak görülmeye başlanır. 


İnternet kullanımının yaygınlaşması, sosyal medya platformlarının oluşmasıyla bu temalar yaygınlaşmış; kendisini LGBTİO*“'ın parçası olarak tanımlayan kişiler de görünümlerini artırmıştır. Sosyal medyanın hayatın görünür ve yönlendirici bir parçası olmasıyla birlikte Youtube, Facebook, Twitter, Periscope, Instagram gibi sosyal medya kanallarında yüksek takipçi sayılarına sahip kişiler fenomen olarak anılmış ve bu kişilerin görüşleri hitap ettikleri kesimler için belirleyici olmaya başlamıştır. Sosyal medya da geniş bir propaganda ağı oluşturan LGBT bireyler, genellikle toplumun kültürünü aşağılayan, cinsel davranış ve sözlerle ön plana çıkan kişiler olarak ahlak dışı davranışlar sergilemektedir. 


Benzer içeriklerin bulunduğu Netflix, Blutv gibi video platformları da cinsellik, ağır şiddet, terör, uyuşturucu gibi içerikleri olumlu ve ilgi çekici bir görünümle sunan dizi, belgesel ve filmleri yoğun olarak paylaşmakta ve ön plana çıkarmaktadır. Amerikan film ve dizi izleme platformu olan Netflix'in bugün 190 ülkede 150 milyonu aşkın üyesi bulunmaktadır. Sex Education, Master of Sex, You Me Her gibi porno içerikli dizileri ön planda tutan Netflix'in çocuk içerikleri de cinsel mesaj veren ögeler ile doludur. Bu konuda sicili oldukça kabarık olan Netflix, ailevi, ahlaki ve kültürel değerleri yok sayan içeriklerinin yanı sıra dini değerleri aşağılayan içerikleriyle de mahkemelik olmuştur. Örneğin, Brezilyalı komedi grubu Porta dos Fundos'un hazırladığı ve Hz. İsa'nın bir eşcinsel olarak tasvir edildiği Mesih'in İlk Günahı (The First Temptation of Christ) isimli dizi ülkede tepkilere yol açmış; Brezilya'da mahkeme “İfade özgürlüğü mutlak değildir” diyerek Hz. İsa'nın eşcinsel olarak tasvir edildiği filmin Netflix'ten kaldırılmasına hükmetmiştir. 


LGBTİQ: Vebası: AIDS 


AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) HIV tarafından oluşturulan, Türkçe'de “Edinsel Bağışıklık Yetmezliği Sendromu” olarak adlandırılan bir hastalıktır. Bağışıklık hücrelerinin yüksek düzeyde tahribatı sonucu fırsatçı enfeksiyonların ilerleyerek ciddi hastalık tabloları oluşturması durumudur. Yetersiz bağışıklık sistemi durumlarında ortaya çıkan bakteriyel, viral, mantarlara bağlı ya da protozoal enfeksiyonlara fırsatçı enfeksiyonlar adı verilmektedir. 
Erken tanı ve gelişen tedavi koşulları ile HIV pozitif kişiler AIDS dönemine geçmeden uzun yıllar yaşayabilmektedir. 
HIV (Human Immmunodeficieney Virus), Türkçe'de İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü olarak adlandırılan bir hastalık etkenidir. Virüs insan bağışıklık hücrelerine nüfuz ederek bağışıklık sistemini zayıflatır ve fırsatçı enfeksiyonların görülmesine neden olur. HIV pozitif kişi ile korunmasız yapılan cinsel ilişki, ortak kullanılan HIV enfekte enjektör veya sterilize edilmemiş cerrahi malzemeler yoluyla bulaşır. 
Tedavisi olmayan bu hastalık sadece yavaşlatılabilmekte ve yapılan tedavi ile hastanın yaşam kalitesi artırılmak istenmektedir. 


Bilinen ilk AIDS vakaları, 1981'de ABD'nin New York ve Kaliforniya eyaletlerinde rapor edilmiştir. AIDS teşhisi konulan ilk şahısların çoğu, virüs ile cinsel yolla enfekte olan eşcinsel erkekler ve şırıngaları ortak kullanan damardan alınan uyuşturucu bağımlılarıydı. 1983 yılında Amerikalı ve Fransız araştırmacılar hastalığın nedeninin HIV olduğunu buldular ve 1985'e gelindiğinde bu virüsü tespit eden 
serolojik kan testleri geliştirildi. Birleşmiş Milletler'in 2004 
raporuna göre dünyada 38 milyon kişi HIV ile yaşamakta, her yıl 5 milyon kişi virüs ile enfekte olmakta, 3 milyon kişi ATDS”ten ölmektedir. Ayrıca 1 Aralık tarihi 1988'de Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü tarafından Dünya AIDS Günü olarak kabul edilmiştir. 


Susan Sontag, Bir Metafor Olarak Hastalık, AIDS ve Metaforları kitabında o günleri şöyle anlatıyor: “Tıp gelenek ve görenekleri değiştirmişti. Hastalık da onları tekrar değiştiriyor. Doğum kontrolü ve tıbbın cinsel ilişki yoluyla bulaşan hastalıkların kolayca tedavi edebilmesini sağlaması seksi, istenmeyen sonuçlar doğurmayan bir serüven olarak görmeyi münasip kılmıştı. Oysa AIDS, artık insanları tekrar seksi en korkunç sonuçlara yol açabilecek bir şey (belki de intihar ya da cinayet) olarak düşünmek zorunda bırakmaktadır.”* 


HIV / AIDS, 1985 yılından itibaren ülkemizde görülmeye başlanmıştır. Hastalığın az sıklıkta görüldüğü ülkeler arasındaysak da -sözleşmeler sonrasında LGBTİO* bireylerin özgürlük alanlarının genişlemesi ve bir çeşit hukuki kalkan edinmeleri sebebi ile- son yıllarda vaka sayılarında inanılmaz bir artış izlenmektedir. 2019”un Kasım sonunda “Dünya AIDS Günü” kapsamında Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliği ile düzenlenen etkinliğe katılan Sağlık Bakanı Yardımcısı Emine Alp Meşe'nin açıklamalarından mevzuyu takip edelim: “Birleşmiş Milletler HIV / AIDS Ortak Programı (UNATDS) 
2019 yılı raporuna göre; dünyada HIV epidemisinin başlan- 


96 Susan Sontag, Metafor Olarak Hastalık, AIDS ve Metaforları, çev. Osman 
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gıcından bu yana 743 milyon kişinin HIV ile enfekte olmuş, 
32 milyon kişinin ise ATDS ile ilişkili hastalıklar nedeni ile 
hayatını kaybettiğini”; Türkiye'de de son yıllarda vaka sayısının artış gösterdiğini ifade eden Meşe, “2010 yılında HIV pozitif kişi sayısı 539 iken, 2018 yılında bu sayı yedi kat artış göstererek 3 bin 719 olmuştur. Ülkemizde, ilk vakanın görüldüğü 1985 yılından 10 Kasım 2019 tarihine kadar doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirimi yapılan 22.345 HIV(4) kişi ve bin 864 AIDS vakası mevcuttur. Vakaların yüzde 80'i erkek, yüzde 20'si kadın olup; yüzde 15,5'i yabancı uyruklu kişilerden oluşmaktadır. Vakaların en fazla görüldüğü yaş grubu ise 25-29 ve 30-34 yaş grubudur” dedi. Ayrıca Türkiye'de bulaşma yolu bildirilen AIDS vakaları içerisinde cinsel yolla bulaşmanın yüzde 98, damar içi madde kullanımı yoluyla bulaşmanın ise yüzde 2 olduğunu kaydetti. 


AIDS hastalığından 1981'den günümüze 38 milyon kişi öldü. Bunlar arasında topluma rol model olarak gösterilen ünlüler de var. Toplumsal cinsiyet eşitliği kuramcılarının yıkıp geçtiği bütün değerler altüst olunca kocaman bir facia, acı ve insan kıyımı ortaya çıktı. ABD'nin en ünlü romantik oyuncularından olan Rock Hudson, yaşamı boyunca sayısız eserlerin altına imzasını attı. 1985 yılında öldü. AIDS'e bağlı hastalıktan ölen ilk ünlü kişi olan Hudson'ın cenazesi yıkanmayıp yakıldı. Oueen'in efsanevi solisti Freddie Mercury'ye 1987 yılında AIDS teşhisi konuldu, 1991 yılında ise hayatını kaybetti. Çoğunlukla bilim kurgu eserleriyle tanınan Yahudi asıllı ABD'li yazar ve biyokimyacı Isaac Asimov, 1983'te olduğu bypass ameliyatı sırasında kendisine verilen kandan AIDS'e yakalandı. 6 Nisan 1992'de hayatını kaybetti. AIDS”ten öldüğü ölümünden tam 10 yıl sonra açıklandı. Alfred Hitchcock imzalı Psycho filminin unutulmaz oyuncusu Anthony Perkins, Hollywood'da ilk açıkça bilinen biseksüellerdendi. 1992 yılında hayatını kaybetti. 
1980”1erde oyunculuk ve mankenlik yapan Gia Carangi'nin 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konulan zatürre teşhisi ardından AIDS olduğu öğrenildi. 
Ölümüyle ilgili moda dünyası ve çevresi tarafından çok bilgiye sahip olunmayan manken ATDS”ten ölen ilk kadın ünlü olarak biliniyor. Rudolf Nureyev, 80-90'lı yıllarda bale 
denilince akla ilk gelen isim. Ancak ünlü Tatar asıllı balet, 6 
Ocak 1993 yılında AIDS yüzünden öldü. 


Batılı Eşcinsel Aydınlar 


Batı tefekkürünü temsil eden şahsiyetlere baktığımızda inanılmaz fecaatlere ve rezaletlere şahit oluyoruz. Buna mukabil, sapkın hayat tarzlarıyla remz şahsiyet ve ölçü olarak işaret edilen kimseleri, bağlısı olduğumuz dinin ilim Çin'de de olsa alınız ölçüsü mucibince ve hakikati nispetlerin ışığı altında öğrenip sonra söyleyene bakma tavrıyla değerlendiririz. 


Batı'da eşcinsellik vb. sapkın davranışlar ile sosyal kalıpların dışına çıkmak, sanatçı olmanın gereğiymiş gibi normal karşılanır hale gelmiş ve bu insanların aykırı oluşlarıyla aydın oluşları arasında bir bağ kurulmuş; oluşan bu çarpık intiba sonucu sapkınlık, aydınların üzerinde olumlu bir çehreyle izlenir olmuştur. Her ne sebepten olursa olsun, sapkınlık Batılı sanatkâr ve entelektüellerde yaygın bir durumdur. Bahse konu olan aydınlar, tarih içinde dipte köşede kalmış, dışlanmış bilim adamları, sanatkârlar yahut filozoflar değil, aksine adlarına üniversiteler kurulan, kültür ve ilmin mihenk taşı sayılan şahsiyetlerdir. Sokrates, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Oscar Wilde, Pyotr İlyiç Çaykovski, Francis Bacon, Michel Foucault, Florence Nightingale, Alan Turing ve Harlem oyuncuları bunlardan yalnız birkaçıdır. 


Batı, bambaşka bir kültür ve ahlak dünyasına sahiptir. 
Toplumsal cinsiyet eşitliği kuramcılarının hangi yaşam tarzını modelleştirmek ve hukuki anlamda normalleştirmek istediği Batı dünyasında hali hazırda resmedilmektedir. Bu 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onlar açısından gizli saklı bir faaliyet olmadığı gibi Aydınlanma ile birlikte “Tanrıdan kopuşun” ve ilerlemenin adıdır. Eser boyunca buna yeterince değindik. Batı tefekkürünün medeniyet kurucu öncülerinin kim olduğu ve hayat tarzlarının nasıl olduğuyla devam edelim. 


Leonardo da Vinci (öl. 1519): Rösenans döneminin en önemli filozof, mucit, heykeltıraş ve ressamı. 1452 yılında gayr-ı meşru bir çocuk olarak dünyaya gelen Leonardo, 1476'da dört başka genç erkekle birlikte sodomi-eşcinsel ilişki ile suçlandı. Hapse atıldı. Ancak suçlanan diğer kişilerden birinin güçlü siyasi bağlantıları sebebi ile serbest kaldı. Leonardo, bundan ders almayıp daha birçok kez eşcinsel ilişkilere devam etti. 


Lord Byron (öl. 1824): İngiliz şair ve romantizm akımının önde gelen simalarından. Söylenene göre Venedik'te sadece bir yıl içinde 250 kadınla beraber olmuştu. Uzun sevgili listesinde (Byron'ı deli, kötü ve tehlikeli diye tanımlamasıyla ünlü) Leydi Caroline Lamb, kuzeni Anne Isabella Milbanke ve üvey kardeşi Auguste Leigh”te vardı. Byron kendini tek bir cinsle sınırlamamıştı, çok sayıda ve genellikle de reşit olmayan erkeklerle eşcinsel ilişkisi oldu. Kendine dostluk etmeleri için bulundurduğu egzotik hayvanlar dışında Byron'ın seks yapma konusunda ilgi alanına girmeyen canlı pek yoktu. 


Oscar Wilde (öl. 1900): İrlandalı oyun yazarı, romancı, kısa öykücü ve şair. O da fuhuşseverlerden ve tam bir eşcinsel. Tarihçiler, VVilde”in homoseksüelliğinin farkına 17 
yaşındaki Robert Ross'la beraberliklerinden sonra vardığını söyler. Frank Miles, Constance Lloyd (karısı), Robert Baldwin ve Lord Alfred Douglas ile birliktelik yaşayan Wilde, ayrıca birçok jigoloyla da beraber olmuştu. İşlediği cinsel suçlardan dolayı bir aylık hapis ve ardından iki yıllık ağır işlerde çalışma cezası, sonrasında bu suçlamalara ve aşağılanmışlığa dayanamayış ve ölüm. 
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Andre Gide (öl. 1951): Fransız yazar, romancı. 1947 yılı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi. 1893'te Paul Albert Laurens adlı genç ressamla ve Oscar Wilde'nin ayarlaması ile Faslı bir gençle yaşadığı eşcinsel ilişkiler... 1930'lu yıllarda Lenin'in eşcinselliği suç olarak görmemesi sebebi ile komünizmi benimsedi. Ancak orada da beklediğini bulamadı. 


Marcel Proust (öl. 1922): Fransız romancı, deneme yazarı ve eleştirmen. Proust'un en iğrenç ve o derecede unutulmaz çalışmalarından biri, genç dostu Albert Le Cuziat tarafından işletilen ve Proust”un ölmüş anne-babasının eşyaları ile dekore edilen bir erkek genelevini finanse etmesidir. Proust, I Search of Lost Time'da, Jüpien'in S/M genelevine model olan bu kuruma en sık giden konuğuydu. 


Madonna: Müzisyen. Eşcinsel topluluğu desteklemek- te hiç tereddüt etmeyen, açık bir şekilde eşcinsel olduğunu söyleyen, AIDS yararına yapılan etkinliklere katılımda oldukça cömert olan Madonna, 1990'da, Gay and Lesbian Alliance Agaianst Defamation tarafından (GLAAD, İftiraya Karşı Eşcinsel ve Lezbiyen Birliği) Media Award ile ödüllendirildi. 


LGBTİQ: Kimlik Problemi 


Kimlik, ferdin yalnızca kendine özgü tutumlarından, duygularından, algılarından, değerlerinden ve davranışlarından oluşan kendi hakkındaki görüşüdür. Kimlik sıkıntısının yaşandığı en sık dönem ergenlik dönemidir. Ergenlik, bireyin kendisini aradığı bir dönemdir. Genç, çevresinde sevdiği, güvendiği, kendisini yargılamadığı bir yetişkin bulduğunda ona benzemek, onun gibi olmak ister. Kendini ona eşitlemeye, ona özenmeye çalışır. Okulda gördükleri / gösterilenler, evde anlatılanlar / nasihat edilenler, çevresinde arkadaşları vasıtasıyla elde ettiği yeni görüşlerle idealleştirdiği tipler ve etkileşimleri “kanka, imaj, kariyer, sınav, üniversite, cinsellik, ben memur, ben müdür, ben şirket sahibi vs.” hep bu zümreden değerlendirmeye tabiidir. Ekonomik gelir ihtiyacı, gençliğin vermiş olduğu heves ve heyecanların tatmini, büyüklerinin kıvırmaları ve ihanetleri, çevresinde olan biten vurdumduymazlık ve dolandırıcılıklar zihinde ciddi handikapların oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bir de meslek sahibi olma, doğru eğitim alma gibi durumlar, gencin yaşamın en güzel yıllarını endişe, korku, teslimiyet içerisinde geçirmesine sebep olur. Korkuları hep tahrik edilir, ideallerinin zayıf / yıkılabilir olması sağlanır, tercihlerinin seçkinler zümresine yakınlaşmak şeklinde cereyan etmesi istenir ve seçkinlerin para kazanma yolları özendirilir, imaj ve etki adına giyinilir ve süslenilir, erkekseniz sizden de ya benzer davranış beklenir yahut bütün bunları kabullenmeniz istenir. 


Kimlik sıkıntısı bununla sınırlı kalmaz, aile fertleri arasında her gün yaşanılan buhranlar, zengin bir tüketici olma hayalleri, zevk ve sefa düşkünlerini kıskanmalar vs. hep bu çerçevede görünür. Kredi kartı borçları, araba taksitleri, ev sahibi olma düşüncesi kıskacında toplum kendini düşünme melekesini kaybetmiş ve nereye gittiği belli olmayacak şekilde alır başını gider. Anne-baba aklı sıra “tehlikeli” gördüğünden çocuklarını dini, ilmi, ahlaki cemiyet ve derneklerden uzak tutarken beraberinde onu sokağın çirkefine, başıboşluğun sistemine, aymazlığın kucağına attığını fark etmez. Ve yine “tehlikeli” gördüklerinden kendileri de bu manada serbest kalmayı, kim ne derse yahut menfaat neredeyse öyle düşünmeyi ve iş üretmeyi prensip edinirler. 
Kiralık kişilikleri, değişken anlayış ve görüşleri olan bu insanlar asla bir kimlikle kendilerini özdeşleştirmeyi düşünmezler. Bir nevi belli bir ideolojinin kanatları altında sözde ideolojisizlik durumu oluşturma. Oysa bu halleriyle düzenin ideolojisinin parçası olduklarını akletmezler. Çünkü bu kişilerin kafası karışık olduğu kadar kimliği de karışıktır. 
İdeolojisizlik mümkün değil, bunu en başta belirtelim. Nitekim ideoloji, siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir partinin, bir toplumsal sınıfın davranışlarına yön veren bilimsel, politik, hukuki, felsefi, dini, moral, estetik düşünceler bütünüdür. İdeolojik olmak ise bağlı bulunulan bu dünya görüşünün gereğini tatbik etmek, dile getirmek, propagandasını yapmaktır. Dolayısıyla toplumu oluşturan bütün unsurlar fikrin tesiri altında olduğundan her fert bir görüş ve fikir sahibidir. Bu manada kimse ideolojik olmanın dışında değildir. İster iktidarda bulunan ideolojinin, ister muhalif olan ideolojilerin ve ister sözüm ona “benim siyasi görüşüm olamaz” deyip mevcut iktidarın veya güçlü olanın rengini üzerinde taşıyan alt grupların ideolojileri olsun herkes bir ideoloji sahibidir veya onun tesiri altındadır. 

Gelişen teknoloji ile değişime uğrayan anlayış ve kültür, doğru ve emin bir ideolocyanın emrinde olmadığı için insani duyguların istismarına sebep olmuştur. Tüketime dayalı bir teknoloji kültürü kişiyi fıtratına yabancılaştırmış, sosyal bir varlık olan insanı ferdileştirmeye ve toplumun dışına itmeye başlamıştır. Kurumlarda dayatılan görev paylaşımları, şirketlerde geliştirilen yönetim, idare ve çalışma biçimleri insanlığı makine benzeri bir toplum oluşumuna götürmüştür. Bütünden habersiz, yanındakini düşünmeyen, insani vasıflardan yoksun, mekanik bir ruhi anlayışla hukuki normlar oluşturan ve teknik aletleri sadece daha fazla üretim aracı olarak gören bir anlayış ortaya çıkmıştır. 
Kitleler iletişim teknolojisi sayesinde her çeşit pornografik, satanist, evanielist tacizlere muhatap olmaktadır. Günümüz LGBTİO* bireylerin kimlik problemi kavgası inanç/inan- ma davasına bitişiktir. İnsanı bağlayan hiçbir inanç ve ahlaki kaide yoksa insan hayvanlaşmakta ve insani reflekslerini kaybetmektedir. Nihayetinde inanma insani bir problemdir, hayvani değil. Hayvanların ise kimlik problemi, dünya görüşü meselesi, ideal düzen arayışı yoktur. 
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Bugün Batıcı laik bir sistem söz konusudur ve eşcinsellik dolaylı da olsa insanların özgür seçimleriyle değil, sistemin zorla dayatmasıyla yaygınlaşmaktadır. Boşanmaların had safhaya ulaştığı, ailesinden kopan çocukların sokakları yaşam alanı olarak seçtiği, uyuşturucu kullanımının ilköğretim seviyesine kadar düştüğü, fuhuş sektörünün herhangi bir caydırıcı yaptırıma uğramadan memleketin her tarafına ulaştığı bir sistem. Bu sistemde sokağa düşen her üç çocuktan biri akranları tarafından ya cinsel olarak taciz edilmek- te yahut tecavüze uğramaktadır. Bu tecavüzlerle duygusal kırılmalar yaşayan ve büyük bir travma geçiren çocuk ailesine geri dönememektedir. Bu yalnızlaşma sonucunda akranları bu defa aynı çocuğu şiddet yoluyla eşcinsel ilişkiye “Bu senin cinsel tercih özgürlüğündür” diye zorlamakta hatta zaman zaman “onur yürüyüşü” adı altında yaptıkları rezaleti yükselen değer olarak parlatmaktadırlar. Oysa bu rezaletin yıkıntıları içinde, köprülerin altında ırzına geçilen bir çocukluk, tecavüz edilen bir insanlık vardır. Sistem, geliştirdiği projeler ve organizasyonlar ile tecavüzüne göz yumduğu çocuğa zaman içinde bu durumu “cinsel tercih özgürlüğü” olarak kabul ettirmektedir. Böylelikle Batıcı laik sistem bencil bir ferdiyetçiliği, ailelerin yok edilişini, lüks yaşam özentisi üzerinden tahrik ettiği tüketim duygusunu, can sıkıntısı diye beliren yalnızlaşmayı da kışkırtarak varlığını sürdürülebilir hale getirmektedir. Diğer taraftan kadının erişilmez kılındığı ve kadın özgürlüğü adı altında erkeğin kadından uzaklaştırıldığı böylesi bir sistemde kadın ve erkeğin birbirine yabancılaşması da kaçınılmazdır. 
Bu durum ise eşcinsellik gibi bir sapkınlık yanında farklı cinsel yönelimleri de ortaya çıkarmıştır. 


Eşcinsel dünya üç beş sanatçının yahut yazarın ekranlardan anlattığı kadar sıradan bir yer değildir. Fuhuş ve uyuşturucu mafyası elinde ölmekten beter yaşam sürenlerinden tutun, düştüğü bu çıkmaz yoldan dönemediğinden ağır 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depresyondan çıkamayıp intihar edenlerine, yaşadığı suçluluk duygusunu örtmek için çevreye karşı saldırganlaşanlarından çalıştığı iş yerinin erkek çalışanlarına karılık yapanlarına, şantaj ve taciz yolu ile liseli çocukları aldatıp bu sapkın yola çekenlerine kadar her şeye rastlamak mümkün. 
Ailesiz, yuvasız sadece fuhşa dayalı bir gelir; dine, iffete ve geleneğe karşı öfkeli bir isyan, kısa süren bir ömür çizgisi. 
Yaşadıklarını unutmak için alınan uyuşturucudan kaskatı kesilerek gelen bir ölüm. Utanç ve suçluluk duygusu ile intihardan başka çare bulamayış. Doğru mu? LGBTİO-#ların sonu intihar mı olmalı? Yoksa ilahi kapıya nasuh bir tevbe ile sığınıp af dileyerek İNSAN olmak mı? O kapı her zaman açık!.. İNSAN OLMAK, İSLÂM OLMAK LAZIM. 


QUEER KURAMI VE 
KİMLİKSİZLEŞME 
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Queer (kuir), toplumsal cinsiyet meselesinde öne çıkan kavramlardan biridir. Cinsiyet kimliğinin ve cinsel yönelimlerin sabit olmadığını, insanları belirli kimlik veya cinsiyet tanımları üzerinden genellemenin doğru olmayacağını ifade eden, cinsiyetsiz toplumu hedefleyen ve cinsiyetsiz insan öngören sapkınlık tanımıdır. İngilizce”ye Almanca çapraz kesen-transversal anlamına gelen “queer”den geçen kelime, Türkçe'de garip, tuhaf, yamuk gibi anlamlara gelmektedir. Hem kökeni olduğu ülkede hem de ülkemizde “ibne” manasında kullanılmaktadır. Bu bir aşağılama ifadesi olmakla beraber aynı zamanda kimliksiz, cinsiyetsiz, normal olmayan, sapkın bir cinsel yönelimi olan kişi için kullanılmaktadır. Oueer kuramcılarının neredeyse tamamı, biyolojik cinsiyet kalıplarını reddeden bir anlayışa sahip olduğundan bu kavramı yeniden anlamlandırma çabasına girmişlerdir. 1980'lerden itibaren LGBT topluluklarındaki insanlar, queer kelimesini, kendilerini tanımlamak için nötr bir sözcük yahut benliklerinin pozitif bir biçimi olarak kullanmaya, normalleştirmeye başladılar. 1990'da New York'ta yapılan eşcinsellerin katıldığı “Onur Yürüyüşü”nde Queer Nation adlı grubun “Queerler Bunu Okuyor” başlıklı ilanı dağıtması ilk örneklerden sayılabilir. Benzeri ülkemizde “Velev ki İbneyiz” başlığı ile dağıtılan bildirilerdir. Queer kuramı, sapkın bütün cinsel yönelimleri içinde barındıran ama tek şekle bağlı kalmayan bir şemsiye anlayıştır. Kelimenin akım haline getirilmemiş manası ile söyleyecek olursa queer kuramı ibneliğin kuramıdır. 
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Queer kuramı, toplumsal cinsiyet eşitliği profesinin hem gaye hem argüman olarak parçası olma özelliği taşır. Çünkü queer, eşcinsel yahut normal cinsel yönelimler noktasında kimliksizleşme önerisiyle ortaya çıkmaktadır. Yani “Queer kuramı, ne olduğuyla değil neye karşı olduğuyla kendini ortaya koyar. Cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsel pratiklerle ilgili her tür etikete, dolayısıyla kimlik ve cinselliğin üzerine kurulduğu “apaçık” her tür kategoriye karşı durur. “Normali”, normalliği kuran normların kuruluş ve işleyiş yapısını sorgularken amacı kenarda kalanın merkeze çağrılması değil, bizzat merkezin darmaduman edilmesidir. Cinsiyetle ilgili algılarımıza damgasını vurmuş ikili düşünce yapılarına (cinsiyet/ toplumsal cinsiyet; eşcinsellik / heteroseksüellik, kadınlık /erkeklik), bu yapıların beraberinde getirdiği uyumluluklara (kadın, kadın gibiyse erkeğe arzu duyar) karşı, cinsiyet/ toplumsal cinsiyet / cinsel yönelim kimliklerinin hiçbirinin “doğal” olmadığını, tarihsel, kültürel ve toplumsal olarak kurulduğunu ve dolayısıyla iktidar ilişkilerinden bağımsız düşünülemeyeceğini savunur. Bu bağlamda, ana soruları cinsel kimliğin inşası, bu kimliklerin nasıl düzenlendiği ve bu kimliklerle özdeşleşmelerin (ne tür bir) beni/ bizi (nasıl) mümkün kıldığı ve / ya kısıtladığı etrafında yoğunlaşır.””” 


Queer Teoremi, Yapısı ve Temsilcileri 


Queer teoremi, belli bir kalıp üzerinden hareket etmediği için sürekli değişken, akışkan ve anarşist bir reddedişe sahiptir. Dini, ilmi, örfi, biyolojik yahut kültürel olarak doğrulanmış herhangi bir yapıyı kabul etmez, ahlaki kaygılar gütmez. Hedefi, insanların oluşturduğu kimlikler ve bu kimliklerle birlikte oluşan kabulleri imha etmektir. 
Toplumun zaman içinde tabii olarak ürettiği yanlışları ve 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sabit değerleri sorgulayarak kendine bir diyalektik imkân oluşturur. Queer teori dünyada bu manada oluşmuş her şeyi yıkmak için vardır. Sosyoloji, coğrafya, tarih, edebiyat, kültürel çalışmalar, medya çalışmaları gibi pek çok disiplinden yararlanan teori, günümüzdeki popüler ve akademik teorileri ve kategorileri sorgulayarak kendine biçim verir. 


Queer teoride en sık atıf yapılan iki düşünür Michel Foucault ve Judith Butler'dır. Foucault daha çok cinselliğe, Butler ise toplumsal cinsiyete odaklanmıştır. Bu ayrım keskin bir ayrım olmayıp “daha ziyade” anlamındadır. Diğer taraftan queer teoriyi besleyen yahut queer kuramcılarının yararlandığı birçok düşünür vardır. Simone de Beauvcir, Jean-Paul Sartre, Andre Lorde, Kimberl& Crenshaw, Monique Wittig bunlardan birkaçıdır. 


Teorinin en keskin fikri alt yapısını Sartre varoloşçuluğu oluşturmaktadır. Varoluşçular dini ve örfi olan öze dönük, fıtrata mahsus yani insanların değişmez bir yapısı olduğu yönündeki iddiayı reddeder ve insan varoluşunun özden önce geldiğini savunurlar. Onlara göre insan taşıdığı anlamı, tecrübeler, gayretler, çalışmalar sonucunda elde eder. 
Sartre'a göre kendimizi (örneğin, biyolojimize ya da bize biçilen rollere göre) belli bir biçimde hareket etmek zorunda olduğumuzu düşünerek kandırmak bir kötü niyettir. 
Aksine bizler sürekli kendini yaratan, yaratmakta özgür ve yarattığından sorumlu olan varlıklarız.”* Böylesi bir zihin inşası kimlik temelli bir politikaya yahut dini, örfi ve sosyolojik disiplinlere karşı çıkan queer teorisyenleri için bir dünya görüşü hükmündedir. Alfred Kinsey ve Simone Beauvoir'ın tartışılmaz önceliğinin yanı sıra Monigue Wittig, eleştirel ırk teorisinin kurucularından ve siyah feminist akımın temsilcilerinden Kimberl& Crenshaw, queerciler için büyük bir dönemeci teşkil eder. “Wittig'e göre toplumsal 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cinsiyet ve cinsellik öyle iç içe geçmiştir ki, kadın olmak yalnızca heteroseksüel bağlamda bir anlam taşır, o halde lezbiyenler kadın değildirl (...) Ona göre straight zihniyete verilecek yalnızca iki politik yanıt vardır: Toptan uymak ya da radikal devrim. Kimberl& Crenshaw ise Irk ve Cinsiyetin Kesişimini Ötekileştirmekten Kurtarmak isimli çalışmasında, baskı eksenlerinin (ırk, toplumsal cinsiyet, cinsiyet, sınıf vb.) birbirinden ayrı olarak ele alınamayacağını gözler önüne sermek için kesişimsellik kavramını geliştirir. Kesişimsellik, deneyimlerimizi farklı ve hatta çoğu zaman çelişkili biçimlerde yapılandıran kimlikler ile eşitsiz güç ilişkileri arasındaki karmaşık etkileşime vurgu yapar. Bu kategoriler arasında hiyerarşik bir sıralama yapılamaz. Aynı zamanda hiçbiri basitçe birer ek olarak işlemez. Karmaşık şekillerde birbirine nüfuz ve etki eder. İçinde oldukları bağlama göre değişik biçimler alabilir, farklılaşabilir de.”” 


Michel Foucault ve Judith Butler, başta toplumsal cinsiyet kuramı olmak üzere, bu kuram altında / etrafında yer almış ve cephe tutmuş birçok yazarçizer ve sanatçının remz şahsiyeti, fikir membaıdır. 


Michel Foucault (öl. 1984): Fransız, postyapısalcı filozof. 
Delilik, ceza sistemi ve cinselliğin tarihine dair eserler kaleme aldı. Eşcinsel, sadist ve mazoşist ilişkilerde doyumsuz bir hayat sürdü. Cinsel sapkınlık hastalığı olarak bilinen AIDS ve nörolojik rahatsızlıklar sebebi ile öldü. 18. yüzyıl düşünürlerinden Jeremy Bentham'dan ödünç aldığı panoptikon kavramını çağdaş toplumun nasıl işlediğini açıklamak için kullanan Foucault, bununla dünyanın çok büyük bir kısmında var olan yüksek düzeydeki gözetlemeye dikkat çeker. Panoptikon, etrafı duvarlarla örülü ve duvarlara bitişik hücrelerin tam ortasında gözetleme kulesinin olduğu bir hapishanedir. Bu kuleden herkes rahatlıkla gözetlenmektedir. Bu durum mahkümların kendi davranışlarını kontrol 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etmelerini sağlayan bir psikolofik atmosfer oluşturur. Foucault”un panoptikon kavramı günümüzde şehirler, alışveriş merkezleri, evler hatta cep telefonları vasıtası ile doğrudan kişilerle alakalıdır. Bu gözetleme her ne kadar güven hissi uyandırsa da bir müddet sonra güvensizlik, mutsuzluk ve umulmadık psikiyatrik zihin problemlerine sebep olur. 


Foucault, cinselliği iktidarın bir aracı olarak görür; bilgi ve iktidarın birbirinden ayrılamayacağını söyler. Cinselligin Tarihi adlı kitabındaki temel vurgu iktidarın soy bilimi üzerinedir. Foucault”a göre cinsellik, “iktidar ilişkileri için özellikle yoğun transfer noktası”dır. Foucault, kendi amacını “içinde bulunduğumuz dünyada insan cinselliği hakkındaki söylemi sürdüren iktidar-bilgi-haz rejimini tanımlama olarak görür. (...) Foucault, cinselliğin bastırılması üzerinde odaklanmak yerine cinselliğin bilimsel olarak araştırılması, cinsellik ve iktidar arasındaki ilişki üzerinde odaklanılması gerektiğini ileri sürer. Yine, bu iktidar, bir merkezi kaynakta bulunmaz; çeşitli mikro ve makro ortamlar içinde var olur. Üstelik Foucault için -her zaman söz konusu olduğu gibi- cinsellik üzerinde iktidar dayatmasına karşı direniş vardır. 


Judith Butler: Toplumsal cinsiyet ve queer teorisyenlerinden. Beden, dil, milliyetçilik ve savaş üzerine birçok eser kaleme aldı. Cinsiyet Belası: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi (Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, 1990) ve Maddeleşen/Dert Olan Bedenler (Bodies That Matter, 1993) eserleri içinde en öne çıkanlardır. Butler, toplumsal cinsiyetin ve cinsiyetin, toplumsal icralar aracılığıyla yaratıldığı şeklindeki iddiası dolayısıyla ünlüdür. 
Feminist kuramlar açısından toplumsal cinsiyet, erkekler ve kadınlar tarafından oynanan toplumsal rollere işaret eder. Bu roller genel olarak toplumsal inşalar olarak görülür. Cinsiyet, erkeklerin ve kadınların biyolojik özyapısına 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işaret eder. Butler, toplumsal cinsiyet rollerinin, toplumsal inşalar oldukları konusunda diğer feministlerle anlaşır ancak bir adım daha ileri giderek cinsiyetin de toplumsal inşa olduğunu söyler. Butler'ın bakış açısından beden, otomatik olarak cinsiyete, toplumsal cinsiyete ve arzuya sahip olmaz; bunlar icralar içinde oluşturulurlar. Bedenler, arzular ve toplumsal roller arasındaki bağlantılar, otomatik olarak 


belirlenmiş değillerdir; onlar kültürel ve kişisel başarımlardır. 


Queer kuramı açısından icra kavramı oldukça önemlidir. 
Butler, bu kavram aracılığı ile normal cinsel yaşamın süregelen yapısını bozar. Bunu şöyle izah edebiliriz: “Butler, toplumsal cinsiyetin performatif olduğunu ileri sürer. Yani, ifadelerimizin ve davranışlarımızın altında yatan bir toplumsal cinsiyet kimliğinin sonuçları olmaktan ziyade, ifade ve davranışlarımızın ta kendisidir. Tıpkı cinsiyette olduğu gibi, olduğumuz değil yaptığımız bir şeydir. (...) Eğer toplumsal cinsiyet ve cinsellik verili iktidar ilişkileri içerisinde inşa ediliyorsa, bu durumda bunlardan önce, öte ya da bunların dışında bir toplumsal cinsiyet ya da cinsellik yoktur. 
Başkalarıyla kıyaslandığında ‘sahih’ bir toplumsal cinsiyet 
yoktur.” 1 


Foucault”un Cinselliğin Tarihi'nde dile getirdiği, cinselliğin baskıcı bir iktidara karşı özgürleşme mücadelesi veren bir güdü değil de yeni bir iktidar biçiminin işlemesinde merkezi rol oynayan bir tertibat olduğu düşüncesi, Judith Butler ve onu izleyen queer kuramcılarının dayanak noktalarından birini oluşturur. Bu kuramcılara göre, biyolojik bir “öze” atıfta bulunduğu varsayılan sex (cinsiyet) kavramı da aslında bu tertibatın hükmü altındadır ve dolayısıyla “biyolojik bedenin” de doğallığının sorgulanması gerekir. 
Bu, aynı zamanda cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim / karşı cinse arzu arasında olduğu varsayılan sürekliliğin de sorgulanması anlamına gelir." 

Toplumu queerleştirmeyi, dini, ilmi ve örfi otorite yahut kalıpları yıkmayı gaye edinen bu ikiliye akademik çevreler oldukça fazla değer atfetmektedir. Bu akademisyenler, ya bu ikilinin ne dediklerini anlamamakta ve Batı sosyolojisinin büyüsüne kapılıp gitmekteler yahut kendileri de benzer bir dünya görüşünü kabul etmekte ve hayata geçirme şeklinde uğraş vermektedirler. Bu duruma dair ciddi bir eleştiride söz konusu değildir. Toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinden sloganlaştırılan ve “kadına şiddet” gibi bir gerekçe ile perdelenen queer gerçekliği, hali hazırda gizli saklı olarak değil, apaçık bir şekilde eserlerde işlenmektedir. Butler”in şu ifadesi oldukça açıktır: “Queer, müşterek bir mücadele sahası, bir dizi düşüncenin ve gelecek tahayyülünün başlangıç noktası olacaksa, şimdiki zamanda asla tamamıyla sahip olunmayan, ama her zaman yeniden tertiplenebilen, bükülebilen, çarpıtılabilen, bir önceki kullanımından, acil ve genişleyen siyasal amaçlar doğrultusunda, queerleştirilebilen olarak kalmak zorundadır.” 1% 


Postyapısalcılık ve Queer Teori 


Postyapısalcı düşünürlere göre mutlak hakikat yoktur. 
Bilim ve din, tek ve âlemşümul bir hakikat ortaya koyamaz. 
Marx'ın bütün insan doğasını sınıf sisteminin içtimai yapısı teorisine yani tek bir özel yapıya bağlı kalarak açıklamasına karşı çıktıkları gibi, Freud”un bilinç dışının derinlik buuduna da (içsel yapısı) şüphe ile yaklaşırlar. Jacgues Derrida, Jacgues Lacan ve Michel Foucault gibi birçok eleştirel düşünür bu akımı beslemiştir. Bugün Türkiye üniversitelerinde ve bazı akademik çevrelerde, bu düşünürlerin ürettikleri 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fikir tartışılmadan, ölçülüp biçilmeden, belki de hiç anlaşılmadan tez, çalıştay ve okuma sahalarına taşınmaktadır. 
Toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini daha iyi anlamak adına postyapısalcılık meselesi çok geniş olarak irdelenmeli ve terkibi hükümler halinde masaya yatırılmalıdır. Nihayetinde Butler, toplumsal cinsiyet ve queer kuramının temelini teşkil eden Bela Bedenler eserini hangi usulle ve nispetler dairesinde yazdığını şöyle açıklar: “Bu metin, böyle bir bozucu yıkıcılığın izini sürecek, ancak inşacı toplumsal cinsiyet tahayyüllerine yöneltilmiş birbirleriyle ilişkili iki soruya cevaben, tek başına inşacılığı savunmak amacıyla değil, kendi sınırlarını sorgulamak amacıyla, dolaylı bir şekilde yol alacaktır. Bu eleştiriler materyalizm ve idealizm arasındaki, teslim alınmış dilbilgisine gömülü bir dizi metafiziksel karşıtlığı varsaymaktadır ki, bu karşıtlıklar, ilerde tartışacağım üzere, cinsiyetin maddeselleşme sürecinde işleyen söylemsel performatifliğin post-yapısalcı yeniden yazılışı aracılığıyla yeniden tanımlanacaktır.”05 


Postyapısalcılık akışkan ve değişken bir kimlik önerir, bu ise bir kimliğin olmaması anlamına gelmektedir. Barker ve Scheete, Queer kitabında bunu açıkça izah eder: “Kim olduğumuza dair tek bir hakikat yoktur. Kendimize dair her zaman pek çok hikaye anlatabiliriz ve bunların hiçbiri hakikat değildir. Öyleyse bizler sabit değişmez kimliklere sahip değiliz, ömrümüz boyunca aynı kişi değiliz. Daha ziyade toplumsal cinsiyet, cinsellik, ırk ya da sınıf ile kurulan ilişkiler çerçevesinde ideolojik ve normatif süreçler sayesinde kültürel olarak kurulan kimliklerden söz etmek gerekir. 
İçinde yaşadığımız dünyayla kurduğumuz ilişkiler aracılığıyla söz konusu kimlikleri işgal ederiz.”"” Böylesi bir fikri alt yapıyla, çok uluslu şirketlerin desteği ve devletlerin sözleşmeler ile sağladığı motivasyonla hareket eden, queer 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çatısı altında örgütlenmiş lezbiyen ve geyler, içinde bulundukları ortamın ve kültürün tanımladığı bütün kimliklere şiddetle karşı çıkarlar. Talepleri ve teklifleri cinsel birleşmeleri aynı cins, hayvan yahut robotla özgürce gerçekleştirebilme arzusu olan bu kişiler, kendi dışındakileri ayrımcı ve homofobik olarak nitelendirirler. 


Pedofilik çocuk istismarı, erkek çocuk seviciliği, hayvanlarla cinsel birleşme serbestliği vs. queerleşme mücadelesi- nin kimliksizleşme dairesi içindedir. Queercilerin buna göstereceği “duygusal” tepkinin bilfiil kendisi “queer oluşa” aykırı olur. Nitekim bir şeyi doğru yanlış, ahlaki yahut degil gibi otorite-iktidar ilişkileri çerçevesine oturtmak mevzuyu ve muhatabı queer olmaktan çıkarır. Avrupa, bu çerçevede en hızlı queerleşen toplumlardan biridir. Cinsel kimliksiz, ahlaki kaygısı olmayan, her çeşit cinsel yönelimin makbul görüldüğü, hazza dayalı bir kuram. Netice en basitinden zoofili ve bestialite. Zoofili, hayvanlara karşı cinsel anlamda aşırı düşkünlük ve duygulanım bozukluğu olarak tanımlanır; hayvanlarla cinsel ilişkiye girilmesine ise bestialite adı verilmektedir. Zoofili hastaları, sadece hayvanlardan cinsel zevk alabilir ve başka hiçbir şeye ilgi duymazlar. Finlandiya, Macaristan ve Romanya'da bu tür cinsel birleşmeler için Hayvan Genelevleri açılmış ve hayvanlara zarar verilmediği müddetçe serbest kılınmıştır, yani kanuni bir ceza konulmamıştır. İşin iğrençliğinin yanı sıra hayvana yapılan işkencenin ve şiddetin açıklaması ne olabilir! Eğitimde Finlandiya modeli yüceltmeleri hatırlandığında, eğitilen Finlandiyalıların durumunun vahameti bütün çıplaklığı ile ortadadır. 


Queer Kuramı Sapkınlığını Anaakımlaştırmak 


Anaakımlaştımak; yeni bir fikri, düşünceyi yahut hareketi sanatta, siyasette, düşünce hayatında tartışılabilir görmek, bir nevi marjinal olmaktan, yeraltı düşüncesi hareketi 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olmaktan çıkarmak. Sinema, film, müzik gibi endüstriyel ortamların yanı sıra ortaöğretim, üniversite ve çeşitli yayın organlarında tez çalışması, atölye ve seminer çalışması, sunum gösterileriyle gündeme taşınıp aktüel medyada tartışılması vs. Queer sapkınlığı bu çerçevede toplumsal cinsiyet kuramları alt başlığı ile birçok üniversitede destek görmüş, onlarca akademisyen tarafından bildiri / tebliğ mevzuu yapılmış, üzerine yüksek lisans ve doktora tezleri hazırlanmış hatta atölye uygulamalarına bile dâhil edilmiştir. Örneğin 2013 ile 2017 yılları arasında Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı kapsamında “Queer Teori” dersi veriliyordu. 


Bir başka örnek: 2011 yılında bir grup akademisyen, hukukçu ve aktivist tarafından kurulan SPoD (Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği), o yıldan bu yana LGBTİ ların yaşadığı sorunlara kalıcı ve kapsamlı çözümler üretmek ve yine LGBTİ:”ların maruz kaldığı baskı, şiddet ve ayrımcılığı azaltmak için çalışmalar yapıyor. Hukuki, sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sağlayan dernek, sosyal hizmet uzmanlarına, avukatlara, kurumlara ve belediyelere seminerler düzenliyor. Bunlardan biri de 2019 Temmuz'unda gerçekleştirilmiş; bu seminere tüm katılımcıların Michel Foucault”un Cinselliğin Tarihi ve Judith Butler'in Cinsiyet Belası adlı kitaplarının okunarak gelinmesi istenmiştir. Sitede bu seminerin amaç ve işleyişi hakkında şu bilgilere yer veriliyor: “Yürütücülüğünü İpek Şahinler ve Sevcan Tiftik'in yapacağı bu iki haftalık seminer katılımcılara Queer Teori'nin çekirdek kavramlarını ve ana meselelerini tanıtmayı amaçlar. Bu kapsamda “queer” 


107 “Queer Teori” dersi, eğitimi veren öğretim üyelerinin 15 Temmuz 
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kelimesinin doksanlarda akademiye girişinden başlanarak günümüze kadar hem akademik çevrelerde hem de günlük hayatta nasıl evrildiğine Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları ve Queer Çalışmalar disiplinlerinde üretilmiş makalelerle yakından bakılacaktır.” 1 


“Homofobi Karşıtı Buluşma” başlığı adıyla düzenlenen bir etkinlikte ise, 15 Mayıs 2010 tarihinde Judith Butler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Aziz Köklü Konferans Salonu'nda bir konferans verdi. “Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma”, eşcinsel dergi ve derneği Kaos GL tarafından koordine edilen, 2006'dan beri her yıl 
17 Mayıs haftasında, homofobi ve transfobiye karşı örgütlenen uluslararası bir etkinliktir. Bu etkinliğe sadece Butler değil, birçok akademisyen ya bildiri sunarak yahut bir makale yazarak destek vermiştir. Bunlardan birkaçı ve bunların konuları şunlardır. Psikiyatr Dr. Nesrin Yetkin Heteroseksizm ve Homofobi, Prof. Dr. Şahika Yüksel Eşcinsellik, Sosyal Dışlanma ve Ruh Sağlığı Sorunlarına Yaklaşım, Uzman Dr. F. Duygu Çabuk ve Prof. Dr. Selçuk Candansayar Tıp ve Homofobi, Psikiyatr Dr. Koray Başar Eşcinsel Yönelim Kimligi Gelişimi, Doç. Dr. E. Timuçin Oral Homofobi Hastalık mı?, Dr. Umut Altunöz Terimlerin Gölgesinden Boyutsal Anlamaya Doğru, Psikolog Mahmut Şefik Nil Ruh Sağlığı Alanındaki Homofobiye İçerden Müdahale, Prof. Dr. Selçuk Candansayar Eşcinsel mi, İbne mi?, Yrd. Doç. Dr. Zeynep Gambetti Eşcinsellik, İçki ve Diğer Benzeri Günahlar Üzerine, Av. Fırat Söyle LGBTİ Bireylerin İnsan Hakları Alanında Yaşadıkları Sorunlar, Ayhan Bilgen Hak Temelli Bakış Açısı Neyi Gerektirir?, Ertuğrul Kürkçü Patriyarkal Kapitalizme Karşı Omuz Omuza, Doç. 
Dr. Nilgün Tutal Cheviron Toplumun Arzudan Korkması ve Medyanın Homofobikliği, Doç. Dr. Aslı Tunç Eğlence Soslu Nefret: Video Oyunlarında Homofobi, Prof. Dr. Melek Göregenli Zalimin Zırt Dediği Yer. 
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Bir başka etkinlik Sabancı Üniversitesi ve Graz Üniversitesi tarafından “Turkey”s Queer Times” (Türkiye”nin Queer Zamanları) başlığıyla ve uluslararası atölye çalışması olarak 18 Mayıs 2019 günü Minerva Han'da gerçekleştirildi. 
Söz konusu atölyeye Sabancı Üniversitesi ve Graz Üniversitelerinin yanı sıra Yale, Gothenburg, Central European, ODTÜ, William and Mary, Lund, Karamanoğlu Mehmetbey, Humboldt, Koç, Muğla, Bologna, Alica Salomon olmak üzere 14 farklı üniversiteden araştırmacı ve akademisyen katıldı; etkinlikte Türkiye'de LGBTİQ: aktivizmi ve sivil toplum konuları konuşuldu.!© 


109 Gazete Sabancı Üniversitesi, “Sabancı ve Graz Üniversiteleri işbirliği 
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Ailenin Oluşumu ve Çeşitleri 


Aile; evlilik ahdi ile birlikte yaşamaya karar vermiş kadın ve erkek, anne-baba ve çocuklardan oluşan en alt içtimai kurum. Bu ailelerin sayısı arttıkça oluşan ise toplum. Aile, toplumun kültürel alt dinamiği ve neslin devamını sağlayan en önemli unsur olmakla beraber, aynı zamanda psikolojik terapi ve iktisadi gelişimin ana merkezidir. İnsanlar, neslin devamını sağlamak ve cinsel ihtiyaçları meşru yoldan temin etmek, aile bireyleri arasında iş bölümü ile örgütlenmek ve yaşam kalitesini artırmak, hukuki bir kimlik ve içtimai statü sahibi olmak, dini inanç ve ahlaka dair idealleri daha iyi yaşamak gibi sebeplerle aile kurarlar. 


Ailenin bu genel tarifinin dışında da kendine mahsus özel bir mahremiyet alanı oluşturması, sorumluluk duygusuna dayanan samimi ilişkilere sahiplik etmesi, aile bireylerinin dert, keder, sevinç, hüzün ve sırlarının paylaşılması gibi toplumsal zemine taşınmayan işlevleri de vardır. Bir çeşit özerklik anlamına gelen bu duruş, ailenin güçlenmesi ve büyümesi için en önemli etkendir. Aile olmadığı zaman toplum düzeni, toplum düzeni olmadığı zaman devlet ve birlikte yaşam olmaz. Kitleler ya farklı milletlerin esareti altına girer yahut intihar, alkolizm, fuhuş, uyuşturucu, cinayet, yağmacılık gibi felaketlere sürüklenir ve hızla yok olur. 

Tarihte değişen kültürlere, milletlere, yaşam tarzlarına göre birçok aile tipi mevcut. Ancak genel olarak iki farklı başlık altında değerlendirilmekte; egemenliğine göre ve üye sayısına göre. Egemenliğine göre; babanın tek ve mutlak 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otorite olduğu pederşahi (ataerkil), annenin mutlak otorite olduğu maderşahi (anaerkil), her iki tarafında eşit olduğu, bu eşitliğin hukuki olarak da sürdürüldüğü modern (demokratik) aile tipleri olarak üç başlıkta değerlendirilmiştir. Üye sayısına göre, bunlardan ilki, iki veya daha fazla kuşağın bir arada oturduğu ve daha çok üretken bir yapısı olan geleneksel geniş aile, diğeri ise anne-baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan ve daha çok tüketici olan çekirdek aile (modern aile) olarak tanımlanmıştır. 


Çekirdek aile, sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkmış, kapitalizmi besleyen bir aile türüdür. Feodal toplumdan sanayi toplumuna geçiş, geniş aileden çekirdek aileye değişimi-dönüşümü de beraberinde getirdi. Büyük kentlerde geniş aileler parçalanıp dağılarak yerini giderek çekirdek aile denen küçük ailelere bıraktı. Anne ve baba her ikisi de çalışmak zorundaydı. Bu ailelerde fertler birbirlerine karşı sorumluluk taşımakla beraber, aile içinde ve dışında serbest ve kontrolsüz bir yaşamın kapısı aralandı. Tüketim bağımlısına dönüşmeleri bir tarafa, geleneksel aile terbiyesinin kaybı ile birlikte bu aileler, kent yaşamının verdiği rahatlıkla aldatma, boşanma, metres, toplu sex partileri, aile içi ensest ilişkiler, aynı cinslerin evliliği gibi absürt ve sapkın yaşam tarzlarının kolaylıkla yer bulduğu bir sosyal kuruma dönüştü. Dede, nine gibi büyüklerin huzur evlerine yerleştirildiği, bebek ve çocuk gibi ailenin kuruluş sebeplerinden olan bireylerin bakıcı ve kreşlere bırakıldığı bir yaşam tarzı parçalanmış aileleri doğurdu. Parçalanmış aileler ise “tek ebeveynli aile, cinsiyetsiz aile, babasız aile, birlikte yaşama, gey ve lezbiyen aileler” gibi yeni aile türlerini meydana getirdi. 


Tek Ebeveynli Babasız Aileler 


Çocuklu ailelerde boşanma sonrasında, evlilik dışı çocuk doğumlarında, ailenin gelir kaynağı olarak görülen erkeğin ölümü yahut cezaevine girmesi sonucunda oluşan aile tipi 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genelde tek ebeveynli aile olarak anılmaktadır. Ayrıca -bilhassa Batı”da- taşıyıcı annelik yahut sperm bankasından elde edilen sperm ile anne olan kadınların oluşturdukları aileler de bu başlık altında değerlendirilir. Tek ebeveynli aileler, özellikle Batı”da giderek daha yaygın hale gelmektedir. Bu durumu Jack Goody şöyle tasvir ediyor: “Paris ve Londra'da hanelerin çoğunda, tek bir kişi yaşamaktadır. Bu azalma, ev ihtiyacında da büyük bir artış yaratır. Bu durum, kapitalizm koşullarında aile konusundaki teorileri de köklü bir şekilde etkiler. Küçük, tecrit edilmiş çekirdek aile yerine artık daha küçük, daha dağılmış ve parçalanmış aileler vardır.” 


Goody'nin bahsettiği mevzunun istatistiklerine geniş bir perspektiften bakalım: AB istatistik ofisi Eurostat'ın yayınlamış olduğu verilere göre, AB ülkelerinde 1964 yılında 3,3 milyon evlilik gerçekleşirken bu sayı 2014 yılında 2,1 milyona gerilemiştir. Aynı süre zarfında boşanan çiftlerin sayısı 
330 binden 1 milyona yükselmiştir. Bu ise 1960'lı yıllarda her 
100 evlilikten 10”unun, günümüzde ise 50'ye yakınının boşanma ile sonuçlandığını göstermektedir. Bu verilere paralel bir şekilde evlilik dışı doğan çocuk sayısında da artış gözlemlenmiştir. Şöyle ki, 1960'lı yıllarda AB ülkelerinde doğan her 100 çocuktan sadece 5'i evli olmayan anneler tarafından dünyaya getiriliyorken bu oran günümüzde %40’ın üzerine çıkmıştır. Bu oranın en yüksek olduğu Avrupa ülkeleri İzlanda, Bulgaristan ve Estonya'dır. Avrupa'da evlilik dışı çocuk oranının en düşük olduğu ülkeler ise Yunanistan, Kıbrıs ve İsviçre'dir.11! 

OECD tarafından yayınlanan verilere göre ise evlilik dışı doğum oranı 1970'li yıllarda ortalama %10'un altında seyrederken söz konusu oran 1995'te 9024'e, 2014'te ise 7240,5”e 


110 Jack Goody, Avrupa'da Aile, çev. Serpil Arısoy (İstanbul: Literatür Yayıncılık, 2004), 203. 


111 Metin Karaman, “Yozlaşan Avrupa “Ailesi””, İNSAMER (24 Ağustos 
2017). 
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yükselmiştir. OECD'nin verilerini yayınladığı ülkeler arasında, evlilik dışı doğumda en yüksek oranlara sahip olan ülkeler sırasıyla Şili, Kosta Rika ve İzlanda'dır. En düşük oranlara 
ise Kore, Japonya ve Türkiye sahiptir. 2 


ABD'de de tablo pek farklı değildir. 1975 yılında %14,3 olan evlilik dışı doğum oranı 2015 yılında 7040,3”e yükselmiştir. Gençler arasında bu oran 7690”lara kadar çıkarken, anne olma yaşının artması ile evlilik dışı doğan çocuk oranının düştüğü görülmektedir."? 


Batı'da toplumsal cinsiyet teorilerinin etkisi ile evlilik kurumunun değerini yitirmesi, aile kurmanın anlamsızlaşması, boşanma öncesi ve sonrası doğan maddi yükün ağırlaşması vs. insanları “birlikte yaşama” şeklinde yeni bir “aile” şekline sürükledi. Bu birlikte yaşamın kadın-erkek şeklinde zaruri bir cinsel şekli yoktu; herhangi bir cinsel yönelim sahibi kişi bu birlikte yaşamı gerçekleştirebiliyor hatta göçmen çocuklardan kendilerine evlatlık alıp normal bir aile gibi yaşamlarına devam edebiliyorlar. 


Artık evlilikler bir iş sözleşmesi gibi karşılıklı ve süreli anlaşmaya dönmüş durumdadır. “İngiltere'de “birlikte yaşayanlar” ortalama iki yıl birlikte oluyorlar. Britanya'da evliliklerin 724071 boşanma ile neticeleniyor. ABD'de oran %50 ve her sene daha fazla yükseliyor. Hugh Wilson yerinde bir teşhisle yılda ya da altı ayda bir trafik muayenesi teklifini çok kişinin makul bulduğunu hatırlatıyor -ilişkiyi altı aylık süreçlerde değerlendirmek (...) birbirine bağlı çiftler arasında gittikçe moda olmaya başladı. ABD”de nikah sözleşmesinin iki yılda bir (ya da hiç değilse on yılda bir) yenilenmesi projesi, gittikçe daha yüksek perdeden dillendirilen halk desteği ile kurumsallaşma yolunda ilerliyor.”"“ 


112 OECD, Share of births outside of marriage (29 November 2018). 
113 NVSS, Births: Final Data for 2018 (27 November 2019). 


114 Zygmunt Bauman, Iskarta Hayatlar, Modernite ve Safraları, çev. Osman 
Yener (Istanbul: Can Yayınları, 2019), 144. 


Değişen Aile ve Cinsiyetsiz Toplum 165 


Eşcinsel Aileler ve Gey Ebeveynler 


Eşcinsel evlilik, aynı cinsten bireylerin evlenmesi anlamına gelmektedir. Toplumsal cinsiyet teorisyenleri, yine dilde taktik bir hareket yaparak, hemcins evliliğini “evlilik eşitliği” şeklinde hukuki ve demokratik bir kabule taşıdılar. 
Bu terim, ayrıca feministler tarafından partnerlerin cinsiyetlerinin önem teşkil etmediğini, her ikisinin de evlilikte eşit haklara sahip olduğunu belirtmek için kullanılan bir terim olmuştur. 


Eşcinsel evlilikten bahseden ilk kayıt, Roma İmparatorluğu'nun ilk senelerine dayanır. Bu eşcinsel evlilikler, normal evliliklerde yapılan törenler ve geleneklerle resmileştirilirdi. Cicero, Latince'de evlenmek anlamına gelen nubere kelimesini kullanarak sıradan bir şekilde Büyük Curio'nun oğlunun evliliğinden bahseder. Cicero'ya göre Küçük Curio, Antoniusile “sağlam ve kalıcı bir evlilikte” birleşmişti. Hristiyanlık, Roma İmparatorluğu”nun resmi dini olana kadar eşcinsel evlilikler devam etmiştir. Eşcinsel evlilik, şu anda dünya genelinde on yedi, Avrupa genelinde on üç ülkede yasaldır. En son Almanya, 30 Haziran 2017 tarihinde eşcinsel evlilikleri yasallaştırmıştır. Hollanda 2001”de eşcinsel evliliklerin uygulandığı ilk ülke olmuştur ve onu Belçika, İspanya, Danimarka, Norveç, İsveç, Portekiz, İzlanda, Fransa, Birleşik Krallık, Lüksemburg ve İrlanda izlemiştir. Bu durum eşcinseller için tam bir zaferdir. Onlar sadece “eşcinsel evlilik hakkı” elde etmemişler, bir de birçok ülkenin başkanına ve papaya kendilerinden özür diletmişlerdir. Örneğin, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 2015 yılında eşcinsel çiftlerin resmi olarak birlikte yaşamasına izin veren yasanın onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada “Haklarından mahrum bırakılan ve barbarlığı yaşayan binlerce vatandaşımızdan özür dilerim. Bu yasa yıllar önce çıkmalıydı. Felaket ve korku tellallarının aksine, Yunan toplumu eşitlik ve insan onuruna saygıdan yanadır. Yunan Parlamentosu ve Hükümet, bu tarihi kararı almakla iftihar ediyor.” demişti. Çipras, ayrıca “Yasanın geri kafalılık ve utanç verici uygulamaları sona erdirdiğini” vurgulamıştı. Yine Avrupa Birliği üyelerinden Malta”da da 2017 yılında eşcinsel evliliğe yasal onay çıktığında, Malta Başbakanı Joseph Muscat, bunun “tarihi bir oylama” olduğunu söyledi. Muscat, oylama sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada “demokrasinin ve toplumun olgunlaştığını gösterdiğini” belirterek “Artık hepimiz eşitiz diyebiliriz” dedi. 

Son olarak Avrupa Adalet Divanı, Haziran 2018 tarihinde tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, eşcinsel vatandaşlarının birlik dışındaki ülkelerde yaşayan eşleriyle yaptıkları evlilikleri resmen tanıması gerektiğine karar verdi. AB'nin en üst hukuki organı olan Lüksemburg'daki mahkemenin kararı, eşcinsel evliliklerin korunması konusunda bir dönüm noktasıydı. Çünkü Adalet Divanı'nın aldığı karara göre, eşcinsel evliliklere izin vermeyen AB üyesi ülkeler de bu kararauymak zorundaydı. 


Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts, Connecticut, lowa, Vermont, New Hampshire, Maine, Maryland, Washington, Maine, Kaliforniya, Rhode Island, Minnesota, New Jersey eyaletleri; Washington D.C. Federal Bölgesi; Coguille Kabilesi ve Meksika'nın Meksiko Federal Bölgesi'nde de eşcinsel evlilikler yasal olarak kabul edilmiştir. 
ABD'de eşcinsel evlilik eskiden Kaliforniya ve Maine eyaletlerinde yasaldı ancak yasama ve yargı yoluyla bu eyaletlerde verilen yasal statü halk referandumuyla kaldırılmıştır. 
2010 yılından bu yana Arjantin'de eşcinsel evlilik yasaldır. 
Eşcinsel evliliği tanıyan ilk Güney Amerika ülkesi olmuş Uruguay'da yasamanın her iki kabinesi de eşcinsel evlilik yasasını kabul etmiştir. Ayrıca 22 Temmuz 2010 yılından bu yana yasada eşcinsel çiftlere evlat edinme hakkı da verilmektedir. 2004 yılından bu yana Brezilya'nın alt ulusal yetki alanlarına göre, bazı bölge ve eyaletlerinde serbest olan eşcinsel evlilik, merkez hükümeti tarafından 2013 yılında ülke genelinde yasallaştırılmıştır. 


2005 yılında medeni hukukta eşcinsel evliliği tanıyan ilk 
ülke Kuzey Amerika, dünyada ülke çapında eşcinsel evliliği yasallaştıran dördüncü ülke de Kanada olmuştur. Kanada eşcinsel evliliği tüm ülke genelinde yasallaştırmadan önce, yasayı merkez hükümetinden önce 3 eyalet ve bölge kabul etmiş, ülke geneli yasadan önce de aynı eyalet ve bölgeler- de 3.000 eşcinsel çift evlenmiştir. İsrail, ülke sınırları dışında uygulanan eşcinsel evlilikleri yasal olarak tanımıştır fakat ülke sınırları içerisinde eşcinsel evlilik yapılamamaktadır. 
2013”ün Temmuz ayında İngiltere ve Galler”de de eşcinsel evlilik yasal statü kazanmıştır. Aynı şekilde yine 2013 yılının Temmuz ayında Birleşik Devletler Anayasa Mahkemesi “Evliliğin Savunulması Akdi-DOMA”Yı anayasaya aykırı bulduğundan, eşcinsel evliliğin geçerli olduğu Birleşik Devletler Eyaletlerinde yapılan evlilikler federal düzeyde de tanınır hale gelmiştir. 


Batı'da eşcinseller din(!) adamı olarak görev yapabilmektedir. Geyler ve lezbiyenler için evlilik törenleri düzenleyen kiliseler bile mevcuttur. Hollanda, İsveç, Danimarka, Norveç, İngiltere, Fransa, Amerika gibi ülkelerde eşcinseller dini nikâh kıydırabilmektedir. Gey ebeveynli ailelerin sayısı milyonlar ile ifade edilmektedir. Avrupa Birliğine üye ülkelerin ordularının tamamına yakınında eşcinsel askerler görev yapmakta ve bu eşcinsel çiftler evlat edinip çocuklu aile de kurabilmektedirler. Amerika'da Presbiteryen Kilisesi'nde gey ve lezbiyenler rahip, kilise mütevelli heyeti üyesi olarak görev yapmaktadır. 


Türkiye'de ise 2010'lu yıllarda yeni anayasa çalışmaları sırasında muhalefetteki BDP, evlilik politikalarında eşcinsel evliliği de içerecek bir serbestleşme çağrısı yaptı, ana muhalefet partisi CHP'de bu düşünceye destek çıktı. İktidar- da olan Ak Parti ve MHP bunu ülkenin genel aile yapısına 


168 Toplumsal Cinsiyet, Feminizm ve LGBTİO* 


uygun bulmadığı için reddetti. Ancak eşcinsel ilişkinin suç olmaması sebebi ile İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde birlikte yaşama şeklinde aynı evde bir aile gibi yaşamaktadırlar. 


Eşcinsel evliliklerde varılan nokta erkekten dönme eşcinsellerin kendi çocuklarını doğurabilmeleri şeklindedir. Tıp bugün buna imkânsız diyor ancak çalışmalar birkaç yıla kalmaz bunun gerçekleşeceğini söylüyor. Batı'da bu yönde ciddi bir çaba ve olağanüstü bir gayret var. Bu hususta Batılı bilim adamı Philip Zimbardo şöyle diyor: “Erkekler gerçekten gebe kalabilir mi? Hayvanlar âlemine bakacak olursak, evet kalabilir. Denizatlarında ve yakın akrabaları deniziğnesi balıklarında erkek döllenmiş yumurtayı karındaki kesede taşır ve birkaç hafta içinde doğum yapar. Doğa henüz anne olmak isteyen insan erkeklerine bu imkânı tanımıyor. Ama bu kitabı yazarken gördük ki, herhangi bir şey şu anda mümkün değilse bile çok kısa bir zamanda bir yolu bulunacaktır. 
Gen tedavileri insanın telem şemasını değiştirmemizi sağlıyor. Kök hücreler sayesinde herhangi bir doku üretilebiliyor ya da tamir edilebiliyor. Biyoyazıcılarla sıfırdan organ üretilebiliyor. Eğer hiçbiri işe yaramazsa nano-teknolojiyle minicik boyutta yaşamsal yapıtaşları inşa edilebilecek.”!5 
Hedeflenen nokta bu olsa da yapılan çalışmaların sonucunu insan ile makineleşmiş insan arasında doğacak mücadele belirleyecektir. 


Feminizm, Aile ve Evlilik 


Toplumsal cinsiyet temelli bakış açısının motor gücü olan feminist yaklaşımda ataerkillik, evlilik, ev köleliği en önemli kavramlardır. Aile içi şiddetin, emeğin, sömürünün, cinsiyete dayalı ayrımcılığın temeli bu kavramlara muhatap olan kurum ve şahıslardır. Kadının hiçbir ücret almadan ev içerisinde harcadığı emeğin değeri olduğu, ücretlendirilmesi gerektiğini söyleyen feministler, bunu tartışmanın bile cinsiyete dayalı bir ayrımcılık olduğunu iddia ederler. Hatta bazı feministler, eşlerine ve çocuklarına karşı gösterdikleri sevgi ve derin hissiyatı “duygu işçiliği” şeklinde tanımlar ve bunu bir iş türü olarak nitelendirir. Aile yaşamı ve kuruluşu noktasında tek tip ailenin (normal aile, kadın, erkek ve çocuk) idealize edilmesine, evlilik kurumunun sabit ve bağlayıcı bir şekilde bulunmasına şiddetle karşı çıkan feministler, farklı aile formlarının (eşcinsel, tek ebeveynli, lez ve çocuksuz aile) olabileceğini de söylerler. 

Batı sosyolojisinin dünya fikir geleneğine armağan ettiği bölücü-ayrıştırıcı kavramlardan biri olan “ataerkillik” kavramı, feministler tarafından yine aynı Batı sosyolojisinin kurumlaştırdığı yapılara karşı çıkmak için kullanılır. Ataerkillik, erkek otoritesine dayanan bir tür içtimai örgütlenme düzeni ve erkek üstünlüğü ilkesi etrafında toplumun kültürü, adetleri, inancı ve mitolojisini belirleme hali olarak tanımlanır. Böyle bir toplumda soy ve miras erkek üzerinden devam eder. Feminist kadınlar, bu yapıyı kapitalizm olarak düşünür, kendilerini de tıpkı marksist anlayıştaki sınıf çatışmasına benzetir ve erkeği bir cins olarak değil, kapitalist baron olarak düşünür. Bu mantıkla feministler için mevcut aile yapısı kadın için sömürü merkezidir, bunun sebebi de ataerkil oluşudur. Kadının özgürleşmesi bu ataerkil yapının ortadan kalkmasına bağlıdır. Feministler, genelde ataerki'ye, özel babaya bu manada şiddetle karşıdırlar. Erkek düşmanlığına dönüşecek şekilde diğer toplumsal kurumlarda da erkek egemenliğini yıkma şeklinde ideolojik bir dil kullanırlar. 
Son dönemde ülkemizde de gittikçe yaygınlaşan bir şekilde haklı haksız ayrımına bakmadan erkeği mahküm etme, itibarsızlaştırma, süresiz nafaka ile sömürme, şiddet olgusunu sürekli taze tutarak kışkırtma yahut tersinden sindirme, babayı evinden uzaklaştırma gibi çalışmalar yürütmektedirler. 


Önceki başlıklarda, birbirlerinden farklı “çatışan feminizmler” şeklinde birçok feminist yaklaşım olduğunu söylemiştik. Ancak her birini tek tek ele almak yerine, henüz güncel olan üç yaklaşımın aileye bakışı üzerinde duracağız. 
Marksist, liberalist ve postmodern feminizm. Ülkemizde bu aradaki farklar pek önemsenmediği gibi çoğu feministçe de bilinmez. 


Marksist feminist yaklaşım, ailenin ortaya çıkışını ve kadının ezilmişliğini özel mülkiyete bağlar. Bu bakış açısının kökleri F. Engels'in (1998) Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni kitabındaki düşüncelerden oluşur. Tek eşli çekirdek ailenin ortaya çıkmasının temelinde özel mülkiyetin olduğunu söyleyen Engels şöyle devam eder: “Erkek ailenin içinde burjuvadır, kadın proletaryayı temsil eder. Endüstrileşmiş dünyada, proletaryayı ezen ekonomik baskının özgün karakteri ancak kapitalist sınıfın tüm yasal özel ayrıcalıkları bertaraf edildikten ve iki sınıf arasında tam bir hukuki eşitlik kurulduktan sonra tüm keskinliğiyle ortaya çıkar; demokratik cumhuriyet iki sınıf arasındaki karşıtlığı ortadan kaldırmaz, tam tersine bu karşıtlıkla mücadele etmenin zeminini oluşturur.” "6 Engels aynı eserinde devlet, özel mülkiyet sistemini korumak, tek eşli evliliğin kurallarını yerleştirmek için kanunlar koyduğunu ve özel mülkiyetin miras olarak aktarılması sorununu bu şekilde çözdüğünü söyler. 
Marksist feministler evlilik kurumuna, aile ilişkilerine ve kadının eşi ile yaşadığı cinsel hayata olumsuz bakarlar. Bu durumun tıpkı fahişe gibi karşılıklı menfaatten kaynaklanan bir durum olduğunu söylerler. Diğer taraftan her ne kadar kapitalizmi sömürünün kaynağı olarak görse de kapitalist üretim araçlarının kullanımında ve iş istihdamında yer alınması gerektiğini söylemektedirler. Aile içinde babayı ataerki olarak gördüğü ve onu kapitalizmle özdeşleştirdiği için onu yıkmaya çalışır. Bu yüzden cinsel devrim ve cinsel özgürlük 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tezi daha ön plandadır. Ülkemizde de birçok feminist dernek yahut şahıs benzer cümleleri söyler ve benzer isteklerde bulunur. 

Radikal feminist yaklaşıma göre ataerkillik, çağdaş toplumlarda kadınların erkeklere bağımlılığının temelini oluşturur. 
Şöyle ki, evlilik ve ailede var olan ataerkil sistemin ekonomik temelleri vardır, bu temeli de ev içi emek oluşturur. Ev içi üretim tarzı, kadın üzerindeki egemenliğin, ataerkil boyutlarını açıklar. Ücretli emek piyasası da ataerkil ve kadını alta sıralayan kurallar çerçevesinde yönetildiği için kadın da ev içi emeği aracılığıyla eve kapatılır. Radikal feminist yaklaşıma göre aile, bireylerin evlilik yoluyla kendisine akraba olmuş eşlerin ve annelerin sömürüleri üzerine kurulur. Özellikle ailenin üretim birimi olduğu kırsal ailelerde, kadının hem evde hem tarlada çalışması doğal bir süreç olarak görülür. Dahası evli kadının yaptığı işler belirlenmiş değildir. Dolayısıyla ataerkil sömürü, kadınların ortak ezilmişliklerini oluşturur. 
Bu ortak ezilmişlik, evli kadınların neredeyse tamamı için geçerlidir. Ataerkil sömürü kadınların özgül ezilmişliklerini oluşturur, çünkü dışarıda ücret karşılığı çalışsalar bile kadın oldukları için sömürülürler. Evlilikte mülkiyet hakları, yasaların elverişli olduğu koşullarda bile, aile içerisinde türlü bahanelerle engellenir. Kadınlar ücret karşılığı dışarıda çalış- 


salar bile “aile yükümlülüklerini” yerine getirmek zorundadırlar."” 


Postmodern feminist yaklaşımın merkezinde insanlar arasındaki farklar yani cinsiyet kimliklerini oluşturmak daha çok önemlidir. En önemli temsilcisi Judith Butler olan bu yaklaşım, cinsiyet kimliklere göre ayrım yapmaktansa ne kadar çok insan varsa o kadar çok kimlik vardır fikrini kabul eder. Sürekli değişen ve akışkan bir anlayış ortaya koydukları için hiçbir zaman evrensel ve sabit bir tanım ortaya çıkmayacağını düşünürler. Bunu ise queer bir çeşit kimliksizleşme 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olarak değerlendirirler. Postmodern feminizmin savunucuları, De Beauvoir'ın kadını “öteki” olarak tanımlamasına, Derrida'nın yapısöküm kavramına ve Lacan'ın psikanalizine odaklanır."8 Bu sebeple sadece ataerkilliği eleştirmez, erkek ve kadın, aile ve evlilik kavramalarını da sorgularlar. Hatta toplumsal cinsiyet kuramına da eleştiri getirir ve çoklu, akışkan ve özgürce seçilen kimlikler ortaya çıktığında toplumsal cinsiyete ait kurallar da olmayacak diye düşünürler." 


Kadının Hadım Edilişi ve Anneliğin Tasfiyesi 


Hemen hemen bütün feminist görüşler annelik, çocuk doğurma ve bakımı kısmına sıcak bakmazlar. Birinci ve ikinci dalga feministlerin genel anlayışlarında kürtaj ve anneliğin bir meslek gibi kamu tarafından tanınması vardır. Bunda da öne çıkan fikir, anneliğin kadın-erkek eşitliğini zedelediği ve cinsiyet ayrımcılığını tetikleyici olduğudur. Simone de Beauvoir, İkinci Cins adlı eserinde anneliği kadına dayatılan bir olgu olarak görür. Anneliğin kadını bedenine kapatıp hapsettiğini düşünür. Toplum anneliği olumlasa bile, gebe kadın bir kuluçkadır. Oysa kadının biyolojik durumu ve buna müsaitliği apaçık bir hakikattir. İkinci dalga feminizm döneminde cinsel özgürlük sınırlarının genişlemesi, doğum kontrolünün kolaylaşması, kürtajın yasallaşması, sezaryen doğumların normal sancılı doğumlara tercih edilmesi, karşı cins yerine hem cinsi ile cinsel aktivitelerin sürdürülebilmesi kadını inanılmaz derecede çarpık bir yaşamın içine getirip bırakmıştır. Toplumsal cinsiyet teorisyenlerinin çizdiği bu resimde, kadın kendi bedenine yabancılaşmış, annelik gibi sadece ona mahsus özelliği kaybetme durumu ile karşı karşıya kalmıştır. Öyle ki, kadının özgürlüğü gibi olumlu bir motivasyonda hareket eden feminist hareket, zamanla ailenin tasfiyesi noktasında kapitalizmin fikri manivelası olmuştur. 


118 Ecevit - Karkıner, Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, 117. 
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Bu anlayışa göre, kadın sadece reklamlarda, emtia, pazar ve rekabet için yüz arayışlarında, ucuz iş gücünde ve seks pazarının envai çeşidinde değil, aynı zamanda evinde, ailesinde ve eşi ile olan ilişkilerinde de kontrol edilmelidir. Bunun için de kadının aile bağları ile kadınlık rollerinin zayıflaması, birey olarak kadının daha fazla hedonist olması, fuhşu kendine gelir kapısı olarak seçenlerin neoliberal bir kavramla “seks işçisi” şeklinde makul görülmesi gerekmektedir. “1970'ler feminizminin önceliği, kadınların evrensel yurttaşlığa kabul edilmelerine rağmen hâlâ kıramadıkları ve onları özel alana, ev içindeki geleneksel annelik ve eşlik rollerine hapseden ayrımcılığa karşı mücadeleydi ve modern ekonomik / sosyal koşulların özel ve kamusal alanlarda yol açtığı tehlikelerle pek ilgilenilmiyordu.”129 


Anneliği ve evliliği kadın için bir tehdit olarak gören feministlerden biride Emma Goldman'dır. Goldman, bu hususta oldukça radikaldir: “Evlilik, diğer asılı ataerkil sözleşmeye (yani kapitalizme) benzer. İnsanın doğum hakkını çalar, gelişimini engeller, bedenini zehirler, onu cahil bırakır, sefil ve bağımlı kılar ve sonra da insanın kendisine olan saygısının son zerresine kadar beslenen merhameti icad eder.”2! 


Anneliğin tasfiyesinde en önemli unsurlardan diğer ikisi de kürtaj ve sezaryendir. Zaruret halleri hariç, pratikte son otuz yılda her gün katlanarak ilerleyen kürtaj ve sezaryen yapımı kadın doğumunu kontrol bir tarafa aslında kadını hadım etmektedir. Hastalık ve ölüm tehlikesi gibi sebepler haricinde sezaryen yapılarak gerçekleşen doğumlar, kadın bedenini doğramaktan başka bir şey değildir. Onu bir ya da iki doğuma mahküm edip üçüncüsüne kapıyı kapatma bir nevi planlı bir kitlesel nüfus kontrolü yapmak demektir. İkinci 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dalga feminizmle tetiklenen bu durum inanılmaz rakamlara ulaşmıştır. Amerika”da sezaryenle doğum yapanların oranı 1970'te yüzde 5 iken 1996'da yüzde 20.7'ye, 2004'te ise yüzde 29'a yükselmiştir.” Türkiye'de de durum farklı değil. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2002”de yüzde 21 olan sezaryen 
doğum oranı, 2014'te yüzde 51, 2015 ve 2016'da ise yüzde 53 
olarak kayıtlara geçti. Ayrıca dünya çapında istatistik veriler yapan Worldometers adlı kuruluşa göre 2019 yılında 42.4 
milyon kürtaj işlemi yapıldı. Ayrıca 2019”daki tüm gebeliklerin yaklaşık dörtte birinin (7222) kürtajla sona erdiğini söyleyen Worldometers, bu rakamın 2019 yılında dünyadaki tüm ölümlerin yüzde 42'sini oluşturduğunu duyurdu. 


Son olarak kapitalizmin tatbik edici örgütlerinden Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi'nin kadınlar için en tehlikeli yerin kendi evleri olduğunu açıklaması ve evlilik içi tecavüz diye yeni bir suç üretip ailelerin parçalanmasını kolaylaştırıcı hukuki yaptırımları tavsiye etmesi, ailenin aslında nasıl bir tehdit altında olduğunu göstermesi açısından yeterlidir. 
Böylesi bir durumda evlilik, kendisinin oluşumuna sebep olan en meşru unsurlardan birini yitirmekte, hem kadının hem erkeğin birbirlerine karşı olan güvenini sarsmaktadır. 
Sağlıklı, uzun ve mutlu bir yaşamın adresi olarak, kadın ve erkeğin her ikisinin de yaşadıkları evi sıcak bir yuvaya dönüştürme arzuları, bu ve benzeri çıkışlarla sürekli törpülenmektedir. Tüm bu yanlışlar sebebiyle birçok ev, evden daha çok bir yatakhaneye, öğün yemekleri için ara sıra kurulan bir yemekhaneye dönmüştür. Anne ve baba arasındaki aşk, sevgi, sadakat gibi duygular yerini birtakım sözleşmelere ve birbirini kollayan şüpheli, tehditkâr yaklaşımlara bırakmıştır. 


122 Alison Stone, Feminist Felsefeye Giriş, 250. 
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KADIN BEDENİ, FUHUŞ VE 
GÜZELLİK ENDÜSTRİSİ 
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Ağırlıklı olarak fenomenolofi ve kültürel araştırmalara dayanan beden sosyolojisi, “suret ve mana” düalitesi çerçevesinde, semboller ve anlamlarla yakından ilgilidir. İnsan bedeni kendisinde “canlılık/hayat” devam ettiği müddetçe bir çöp yahut nesne değil, aksine ruhun kendini hissettirişi bakımından oldukça değerli ve ulvidir. Öyle ki o yaşadığı çağın şahidi, sembolü ve akan zamanın tecelli aynasıdır. Beden, genel olarak dişilik, erkeklik, bebeklik, çocukluk, yaşlilik, temizlik, hastalık, ölüm, engellilik, güzellik, imaj gibi pratiklere muhatap olmuştur. Toplumsal cinsiyet teorileri vesilesi ile üzerinde çalışılan “kadın bedeni” ise, 20. yüzyılın başından itibaren hem güzellik endüstrisinde, hem fuhuş sektöründe, hem de emek istismarının çokça görüldüğü sanayi kollarında nesneleştirilmiş, meta haline getirilmiştir. Biz bu yazıda, kadın istismarının ve sömürüsünün daha çok yaşandığı, toplumsal cinsiyet teorisyenlerinden önemli bir kısmının ise görmezlikten geldiği üç alanı inceleyeceğiz: Güzellik Endüstrisi, Gösteri Dünyası, Reklamlar ve Fuhuş Sektörü. 


Kadın Bedeni ve Güzellik Endüstrisi 


Güzellik endüstrisi cilt ve saç bakımı için kozmetik, parfüm gibi ürünleri ve bu ürünlerin satışı ile beraber kozmetik sanayi ve sağlık kulüplerini de kapsar. Bu alanda 200 milyar dolara yakın bir arz-talep piyasası mevcut. Tarihi kökleri oldukça eski olan bu endüstri, insanların vücutlarını süslemesine ve kendini beğendirmesine dayanır. Bu duygu, zamanla bir ihtiyacın oluşmasına ve bu ihtiyacın karşılanmasını sağlayan sektörün doğmasına sebep olmuştur. Güzellik endüstrisi, kadın bedeni üzerine çalışan kimi sosyologlarca modern güzellik algılamalarına dayalı insan ihtiyacını, görünüşünü iyileştirmek için tabii bir gelişme olarak görülmekte ve kişisel bakım kavramı ile öne çıkarılmaktadır. 

Kişisel bakım, adından da anlaşılacağı üzere kişinin kendini beğendirme, güzel görünme ve kendine has niteliklerini açığa çıkarma faaliyetlerine verilen genel addır. Bir nevi eskilerin deyimiyle süslenme, süslemedir. Güzelliğe olan meyil ruhi bir aksiyon dedik, bu çerçevede insanın kendine çekidüzen vermesi, saçlarını taraması, sakallarını kesmesi, cildini koruması, güzel ve koruyucu elbiseler giymesi; güzel evler ve caddeler imar etmesi gibi normal bir durumdur. Kişisel bakım bütün bunlara verilen genel bir addır. Ancak “bir şey haddini aşınca zıddına inkılâp eder” hakikati nispetinde, kişinin kendine ayırdığı bakımın süre ve anlamı, kullandığı ürünlerin fayda ve zararı düşünülmediği takdirde kişisel bakım yerini kişisel yıkıma bırakır. Kişisel gelişim ve kişisel bakım istismarcılarından yakalarını kurtaramamış fertler, kişisel yıkımı sürekli nükseden bir hastalık olarak beraberinde taşırlar. Çünkü doymak ve bitmek bilmeyen bir hırs, arzu, özgüven duygusunun kamçılanması ve tahriki söz konusudur. Böylelikle insanda artık kendini çirkin görme hastalığı haline dönüşen duygular, çeşitli ürünler kullanılarak veya çeşitli tıbbi estetik operasyonlar geçirilerek güzelleşme arzusuna dönüştürülür. Birçok ürün kullanılır, defalarca bıçak altına yatılır ve bir zaman sonra ucube bir varlık peydahlanır: Kullandığı ürünler yüzünü iyice tahriş etmiş, derisini kullanılamaz hale getirmiş, geçirdiği operasyonlar nedeniyle sureti değişmiş, geri dönüşü imkânsız bir şekilde halden hale girilmiştir. 

İstismar edenler aynı zamanda güzellik salonları, moda tüketim ürünleri, kozmetik sanayi ve tüm bunları pazarlayacak yaşam biçimi ile ortaya çıkmaktadırlar. Bu endüstriyi kontrol eden sektör Batı'nın elinde ve Batı'nın sömürgesindedir. Batıcı, inanılmaz barbarlık örnekleri sergilenerek kurulan bu hedonist ve ekonomik ağa yapılan hiçbir itirazı dikkate almamış, dünyaya, tabiata ve atmosfere verdiği zararları kabullenmemiştir. 


Kozmetik endüstride egemen olan başat firmalar şunlardır: Estée Lauder, Nivea, Revlon Solgar, Vitamin Co., Tommy Hilfiger, The VVella Corporation, Avon vs. Bu ve benzeri firmaların ürettiği kozmetikler kişiler tarafından kullanılmadan önce çeşitli testlerden geçirilir: Dermal Toksisite, Lethal Dose ve Draize testleri. Bu testler için genellikle hayvanlar kullanılır. Kürkü kazınan hayvanın derisine veya gözüne bu ürünlerden damlalar halinde uygulanır. Birçoğu tepki vermemesi için bir kutuya sıkıştırılır ve boyunlukla hareketleri engellenir. Bazı hayvanlara zorla ruj yedirilir ve bu testlerin birçoğunun sonucunda hayvanlar can çekişerek ölür. Hayvanların ölümüne sebep olan ve insan cildi üzerinde koruyucu etkisi olup olmadığı meçhul birçok ürün “Kişisel Bakım” ürünü olarak teste tabi de tutulmayabiliyor. Merdiven altı tabir edilen yerlerde üretilenlerin yanında “üçüncü dünya ülke”lerinde üretilip yine oralarda tüketilmesi sağlanan fosforlu, janjanlı “kişisel bakım ürünleri” de dehşet saçıyor. 
Dolayısıyla bir anda korkunç bir facia ve suret tahribatına uğramış insanların trajedisi ile karşılaşılabiliyor. 


ABD Ulusal Mesleki Sağlık ve Güvenlik Enstitüsü (NIOSH), kozmetiklerde kullanılan 2983 kimyevi madde üzerinde çalışma yaparak bunların 884”ünün zehirli olduğunu ortaya koymuştur. Hatta bu maddelerden 774'ünün yüksek derecede zehirlenmelere, 146'sının tümörlere, 218'inin üreme bozukluklarına, 314”ünün mutasyona ve 316'sının deri ve göz hastalıklarına sebep olduğu belirtilmiştir.2* Bu endüstride kullanılan kimyasallardan bazıları şunlardır: Erosil 200 Silikon Dioksit, Allura Red, Askorbik Asit (Vitamin C), Beeswax, Benzil Alkol, Benzoik Asit, Candelila Wax, Carmin, Carmoisin, Carnauba Wax, Di Kalsiyum, Fosfat, Di Propilen Glikol, Etil Asetat, Gliserin Mono Stearat 7640-60-90, Hint Yağı, İzopropil Miristat, İsopropil Alkol (İpa), Kalsiyum Hidroksit, Kalsiyum Karbonat, Laktik Asit, Lanolin, Magnezyum Karbonat, Magnezyum Oksit, Magnezyum Stearat, Mentol, Mikro Kristalin Wax, Mono Propilen Glikol, Monosodyum Glutomat, Nipaguard Bpx, Nipajin M Sodyum, Parafin Likit, Setil Stearil Alkol, Sitrik Asit Anhy-Mono, Sodyum Benzoat, Sodyum Hidroksit, Sodyum Sakkarin Sorbitol, Stearil Alkol, Titanyum Dioksit. 


Tabiata, canlılara ve insan bedeni üzerindeki tüm bu olumsuz etkilere rağmen bakımlı görünmek ve mutlu olmak adına bu ürünleri kullanmak bir çeşit narsisizmdir. Asrın Vebası: Narsizm İlleti kitabının yazarı Jean M. Twenge'de kozmetik cerrahi bahsini öne çıkararak benzer tespitlerde bulunur: “Amerika'da 20 yaşından küçük gençlere uygulanan göğüs büyütme ameliyatlarının sayısı, 2006-2007 yılları arasında 7055 arttı. 2007'de ABD'de yaklaşık 11.7 milyon kişi, estetik ameliyat geçirdi; bu, 2006 sayılarına göre “8'lik bir artış ve 1997'deki sayının 5 katı demek. En yaygın işlem, artışın büyük bölümünü oluşturan botoks (yalnız 1997'de 65.157 
kişi botoks yaptırdı; 2007'deki sayı, bunun 42 katı, tam 2.8 
milyon kişi). 2007'de 1997”dekinden dört kat daha fazla sayıda kadın, göğüs büyütme ameliyatı geçirdi (yaklaşık 400.000 
kişi) ve iki katından daha fazla kadın da liposuction (yağ aldırma) yaptırdı. 2008'de yapılan bir kamuoyu yoklamasında 18-24 yaşları arasındaki kişilerin 7269”unun kozmetik cerrahiyi onayladıkları ortaya çıktı. 65 yaş üzerindekiler arasında ise onaylayanların oranı 7641”di. Genç Hollywood yıldızları kariyerlerini sürdürme yolu olarak estetik cerrahiden memnuniyetlerini ilan ediyorlar. Scarlett Johansson, “Ah, estetik cerrahiye kesinlikle inanıyorum. Bir acuze olmak istemiyorum. Hiç eğlenceli bir tarafı yok. dedi. Bunu söylediğinde 21 
yaşındaydı.” Bu durum sadece kadınlara mahsus değil. Erkekler de benzer durumda ve sektörün dişlileri arasındadır. 
Time dergisinin 2012 yılı araştırmasına göre erkek kozmetik ürünleri, güzellik sektörünün en hızlı büyüyen segmentleri içerisinde yer aldı. 2012 yılı boyunca erkek kozmetik ürün satışları akıl almaz bir şekilde 2.6 milyar dolarlık hasılat yapt129 ve 2016 yılında bu rakam 3.2 milyar doların üstüne çıktı. 


Kozmetik ve plastik cerrahi sektörüne olan bu ilginin ve talebin artışıyla ilgili pek çok sebep sıralanabilir. Bakımlı olmayan kadın ve erkeklerin kariyer basamaklarını daha geç tırmanacağı, işten çıkarılma veya iş bulamama tehlikesi ile baş başa kalacağı, evlenemeyeceği gibi. Tüm bu söylemler ile kadın ve erkek bir nevi “bakımlı olma yarışı”na sokulmaktadır, ayrıca bu durum bir nevi hayat tarzı haline gelmiş ve adabı muaşeret misali kalıplaşmıştır. Kadınlar artık erkeksi kıyafetlerle veya dişiliklerini açığa çıkaran modelist giyimle işyerlerinde, caddelerde boy gösterirken, erkekler de onlardan geri kalmayacak derecede, kadınsı süslenme ve kendini beğendirme içgüdüsünün getirdiği bakımlılık (metrosexüel) ile cemiyet meydanında yerlerini alırlar. Başörtülü başörtüsüz, sakallı sakalsız herhangi bir şekilde kendini bir ulvi esas ile dizginlenmemiş her fert, az veya çok bu istismarın parçası ya da kendisi olur. 


Kadın Bedeni ve Reklam Endüstrisi 


Reklam, insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne, hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tu- 


125 Jean M. Tvvenge - W. Keith Cambell, Asrın Vebası Narsizm İlleti, çev. 
Özlem Korkmaz (İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2015), 212-214. 


126 Andy Walker vd., Süper İnsan, Teknoloji İnsanlığı Yeniden Tanımlıyor, 
çev. Su Evren (İstanbul: Siyah Kitap, 2019), 115. 
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tumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen ya da başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığı oluşturulduğu belli olan duyurudur."” İnsan, hayatının her anında gazete, radyo yahut televizyon izlemese dahi, şehir ortamında birçok reklam unsuru ile karşı karşıyadır. Görüntülü yahut sözlü bütün medyayı kapsayan ve hiçbir sınır tanımayan reklam piyasası, bağımsız bir varlık cehdi ve -açıkça ilan edilmese de- ütopik anlamda kendi devlet anlayışını kurmuştur. Bugün devletler bile reklam sektöründe kendi reklamlarını yaparak hayat bulmak zorundadır. Turizmden sanayiye, sağlıktan eğitime kadar hadiseler dikkatlice okunduğunda tespitimizin hakikati daha rahat görünecektir. Bu güçlü etki sebebi ile herhangi bir ürün yahut fikri piyasaya sürmek isteyenler medyayı -bilhassa ana akım medyayı- kullanmakta ve toplumsal değişimi bu kanallar üzerinden gerçekleştirmektedirler. 


Reklamcılar için kadın bedeni, reklamların çekiciliğini artırmak için teknoloji ve renklerden sonra en önemli “araç”- tır. Toplumsal cinsiyet teorisyenleri ve öne çıkan birçok feminist, reklamlarda kadınlar üzerinden öne çıkarılan cinsel vurgudan ziyade kadınların eş, anne, ev kadını olarak gösterilmelerini eleştirirler. Oysa kadının cinselliğinin ön plana çıkarıldığı bu görseller ile kadın bedeni nesneleştirilmekle kalmayıp sıradan bir meta haline getirilmekte, her mekana ve ruha sokularak birer cinsel tatmin aracı, şuh bir obje durumuna düşürülmektedir. Reklamlardaki kadınlar oldukça bakımlı, müstehcen tavırlar sergileyen, imalı bakışlar ve cinselliği çağrıştırıcı sözler ile tüketicinin cinselliğe olan ilgisini kışkırtmaya çalışan tiplemelerdir. Bu kadınların üzerindeki müstehcen giysiler ve insan vücudunu ortaya çıkaran pozlar 


127 Tanses Gülsoy, Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğü (İstanbul: Adam 
Yayınları, 1999), 9. 
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bilinçaltına dönük cinsel mesailar içermektedir. Bu hal, kadın açısından oldukça rahatsız edici bir durumdur. Erkek egemenliğine karşı çıkma ideali ile hareket eden femin dünya, bu noktada bilinçli yahut bilinçsizce bilfiil olarak “azgınlaşmış erkek nefsine” hizmet etmektedir. 


Reklamların yanı sıra güzellik yarışmaları, fotomodel ve katalog mankenleri, film aktrisleri gibi kadın teninin modern anlamda toplu olarak istismar edildiği yerler de vardır. Kapak güzeli, dünya güzeli, gösteri kızı, film yıldızı, yılın mankeni, dünyanın en bakımlı kadını, cesur pozlar, kadife tenli, kumsalların kraliçesi, playboy güzeli gibi ifadeler kadını sadece fiziken sömürmek ve istismar etmekle kalmaz onu bir ürün yerine koyup satış malzemesi yapar. Garol Dyhouse Gösteriş adlı eserinde şöyle anlatır: “Hollywood'da yıldız sisteminin yükselişi incelikli birtakım imaj kurgulama, tanıtım yönetimi ve medya manipülasyonu sistemlerinin üstüne kuruluydu. 
Yıldızlar paketlenip üretiliyordu ve bazı aktrisler için özel kimlikle halk karşısındaki kimlik arasında olan ayrım kaçınılmaz biçimde bir gerilim ve akıl karışıklığı kaynağına dönüşüyordu. “Kahrolası bir imajım ben, şahıs falan değil” diye yakınmıştı Crawford, kariyerinin dibe vurduğu noktada. (...) 
Bette Davis kendisini “cilalanmış parlak meyveye dönüştürecek' titiz makyaja itiraz ediyor ve “Ben ciddi bir aktris olarak tanınmak istiyorum başka şekilde değil... Gösteri kızı tarzı şeyler istemiyorum. diyordu.”12 


Cinselliğin Satışı ve Kadın İstismarı 


Fuhuş, içinde bulunulan toplumun kurallarına uymayan bir şekilde, bir veya birkaç kişiyle belli bir ücret karşılığında cinsel ilişkide bulunma. Fahişe, belli bir ücret karşılığında cinselliğini satan, baştan çıkmış kadın yahut erkek. 


Fuhuş, ilk çağ putperest cemiyetlerin hepsinde yaygındı 


128 Carol Dyhouse, Gösteriş, Kadınlar, Tarih, Feminizm, çev. Duygu Akın 
(Istanbul: Can Yayınları, 2015), 69. 
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ve adeta putperest cemiyetin ayrılmaz bir parçası halindeydi. Örneğin, devrinin büyük ve meşhur şehirlerinden biri olan İskenderiye'de fuhuş aleniydi ve tabii kabul ediliyordu. 
İskenderiye'deki Afrodit (Astar) Tapınağı'nın etrafında 1400 
evlik küçük bir şehir vardı, bu şehrin her evinde bir fahişe oturuyordu. Ayrıca tapınağın ormanında yaşayan evsiz fahişelerde vardı. Bu fahişeler günlük kazançlarının yarısını tapınağa bırakmak zorunda idiler. Bunlardan doğan kız çocukları, Tanrıça Afrodit'e ait olduklarından ve Tanrıça Afrodit'te bekâreti sevmediğinden, bu çocukların bekâreti, tapınağın bir rahibi tarafından, altın bir bıçakla izale olunurdu. Bu kızlar, buluğ çağına gelince yedi sınıflı bir okula verilir, orada fahişeliğin bütün inceliklerini, bir sanat gibi öğrenirlerdi. 

Doğu'da bir tanrıya adanan ve bazı tapınakların müştemilatında oturan kutsal fahişeler vardı. Bu fahişelere, yeryüzünde insan, hayvan ve bitkilerin yenilenmesini sağlayacak olan tanrı ile tanrıçanın birleşmelerini tasvir ettikleri için bir ihtiyaç gözü ile bakılıyordu. Yeni yıl şenliği sırasında bu kutsal birleşme, büyük rahibe ile büyük rahibin (genellikle kral ile kraliçe) tapınağın özel bir odasında birleşmesiyle sağlanırdı. Babil'de Aştart Tapınağı'nın kutsal fahişeleri, gruplar halinde teşkilatlanmışlardı, başlarında da bir rahibe bulunurdu. Hammurabi kanunlarına göre, fahişelerin mülkiyet hakları evli bir kadınınkinden çok daha genişti. 


Antik çağda (İ.Ö. 7) Atinalı devlet adamı Solon, genelevleri işletmeye açtığı için devlet kurtarıcısı ilan edilmişti. 
Çağdaşları tarafından bir velinimet, kötülükleri ve kargaşayı önleyen bir adam gibi görülerek adına övgüler yağdırıldı. 
Yunanlılarda Efes Artemisi ve Korinthos Artemisi, kalabalik bir “kutsal köleler personeli (hieroduloslar)” tarafından uygulanan çok müstehcen bir tapınma tarzının koruyucularıydı. Yunanda fuhuş, resmi görevlilerin (agoranomoslar) denetlediği, evlerde oturan genel kadınlarla, şölenlerde dan- söz veya müzisyen olarak görünen kibar fahişelerin işiydi. 
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Bu kibar fahişeler arasında, siyaset adamları ve düşünürlerle ilişkisi olan bilgili ve nüfuzlu bazı gözde hetairosların özel bir yeri vardı. Demosthenes adlı filozofun şu cümlesi dönemin Yunan aklını özetler niteliktedir: “İnsan meşru çocuklara sahip olmak için bir kadınla evlenir, iyi bakılmak için evlilik dışı bir karı alır ve sevişmenin tadını çıkarmak için de kiralık kadınlara gider.” 


Efes'te ise kızların birbirlerini sevmeleri (sevicilik) tabii karşılanır, bu durumda olan kızların nikâhları tapınakta kıyılırdı. Kızlardan biri koca diğeri de karı görevi yüklenirlerdi. 
Roma'da da fahişelik yaygın olduğu gibi putperest devrin diğer bir ahlaksızlık unsuru olan homoseksüelite (lutilik) de yaygın haldeydi ve tabii karşılanıyordu. Roma'da Subura, Eaquilinus Mons, Circus Maximus gibi bazı mahallelerde fahişeler çoktu. Bunlar Yunanistan”dakilerden çok daha aşağı bir durumdaydılar ve yetkililerin denetimi altında bulunurlardı. 


Orta çağda genel kadınlar çoğu zaman ayrı semtlere kapatılırdı. İtalyan Rönesans'ı hükümdar saraylarına girip çıkan yüksek fahişelere özel bir değer veriyordu. Daha sonraki yüzyıllarda ise yüksek fahişelerle genel kadınlar arasındaki mesafe gitgide açıldı. Fahişeler, Roma sokaklarında büyük bir saltanatla gezerlerdi. Kadın ihaneti umumi idi. Kadınlar, kendilerini fahişe yazdırırlardı. Hatta Roma'nın aristokrat kadınları dahi fahişeler listesinde kayıtlı idiler. Kocalarını aldatan kadınlar, servetlerinin yarısını kocalarına vermeğe mecbur olduklarından, kendilerini aldatmaları mümkün olan hafif meşrep kadınlar daha cazip hale gelmişti. 


Klasik çağın Yunan erkeği, cinsel tatmini fahişelerde veya kadın arkadaşlarında arıyordu. Ancak Helenistik çağda durum değişti. Zira kadın esirlerin sayısı arttı. Bunları köle ve genelev sermayesi olarak kullandılar. Romalılar da Yunan tutumunu benimsedi. Fahişelerle toplumun diğer tabakaları arasında bir giyim ve kuşam farkı meydana geldi. Fahişelere medeni haklar tanınmıyor ve bunlar “lupanaria”lara (genelevlere) kaydediliyordu. Ancak Romalılar, fahişelerden doğan çocuklardaki kan bozukluklarını göz önünde tutarak etkili tedbirler almaya çalıştı. Roma imparatorlarının genelevlerden aldıkları yüksek vergilerden dolayı tedbirler başarı ile uygulanamadı. Ancak ilerleyen zamanda Hristiyan azizleri, Teodosius ve Valentinius'u genelevlerden vergi almaktan vazgeçirmekle kalmayıp aynı zamanda genelevleri kapatmaya ikna ettiler. Ancak birkaç yüzyıl sonra işin rengi değişti, en büyük genelevlerin sahibi kilise ve bazı önemli papazlar oldu. Mesela “St. Paul Katedrali'nin Papazı ve Ruhani Meclisi, 1287'de fahişeler için mülkler kiraladı. 1321”de özel bir temsilci, kilise adına bir genelev satın almak üzere Papa VI. Clement tarafından İngiltere'ye gönderildi. 1309'da Strasbourg Piskoposu gelirini arttırmak için bir genelev kurdu. Mainz Başpiskoposu 1457'ye kadar genelevleri haraca bağladı. Öyle ki, Leonhard Manastırı'nın Mainz kapısının yanında bir genelevi bile vardı. Yüzyıllar boyunca genelevler bulundukları kentleri zenginleştirdi, dini otoriteler kâr payı konusunda birbirlerine düştüler. 1533'de Fransa'nın Lausanne kenti sakinleri, ruhban sınıfının kentteki genelev yüzünden rekabete girişmelerinden şikâyetçi oldular.” Tüm bu işlerden para kazanılırken engizisyonda da kadınlar cadı denilerek diri diri yakılıyordu. “Southwark da tümüyle Piskopos tarafından sahip olunan ve kiralanan 18 yasal genelev vardı. Kadınlar buralardan başka yerlerde yasal çalışma iznine malik değildi. Oda talebi had safhada idi ve böyle bir oda edinme olanağı yok denecek kadar azdı. Yani fahişelerden yüksek miktarda “anahtar parası” alınıyor ve ayrıca odadan atılmamak için davranışlarının iyi olması, her şeye boyun eğmeleri gerekiyordu. Piskoposun bu uygulaması öylesine kârlıydı ki, 1337'de Stratfordlu sörler de bir genelevi açtılar.”!* 


129 Jess Wells, Kadın Gözüyle Batı Avrupa'da Fahişeliğin Tarihi, 27. 
130 Wells, Fahişeliğin Tarihi, 27 
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Avrupa”da teşekkül eden derebeylik refimi, derebeyine gençleri evlendirme hakkı veriyor, kızın bekareti derebeyine ait oluyordu. Eğer yeni evlenen çiftler bekâret vergisini -diger adıyla yatak vergisi- verirlerse derebeyi bu hakkını kullanmıyor, kadını evlenen genç erkeğe bırakıyordu. Derebeylerin ve şövalyelerin kadın değiştirme zevkleri, ahlaksızlığın yeni teşekkül eden şehirlerde yayılmasına, fahişeliğin umumileşmesine sebep oldu. Fahişelik, lonca esasına bağlandı. 
Fuhuştan gelen gelir derebeyine, krallara veya kiliseye ait oldu. Tıpkı putperest İskenderiye'deki Afrodit Tapınağı'nın geliri gibi. Artık fahişeler, kralların ziyafetlerine ve diğer resmi ziyaretlere davet edilen kişiler konumuna gelmişlerdi. 


Osmanlı'da ise fuhuş, Lale devrine kadar birkaç münferit hadise ile sınırlı iken Lale devrinden sonra büyük şehirlerde ve özellikle İstanbul'da gizli veya yarı gizli olarak yerleşmeye başladı. Sermayeleri Ermeni, Yahudi gibi yerli azınlıklar ile Kıpti kadınlardan olan bu fuhuş yerleri, genel olarak Beyoğlu, Galata gibi yabancıların ve Hıristiyan azınlıkların yoğun bir şekilde oturduğu semtlerdeydi. Müslüman kadınların sermaye olarak çalışması, çalıştırılması yasaktı. İmparatorluğun son zamanlarında Galata ve Beyoğlu semtlerinde açılan kafeşantan ve balozlar, uygunsuz kadınların barınağı haline geldi. Bunların dışında nüfuz ve mevki sahibi kişilerin devam ettikleri, polisçe bilindiği halde dokunulmayan fuhuş evleri de (Acem'in evi gibi) vardı. Bu evleri yönetenler kendilerine daima bir koruyucu bulurlardı. Koruyucu bazen gözden düşer, fuhuş evi basılır, fakat çok geçmeden fuhuş evini işleten kendisine yeni bir koruyucu bularak faaliyeti- ne devam ederdi. Bu tür evlerde çalışan kadınlar genellikle tek bir kişiye ait sayılırdı. “1780'lerin Taksim'i, fahişeler için bir sefalet ve sefahat yeri idi. 19. yüzyılın ortalarına kadar daha çok evlerde ve eğlence mekânlarının üst katlarındaki odalarda gerçekleşen fuhuş, yüzyılın son çeyreğine doğru kurumsallaşmıştır. Nitekim 1860 yılında Aksaray'da İranlı 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İbrahim'in açtığı geneleve “Acem”in Kerhanesi” denilmeye başlanmıştır. 1890-1900 yıllarında Asya yakasında ruhsatsız ve kaçak genelevler, Üsküdar'ın bir mahallesi olan Bülbüldere'de yoğunlaşmıştı.”13! 

Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte resmi izinler ve gerekli sağlık koşullarının oluşturulması kaydıyla genelevlere izin verilmişti. Türkiye'de fuhuş önceleri Ermeni, Rum ve Yahudilerin yoğun olarak işleticisi bulundukları ve yabancı kadınların çalıştığı randevu evleri ve genelevlerinde yürütülüyordu. Ancak zamanla sayısı olabildiğince arttı ve Türk kadınları da bu genelevlerde çalışır hale geldiler. Bu genelevlerin içinde en meşhuru Ermeni bir ailenin kızı olan Matild Manukyan'ın!? sahibi olduğu evlerdi. 


Türkiye'de fuhuş yasaldır. Türk Ceza Kanunu'nun 5237 
sayılı yasanın 227. maddesi tarafından düzenlenmiştir. Ancak fuhşa teşvik eden ve yolunu kolaylaştırana iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası uygulanır. Ayrıca fahişelerin yabancı olmaması gerekir. Pasaport kanunun 8. maddesine göre Türkiye'ye girmeleri izinli olmayan kimseler arasında “fahişeler ve kadınları fuhşa sevk ederek geçinmeyi meslek edinenlerle beyaz kadın ticareti yapanlar ve her nevi kaçakçılar” bulunmaktadır. Türkiye'de genelevlere ruhsat verilir, bunu düzenleyen tüzük “Genel Kadınlar ve Genelevlerin 


131 Bu konuda bk. Giovanni Scognamillo, Beyoğlu'nda Fuhuş (İstanbul: 
Altın Kitaplar Yayınevi, 1994). 


132 1914'te İstanbullu aristokrat bir Ermeni ailesinin kızı olarak dünyaya 
gelen, Notre Dame de Sion Lisesi mezunu olan Matild Manukyan, fuhuş sektöründe 1965'li yıllardan sonra önemli bir ağırlık kazanmıştır. Karaköy'de babasına ait binaları bir genelev işletmecisine kiraya veren Matild Manukyan, kira ödenmeyince çareyi geneleve ortak olmada buldu. Manukyan'ın yıllar içinde işlettiği genelev sayısı 14'ü buldu. Matild Manukyan, genelev işletmeciliğinden kazandığı parayla 700 daire, 70 iş hanı, beş otel, iki fabrika ve birçok arazi aldı ve çeşitli bankalarda yüksek meblağlarda hesaplara sahip oldu. Yıllarca üst üste vergi rekortmenliğini kazandı. İstanbul'da Karaköy'de bulunan Zürafa Sokak'ta 14 genelev sahibiydi. 
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Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü” dür. Türkiye”de 60”a yakın ilde, devletin gözetiminde ve kontrolünde olan ve vergisinin alındığı genelev-fuhuş evi vardır. Ayrıca bu genelevlerin dışında randevu evleri, apartlar ve fuhşun ön plana çıktığı otellerle birlikte vesikasız çalışan hayat kadını sayısı 
100 binin üstündedir. Üç büyük kentte, genelevinde çalışmak 
için vesika bekleyen kadın sayısı ise 30 bin civarındadır. Ayrıca 5 bine yakın travesti, homoseksüel ve lezbiyen de fuhuş sektörünün aktif olarak içindedir. 


Bütün istatistiklere rağmen insanlık dışı bu köle pazarında hizmetin sürekliliği! söz konusu olduğundan gerçek mağdur sayısı bilinmemektedir. Her ne kadar bazı şeyler görünür planda olsa da aslında derin bir gizlilik ve şiddet boyutu yüksek bir organizasyon vardır. Bu dünyanın masum mağduru “çocuklar”dır. Onlar bu çirkin pazarın taleplerinin egemen baskısı altında, güç ve otorite ilişkileri çerçevesinde, özellikle savunmasız ve güçsüz halleriyle içine düşürüldükleri bataklığın tehlikelerini algılamaktan bile bihaberdirler. 
Bu pazarı en çok besleyen unsur, erkek cinsinin bitip tükenmek bilmeyen ve her çeşit sömürüye açık şehvet arzusudur. 
Cemiyet hayatında yaşanan her türlü eşitsizlik, feodal gelenekler, adaletsizliği besleyen beşeri yasalar, zengin ve yoksullar arasındaki gelir uçurumları, cehalet ve bunun doğurduğu duyarsızlıklar bu arzudan sonra gelir. 


İnsan Ticareti ve Satılık Seks 


21. yüzyılda dahi olsak hala bitmeyen ve hatta küreselleşme ile birlikte gerek dünya ülkeleri gerekse ülkemizde yoğunlaşarak etkinliğini arttıran, “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar” arasında yer alan insan ticareti, günümüzde modern kölelik olarak kabul edilmektedir. İnsan ticareti geçmişteki kölelikten farklı olarak günümüzde, özellikle kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, insanların cinsel sömürü ve emek 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sömürüsü şeklinde istismarı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin 2018”de hazırladığı (UNODC) Küresel İnsan Ticareti Raporu'na göre, insan ticareti mağdurlarının yüzde 72”sini kadın ve kız çocukları oluşturmuştur. Rapora göre insan ticaretinde “cinsel sömürü” yüzde 59 iken “zorla çalıştırma” tüm vakaların yaklaşık yüzde 34”üdür.”5 


İnsan ticareti sadece insanları kendi ülkelerinden koparıp farklı ülkelere götürme şeklinde cereyan etmeyebilir. Aynı ülkede yabancılara satış şeklinde de sürdürülmektedir. Bu yönde çok ciddi bir endüstri oluşmuştur ve farklı ülkelerde yapılan karşılıklı ticari antlaşmalarla kadın ve çocuklar topluluklar halinde satılmaktadır. Bu binlerce çalışanı olan bir genelev olabileceği gibi bazen de iş gücü oluşturacak erkek yahut çocuk topluluklar olabilmektedir. Bunların önemli bir kısmı yoksul ve çaresiz insanlardır. Örneğin, yükselen kırsal yoksulluk Nepal”den Hindistan”a göçmüş pek çok göçmeni fuhşa sürüklemiştir. 21. yüzyılın başlarında, Hindistan'da tahmini olarak 200.000 Nepalli fahişe vardı; ayrıca açık ten renkleri nedeniyle değerlilerdi. 1991 ve 2008 arasında, Ukrayna'dan tahminen 500.000 kadın, kadın kaçakçılığının içerisindeydi, yani fuhuş için ihraç edilmişlerdi. Küçük fakat açlık içindeki bir ülke olan Moldova'dan da 400.000 kadın vardı. 2005”deki bir rapor her yıl yaklaşık olarak 600.000- 800.000 arasındaki insanın kaçakçılığa karıştığını ve bunların yüzde 80”den fazlasının cinsel hizmet için kullanılacak olan kadınlar olduğunu ileri sürdü. Afrika'nın bazı bölgeleri de seks turizmine katıldı. Henüz 2000 yılında uluslararası fuhuş kaçakçılığı işi 7 milyar dolardan fazla kazanç elde ediyordu.”* 
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Seks Turizmi” ve Çocuk İstismarı 


Turizm kavramı gelir elde etme amacı olmaksızın insanların yaşadıkları yerler dışına seyahat etme ve gittiği bu yerlerde bir yahut birden fazla gün konaklama neticesi doğan ilişkiler bütününü ifade eden sistemdir. Turizm ile ilgili yapılan kavramsal açıklamaların temelinde “seyahat” ve “konaklama” olmak üzere iki temel unsur bulunmaktadır. 


Seks turizmi, en önemli amaç veya motivasyonun cinsel ilişkiler kurmak olduğu turizmdir. Başlangıçta “ticari seks amaçları için turizm” olarak tanımlanmıştır. Dünya Turizm Örgütü, seks turizmini “turistlerin varış yerindeki sakinlerle ticari bir cinsel ilişki kurmasını sağlamak amacıyla turizm sektörünün içinden veya bu sektörün dışından sektörün yapılarını ve ağlarını kullanarak organize edilen geziler” olarak tanımlamıştır. Seks turizmi fuhuş ile turizm arasındaki yakınlaşmayı vurgular, küresel ve yerel halk arasında bağlantı kurar ve seks hizmetlerinin hem üretim hem de tüketimine dikkat çeker. Seks turizmine eleştirel olarak bakan akademisyenler, seks turizmini fuhşun kötü yanlarını gizleyerek normalleştiren bir battaniyeye benzetmişlerdir. Bu normalleştirme sürecinde seks turizminin, yerel halka ve topluluklara yönelik cinsel davranışı eğlenceli ve keyifli olarak gösterip ortaya çıkan zararı gizlenmektedir. Bu yaklaşıma göre seks turizmi kapsamındaki insan sömürüsü ve yasa dışı faaliyetler bütünü, turizmin arkasında kalarak dikkat çekmemektedir. Seks turizminden çok daha büyük bir alan olan fuhuş bu şekilde normalleştirilmektedir. 


Seks turizmi endüstrisindeki tüketiciler, seksüel turizm deneyimlerinin bir parçası olarak “metalaştırılmış” oldukları için seks turistleri olarak kabul edilir. Seks turistleri sosyo-ekonomik durum, ırk, cinsiyet veya yaş bakımından homojen bir grup değildir fakat genellikle Batılı, beyaz, heteroseksüel 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erkekler olarak kabul edilirler. Seks turisti en yalın haliyle, seks elde etme amacıyla seyahat etmeyi planlayan bireyler olarak tanımlanabilir. Turistler kadın veya erkek fark etmeksizin, kendi ülkelerinde ulaşılamayan seks, romantizm ve bazen de uzun vadeli ilişkiler arayışı içinde egzotik yerlere gider. Seks turizmi işletmeleri veya arka planda seks satan işletmeler, yasal eğlence endüstrisi içerisinde faaliyet gösterir ve striptiz kulüpleri, seks kulüpleri, seks tiyatroları, eskort ajansları, masaj salonları, genelevler, barlar ve gece kulüplerinden oluşur. 


Başlangıçta turizm ve seks imajı genellikle seks yapmak amacıyla gelişmekte olan ülkelere seyahat eden erkek turistlerle ilişkilendirilmiştir ancak kitle turizminin başladığı ve kadın cinselliğinin serbest bırakıldığı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kuzey Avrupa'dan gelen kadınlar, yerli erkeklerin egzotik bir rol oynadığı Güney Avrupa”ya kendi başlarına seyahat edebilecek imkanı bulmuşlardır. Bu süreçte kadınların talep tarafını oluşturduğu turizm olayları sonucunda, ilk olarak 1990'lı yıllarda kadın seks turistleri ile ilgili araştırmalar başlamıştır. Bu araştırmalarda kadınların Gambiya, Ken- ya, Ekvador, Barbados ve diğer gelişmekte olan ülkelere seks yapmak amacıyla seyahat ettiğini ve daha az sayıda olan bazı durumlarda aşk aradığını göstermektedir. Son yıllarda tatillerinde Karayip erkekleriyle ilişki yaşayan Batılı kadın gezginlerin konusu halkın dikkatini arttırmıştır. İlişkiler bir gecelikten, kadın turistin tatilinin süresini aşan uzun süreli ilişkilere kadar farklılaşır. Özellikle ikinci durumda kadınlar, sevgililerini maddi olarak destekler ya da yerel erkeklere Bat'ya seyahat etme imkânı sağlar. Medya, kadın seks turizmi olarak adlandırılan fakir siyah erkeklerle ilgilenen beyaz kadın gezginleri fenomenini, halkın ilgisini çekecek bir şekilde, bilinen seks turizminin tersine çevrilmesi gibi gösterdikten sonra hevesle işlemeye başlamıştır. ** 


136 Ateş, Seks Turizmi, 64-65. 


Kadın Bedeni, Fuhuş ve Güzellik Endüstrisi 193 


Çocuklarla seks tartışmaları bizim toplumumuz için oldukça sıkıntılı olsa da Avrupa toplumunda durum böyle değildir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin titizlikle uygulandığı bu yerlerde “cinsel özgürlük ve eşitlik” anlayışı o noktaya gelmiştir ki, bu ülkelerde çocuklarla seksi savunan kitaplar yazılmakta, dernekler kurulmakta, siyaset dünyasında hareket edebilmek için parti açılabilmektedir. Amerika California'da kurulan Rene Giuon Derneği 2500 üyesiyle, 8 yaş altında çocuklarla seks yapmayı hedeflediklerini kamuoyuna duyurup kendilerine bir slogan bile belirlemiştir: “8 yaşında seks yap, yoksa çok geç kalmış olursun.” Hollanda'da yayınlanan, çocuklarla cinsel münasebete girmeyi normal gören tecavüzcülerin çocuklara nasıl ürkütmeden yaklaşacaklarına, çaktırmadan ondan nasıl faydalanacaklarına dair yol öğreten Pedofili (Çocuk Seksi) El Kitabı'nın yasaklanması için Çocuk İstismar Vakfı'nın yaptığı başvuruya Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus “Kitapta yasal sınırı aşan bir şey yok” cevabını vermiştir."” 


“Çocuk seks turizmi” olgusu, bir ülkeden gelen pedofili yetişkinlerin ülkedeki mağdurlarla yaptığı uluslararası bir yönü olan çocuk fuhşudur. Çocuk seks turizmi, çocuk fuhşunu ve çocukların cinsel istismarını yasaklayan birçok gelişmiş ülkede çocuk koruma yasalarının uygulanması sonucunda ortaya çıkmıştır. Kendi ülkelerindeki yasalardan kaçınmak için gelişmiş ülkelerden gelen avcılar (pedofili yetişkin), çocuk fuhuş oranlarının daha yüksek olduğu ve çocuklara yönelik cinsel taciz amacıyla çocuk koruma yasalarınınbulunmadığı veya yeterince uygulanmadığı gelişimsel olarak dezavantajlı ülkelere seyahat etmeye başlamıştır. 
Dünya turizm endüstrisi, tüm turistlerin 721”inin seks arayan pedofili olduğunu söylemektedir. Yükselen internet kullanım oranları ve gelişmekte olan ülkelerdeki sürekli 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yoksulluk, hızla büyüyen yeni bir çevrimiçi çocuk cinsel sömürüsü biçiminin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Çocuk pornografisi ve çocuk pornosunun bir kombinasyonu olan “VVebcam Çocuk Seks Turizmi”, yetişkinlerin bir vveb kamerası önünde cinsel eylemler gerçekleştiren başka ülkelerdeki çocukların canlı video görüntülerini vermesi şeklinde gerçekleşir. VVCST, pedofili yetişkinlerin diğer ülkelerdeki çocukları internete bağlı kişisel bilgisayarlarını kullanarak kolaylıkla ve sıklıkla cinsel tacizde bulunmalarını sağlamaktadır. VVebcam çocuk seks turizmi, uluslararası yasalar ve çoğu ulusal ceza kanunu tarafından yasaklanmış olmasına rağmen, yasaların uygulanmamasına bugüne kadar kayıtsız kalmıştır."" 


Hayvanlarla Seks ve Robot Partnerler 


Hayvan seks turizmi, hayvanlara yönelik cinsel davranışın pratiği etrafında gelişen turistik bir fenomendir. Kuşkusuz bu turizm türü, zoofili kapsamında en aşırı tabulardan ve cinsel sapkınlıklardan birini kapsar. Zoofili, hayvanlarla cinsel temasta bulunma ve yoğun cinsel uyarılma olarak tanımlanmaktadır. Daily Mail News tarafından hazırlanan 2013 
tarihli bir rapor, hayvan genelevlerinin Almanya”da yayıldığı konusunda uyarılarda bulunmuştur. Hayvanlarla cinsel ilişki kurmayı isteyen insanlar bunu “yaşam tarzı seçimi” olarak adlandırmaktadır. Bestiality (hayvanlarla cinsel ilişki) genelevlerine “erotik hayvanat bahçesi” denir. Almanya'da, bestiality genelevleri, hayvanlara yönelik x-filmleri illegal kılan bir yasa nedeniyle yasaklı olmasına rağmen buralarda hayvanlarla seks hala etmektedir. Ülkedeki bu eğilime örnek olan bir olayda, bir Alman çiftçi koyun sürüsünün insanlardan uzak durmaya başladığını fark etmiş; bu nedenle bölgeye kameralar kurmuş ve akşamları erkeklerin hayvanlarıyla seks yapmak için toprağına gizlice girdiklerini görmüştür. Katolik bir toplum olan Kolombiya”da evlenmeden önce eşekler ile cinsel ilişkiye giren erkekler, bu ilişkilerini evlendikten sonra da sürdürmektedir. Benzer şekilde, Güney Afrika mahkemelerinde görülen yüzlerce davanın konusu köpekler, domuzlar ve diğer evcil hayvanlar ile girilen cinsel ilişkilerdir. 

Hayvan seks turizmi endüstrisinin merkezi sayılabilecek 
Danimarka'da, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 2011 
tarihli bir raporda, veterinerlerin 7217”sinin tedavi ettikleri bir hayvanın bir insanla cinsel ilişkide bulunduğundan şüphelendiği tespit edilmiştir. Raporda Danimarka'daki yasadışı hayvan seks turizminde bir artış yaşandığı belirtilmiştir. 
Danimarka, aynı zamanda ücretleri 85 ile 170 dolar arasında olan hayvan genelevlerine de ev sahipliği yapmaktadır. 
Macaristan da hayvanlarla ilgili tüm cinsel faaliyetleri yasallaştırmıştır. Buradaki hayvan genelevlerinin sayısı hızla artmaktadır. 


Finlandiya kanuna göre “hayvanın kabaca veya zalimce muamele gördüğü veya eylemin gereksiz acıya neden olduğu kanıtlanamaz” olduğu sürece hayvanlarla seks yapmak meşrudur. Meksika'da da hayvanlarla seks yasaldır ve bu şovların kamusal alanlarda tanıtımı turistik amaçlarla da olsa sürekli olarak yapılmaktadır. Boys Town adlı Meksika sınır kasabasına, ABD'li erkekler Meksikalı bir kadının eşeğiyle seks yapmasını izlemek için seyahat ederler. Asya ülkelerinde dişi orangutanları kaçıran ve seks endüstrisi için kullanan kaçakçılar vardır. Kaçırılan bu hayvanlar traş edilmiş, yıkanmış, parfümlenmiş ve makyajlanmış olarak müşterilere sunulmaktadır. 

Bu örneklerde de görüldüğü üzere cinsellik gayri ahlaki ve insanlık dışı iğrenç noktalara taşınmaktadır. Ayrıca Batı dünyası cinselliğe ve seks endüstrisine ciddi oranlarda yatırım yapmakta ve bilimsel çalışmaları dahi bu yönde yatırım için şekillendirmektedir. Örneğin, yapılan çalışmalarla yapay zeka odaklı robot seks partnerleri üretilmektedir. Doğum derdi yok, aile içi şiddet, boşanma, yaşlanma gibi bir sorun yok. Öyle ki bazı robotlar çocuk görünümünde tasarlanmıştır. Hatta bu tasarımlardan birinin geliştiricisi kendisinin pedofili olduğunu açıklamış bir Japon adam, bunun gerçek bir çocuğa zarar vermesinin önüne geçen önleyici bir araç olduğunu savunmaktadır. Diğer taraftan internette çeşitli seks robotu şirketlerinin reklamları da yer almakta ve bu şirketlerden biri olan ABD merkezli Realbotix, Harmony adını verdikleri robotu 8 bin ile 10 bin dolar arasında değişen fiyatlara satışa çıkarmaktadır.'* 


Toplumsal Cinsiyet Olgusu ve Porno Sektörü 


Pornografi kelimesi Yunanca pornographos sözcüğünden türetilmiştir ve fahişelik edebiyatı anlamına gelir. Yani asıl anlamıyla fahişelerin ve müşterilerinin yaşamını, tavırlarını ve alışkanlıklarını akla getirir. Oxford sözlük pornografi için şu tanımı vermektedir: “edebiyatta, sanatta müstehcenliğin 
ya da iffetsizliğin ifade ve ima edilmesi” 14 


Yaşadığımız çağda insan cinselliği artık sadece tabii ve fizyolojik bir mesele olmaktan çıkmış, tam anlamı ile endüstriyel bir yapı halini almıştır. Porno yahut cinselliğin gösterimi diye anılan bu saha, gıda sektörü gibi milyarlarca doların döndüğü bir endüstri haline gelmiştir. Toplumsal cinsiyet kuramcılarının açtığı yolda ilerlemeye devam eden bu sektör, her çeşit cinsel faaliyetin, gösterimin, yaş grubu ve canlı çeşidine bakılmaksızın cinsel birleşmenin paraya tahvil edildiği sahadır. Burada ayıp, kusur, günah, şiddet, cinselliğin istismarı gibi kavramların yeri ve karşılığı yoktur. Her şey 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sıradan ve normaldir. Sektörde çocuk pornosu her ne kadar uluslararası baskı sonucu yasaklanmışsa da hala birçok ülkede teşhiri yasak olup fiili olarak cinsel birleşme gerçekleştirilmesi serbesttir. Ancak şurası kesin ki, tüm dünyada çocuk pornosu yasalar nezdinde ağır bir suç kabul edilir. 


İnternet pornografisi, internet aracılığıyla (özellikle web siteleri, dosya paylaşım programları, forumlar) dağıtılan pornografidir. Pornografi, 1980'lerden beri internet üzerinde yer almaktadır. Fakat asıl patlamasını 1991'de World Wide Web'in ortaya çıkışı ve internetin genel kullanıma açılmasıyla birlikte yapmıştır. DVD ve videolardan farklı olarak internet sayesinde insanlar, evlerinden çıkmadan anonim ve güvenli (görece) bir biçimde pornoya ulaşır hale gelmişlerdir. Aynı zamanda sosyal veya yasal sebeplerden dolayı pornoya ulaşması mümkün olmayan insanlar da kolaylıkla pornoya erişebilir olmuştur. Bu durum sayesinde porno sektörü de kısa bir süre içinde oldukça büyük bir ivme kazanarak büyümüştür. 
Top Ten Reviews adlı araştırma şirketinin hazırladığı rapora göre internet porno endüstrisinin geliri Microsoft, Google, Amazon, Ebay, Yahoo ve Apple gibi şirketlerin gelirinden daha fazladır. Öyle ki internette saniyede 3.075,64 dolar porno için harcanıyor, her saniye 28.258 kişi porno sitelerinde sörf yapıyor, her saniye 372 kişi arama motorlarından yetişkin içerik bulabilmek için arama yapıyor, her 39 dakikada bir Amerika'da yeni 1 porno video kaydediliyor; pornografik içerikli sayfa sayısı ise 420.000.000 civarındadır. Ayrıca sadece 2018'de dünyanın en büyük porno sitesinde 5.517.000.000 
saatten fazla film izlenildiği ifade edilirken, ABD'de 624 binden fazla çocuk pornocusunun tespit edildiği ve polis kayıtlarına girdiği söyleniyor. 

Önde gelen uzmanlaşmış pornografik şirketlerden bazıları Çek Cumhuriyeti'nde bulunmaktadır. Sadece Prag'da, erkek içeriği üreten ve onu eşcinsel pornoların başkentine dönüştüren on beş stüdyo var. Prag, Avrupa pornografisinin 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başkenti olarak bilinir ve California”nın ötesinde dünyanın en büyük yetişkin sanayi merkezidir. Diğer taraftan 60'lı yıllarda Hollyvvood”da 600 civarı film varken günümüzde milyonlarca şirket ve pazar, hesaplanması imkansız sayıda porno video üreterek doğrudan internette paylaşmaktadır. ABD, dünyadaki tüm porno sitelerinin 244.6 milyonu ya da yüzde 89'u ile en çok porno sitesi üreten ülkedir.” 


Batı” da kadın, çocuk, eşcinsel pornoculuğu yanında Fransa”da her ay 1,5 milyondan fazla hayvan pornosu izlenmektedir. Animal Cross adlı hayvan hakları koruma derneği başkanı Benoit Thome, Fransa”da her ay 1,5 milyondan fazla hayvan porno içerikli videoların izlendiğini ve 10 binden fazla kişinin “hayvanlarla cinsel ilişki” ilanı içeren sitelere düzenli olarak girdiklerini açıkladı. 


Bu sektörün en büyük müşterisi de düşmanı da erkeklerdir. Nitekim sektör bağımlısı birçok erkek “cinsel arzu”larını kaybetmekle beraber, iktidarsızlığa ve karşı cinse ilgisizliğe kadar varan büyük bir handikabın içine de düşmektedirler. 
Daha ileri bağımlılıkta cinsel şiddet eğilimi, hem cinslerine yönelme, sapkın mazoşist yahut sadist kulüplerde uyuşturucunun müptelası olarak büyük bir çöküş ve tükeniş yaşanmaktadırlar. Ancak bütün bu rahatsız edici ve kadını aşağılayıcı iğrençliğe -cılız birkaç tepki hariç- toplumsal cinsiyet eşitsizliği savunucularından pek bir ses gelmemektedir. 
Oysa feminist teorilerin amacı, kadınların toplumsal hayat içerisinde değersizleştirilmesinin önüne geçmek ve onu her çeşit şiddetten -ki bunda pornografik şiddet başı çekmektedir- korumak değil midir? 


142 Zimbardo, Bitik Erkekler, Teknoloji Erkekliği Nasıl Sabote Etti?, 52. 
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İnsan, üns ve nesy köklerinden. Üns, ünsiyet, yakınlık manasına gelirken, nesy unutmak fiilinden gelmekte. İnsan, erkek ve kadın. Ne tek başına erkek ne de tek başına kadın. 
Her ikisine birden ortak isim, İnsan. Her biri ayrı ayrı mizaç hususiyetlerine, fıtri kabiliyetlere ve varlık keyfiyetine sahip. İslam, zıtlar arası muvazenenin üstün nizamı tarifinden hareketle kadın ve erkek arasında eşitlik değil, bir muvazene, denge söz konusu. Kıvaml.. Ne birbirinin aynı ne birbirinden gayrı. Ama ne ki o sanırsın, o değil. 


İnsanın en büyük sırrı Allah. Allah'ın en büyük sırrı İnsan. Nitekim O buyurdu: “Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim, mahlükatı yarattım.” Mahlükatın içinde en şereflisi insan, Eşref-i Mahlükat. İnsanın ne olduğuna dair, felsefenin yahut beşeri bilimlerin ortaya koydukları şeyler el yordamından ibaret. Eksik ve ufuk daraltıcı. Ve her biri kendi veçhesinden insanı tanıma ve anlama gayretinde. 


Suret olmadan manalar ebediyen tecelliye gelmez. İşin ehline ait bu söz, sır kapılarının mahyası. Muhteşem bir kainat ve insan. O köinat ise insanda toplu. İnsanda toplu olan ise fertte toplu topluluk hakikati gereğince Allah Resulü'nde. Hâl böyle olunca Allah Resulü bildirmeden kâinatı ve insanı anlamak mümkün değil; kadını ve erkeği de. İyi, doğru, güzel noktasında O ne dediyse o. O'ndan öte bütün yollar bâtıl. Kadın da manasını bu çerçevede Allah ve Resul emirlerinden öğrenir. 


Fikir ve Suretin İdealleştiği İslâm Kadını 


Üstad Necip Fazıl”dan öğrendiğimiz veçhile kadın meselesinde önümüze zahirde birbirine zıt iki kutup, hakikatte ise birbirinin aynı olan biri dinin yobazı (ham yobaz kaba softa) diğeri küfrün yobazı dediğimiz iki buhran kahramanı çıkıyor. Ham yobaz kaba softa asırlardır aşkını, vecdini ve estetiğini yitirmiş, güneşi ceketinin altında saklayan marka Müslümanlığından öteye geçememiş ve kabuğa mıhlı kalmıştır. Küfür yobazı da olanca gayreti ile bulunabildiği her cepheden İslâm'a saldırı halinde olmuştur. Ham yobaz kaba softa, kadını tüm haklarıyla birlikte cemiyet hayatından tecrit etmiş, var mı yok mu belli olmayacak şekilde cinsel meta olarak eve kapatmış; küfür yobazı ise kadını büsbütün cemiyet içerisine salıp onu toplumun cinsel metaı ve kölesi haline getirmiştir. Necip Fazıl bunu İdeolocya Örgüsü'nde şöyle dile getirir: “Kadın kılığı mevzuunda yobaz, şeriat emrini, kadını utanılacak ve korkulacak bir madde gibi büsbütün iptal etmek diye anıldığı için bizzat şeriatta karşı kabahatli; son üç çeyrek, yarım ve bilhassa çeyrek asırlık hâl de, kadını bütün perde ve hicaplarından soyarak nazari ve içtimai bir zina ve iştiha unsuru şeklinde meydana arz ettiği için suçludur. Bu iki cürüm de, biri ana ölçünün sağından, öbürü solundan kaymak suretiyle, biri bilmeden, öbürü bile bile hakikate karşı ihanettir.”!* 


Son iki-üç asırdır ham yobaz kaba softa, kadını yalnız kabukta temsil edip içini boş bırakma vahametine duçar oldu. Diğer taraftan 20. yüzyılda demokrasi, liberalizm, sosyalizm ve feminizm gibi dış yüzde küfrü temsil eden bazı ideolojiler, Batı fikir ve hayat tarzının hâkim olduğu cemiyette, kadının asli kimliğini kaybettiren ve şahsiyetsizleştiren moda ve tesettürsüzlük cinayetini işlemiştir. Oysa kadın ve erkek cemiyet inşa eden fikir, insan yetiştiren fikir, aile mahfazası içerisinde sır cazibesine sahip fikir, aşkı cemâle ve ruhi hamleye bağladıktan sonra ilahi olana yol 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açmaya vazifedar ulvi bir ideal, gittikçe abideleşen bir sır huzmesiydi. Batı, kadını ele geçirdikten sonra onu birtakım makyai hülleleri içerisine boğup ruhsuz ve manasız bıraktı. 
Feminizm aslında kadının varoluş çığlığı, dirilme ihtiyacı- nın doğurduğu feryadıdır. Günümüz kadını çareyi yanlış yerde ruhuna zehri akıtan ve kendini tepetaklak çevirip mahküm eden kurtlar sofrasında aradı. Bu arada kadınlığını kaybetmekle kalmadı, ona değer veren erkeği de kaybetti. 
Lez ilişkileri köpürterek bir nevi kendini hadım etti. Erkeğe karşı haklı olduğu noktalar dışında, haddi aşıp sürekli taciz ve tehdit ederek kendini yalnızlaştırdı. Sadece kendini deil, erkeği de yalnızlaştırdı. Hâlbuki ne erkek kadınsız, ne kadın erkeksiz olabilirdi. Aslolan bir kıvam, denge ve adaletle örülü aşk ve vecd hali idi. Tarkovski'nin tespitleri bu hususta oldukça dikkate değer. Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu”nun Şiir ve Sanat Hikemiyatı adlı eserinden iktibasla: “Tarkovsky -“...kadının iç dünyası, erkeğin iç dünyasından çok başka... Bence, bu özelliğinden dolayı erkeğe bağımlı olmadan yaşayamaz, erkeksiz yaşamaya başladığında, hususf hayatını yitirir. Toplumda dilediği yere gelebilir, bir erkeğin işini de üstlenebilir, ama bunlar onu kadınca kılmaya yeter mi? Hiçbir zaman yetmez. Feministlerin neyi amaçladıklarını biliyorum, artık mesuliyetlerini istemiyorlar... Her zaman ezildiklerini ve eşit haklar kullanarak bu durumdan kurtulacaklarını sanıyorlar. Kavrayamadıkları durum şu: İnsan, kadın veya erkek, gerçekten yürekten istiyorsa, zaten bağımsız ve hürdür... Hürlüğü kendisi seçtiği için hürdür, hürriyetçi bir ülkede yaşadığı için değil.” "5 

İnsan bir bütündür; parçalara ayrılınca ortada insan kalmaz, manasını ve ruhunu kaybeder. Tıpkı kelimeler gibi. 
Kelimeler manaların surete bürünmüş hali. İnsan da öyle hatta hayvan yahut bir masa veya bir kitap da. Nihayetinde 


145 Salih Mirzabeyoğlu, Şiir ve Sanat Hikemiyatı (İstanbul: İbda Yayınları, 
1998), 207. 


204 Toplumsal Cinsiyet, Feminizm ve LGBTİQ- 


malumdur: “Suretler olmadan manalar ebediyyen tecelliye gelmez” Erkek ve kadın bu manada bir bütünü oluşturan parçalar... Parça üzerinde tarif de aslında eksik. Bütünün parça halinde görünüşü, doğrusu bu. Nihayetinde biri diğerinde mündemiç. Kadın ve erkek aynı vatanın parçasıdır. Erkek ve kadın birbirinin düşmanı değil, ilahi murada uygun yaşamaya erdirici vasıta. Kendi sırlarını aramaya memur aşk memba, izzet ve iffet timsali. Söylediklerimizi toplayıcı mana Salih Mirzabeyoğlu”ndan: “Adem Peygamber, ilk İNSAN ve ilk ERKEK... Eğer O'nun nefsinden -O”ndan olan HAVVA anamız yaratılmasaydı, onun için “erkek” nitelenmesi olmayacaktı, hali neyse o bir varlık olacaktı. 
O'nun erkek olarak nitelenmesi ve vasıflanması, zıddı olan erkeğe göre. Buna Adem Peygamber, ilk yaratılan olarak, İNSAN, hem erkek ve hem de dişinin temsilcisidir. Her varlıkta madde ve mana olarak kendine mahsus bir erkeklik ve dişilik olduğunu, ilk insan örneğinde görüyoruz. (...) ER-KEK, yalnız cinsiyete mahsus mana değildir, KADIN da. 
Buna göre İNSANİ HAKİKAT-İNSAN HAKİKATİ, erkek ve kadının kendi özellikleri içinde olmaları gereken, ne erkek ne dişi, yahut aynı zamanda hem erkek ve hem dişi bir hakikattir. O, hep bir “olunması gereken”dir, varoluşumuz boyunca görülecek olan.” "€ 


Her peygamberde ayrı bir hikmet var ve bu hikmetler “özün özü” halinde “Hakikat-i Ferdiye”de toplu. Hakikat-i ferdiye; Allah Resulü'nde toplu hakikat. İbn'ül Arabi Fusüsü'l Hikem adlı eserinde bu mevzuyu izah ederken şu hadis-i şerifi merkeze alır. Allah Resülü buyurdu: “Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi; kadın, güzel koku ve namaz.” İç içe perdeler ve zevken idrak bahsiyle alakalı olarak büyük bir sır dairesi. Avni Konuk, Fusüsü'l Hikem Şerhi"nde şöyle açıklıyor: “Allah, Hz. Âdemi yarattı ve Hz. Âdem'den Hz. 
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Havva'yı. “Suret olmadan manalar tecelliye gelmez.” hikmeti ışığında, Hz. Adem surete bürününce müşahede edilmeye başlandı. Müşahede edilen tek iken O'ndan Hz. Havva yaratılınca ikileşti. Bahsi geçen yaratılış sırasına göre kadınla erkek arasında muhabbet hasıl oldu, kadın erkeğe, erkek Hakk”a muhabbet duydu. Ve Allah, kadını erkeğe sevdirdi. Diğer taraftan erkek ve kadın, biri diğerinden meydana geldiği için de birbirlerine muhabbet hasıl oldu. İşte erkek, ilahi muhabbet üzerinde sabit olduğu için Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde “Bana muhabbet ettirildi” yani “Bana sevdirildi” buyurdu. Ve “Ben kendi nefsimden sevdim” buyurmadı. Çünkü onun muhabbeti, onu kendi süreti üzere halk eden Rabbe'dir. Hatta erkeğin kendi kadınına olan muhabbeti dahi, yine Rabb'ine bağlıdır. Çünkü kadına olan muhabbet, ilahi muhabbet iledir.” 


Yeni Nizam, Yeni İnsan, Yeni Aile 


İnsan; erkek ve kadın. Âdem'in bir manası insan. İlk yaratılan Âdem, sonra kadın. Kendinden olanla kendinden ayrılan; iki farklı cins. Erkek ve kadın. Erkek kendinden ayrılanı yeniden murad etmekte, kadın kendinden olduğunu bildiği şeyi idrak etmekte, kavuşmak istemekte. İlk aile Hz. 
Âdem ve Hz. Havva, sonra nesilleri ve onların aileleri. İlk peygamber ilk ailenin ilk ferdi ve tebliğ edici, terbiye edici, düzeltici, uyarıcı ilk aile reisi. Erkek ve kadın her ikisi de iyi, doğru, güzel ne varsa bulmaya ve ne varsa yapmaya mecbur. Anne-baba ve çocuklar ve onların çocukları, yukarıdan aşağıya peygamber ahlakının süzülüşü; bu ahlakta birleşmeyenlerin dağılışı ve helak oluşu. Aileyi bir arada tutan babanın da tabi olduğu bu ahlak, ilahi olan ahlak. Evlilik anlaşmaları, evlilik kuralları bu ahlakın süzgecinden sonra bir anlam kazanmakta. Aralarında bu ahlak çerçevesinde meşru hiçbir ilişki olmayan “kadın ve erkek” bir aile değil. 
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Yine bu ahlak çerçevesinde meşru olanlar dışında her şey yasak, evlilik öncesi serbest olan bazı mubahlar izne bağlı, bazı yasaklar ise meşru olan eşle serbest. Neslin devamı ve insan nüfusunun çoğalması bu meşruiyetin bir sebebi. 
Diğer sebepleri ise ekonomik, psikolojik, eğitim ve sosyolojik içerikli yapıp etmeler, ihtiyaçlar. Ölçü şu: Peygamberler olmasa medeniyet olmazdı. Mirzabeyoğlu'nun deyişiyle “Peygamberler bildirmemiş olsaydı, en tabii ve kendiliğinden bulduğumuzu sandığımız cinsiyet mevzuunda bile bir ölçü sahibi olunamazdı; istidadın “öğrenme ile görünür olması... İnsan, kadın ve erkek olmanın istidadı ile dünyaya 
gelir ve kadın-erkek olur.” 148 


Aile, kadın ve erkeğin bir arada tutmaya memur, mecbur hatta mahküm olduğu içtimai bir müessesedir. Kimi zaman yer değiştirmeler söz konusu olsa da genel olarak erkek daha çok cemiyeti, kadın ise aileyi inşa ile mesuldür. 
Fakat bu keskin bir çizgi halinde hüküm değil sadece esası zedelemeden takip edilecek bir usuldür. Nitekim kadının alabileceği birçok aktif rol, zekâ ve kabiliyeti ile ortaya çıkaracağı istidat, onu bir anda cemiyeti inşa mevkiine oturtabilir. Yine aynı erkeği sünepeliği yahut istidatsızlığı sebebi ile birçok kadından geriye itebilir. Her iki cinste devlet hükmünde incelik idraki ile bir aile müessesine sahiptir. Ve baba bu ailenin reisidir. Hükmü galip olan değil, yönetimi kolaylaştırıcı unsur olarak baba, İslâm ailesinin reisidir. 
Nihayetinde İslâm ailesinin yönetimi istişare üzere kurulu edep ve ahlak nizamıdır. Diğer taraftan Müslüman erkek ve kadın evine devlet düzeninde sahip çıkar, yıkılmaması, çökmemesi için en zarif siyaset, en hassas adalet anlayışı ile hareket eder. Çünkü bilir ki, evi yıkılırsa devlette yıkılır, ailesi dağılırsa devlette dağılır. Necip Fazıl'ın ifadesiyle “her ferdi devlet tarafından, maddi ve manevi devlet tezgâhlarında yetiştirilecek olan bir cemiyette, aile ocağı büyük ve resmi devlet içinde küçük ve hususi birer devlet rüşeymi halinde, yumurtayla tavuk gibi her biri öbüründen doğma ve her biri her haliyle öbürünü besleyici ve koruyucu bir mana belirtecek, bu mananın bütün gerekli iç ve tedbir unsurlarına ve lâzimelerine malik olacak, ve bu mana çerçevesi içinde nihaf masuniyet ve muhafaza müeyyideleriyle tahkim edilmiş bulunacaktır.”1* 


İslâm ailesi ataerkil yahut anaerkil gibi belli kalıplara bağlı bir aile değildir. Feodal yahut ruhban sınıfları andıran katı kast sistemine ve aile kurmaktan kaçınmaya şiddetle karşıdır. Irk, sınıf farklılığı ve mülkiyetten kaynaklanan imtiyaza İslâm ailesinin tüm kapıları kapalıdır. O sadece insan olmaya ve İslâm ölçüleri çerçevesinde karşılıklı rızaya deger verir. Burada aslolan kıvam, denge ve takvaya dayalı önceliktir. Erkekler, kadınların hamisi ve evin reisidir. Fakat bu reislik ataerkil ailede olduğu gibi bir pederşahilik değil, evin hizmetkârlığını temsil etmektedir ve belli bir adale, karşılıklı anlayış ve zarafet ile yol almaktadır. İslâm ailesinde reis mesuliyetindeki kişi “Bir topluluğun reisi, onun hizmetkârıdır.” hadis-i şerifinden mülhem ailesinin, cemiyetinin, idaresi altındakilerin hizmetkârıdır. Kadın ve erkek her ikisinin de, istidatlarına göre, aile ve cemiyet içerisinde aldıkları rol ve mesul bulundukları işler vardır. “Meşru çerçevede erkeklerin hanımları üzerinde bulunan hakları gibi, hanımların da kocaları üzerinde hakları vardır.”159 mealindeki ayete sımsıkı bağlı olarak müşterek hayatlarını meşru haklar üzerine inşa ederler. 


İslâm dünyasında evlilik genç yaştan itibaren özel herhangi bir mazeret yoksa mecburi tutulur. Böylelikle hem erkeğe hem de kadına gayri meşru yollar kapatılmış olur. 
Bunun kadın açısından en büyük faydası hiçbir erkeğin 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yahut farklı düşüncelere sahip kişilerin kadının bedenini istismar malzemesi yapamaması, kadını metalaştırıp azgınlaşmış şehvet pazarlarında sermaye olarak kullanamamasıdır. Böylesi bir nizamda kadın, feminist dünyanın hayal bile edemeyeceği enginlikte hem güvende hem de en yüce duygular içinde taçlanmaktadır. Üstad Necip Fazıl anlatmaya çalıştığımız bu ideal nizamı bir reçete hükmünde şöyle sunar: “İzdivaç müessesesi, en genç yaşlarda adeta mecburiyet belirtecek şekilde devlet tarafından himaye edilecektir. İslam inkılabında, mektep vesair telkin ve terbiye vasıtalarından her biri, mefkürevi nizama göre ayarlanacak ve yine cemiyette aileyi zaafa uğratan her faaliyet mutlak olarak kökünden kazınacaktır. Cemiyetle aile arasında karşılıklı öyle bir ahenk doğacaktır ki, ferdin vazife ve iş zeminini yalnız cemiyet, zevk ve saadet bucağını da yalnız aile yuvası temsil edecektir. Bütün aileler için müşterek ve meşru zevk ve saadet müesseseleri cemiyeti taşıracak derecede bol olacaktır. Fakat buna mukabil cemiyetin, ferdleri aile kadrosu dışına cezbeden ve aileyi örseleyen her nevi fuhuş ve hafiflik müesseseleri kezzapla ve tâ köklerinden kurutulacaktır. İslâm İnkılâbının, mimarisini yerine getireceği cemiyette, aileye müteveccih suikastçı ve zıt vücutlardan, umumhane, meyhane, kumarhane, balo, bar ve hattâ kahvehaneye bile yer yoktur. Buna karşılık o türlü ve tamamiyle ulvi müşterek zevk ve şevk müesseseleri vardır ki, cihanın nazarında örnek buluşlar ifade edecektir.” "5! 


Üstadın mefküreleştirdiği bu cemiyette sahipsiz, başıboş tek fert yok. Kimse kimseye karşı sorumlu değil, herkes Allah'a karşı sorumlu, bu yüzden herkes birbirinden mesul. 
Fertte toplu topluluk hakikati misali, bütün bir cemiyet kendi bünyesine fayda ve zarar veren her şeye karşı tedbir, teşhis ve kabul noktası oluşturmaya mahküm. Ağacın bütün dallarını keserek onu sadece dallarıyla yaşamaya mecbur 


151 Kısakürek, İdeolocya Örgüsü, 220-221. 
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eden Batıcı aile tipine, yaşam tarzına karşılık, ağacı bütün dallarıyla, aynı köke bağlı bütün unsurlarıyla yaşatmaya, yetiştirmeye ve geliştirmeye mecbur. Bütün bunlar gerçekleşmesi murad edilen ideal ailenin resmidir. Yine aynı mefkürede kadın, İslam ruhuna sımsıkı bağlandıktan sonra cemiyet meydanının en hassas noktasında işverendir, işçidir, muallimdir, şairdir, ressamdır, polistir, askerdir, doktordur ve hepsinin üstünde bütün zarafet ve asaleti ile annedir. O, Anadolu suretinde bir aşk timsali, merhamet yuvası, cennetin ayakları altında olduğu ana kucağıdır. İslam kadını ailesine, cemiyetine, tesettürüne aşkla, vecdle, büyük bir heyecanla bağlıdır. Onda surete hâkim mana İslâm'dır. 
Anlayış değişir ama mana asla değişmez. Kadının fiziki tabiiliğinin doğurduğu mükellefiyetler hariç, her birinden ayrı ayrı pay sahibi olmak üzere erkek de mesuldür ve kaçınılmaz olarak bunun bilfiil tatbikçisi ve mümessilidir. 

Nihai sözümüz davası davamız olmuş Salih Mirzabeyoğlu'ndan: “Mantık üstü mantığın şu olacak: Doğruyu mu istiyorsun?.. Allah ile Resülü'nün bildirdiği!.. Güzeli mi istiyorsun?.. Allah ile Resülü'nün gösterdiği!.. İyiyi mi istiyorsun?.. Allah ile Resülü'nün öğrettiği!..”152 


152 Mirzabeyoğlu, İnsan, Erkek ve Kadın, 66. 
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Toplumsal Cinsiyet, Feminizm ve LGBTİO*, toplumsal cinsiyet çalışmalarının edebiyat, felsefe, sinema, medya, sosyal politika, sosyal kurumlar gibi alanlara etkilerini ve toplumsal hayattaki pratik yansımalarını eleştirel bir bakış açısıyla ele alıyor. Yalnızca feminizm ve LGBTİQ+ tarihi, politikası ve teorilerini değil; insan ticareti ve fuhuş, beden sömürüsü, güzellik endüstrisi, cinsiyetsiz aile ve toplum çalışmalarını da örnekleriyle ortaya koyuyor. 


Toplumsal cinsiyet çalışmalarının cinsiyetsiz aile ve toplum çalışmalarına zemin olarak kullanılması, feminist kuram içerisinde büyüyen bu alanda LGBTİQ: fertlere toplumsal ve yasal meşruiyet zemini sağlama gayesiyle hareket edilmesi gibi konular kültürel, ahlaki ve dini kaygılar çerçevesinde ele alınırken bu çalışmaların doğuracağı sonuçlar karşısında yerli bir dünya görüşü ve sosyolojinin gerekliliği akademik kesim dâhil bu yönde çaba gösteren herkesin dikkatine sunuluyor. 


Fikir ve edebiyat dünyasında önemli bir boşluğu dolduracağına inanılan Toplumsal Cinsiyet, Feminizm ve LGBTİO9*, yerli sosyoloji açısından zayıf kalan eleştiri kategorisinde bir başvuru kitabı denemesidir. 
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